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"Nasıl 4 milyar kez daha hızlı olabiliyorsunuz?" 
(Bize en çok sorulan soru.) 


Dünyanın en hızlı mikroişlemcisi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başarmış; Alpha teknolojisi sayesinde. 

O, 64 bit; diğer mikroişlemciler ise 
52 bit. Peki bu 
teknoloji size neler sağlayacak? 
Bir kere, 64 bit hız demek, Yani aynı işi 52 bit teknolojisine göre çok daha hızlı yapabildiği için 
(4 milyar kal) zamandan tasarruf 


ediyorsunuz. Maliyetten de... 


Aklınıza şöyle bir soru gelebilir: 


"Benim kuruluşum için böylesi bir teknoloji fazla mı?" Hayır, çünkü 64 bit, esnek bir teknoloji. En küçük sisteme bile uyar ve sizin büyümenize paralel olarak, yarın kolayca dev sistemlere dönüşebilir. Siz, neden bugünden böylesi bir teknolojiyi sunan ürünleri olanaklarından 


alıp, yarının 


yararlanmayasınız?.. Üstelik ( ROUTE } 


için çalışıyoruz! 


son derece de hesaplı olarak. 
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Önceleri, insan vücudunda, yüzeyindeki şişkin damarların yengeç bacaklarına benzetilmesi nedeniyle “karkinos” adı verilen yumrular biçiminde fark edildi. 
Hippokrates ve Galenos'a göre, vücudun salgıladığı “kara safra"nın birikmesi ile oluşuyordu. Zamanla, bilim vücutta yapı ve işlev bakımından anormal hücrelerin aşın çoğalmasıyla ortaya çıkan bu hastalığın ortak adını “kanser” olarak koydu... Halen, milyonlarca olgu ile çağımızın çözümü aranan en önemli sağlık sorunlarından biri olma özelliğini sürdüren kanser, yoğun ve uzun süreli araştırmalar için kapsamlı bir alan oluşturuyor. Kanserle savaşta, dünyayı ayağa kaldıracak mucizeler beklemek yerine, basit ama kitlesel etkinliklere yönelmek önemli sonuçlar doğurabilmektedir. 
Örneğin, sadece sigara içşmemekle, görülme sıklığı en yüksek olarak kaydedilen | solunum yolları kanserlerini yüzde kırk oranında azaltmak mümkün. Kansere yol açtığı bilinen virüslere karşı aşılama-hijyen gibi yöntemlerin uygulanması da, kanser görülme sıklığını yüzde onbeş oranında azaltabilecektir. Bu iki örnek, kitlesel etkinliklerin önemi açısından yeterince vurgulayıcıdır... Bilimin, kanserle savaşımda başarıya yaklaştığının kanıtları, moleküler düzeyde yürütülen çalışmaların sonuçlarında gözleniyor. Başarıda, uzun süreçte temellenen eğitim politikası ve oluşturduğu bilinç düzeyinin önemli payı var. Zaten bilimin gereksinimi de zaman ve güven değil mi?.. Bilimin yeni çehresi, bilim adamlarını temel kavramları keşfetmenin ötesindeki hedeflere yöneltiyor. Bu çabaların gerçekleştirildiği süreç, aynı zamanda grup çalışmasının önemini de ortaya koyuyor. Örnek bir grup çalışması, bilimin gereksinim duyduğu zaman ve güvenin sağlanmasıyla dev bir projenin gerçekleştirilmesini öngörüyor: İnsan Genomu Projesi! 
Üç kıtaya yayılmış yüzlerce laboratuvarda, ikibinden fazla araştırmacının görev aldığı ve onbeş yılda, ikibinli yılların başlarında tamamlanması planlanan proje; insandaki yaklaşık yüzbin genin diziliminin saptanmasını hedefliyor. Üç milyar dolara ulaşan bütçesi ile böylesine bir projenin önemli sonuçlar doğurması kaçınılmaz. Örneğin, bilim adamları, genetik bozulma nedeniyle kontrolsüzce çoğaldığını anladıkları hücrelerle “hücre dilinde konuşarak"; "çoğalma!" ya da “öl!” komutları verebilecek. 
Böylece, şimdiye dek etkin tedavi yöntemi geliştirilemeyen kanser gibi hastalıklar, projenin sağladığı bilgiler ışığında tarihe karışacak... Bilim dünyasında bu gelişmeler yaşanırken; gün geçmiyor ki bilimi geniş kitlelere taşımak adına gazete, dergi, radyo, televizyon ve benzeri kitle iletişim araçlarında “şifa” dağıtan “mucize” haberleri yer almasın. Bu tarz habercilik anlayışının mimarlar, kısa süreli sayısal başarıları uğruna, yanlışlarının peşinde koşturdukları kitleye yönelik sorumluluklarını gözardı ediyorlar. 
Sözgelimi, çocuk ishallerinden ölüm olgusuna hâlâ rastlanır oluşunu, “kendiliğinden” gündeme oturacağı güne kadar kulak arkası etmeyi içlerine sindirebiliyorlar... Bilimi, bilimsel üretimi, bilim kuruluşlarını ve bilim adına var olan tüm birikimin düzenlendiği | bilim politikasını, gündelik politikanın sıradanlığında eritme anlayışının karanlığını, bilimin uzun soluklu ve akılcı yaklaşımı aydınlatıyor. Bu aydınlığı sürekli kılmak, bilim kültürü ile donatılmış kitleler ile mümkündür. İşte bu noktada popüler bilim yayıncılığımızın işlevi ve önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Bilimin ışığı ile kitleleri aydınlatan Bilim ve Teknik, tam otuz yıldır kitlelerden aldığı gücün ışığını yansıtıyor... 


Zafer Karaca| 


indekiler 


Cilt 30 


18 Gökbilimcilerimizin kurmak için 

30 yılı aşkın bir süre uğraş 
verdikleri TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde nihayet ilk gözlem yapıldı. Gözlemi yapan ve haber alan gökbilimcilerimizin duydukları heyecan birbirlerine gönderdikleri mesajlardan anlaşılıyor. 
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parlak, 

opal kadar ateşli, gökkuşağı kadar renkli, çelik kadar sert olabilen camın laboratuvarda kullanımı, bilimin ilerlemesini sağlamıştır. 


Mükemmel hassaslıkta zaman 

göstergesi 

gerçekleşebilecek 

mi? Atom saatleri buna aday gözüküyor. Şu an üstünde çalışılan atom saati 
30 milyar yıl 
boyunca şaşmadan çalışabilecek. GA 


Kışın gelmesi ve karın yağmasıyla birlikte soğuk dışında düşünülmesi gereken diğer bir tehlike de çığ- 
<4 dır. Hayvanların ve inhi sanların ölmesine, birçok yerleşim yerinin ve yapıların zarar görmesineneden olan çığ, çoğu zaman tek bir kar kristalinin hareketi ile düşer. 


Batı dünyası ve özellikle vejetaryenler son yıllarda kökeni 
Uzakdoğu olan, tofu soya fasulyesinden elde edilen tofunun, önemli bir protein kaynağu olmasının yanında, kolesterol düşürücü, kanseri önleyici ve kadınları menapoz sırasında yaşadığı sorunları giderici özelliklere sahip olduğu öne sürülüyor. 


Moğol İmparatorluğunun en güçlü ve en ünlü yöneticisi Cengiz 
Han, ölümünden sekiz asır sonra Washington 
Post gazetesi tarafından bin yılın adamı seçilldi ve National Geographic dergisine kapak konusu oldu. Cengiz Han'ın bu 
“gecikmiş” şanı nereden kaynaklanıyor? 


Türkiye'de toplumsal değişimlerin 


yaşandığı yıllarda bu değişimleri inceleyip onları yorumlayan | 
Mübeccel Kıray'ın | 
Türkiye toplumbilimine büyük katkıları olmuştur. 
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Kitapların sayısı arttıkça 


Karanlıkların sayısı azalıy: 


Büyük a 
Bil sel | İlk Üç 


| i A 
Deneyler Dakika 7 
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Modern 

Bilimin Tüsirk popüler bilim kitapları 


Oluşumu 


Mendile Veda? 


Geçtiğimiz ay içinde, “Grip ilacı 


bulundu” başlığıyla yerli basına da 


yansıyan bir haber hayli yankı uyandırdı. Başlık, artık grip hastalığına yakalanmayacağımız içerdiğinden yanılucı. İlaç bugüne kadar yalnızca hayvanlar üzerinde 


mesajını da 


denenmiş ve olumlu sonuçlar elde edilmiş. İşte bilim adamlarının ilaçla ilgili olarak yanıclamayı başardıkları sorular: İlacın etki mekanizması nedir? Grip (influenza) virüsü, kurba ninin Solunum yollarındaki hücrele de çoğalır, Hücreden çıkabilmek için de nöraminidaz adlı bir enzim salgılar. İşte ilaç, bu enzimin elini- 


kolunu bağlıyor ve virüsün yayılmasını önlüyor. 

Bilim adamları yeni bileşenle a daha yanıt bulmuşlar: Peki, ilaç aynı virüsün her tipine etkili mi? Virüsler, kurbanları- nın karşısına sık sık farklı yüzlerle çıkıyor ve bu nedenle de ne bağışıklik sistemi tarafından tanınıp yok edilebiliyor, ne de onlara karşı et 


önemli bir soruy 


ili ar üretilebiliyor. Bilim adamları, t virüslerin farklı yüzlerindeki benzerliklerden yararlanmayı başardılar. Yeni ilacın etkilediği nöraminidaz enziminin aktif bölgesi neredey se, tüm influenza tiplerinde aynı, Böylece yüzleri değişse de ni nidaz enziminin aktif bölgesi aynı oldukça, hiçbir virüs ilacın gazabın- dan kendini kurtaramayacak. 

İlacı geliştiren California Biyoteknoloji firmasının hayvanlar üzerinde gerçekleştirdiği deneylerde ilacın yan etkilerinin görülmediği v ateş, öksürük gibi grip belirtilerini kısa sürede kestiği saptandı. 

Nöraminidazın etkinliğini durduran yeni bileşen aslında türünün ilk örneği değil. 1993 yılında geliştirilen ve şuvanda klinik olarak dene- 


6 


nen bir başka ilaç daha var; ancak bu ilaç ağız yoluyla uygulanamıyor; solunum yollarına etki edecek spri ya da damla şeklinde formüle edilebiliyor. Yeni bileşen, bu noktada da üstünlük taşıyor; çünkü ağız yoluyla alındığında bağırsaktan emilerek kana geçebiliyor. 

anıtlanan tüm bu soruların dişında, yanıtlanmayı bekleyen daha pek çoğu var, Yeni bileşenle bugüne dek yapılan çalışmalar yüz güldürücü; ancak henüz “Gribe veda edeceşin çok esinde “Gribe vi 


giz" diye bir sonuca varmak 


erken. Bu ilaç 


da edecek miyiz?” sorusu, ancak il 

cın insan üzerindeki etkileri belirlendikten sonra yanıtlanabilecek. 
Didem 


anyel hpv selena or 


Yıldız Savaşları'nın 
20. Yılı 


Bir zamanların en ünlü bilimkurgu filmi olan “Yıldız Savaşları"nı kim unutabilir ki? Kudret'in karanlik yüzünü seçen Death Vader, iyi yürekli Obi Van Kanobi, tüccar Han Solo ve tabii ki Luke Skywalker. 
“Çok uzun zaman önce, uzak bir galakside...* diye başlayan film 14 yıl önce sinema salonlarından uzaklaşuysa da, bilgisayar oyunu satan dük- 


ânları asla terk etmedi. Filmin yönetmeni George Lucas'ın kurduğu yazılım firması LucasArts'ın çıkardığı Star Wars serisi uzay simülasyon- 


ları, oyunseverleri büyülemeye yıllar yılı devam etti. İlk olarak X-Wing Ili oyunda “İmparatorluk”a karşı asi güçlere katılıp, Luke'un ve digerlerinin uzay gemilerini kullanarak savaşmak mümkündü. Daha 


sonraki sürüm, bu sefer İmparatorluk güçlerinin pi- 


lotlarından olunup âsilere karşı sava- 


e Fighter”da ise 


şılıyordu. Bu iki oyunu zor bulanlar için LucasArts daha sonraları “Rebel Assault” adlı “shoot-up” sayılabilecek bir oyun üretti, Firma bugünler- 


deyse, bahar aylarında piyasa sürmeyi planladığı “Jedi Knight: Dark Forces I” adlı bir oyun üzerinde ça-” lişıyor. 

“Yıldız Savaşları”severlere verilecek bir haberimiz daha var, Filmin yönetmeni George Lucas, 1975 yilında kurduğu ve film efekt ve animasyonları ürettiği “Industrial Light and. Magic” firmasında üçlemenin 
20. yılı anısına, filmleri “bakıma” aldı. Burada, filmlerin eskiyen kopyaları temizleniyor ve gerekli restoras- 


yon yapılıyor. Bu arada Lucas, filme 
1976 yılında istediği etkiyi vermedi- 
Hi gerekçesi ile koymaktan vazgeçtiği bir sahneyi ekleme şansına kavuşmuş. Bilgisayar destekli grafik ve di-Zer sayısal teknolojiler sayesinde filme 4,5 dakikalık bir ek daha geliyor. 
Elden geçen filmler ABD'de ekranrda te < Darısı bi- 


ar gösterileci zim de başımıza, 


Murat Maga https c-com/news/53860.asp hupirwwenn-com/EVENTS/1997/star:warsanniversary 


Bilim ve Teknik 


Çernobil'e Sızıntı 
Önleyici Köpük 


Ukrayna'daki Çerno- 


bil nükleer santralı 1986 


yılında patladıktan sonra, çevreye radyoaktif için aceleyle yapılan beton 


sızıntı. Olmaması duvar artık işlevsiz. Reaktörün içine giren bilim adamları çatlak ve deliklerden kuşların girip çıktığını bile görmüşler. 
Aruk bu çatlak ve delikler radyoaktif sızıntı açısından bir 


sorun olmaktan çıkacak. 

Amerikalı bir firma olan Eurotech, buharda Çernobil'de yeni bir köpük sprevinin denenmesi için Ukrayna hükümetinden izin aldı. Firmanın iddiasına göre radyasyonun etkisine dayanıklı, silikon elasıromerlerinden yapılan, 35000 metreküp köpük, Çernobil'in “lahrini” doldurmaya ve içerdeki yüzlerce ton nükleer atığı uzun bir süre mühürlemeye yeterli olacak. 

EKOR adı verilen köpük, Rus hü-Moskova'daki Kurchatov Enstitüsü'nde, Eurotech'in 


kümetinin parasal desteği ile geliştirildi. Köpüğün temel maddesi “siloxane”, ancak diğer anahtar bileşenler gizli, Yine firmanın iddiina göre köpük yanmıyor ve radyas- 


yonun hasarına 200 yıl dayanabiliyor. 


Köpüğün asıl amacı, hali hazırda çürümekte olan beton duvarın yerine beton-çelik karışımı yeni bir tane yapıla na kadar nükleer atıkları en az 8 yıllığına kapatması. Bazı bilim adamları, bir depremin beton duvarları çökertip, radyoaktif tozdan bir bulut oluşturmasın- dan korkuyor. Köpük, bir yandan da bu bulutun oluşumunu engelleyecek Çernobil'in köpük doldurulması işleminin bütçesi şimdilik 200 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Bu miktar ise 


G7 ülkelerinin Çernobil'in temizlenmesi için Ukrayna hükümetine vermeyi söz verdikleri paranın 2/3%i. Köpük 


Murt 1997 


mını Bursa Nilüfer Mil 


Tekin 


Bilim ve Teknik Bursa'da 


Otuzuncu kuruluş yılı kapsamındaki etkinliklerle, farklı kentlerdeki okurlarımızla buluşuyoruz. Beraberliğimizin ilk adı-Piyango Anadolu Lisesi ile attık. Bursa Nilüfer Milli Piyango Anadolu Lisesi öğrencilerinin kurduğu Bilim Kulübü ve sorumlu öğretmenleriyle işbirliği içinde gerçekleştireceğimiz etkinlikler bir hafta sürecek, Etkinliklerimiz 14-22 Mart 1997 tarihleri arasında Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleşririlecek, Açacağımız. 
sergide Bilim ve Teknik'in 30 yıllık serüvenine tanık olacak; üçüncüsünün hazırlıkları içinde olduğumuz Bilim ve Teknik Fotoğraf Yarışması'na daha önce katılmış olan fotoğrafları bulacaksınız. 19 Mart 1997'de, saat 09:00'da gerçekleştireceğimiz panelin konusu “Bilgi İletimi”, Ayrıca her akşam düzenleyeceğimiz söyleşilere de kaulabilirsiniz. Etkinlikler süresince BİLKOM sinevizyon gösterileri ve internet uygulamaları gerçekleştirecek. 
Tüm Bursalı okuyucularımızı 14-24 Mart tarihlerinde Tayyare Kültür Merkezi'ndeki 


etkinliklerimize davet ediyoruz. 


başarılı olursa salt Çernobil'de değil, dünyada 400'ü aşkın nükleer merkezden çıkan atığın taşınması ve saklan- 


ması işlemlerinde de kullanılabilecek. 


Murat Mug tgrt cümuehiscekettceh/102K hum 


Yansıtıcı Olmayan 
Yeni Cam Kaplaması 
Güneşli bir günde ev ya da araba camına baktığınızda, camın tamamiyle geçirgen olmadığını, ışığın bir kısmının yansıdığını fark edersiniz. Fakat yansiuci olmayan yeni cam kaplamaları Almanya'da geliştirildi ve günümüz hassas optik aletlerinden bile daha Fazla ışığı geçirebildiği için güneş kole 


Ankara Uluslararası 
Film Festivali 
Destek Arıyor 


Dokuzuncusunur bu yıl, 14-23 Mart tarihleri 
| arasında gerçekleştirllmesi planlanan Ankara 
Uluslararası Film Festivali, Ankara'da sekiz yıldan 
| beri düzenlenen bir sinema etkinliği olarak sinema 
| severlere, sinema sanatının nitelikli Örneklerini sunma amacı yanında, düzenlediği ulusal ve uluslararası yarışmalar ve yanşma dışı bölümleriyle de sinema sanalına destek verme kesin taşıyor. 
| “Ankara Uluslararası Film Festivali ik çıkışında 
büyük zorluklarla ve günün koşullarında destek görerek bugüne geldi. Ülkemizdeki sanata bakış 
| agis ve ekonomik zorluklar, festivalin yapımını her 
geçen gün iyice zorlaştırdı. Pek çok insanın amatör katkısıyla festival bu günlere geldi, Her yıl olduğu gibi bu yi da, hazırlıklanna başlanan Ankara 
| Uluslararası Film Festivali gerçek anlamda ekono- 


lerinde ve pencere camların- da uygulanabilir hale geldi. 
Sıradan bir cam, cam ve ha kırılma için güneş ışığının yaklaşık % &'ini yansıtır. 


va arasında büyük bir 


indisi olduğu 


Optik camlar ve kamera mercekleri çeşitli yüksek ve düşük kırılma indisine sahip filmlerle kaplıdır. F bunlar Fazlasıyla pahalı- 


at 


dır. Pencere camını kaplamak için merceklerde kullanılan küçük filmlerden yüzlerce gerekir ve daha dü pahalı bir hal alır. 

Tüm bunların yerine silikon diok- 


sitten yapılma bir kaplama maddesi 


üretildi. Araştırmacılar, camı silikon dioksite batırdıktan sonra 500 *C'de pişiriyorlar. Kaplama, bir sünger gibi görünüyor ve deliklerin çapı 15 nanometre kadar. Bu mikroyapılar, görünür ışıktan çok daha küçük olduğundan, ışık, kaplamaya girerken havada hareket ediyormuş gibi davranıyor, Silikon katmanının 1,22 gibi etkili bir kırılma indisi var. Bunun anlamı solar spektrumun % 


97'si geçip giderken, görünen dalgabo- 


yundaki ışığın % 99,5'i geçiriliyor. 
Araştırmacılar ilk uygulamaların güneş kolektörleri üzerinde yapılarak, yansımadan kaynaklanan kaybı azaltmak ol-Bu uygulama 


enerji fiyatının düşürülmesi anlamına 


duğunu düşünüyor. 


geliyor. 


Wihiweekhsitechi 


mik kriz yaşıyor. Bu festival Ankara'nın değil Türki ye'nindir. Türk sinema sanatınındır. Her yil gerçek: leştirilmesi ve destek görmesi gerekir." diyen Dün- | ya Kitle İletişimi Araştırma Vakfi Başkanı Mahmut Tali Öngören, vakfın festivale destek sağlamak amacıyla her yolu denediğini eğer festivale destek verlirse, uluslararası niteliğini sürdüren ve sinema sanatında değişik çıkış noktalannı arayan bu bù- | yük etkinliğe yarar, anlam ve en önemlisi gerçek- | leşme gücü sağlanacağını düşünüyor. 


İnternet Daha mı İyi 
Öğretiyor? 


California'da yapılan bir çalışma, tüm öğrenimlerini yalnızca İnternet kanalıyla gerçekleştiren olan düzen içinde öğrenenlere göre da 


encilerin, var 


ha iyi öğrendiklerini ortaya koydu. 


lışma, California Eyaler Üniversitesi'nde 33 sosyoloji öğrencisi üzerinde yapıldı, $ bölündü. Gruplardan biri 14 hafta bo- 


ınıf rastgele yöntemle ikiye 


yunca, haftada bir gün bir sınıf içinde geleneksel yöntemlerle eğitim gördü. 
“On-line” adı verilen diğer gruptaki 


öğrenciler ise yalnızca bu eğitim döne- 


minin başında ve sonunda sınav için bir araya geldiler ve hiçbir öğrenci kendisinin bir deneyin parçası olduğunu bilmiyordu. 

On-line grubu, rastgele oluşturulektronik postayı kullanarak eğitimini sürdürdü. WWW'deki haftalık tartışmı ra, çalışmayı yürüten Jerald Sehutte'nin 


muş üçerli alt gruplar halinde, 


her hafta gerçekleştirdiği canlı oturuma katıldılar. Bu gruptaki öğrenciler sınav- dan % 20 daha yüksek notlar aldılar, 


Çalışmak için daha çok zaman harcadı- 


lar ve malzemeyi daha iyi kavradılar. 

Schutte, sanal öğrencilerin on-line çalışmaları sırasında tartışmaya daha açık olmalarının daha başarılı olmalarına neden olduğunu İleri sürüyor. Gele neksel yöntemlerle eğitim görenler, izolasyon içinde çalışmaya eğilimli göründüler, Schutte, sanal öğrencilerin bir profesörle yüz yüze etkileşim içinde olmamanın getirdiği rahatlığı taşıdıklanmi da düşünüyor. Tabii ki yalnızca bir 


Silahın Şakası Yok 


“Yaşadığımız coğrafyanın, bulunduğumuz bölgenin kanayan yarası şiddet...Özellikle so. 
tumsuz ellerde silahlar giderek toplumumuzda da onulmaz yaralar açıyor. İnsanlar barışçıl bir yaşama gün geçtikçe daha özlemle, yarınlara daha kaygıyla bakıyorlar. Daha kötüsü, şiddetin görünen yüzü artık çok da dehşete düşürmüyor bizi. Şiddet ve onun aracı olan silah çoğaldıkça kanıksanıyor; siradanlaşıyor... Sokakta bir sinema filminde, 

| gazetedeki bir haberde, belki yorgun bir gün 
sonu dinlenmek umuduyla karşısına oturduğumuz televizyonda ve günlük hayatımızda silah ve şiddet.” 

Bu cümleler Umut Vakfı'nın “Silahın Şakasi Yok” konulu karikatür yarışmasını neden 

| başlattıklarını anlatıyor. Zaten Vakıf, şiddete 
| karşı, silaha karşı, şiddetin sıradanlaşmasına 
karşı, kurulduğu günden beri hep bir mücadele içinde. Bu yarışmayla da, silahın toplum- 


deneyle on-line eğitimin geleneksel eğitime kıyasla daha etkili olduğunu lemek olası değil. Bu konuda daha 


farklı çalışmalara da gereksinim var, Zuhal Özer 


Hubble'a Eklemeler 


NASA Aralık 1993'ten sonra uzay teleskobu Hubble'a ilk ziyaretini geçtitırlatıldığı tarihten sonra yörüngesinde yaklaşık 1.6 milyar kilometre yapan teleskop, dünyanın etrafında da 37 000 kez döndü. Bu süre içerisinde teleskop, bilim delikler ve yıldızgezegen fidanlıkla- n” ile ilgili ilk kesin kanıtları sağladı. 


gimiz 


bat ayı içinde yaptı. 


adamlarına dev ka ların çevresindeki 


sal düzende yarattığı olumsuzlukları mizahi açıdan vurgulamak istiyorlar. Vakıf, çizgilerde kullanılanı farklı dilin bir uyarı olarak görevini yerine getireceğine inanıyor. 

Silahın Şakası Yok, karikatür yarışmasında 
birincilik ödülü 100 milyon, İkincilik ödülü 60 
milyon, üçüncülük ödülü ise 30 milyon lira. | Ayrıca bir kişiye Karikatürcüler Derneği Özel Ödülü, 3 kişiye de 20'şer milyon lira Başan | Ödülü verilecek. 

Yarışmanın jürisi ise, Nall, Güreli, Semih Balcıoğlu, Ferruh Doğan, İrfan Sayar, Metin Peker, Özgen Acar, Prof. Dr. İlter Turan ve Prof. Dr. Mehmet Gürkaynak'dan oluşuyor. 

Son katılım tarihi 1 Temmuz 1997 tarihi olan yarışmaya başvuru adresi Ise şöyle: 

Umut Vakfı, Reşit Galip Caddesi, Hereke Sokak No: 10 Gazi Osman Paşa, Ankara 

İlgilenenler, O (312) 446 17 28-29 numarah telefon, O (312) 447 10 36 numaralı faks ya da vakif@umut.org.tr İnternet adresinden bilgi alabilirler. 


Ayrıca, uzak galaksilerden topladığı ışık emisyonları ile, evrenin yaşının tahmin edilenden çok daha genç olduğunun ortaya konmasını sağladı. 

Şubat ayı içindeki uçuşla Hubble'a daha iyi ve uzak bir görüş yeteneği kazandırıldı. 105 milyon dolarlık bir kizilötesi kamera ile Hubble astronomlara uzayın daha derinlerini gösterebilecek. Kara deliklerin daha rahat araştırlabilmesi için ise teleskoba 125 milyon 


dolarlık yeni bir spektrograf eklendi, 


Güneş panellerinde yıpranan bazı yerler yenilendi. 
Murat Maga 


Denizlerdeki Yeni 
Enerji Kaynağı 


Amerikalı bilim adamları Şubat ayı içerisinde okyanus tabanında yeni bir enerji kaynağı bulduklarını açıkladılar Bu kaynak çok miktardaki metandan başka birşey değil, Nature dergisindeki makalelerine göre, bilim adamları Batı Atlantik Okyanusu'nda 15 milyar ton kömüre eşdeğer katı metan gazı hidrat bulmuşlar. Bunun yanı sıra çökellerin arasında bu miktara eşit -belki de daha fazla- gaz metan mevcut, Michigan Üniversitesi'nden Gerald Dickensin açıklamasına göre 35 milyar ton metan hidratı , ABD'nin 1996 yılındaki doğal tüketim hızıyla 105 yıl yetecek bir mik- 


tara denk düşüyor. Teorik olarak hidrat formundaki metan doğal gaz olarak kullanılabiliyor. Ancak araştırmacılar toprak altındaki metanı kullanılabilir bir halde çıkarabilmenin yolunu henüz bulmuş değiller. Toprak yüzeyinin al- 


unda, düşük sıcaklık ve yüksek basınçta, metan katı hidrat halinde bulunabiliyor. Ancak yüzeye yaklaştıkça, yükselen sicaklik ve düşen basıncın etkisi ile, hidrat eriyor. Dickens, kendisinin ve araştırma grubunun çökeller içinden inceleme için çıkardıkları hidratın yaklaşık % 99'unun yok olduğunu söylüyor, 

Dünyanın en büyük miktardaki fosil yakır rezervinin kullanılmaya başlanabilmesi için, hidratın ekonomik olaabilecek yeni 


rak çıkarılmasını. Sa) teknolojik ilerlemelere ihtiyaç var gibi görünüyor, 

Murat Maga 
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Bilim ve Teknik 


“Eksik Bağlantı” 
Taşta Yazılı 


Suriye'deki kazılarda ortaya çıkan taşlar üzerindeki yazıların, yazılı iletişimin evrimi deki eksik bağlantıyı ortaya çıkarmada önemli bir bulgu olduğu sürüldü. 10000 yaşındaki bu y; 
yanın en eski 
Sümer çivi yazısından iki kat daha eski. Farklı sembollerden oluşan bu resim işaret/yazıların (pictograms) anlamı var, ama yazılı dil kadar karmaşık değil. Bilim adamları bu Suriye resim işaret/yazısının, MÖ 30 000 ve 12 000 
yılları arasında başlayan paleolitik çağ ve sanatıyla yazının daha geç dönemdeki yapısı arasında iletişim açısından bir geçişi yansıttığını söylüyorlar. 
lar Firat nehrinin sol kıyısındaki Jerf el Ahmar kazılarında ortaya çıktı. Bir tür alete benzeyen taşların dördünün ik bir yiv bulunurken, diğer yüzlerinde çizgi, ok ve hayvan dış hatlarının çizildiği görülüyor, Daha küçük, yassı oval şekilli iki taşın her iki tarafı da kazınmış. Birinin üzerinde yuvarlak gözleri olan baykuş gibi bir figüre bağlı büyük bir böcek tasvir edilirken, öbür yanında noktalarla bezenmiş 34 hilal şekli bulunuyor, İkin. 


yassı taş Üzerinde oklar, zik; ve farklı şekiller varken diğer y inde bir çizelge ve y bulunuyor. Bütün bu geçmiş mesajların ne anlama geldiği belki bir sır ola- 


Bilim Şenliği Başlıyor 
Bilim Merkezi Vakfı'nın, toplumda bilim kültürünü yaymak. bilimi ve teknolojiyi sevdirmek, insanları bilime ve teknolojiye yönlendirmek amacıyla düzenlediği 
1. Bilim Şenliği bu ay içinde başlıyor. Şenlik uynı zamanda, toplumda bilim ve teknoloji heyecanı yaratıp, Vakfın İstanbul için planladığı Bilim Merkezi Projesi'ni tamtp, projeye maddi ve manevi destek yaratmayı amaçlıyor, 1-16 Mart tarihleri arasında İTÜ Taşkışla binasında düzenlenen şenlikte, özel olarak hazırlanmış gösteri birimleri bulunuyor, Mekanik, ışık, ses, yanılsama, algılama ve daha bir çok bilim ve teknoloji konusunu işleyen 60 kadar gösteri birimi ziyaretçilerin kullanımına açık olacak. 
Bilim ve Teknik Dergisi olarak okurlarımızı 


bu şenliğe davet ediyoruz. 


rak kalacak. Anlamların çözülmesi belki yeni buluşlar sayesinde gerçekleşebilirdi ama araştırmacıların. Tichrine barajının 2 km kuzeyinde bulunan kazı alanının sular altında kalma- 


dan çalışabilecekleri yalnızca bir se- 


zonları var. 


Özgür Tek 


tp newrom 


Venüs'de Yaşam 
Olasılığı 


Mars'ta yaşam vardı, yoktu derken Güneş Sistemi'nde yaşamla ilgili bir bomba da Colorado Üniversit si'nden bir bilim adamından geldi: 


Genom Araştırmaları Konsorsiyumu 


Dünya çapında çok sayıda araştırmacı ve 


bul'da geryçekleştirilen Il. Balkan Genetik 


kurumun katıldığı genom projesinin bulgulan Kongresi kapsamındaki ilk toplantısında Türbasın-yayın araçlanna yansıyor. Basında sık kiye Genom Projesi'nin hedef ve amaçlarını sık yeni genler ve işlevlerine dair bilgilere rast: o saptayacak bir ön çalışma başlatıldı, Genom rini Geni projesi kapeana: elimle rnek da değerlendirmesi gereken bu l rın belirlenmesi üzerinde çakşacak berler gelecek yüzyılın yeni bilimsel oz olan grup, üyelerini 
| se teloni yaklaşımlarına dal Š O, her yi enaz bir kez bir araya 


| pıaçıyor. Türkiye'de de bu konu- $ 

da kamuoyu oluşturmak ve konuya ilgi duyan, akademik ke- E simden olsun olmasın herkesin o 2, katılabileceği bir grup harekete “3 geçti. Her geçen gün genişleyen D bu kitle, ülkemizde genom projesine 

İlgi duyan kurum ve kuruluşları bir araya getirmeyi ve bilimsel işbirliği oluşturmayı amaçlıyor. Konsorsiyuma TUBA-TUBİTAK-TTGV de destek veriyor. Genom Araştırmala- n Konsorsyumui nun Eylük 1090s İstan: 


Mart 1997 


Adres: Bilkent Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (06533 Bilkent-Ankara 


üs'te yaşam olabili izelliği ile mitoloj ham kaynağı olmuş olsa da, 1962 yilında Venüs'e ulaşan bir sonda- nin -Mariner I- elde ettiği bulgularla, Venü a leceği ile ilgili hava düşmüştü. Zira Venüs'ün yüzey sıcaklığı, 500°C'nin üzerinde. Venüs, adını taşıdığı aşk ve güzellik tanrıçasından çok, yüzeyindeki diğer koşullarla (yüksek basınç vs) geleneksel cehennem görüntüsünü daha çok andırıyor. 
Tüm koşullara karşılık David Grinspoon, Ven 


s'ün yüzeyinde değilse de, atmosferinin üst tabakalarında yaşam bulunabileceği inancın- da, Ve bu yüzden de NASA'yı 2004 yılında gezegene yeni bir sonda göndermesi için ikna ermenin yollarını 


arıyor, Grinspoon, diğer bilim adamlarının gezegenlerde, Dünya'daki yaşa mın en temel elementi olan karbonu- n izlerini aradıklarını, ancak bir diğer element olan kükürtün de yaşamı ortaya çıkarabilecek karmaşık yapılar üretebilme yeteneğinde olabileceği- ne inanıyor. Bunun da, gezegenin Üst atmosferinde gerçekleşen, henüz açıklanamamış, morötesi ışınların so-Zurulmaları ile ilişkili olduğu inancın- da. Grinspoon. Dünya'yı yaşanamaz kılacak koşulların Venüs'deki yaşa- 


mın sırrı olabilir diyor. Ancak yine de anahtar sözcük “belki 


Murat Maga 
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Çekirgenin Ağız Tadı 


Cambridge Üniversitesi'nde böceklerin tat alma duyuları araştırılıyor. 
Bu, böceklerin azaltmak için yararlı olacak bir çalışma, 

İnsanlardan farklı olarak böceklerin ağızlarının yanında ve bacakları dahil vücutlarının birçok bölgesinde tar alıcılar bulunuyor. Bunlar, böceklerin yürürken üzerinden geçtikleri yapr 


verdikleri zararları 


akların yenip yenmeyeceğini anlayabilmek için onları tatmalarını sağlıyor. 

Böcekten insana, bütün hayvanlar- da sinir sistemi, tek tek sinir hücrelerinden karmaşık yollarla ve ağlarla tek tek gönderilen mesajlar yoluyla işlevini gösteriyor. 

Dr. Newland, alıcılarının, sinir sistemi tarafından yemeğe başlama ya da kötü tattan kaçma gibi düzenlenmiş bir cevap vermek 


öl çekirgelerinin tat 


için, çözümlenebilir ve analiz edilebilir bir koda nasıl çevrildiğini araştınyor. 

Tat tepkileri bütün böceklerde eş bulma, yumurtlama için yer seçimi gibi yaşamsal olaylar açısından önemli bir öğe. Yeni bir araştırma, sinir hücrelerinin tatlı veya tuzlu tatlara cevap olarak farklı sinir hücresi yunca mesaj gönderip göndermediğini tırıyor, 


ümeleri bo- 


atların sinir sisteminde nasıl bir süreçten geçtiğini bilmek, yemek seçiminin nasıl yapıldığını anlamamızı sağlayacak. Böceklerin tat alma duyularını incelemenin bir diğer nedeni de karşı 


mücadelede kullanılan ilaçlara bağışıklık geliştirmeleri. 


Selda Arıt 


LPS Science and Technology News, 27 


alık 1996 
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Elektrik Prizinden 
İnternet Bağlantısı 


Kuzeybatı İngiltere'deki Norweb Elektrik $ rıyla sonuçlanırsa, gelecekte İnternet bağlantısı elektrik prizi labil Deneylerde, en az 20 evde, elektrik tüketimi etkileşimli araçlar aracılığıyla düzenli olarak Norweb şirketine iletilecek; bunu da, bilgisayar ağı ve görüntü iletimi testleri izleyecek. Norweb, telekomünikasyon alt kuruluşu olan Norweb Communications aracılığıy elektrik kablosu görüşmesi denemelerine girişmiş bile, Evden elektrik kabloları yoluyla iletilen telefon sinyalleri, yaklaşık 
300 metre uzaklıktaki, bölgesel ara 


rketi'nin çalışmaları başa- 


erinden yapı- 


erinden telefon 


istasyon aracılığıyla, geleneksel telefon şebekesine aktarılıyor. Geçen yıl 
20 diğer Norweb abonesi tüm telefon görüşmelerini elektrik kablosu üzerinden yapmış. E yonlar arasında, alışıldık anten kablolarını andıran koaksiyal elektrik kabloları döşeniyor. Normal 100 amper, 
240 voltluk alternatif akımın frekansi 50 hertz. Norweb, 1 megahertz in 


lerle ara istas- 


üzerinde frekanslardan yapılan, çok kanallı, sıkıştırılmış sayısal veri pake- 


‘System Dynamics” 97 


| Onbeşinci “International System Dyna- 
| mics" konferansı, 19-22 Ağustos 1997 ta- | 
| rihlerinde İstanbul'da yapılacak. Konferans, 
| birkaç birleşik oturum ve çok sayıda paralel 
oturumdan oluşacak. Sosyo-ekonomik, stratejik nitelikli dinamik sorunların, “Sistem Kuram" bakış açısıyla modellenmesi ve analizi konferansın genel ligi alanı. Konferansın özel teması ise, 21, Yüzyıla Girerken, 
| Öğrenme ve Eğitimde Sistem Yaklaşımı. Bu 
lana temaya ek olarak, çeşitli kavramsal/yöntem bildirileri (istatistiksel teknikler, 
| doğrusal olmayan karmaşık dinamikler, mo- 
| del geçerlilik sınanması, tahmin yöntemleri, | 
etkileşimli dinamik benzetim oyunları, vb) ve çeşitli uygulama bildirisi de (çevre, ekonomi, mühendislik, üretim, özel ve kamu sektö- 
| ründe yönetim/organizasyon sorunları, vb.) 
konferansta sunulacak. Konteransin dili In- 
| glizce olup, birleşik oturumdaki bildiriler 
Türkçe de sunulabilecek ve simultane tercüme sağlanacak. Paralel oturumlarda ise bildiriler İngilizce olacak, 

İlgilenenler için: 

Yaman Barlas, System Dynamics’ 97, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, Bebek 80815, İstanbul, 

Fax: 0 (212) 265 18 00 

E-mail; sd97@boun.edu.tr 

URL: http:/eiris.cc.boun.edu.tr/sd97 


ti alışverişinin, elektrik akımıyla etkileşmeden gerçekleştirilebildiğini bulmuş. 

Araştırmacılar, bilinen taşınabilir telefon standardı CT2'nin bir çeşitlemesini kullanmaya karar vermişler. 
Normal telefon görüşmeleri 100 megaheriz'de yapılıyor. Norweb, bu frekansı 4-20 megahertz aralığına düşürebilmiş. Yine de CT2 zayıf kalıyor, “Taşınabilir telefonlar için geliştirilen bu standart, toplam 40 kanala izin veriyor ve bu allardan en fazla 12'si aynı anda kullanıma girebiliyor, Oysa, elektrik ara istasyonları tipik 


olarak 150 müşteriye hizmet veriyor- 


lar ve bunların 12'den fazlasının aynı anda telefon görüşmesi yapması, İn- 


kablo 'TV izlemesi olası, Norweb, bu ve buna 


ternet kullanması veya 


benzer sorunların üstesinden gelmek için, Lancaster Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi'yle işbirliği yapıyor. Yakın gelecekte, evlere normal elektrik bağlantısıyla birlikte, saniyede birkaç megabitlik veri bağlantısı sağlanabilecek. 

Özgür Kurtuluş 


Plak Hücumu 

Diş hekimleri, felç geçirme riski yüksek olan hastaları, röntgen yardimıyla | saptayabiliyorlar. California'daki Askeri Tip Merkezi diş hekimliği servisi başkanı Arthur Fried- 


lader, diş doktorları tarafından kullanilan, “Yanal Sefi raf" diye bilinen kafa ve çene kemiği röntgeninin, atar damardaki plakları saptamaya yardımcı olduğunu or- 


falometrik Radyog- 


taya çıkardı. Bu plaklar, yerlerinden oynayıp, taşındığında felce neden olabiliyorlar. Friedlander, yaş- 
1 25 ile 85 arasında değişen 1063 
sağlıklı erkeğin röntgen filmleri üzerın % 
2'sinin baş ve boyun bölgesine kan taşıyan karotid arterlerinde plak biriktiğine dair belirtilere rastlamış. 
Bütün bu bulgular üzerine, Friedlander, Amerikan Diş Hekimleri Birliği Dergisi'nin. Aralık sayısında diş hekimlerinin özellikle yaşlı hastalarının röntgenlerinde plak oluşumlarını sık sık gözlemeleri gerektiğini vurgulamiş. 


beyne 


rinde çalışmış ve bu insa 


Elif Yılmaz 
New Scientist, 4 Ocak 1907 


n Teknik 


Tavuklar 
Yeşil Sever 
Amerikalı zoologlar 
Crandy Rowe ve Tim Guilford "Acaba, evcil tavuklar (Gallus gallus dometicus) yemlenirken, yedikleri şeyin kokusu ve rengiyle ilgilenirler mi?” sorusundan hareketle araştırmaya başlamışlar. Bazı araşurmacıların yaptığı deneylerin sonuçlarıni inceleyince görmüşler ki, bazi zararlı böceklerin kendilerini korumak için salgıladıkları bir tür maddenin kokusu tavukların sarı ve kırmızı renkli yemlerden tiksinmelerine neden olurken, benzer bir başka kötü koku #ahterenį} yemlerin tavuklar tarafin- 


gi ve yes dan afiyetle mideye indirilmesine engel olamamakta 


uyarıcılar (renk ve koku) arasında etki- 


Zoologlar değişik 


leşim olduğuna ve tavukların seçimlerini yaparken birkaç uyarıcının etkisinde kaldıklarına karar vermişler. Hal böyleyken, daltonizm gibi bir hastalığı olan tavukların, yararlı yeşil yemlerle (avlarla) zararlı kırmızı yemleri karıştırdıkları için, atlarını sürdürmek pek de ke 


değil. 
Elif Yılmaz 


Sereneco et Vie, Ocak 10 


Bilim Olimpiyatları Uluslararası Bilim Olimpiyatlar her yıl matema: tik, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar dallarında dü zenlenmektedir. Bu olimpiyatlara 20 yaşından gün almamış ve orta öğrenime devam etmekte olan öğrenciler katılmaktadır. Uluslararası Bilim Olimpiyatları hazırlıkları her yıl Ulusal Bilim Olimpiyatı s0- uçlarına göre, lik hazırlık ekiplerinin seçimi, seçi: len ekiplerin çeşitli dönemlerde yetiştirme kursla: tında eğililmeleti daha sonra Nisan ayında yapılacak eleme sınavı ile ülkemizi temsil edecek ekiplerin belirlenmesi ve bu kesin ekiplerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında üç dönem kursa alınmaları ve 


Tehdit 
Altındaki 
Hayvanlar 


Doğa bilimciler bir süre boyunca, son yarım milyar yıl içindeki diğer beş dönemde olduğu gibi, Dün- 
"nin türlerin tükeneceği bir döneme girdiğini düşünüyorlardı. Dünya Koruma Birliği'nin (UCN) çalışm sı bu teoriye büyük destek veriyor. 


Öncekilerden daha planlı çalışma yöntemleri kullanan IUCN, birçok hayvan türünün düşünülenden daha fazla tehlike altında olduğunu bul- nin, hemen ingenin, hem suda hem karada yaşayan hayvanlann ve balıkların tehdit altında oldu- 


muş. Memelilerin % 2 


hemen aynı oranda sü 


son olarak Temmuz ayında olimpiyatların yapılaca: dl Ülkelere gönderilmeleri şeklinde 15 ay süren et kinlikleri kapsamaktadır 

Uluslararasi Olimpiyatlarda madalya alan öğ rencilere ise TÜBİTAK tarafından ödüller verilmek: te ve bu öğrenciler TÜBİTAK'ın üniversite lisans bursiyeri olmaya hak kazanmaktadırlar 

Geçtiğimiz Ocak ve Şubat aylarında da (25 Ocak- 7 Şubat ve 12-24 Şubat 1997) Antalya Gençlik Spor Vakfı Oteli'nde Bilim Olimpiyatlarına katılacak seçilmiş ekipler özel yetiştirme kurslar: da eğilildier. Bu öğrencilerimiz Nisan ayında eleme sınavına girecek ve Ülkemizi temsil edecek ekipler belirlenecek 


ğu bulunmuş. 5 hayvan stmifi içinde en az risk altında olanlar ise kuşlar, 
Bilinen 4327 memeli tiirünün 1096's1 risk altında ve 169'u da yakın gelecekte en çok tehlikede olanlar. 26 memeli takımından 24'ü tehdit alunda. 
En çok etkilenenler arasında hortumlular ve primat türleri bulunuyor, 
IUCN'nın çıkardığı hariraya göre, insanların habitarlara verdikleri zararın tehdidi artırdığı Önemli olan bir şey da 


görülüyor. 


a özellikle coğrafi olarak izole edilmiş bölgelere özgü türlerin (endemik türlerin) durumu, Bu tip bölgelerin tek evrimsel tarihleri bulunuyor ve türlerin genişlemesi sınırlı, Bu yüzden, böyle bölgelerin zarar görmesi hayvanlara daha büyük bir tehdit yaratıyor. Memelilerin Filipinler'de % 32'si, Ma- 


dagaskar'da ise % 44'ü tehdit alunda, Her iki ülkede de türlerin yarısından çoğu o bölgeye özgü ve habi- 


at hasarı çok fazla. Bunun tersine Kanada'da % 4, ABD'nde % 8 oranında 


memeli tehdit altnda. 
ABD'ndeki türlerin dörrte birinden azı, Kanada'dakilerin ise sadece % Fü endemik türler, 

Memelilerin en çok tehdit altında olduğu yerler 128 türle Endonezva, 75 türle Çin ve Hindistan, Bu üç 


nüfusunun 96 


ülke dünya 43'ünü oluşturuyor ve en yoğun nüfusa sahipler. 


Selda Ant 


Soler Ameriran. Ouk 17 


Hastabakıcı Robot 


Günden güne gelişen teknoloji sayesinde robotlar günlük yaşantımızın her alanında görülmeye başladilar bile. Bu robotlardan biri de İngiltere' deki bazı hastanelerde kullanilan “Jeeves” adındaki robot, Hastalarla ilgili kayıtları ve kan testi sonuçlarını taşıyan bu robot aynı zamanda yemek servisi de yapıyor. 
Öyle görülüyor ki “Jeeves” ve benzeri robotlar gelecekte hemşirelerin ve hekimlerin başlıca yardımcıları arasına girecek. 

Gökhan "Tok 


PME A 
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Sayısal Fotoğraf 
Makineleri 


Yaklaşık on yıldır piyasada bulunan sayısal fotoğraf makineleri, bu yı- 


lin en gözde ürünlerinden biri olacağa benziyor. Görüntüleri film yerine sak depolayan bu makineler, görüntüleri depolamak için elektronik bellek devrelerine sahip. Bazılarında ise, görüntü depolama sayısını daha da artıran değiştirilebilir kartlar kullanılıyor. JPEG formatında 640x480 çözünürlükte 108 fotoğraf depolayabilen bu makinelerin en büyük özelliği, bir bilgisayara bağlanıp eri bilgisayarın sabit belleğine aktarmasın- da yatıyor. Bu görüntüler elektronik posta yoluyla gönderilip bir web sayfaşına aktarılabiliyor ya da masaüstü yayıncılıkta anında kullanılabiliyor. 
Ayrıca farklı yazılımlar kullanılarak kartpostal ya da tişort tasarımı yapılabiliyor. Kullanılan yazıcının kalitesine göre fotoğraf kalitesine yakın baskı ncılık ya da çalışıyorsanız, bu 


isal ola 


birkaç saniye içinde görünt 


alınıyor. Gazetecilik, ya 


reklam alanınd 


makineler tam size göre; ancak bu teknolojiye bir hobi gözüyle bakıyormm'lik makinenizi bu yeni makinelerle değiştirmek düşün- 


sanız ya da 3 


cesindeyseniz, bir süre daha beklemeniz öneriliyor, çünkü son günlerde pek çok büyük elektronik şirketi sayısal makine pazarına girmeye hazır- 


lanıyor ve birçok yenilik yolda. 
Önemli bir başka nokta da, çok yakın- da ev yazıcıları endüstrisinde yeni bir teknoloji patlamasının beklenmesi. 
Bu yeni teknoloji, en iyi fotoğraf baskı kalitesinden de öte çok iyi görüntü basma yeteneği getirecek. 
Özgür Tek 


alitede 


hye manbezcam 


Mimozaların Motoru 


Tel-Aviv Weizmann Enstitüsü'nden Dr. Nava Moran, sonunda mimozaların çiçeklerini, her akşam kapatıp, her sabah tekrar açabilme yetileriyle ilgili gizi çözdü. 

Ba 


klagillerden olan soya, fasulye ve mimoza gibi bitkiler bu duyarlığı sahiptir çünkü, bu bitkilerde bulunan ve bir çiçeğin altına yerleşen küçük bir organ hemen hemen bir motor nlıkta 


görevi görür. İşte bu organ, 


ICGEB 1997 Toplantı ve Kurs Duyuruları 


International Center for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB}'nin programlarına |C-GEB üyesi ülkelerin vatandaşları, bu ülkelerdeki 
| yerel bağlantı odağı aracılığıyla başvuruda buluna- 
| bilmektedir. Ülkemiz için bu yerel bağlantı odağı 
| TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü'dür 

1907 yılnda ICGEB tarafından düzenlenen 
kurs ve toplantılar ise şöyle: 

Mart-Nisan 1997, Lahore (Pakistan) Tarım, Sağlık ve Çevrede Moleküler Biyoloji Araştırması Uygulamalar. Uluslararası Sempozyum ve Workshop) - 21-24 Nisan 1997, Trieste (taya) RNA Yapı ve İşlevi (Teorik Kurs) - 26-30 Mayıs 1997, Trieste (talya) Maya Moleküler Genetiği Teorik ve Pratik Kurs} 1-6 Eyl 1997, Trieste (talya) Biyoiniormatikler: Moleküler Biyolojide Bilgisayar Yöntemle- 
| rì (Pratik Kurs) 
Ekim 1997, Trieste (taya) 
Tip ve Bitki Biyoteknalajlerinde Yenilikler (Semp) + 20-31 Ekim 1997, Brasile (Brezilya) Transjenik BiKlerde Transformasyon Yöntemleri ve Gen Ekspresyonün Pratiği (Kurs) 
| -3-5 Kasım 1997, Yeni Dahi Hindistan) 
Normal ve Kanserli Hücrelerde Proliferasyon Kontrolü 
| Workshop} 
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10:21 Kasım 1997, Yeri Delhi (Hindistanı) Peptid Aglar: Immûnolojk Teknikler (Pratik Kurs) 

1-5 Aralik 1997, Yeni Delhi (Hindistan) Bitki Genler; Yapı ve Transkripsiyon (Pratik Kurs) 

1:5 Aralık 1997, Trieste (talya) Transjenik Organizmalar: Biyolojk Fisk Değerlendirmesi [Teorik Kurs) 
ICGEB Taralındanı Desteklenen Kurs ve Toplantılar | -17-21 Ağustos 1997, Budapeşte (Macaristan) Moleküler Biyoloji ve Biyoteknolojde Veri Tabanlar (Sempozyum ve 8. Avrupa Biyoteknoloji Kongresi) 

7-42 Eylül 1997, Slena Italya) Papllomavinus (16 Uluslarası Konferans) - 22:26 Eyl 1997, Triesta talya) Ekzobiyolóji: Enerji, Madde ve Evren'de Yaşamın Evrimi ve Kökenine İlişkin Bilgi 

ICGEB tarafından düzenlenen ya da desteklenen bu kurs ve toplantılar ve başvuruları ile ligili olarak, TÜBİTAK Marmara Araşlırma Merkezi Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü'nün (TÜBİTAK MAM GMBAE) aşağıda belirtilen iletişim adreslerini kullanarak bilgi edinilebilir, TÜBİTAK MAM GMBAE 
PK 21 41470 Gebze-Kocaeli 
Tel: 01262) 641 23 00 (4000-4001) 
Faks: 0(262) 641 23 09 
E-Mailıgmbaenucleus mamgentubitak.gov.tr 


büzülme özelliğine sahip hücreler sayesinde harekete geçer. 

Çiçeklerin büzüşmesi, bu organın çeperlerinde bulunan ve bir vana gibi 


açık olan kanallardan suyun atılması ile gerçekleşir. Dr. Morgan'a göre, hareker, proteinlerin fosforilasyonu ile başlar. Bu, fosforun, kanaldaki prote- 


inleri daha aktif kılan amino asitler tarafından tutulması anlamına geliyor. 
Bu olay, gece ve gündüzün ışık farkının etki ranlığın çökmesiyle kanallar barındır- 


yle gerçekleşir. Böylece 


dıkları suyun bir kısmını boşaltmaya koyulurlar ve gün ağarana kadar kapa- 


lı kalırlar. Bu hücreler gün boyunca 


da bitkinin köklerinden gelen suyla 


beslenirler, 
Elif Yılmaz 


Science et Vie, Ocak 1997 


Kan Vermeye Engel 
Kendisine kan nakli yapılan bir kişi yaşamının geri kalan kısmında, belki de artık istese de kan veremeyebilir. Çünkü kan yoluyla bulaşan hepatit, AIDS gibi hastalık etkenleri nakledilen kanda bulunabilir, Kişiler, bu hastalığa yakalanmasa da taşıyıcı olduklarından, kan verdikleri kişi için risk faktörü olabilirle tün kan vermek isteyenler, hepatit B ve C frengi ve HIV bakımından taramadan geçiriliyor. Ayrıca, kanser has- 


Fransa” 


tası olanlar, büyüme hormonuyla ilgili hastalıklara sahip olanlar, kornea (gözdeki saydam doku) nakli yaptıranlar ve kalıtsal bir nörolojik hastağı bulunanlar, yorlar. Kan bağışı 


kan bağışında bulunamıyapmayı kabul edenler, kan vermeden önce bir yıl beklemek zorundalar. 

Peki ya, bu testlerle varlığı sapta- n hastalıklar? Bu şekilde bin hastalıkların, kan nakli yoluyla bulaşmasını engellemek. için Fransız Güvenli Kan Nakli Komitesi, bir önlem olarak; daha önce başka bi rinden kan almış olan ve kendisine 


nama 


linmey 


plazma, kan hücresi, organ ya da doku nakli yapılmış insanlardan da, başka birisine verilmek üzere bundan sonra kan alınmaması yolunda öneride bulundu. Bu yeni öneri, ülke çapında yaşama geçirilmeden önce, Paris St. 
Louis Hastanesi ile Lille ve Besançon pilot bölgelerinde tı i 


edilecel 
Elif Yılmaz 


New Scientist, 4 Ocak 1997 


Bilim ve Teknik 


Kadınların 


Çektikleri Ağrılar 


Kadınlar, erkeklere oranla 


Üniversitesi'nden ateşli hastalıklar uzmanı John Levine, bu bulguya morfin ailesi- 


California 


nin üyesi olan ağrı kesicilerin yeni bir sınıfı üzerinde çalışırken rastlantı sonucu erişmiş. Bir meslektaşı- nın kendisini, sonuçlarının yeni ağrı kesiciyi deneyen grubun daha çok kadınlardan kurulu olmasından etkilenmiş olabileceği konusunda uyarması üzerine, Levine uraştırmasını tekrar gözden geçirmiş. Bu tekrar sırasında da kendisini ve bizleri şaşırtan, hastaların cinsiyetleri ve çektikleri ağrı, sancı vb karşısındaki tepkileri arasındaki açık ili rastlamış. Daha sonra, denekler bir dişlerinin çekilişinden sonra izlenmişler ve kadınların anlattıklarıyla erkeklerin anlatakları karşılaşarıldığında, kadınların çok daha şiddetli ağrı duydukları anlaşılmış. Ama, kadinların da bir avantajları var, o da analjeziklerin, çektikleri acıyı kalıcı olarak daha etkili bir şekilde dindiriyor olması. Bundan sonra yapılacak iş ise, büyük olasılıkla fizyolojik olan bu farklılığın asıl nedenini bulmak. 

Elif Yılmaz 


Science et Vie. Orak 1907 


Buz Neden Kaygan? 


Buz pateni yapanlar -183°C*ye kadar buzun kaygan olduğunu duymaktan memnun olacaklardır. 19. 
dan beri büyük buzulların k: üzerinde nasıl kolaylıkla kayabildiği bir merak konusuydu. California'da Lawrence Berkeley o Laboratuvarundan araştırmacılar buzun neden kaygan olduğunu buldular, Buzun kaygan olmasının nedeni, tabakaların katı ve sıvı arasında değişik bir yapıda olması, 

Buz patencileri kaydıkları zaman patenlerinin bıçağındaki basınç hemen altındaki buzun erimesine neden oluyor. Bu da, paten o bölgeden aynldıktan sonra hemen donan bir su tabakası oluşturuyor. Ancak, bu açıklamanın yetersiz olduğu durumlar var, Örneğin, kayak yaptığımızda ağırlığımız. 
daha geniş bir iyor ve karın erimesine neden olabilecek basıncı 


Mario 


Bile 


Bilim ve Teknik 


2.İzmir Kitap Fuarı'nda 

8-16 Mart tarihleri arasında İzmir Fuar alanında düzenlenecek olan 2. İzmir Kitap Fuarı'na katılacak olan Bilim ve Teknik Dergisi, 30, yılında düzenlemekte olduğu çeşitli etkinlikler çerçevesinde fuara kaulan okurlarıyla buluşup söyleşme fırsatını değerlendirecek. Aynca sayıları 50'yi bulan Popüler Bilim 


Kitapları ile İzmir okurlarını ve bilimseverlerini buluşturacak. 


yaratamıyor. Ayrıca, bu durum insanlann kayak yapmalarına da bir engel oluşturmuyor. 

Yakın geçmişte bilim adamları, buzun üst yüzeyinin sıvımsı bir yapıda olmasının onu kaygan yaptığı görüşüne yaklaşıyorlardı. Bugün, Düşük Enerji Elektron Kırınım Yöntemi (Low Energy Electron Diffraction) denilen bir teknikle bunu kanıtladılar. 
Bu çalışmanın sonunda, araştırm; buzun yüzeyindeki su moleküllerinin katı haldekinden daha fazla titreşime sahip olduğunu ve bu durumun da onun yüzeyine suya benzeyen bir özellik kazandırdığını belirlediler. 
Araştırmacıların başı olan Gabor morjai, buzun yüzeyinin sıvı özelliklerine sahip olduğunu ancak akışkan olmadığını da vurguluyor. Samorjai ve arkadaşları, Düşük Enerji Elektron 


| 
| Prol.Dr. Meliha terzioğlu ve Prof.Dr. Nazım 
Terzioğlu uzun yıllar İstanbul Üniversitesi'nde 


başlamak üzere, bir yıl Prof.Dr, Nazım Terzioğlu'nun diğer yıl da Prof.Dr Meliha Terzioğlu'nun anısı- 
| ve birar 000 vermesini desteldemeye karar 


Prof. Dr. Meliha Terzioğlu ve Prof. Dr. Nazım Terzioğlu Ödülleri 


Kırınım Yöntemi'yle çektikleri buz fotoğraflarını / incelediklerinde, üzeydeki su moleküllerinin içinde yeralan hidrojen atomlarının yarısının kaybolduğunu gözlemlediler. Sonuç olarak, kayıp gibi görünen hidrojen atomlarının aslında bağlı olduğunu; fakar daha alt rabakalardakilere kıyasla 3-4 kar daha hızlı titreşen ve bu yüzden görünmeyen oksijen atomlarına bağlı olduğunu belirlediler. 
“Yüzeyler incelendiğinde, sıvı ve katı yaklaşık kavramlar haline dönüşüyor” diyen Samorjai, yüzeydeki atomların alt tabakalardaki kıyasla farklı konfigürasyonlara sahip olduğunu da belirtiyor, Ancak teorik modeller, araş rırmacıların bu çalışmalarında indikl bu denli düşük sıcaklıklarda buzun yün sıvımsı bir özellik kazanacağı 


Antarktika üzerinde buz kristallerinin 


strarosferik bulutlar içinde oluştuğu bölgede ozon tabakasının bozulma hızını artırıyor olabilir. Chicago Üniversitesi'nden Jonathan Abbalt bu buz kristallerinin yüzeylerinin ozon parçalanmasında rol oynayan serbest klor moleküllerinin üretimini katalizlediği- nin düşünüldüğünü belirtiyor. 

Zuhal Özer 


da paylaştınlabilecektir. 
Ödüle, Moli fakülte dekanlar ya da en- 


rafından oluşturulacak Değertendirme Komisyonları tarafından incelenecektir. Ödüller, her yıl Aralık ayında düzenlenen Araştırma Fonu Ödülleri töreninde sunulacaktır. 

1996 yılında Prof.Dr. Nazım Terzloğlu Bi- | 
lim Teşvik Ödülü, |, Ü. Fen Fakültesi Biyolo- | ji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Da- | 1'ndan Doç. Dr Haluk Ertan ve |. Ü. Fen Fakültesi Fizik Bölümü Nükleer Fizik Anabilim Dalı'ndan Doç.Dr. Baki Akkuş arasında paylaştınıldı. Ödüller 10.1.1997'de Gerines Tıp Fakültesi Oditoryumu'nda yapılan toplañti lle sahiplerine verildi. 
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TÜBİTAK BAYG 
Münir Birsel Vakfı, 
1997 Doktora 
Burs Programı 


1997-1998 öğretim yılında; üniversite lerimizde doktora yapan üstün başanlı öğrencilere araştırmalarını kısa sürede tamamlamalanna yardımcı olmak amacıyla kendi başvuruları üzerine burs verilecektir. 

Burs için başvuran adaylarda; T.C. vatandaşı olmak, lisans öğrenimini (üniversitenin not sistemi esas olmak üzere) en az 2.75/4 veya 68.75/100 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması ile bitirmiş olmak (bu koşulu sağlamayan ancak bölümünü llk üç kişi arasında bitirenlerin durumları aynca incelenir), yüksek lisans öğrenimini, en az 3.20/4 veya 80.000/100 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması lle bitirmiş olmak, temel biimlerden, fizik kimya, müherdislik bilimlerin- den elektrik, elektronik, makine, maden, metalurji, petrol, uçak veya kimya mühendisliği dallarında doktora programına kayıtlı olma koşullan aranmaktadır. 

Eğitimin başarıyla sürdürülmesi koşuluyla; doktoraya kayıt tarihinden Itibaren ücretli görevi olmayanlar için en çök 3 yıl, Ücretli görevliler için en çok 4 yıl burs süresl olarak belirlenmiştir. 

Aylık burs miktarı 30 000 000 TL ücretli görevliler içinse 6 000 000 TL'dir. Bursiyerlere yurt dışında katılacaklan araştırmalar için burs süresince bir kez 3 aya kadar ek destek sağlamak mümkün olabilecektir. 

Adayların başvuru formuna ekleyecekleri belgelerse şöyle: Adayın özgeçmiş ve yayın listesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, adayn kendisi tarafından hazırlanmış ayrıntı- i araştırma planı, adayın akademik danışmanının planlanan çalışmaya İlişkin görüşlerini açıklayan yazısı, doktora programına kayıt tarihini (hazırlık sınıfı hariç) ve bölümünü belirten öğrenci belgesi, adayın lisans ve yüksek lisans öğrenimi sırasında almış olduğu dersleri gösteren not belgeleri, adayın yüksek lisans tezinin özeti, referans mektupları ( BAYG tarafından hazırlarımış iki referans formu adayın aldığı eğitimle ilgili akademik danışmanı haricinde Iki öğretim üyesi tarafından doldurulmalı ve öğretim üyeleri tarafından son başvuru tarihinde TÜBİTAK'da bulunacak şekilde gönderilmelidir), 

Başvuruların işleme konulabilmesi için istenilen belgelerin tamamının, bir asil ve Iki kopya olmak kaydıyla, üç ayn nüsha halinde 4 Nisan 1997 tarihine kadar Bilim Adamı Yetiştirme Grubuna ulaştırılması gerekmektedir. Burslar 1 Ekim 1997 tarihi itibariyle başlayacaktır 


İlgilenenler için: 

TUBİTAK-BAYG 

Atatürk Bulvarı No:221 

06100 Kavaklıdere, Ankara Tel:0-312-4685300/2213, 

Faks: 0-312-4272382 

e-posta: bayg&promete.tetm.tubilak. gov.tr 


Hatırlamak İçin 
Oksijen 

Bazı İngiliz psikologlara göre, 3 
saniye boyunca saf oksijen tene 


etmek, bundan sonraki birkaç dal içinde olanları haurlamanızı iki kat artırabilir, Araştırmacıların dediğine göre etki 24 saat sürüyor, 

İki araştırmacı 6 kontrollü deneme ile oksijenin kısa dönem hafızasını, reaksiyon zamanını ve dikkati nasıl etkilediğini göstermişler. Bir grup deneğe gaz maskesiyle saf oksijen bir diğer 


denek grubuna da % 20 oranında oksijen içeren normal hava verilmiş. İki gruba da hangi gazı aldıklarını bilmeden 15 kelime dinletilmiş. 6 dakika sonra bu kelimeleri hatırlamaları istendiğinde, normal hava teneffüs edenler 
45 kelime hatirlarken, saf oksijen 
alanlar 8-9 kelime hatırlayabilmişler. 

Az ya da çok fazla oksijen istenen etkiyi yaratmıyor. 30 saniye ile 1 dal ka arasında saf oksijene maruz kalı yeterli. Oksijen vücuttaki diğer mol küllere birkaç dakika içinde tepkimeye girdiği için deneklere soruların hemen sorulması gerekiyor. Ancak yine de etkinin 24 saar sürebileceği söyleniyor. 

Öyleyse öğrenciler sınav öncesi bol bol kafein yerine saf oksijen mi almah? Bunun cevabı hayır. Çünkü yüksek miktardaki oksijen yaşayan dokulara Zarar veriyor. Araştırmacılara göre oksi- 


jen oranı yüksek tutulmuş çalışma odaları bilim kurgulara ait olarak kalacak. Dalgıçlar biraz oksijenin baş ağrılarına da iyi geldiğini söylüyor! 
cak bunu denememeleri için de uyarılıyorlar, 


Selda Arıt 


Hamile Kadınların 
Beyni 


Bazı hamile kadınlar belli bir k nuya yoğunlaşamadıklarından ve h zalarının zayıfladığından şikayet ederler. Buna yeni bir açıklama getirildi. 
Bir grup anestezi uzmanı ve radyolog, hamilelik döneminin sonlarına doğru kadınların beyinlerinin büzüldüğüne eski durumuna gelmesinin 6 ay sür- 


y 


düğüne inanıyorlar. Grubun lideri anestezi uzmanı Anita Holdcroft, bu 


gözlemin bazı hamile kadınlarda ve yeni annelerde görülen öğrenme ve kavramayla ilgili problemelerle bağlantılı olabileceğini söylü 

Sheffield'de yapılan bir toplantıda araştırmacılar, 10 sağlıklı kadının beyinlerinin 3 boyutlu resimlerini vermek için grup manyetik rezonans görüntü yarattıklarını açıklamışlar. İlk grup hamileliğin sonlarına doğru, ci grup doğumdan 6-8 hafta sonra ve üçüncü grup da doğumdan sonra çekilmiş. Karşılaştırmalar sonunda, kadınların fizyolojileri hami duruma geçtiğinde beyinlerinin bü 


olmayan 


düğü görülmüş. 

Kadınların beyinleri hamilelik sonrasında normalden büyümüş olabileceği gibi, hamilelik döneminde küçülmüş de olabilir. 

Üremeyi de düzenleyen hormonlar dahil birçok hormonu salgılayan beyindeki hipofiz bezi de, tam tersi bir etki ererek hamilelik döneminde büyüyor, 

Holderoft, beyindeki bu değişimin beyindeki hücrelerin sayılarının değişiminden değil de, tek tek hücrelerin hacmindeki değişimden kaynaklandı-Bina inanıyor. 

Araştırmalar ilk olarak loğsa humması geçiren kadınlar üzerinde yapılıyor. Ancak, araştırm; bu değişimin loğusa humması öncesi bir belirti değil hamileliğin normal bir özelliği olduğunu gösteriyor. 


Selda Ant 
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(TÜBİTAK BAYG 
‘Yurt Dışı Doktora 
‚Burs Programı 

| (NATO-A1) 1997 


Üniversite mezunlarına temel, uygulamalı fen a 
| mma destek olmak üzere isil sayıda burs. 1907 
yılında da verilecektir. 

Adaylarda aranan başvuru koşulları ise şöyle" TG. vatandaşı olmak, 1 Ocak 1968 veya daha 


bildiğini belgelendirmek, 
NATO ve NATO-CP ülkeleri, bursun kullanıla” bileceği ülkeler olarak belerlenmiş. 
| Aylık yaşam gideri, eğitim harçlar ve sağlık sigortası da dahil olmak Üzere toplam burs miktarı en fazla 35.000 dolar olup, ayık yaşam gideri Üçer aylık dönemler halinde ödenecektir. 
Adayların başvuru formuna ekleyecekleri belgeler Ise şöyle: Özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, İngilizce eğitim göreceklerden GRE Genel Test Puan Belgesi ve TOEFL puan belgesi (1 
| Ocak 1995'den sonra alınmış olması koşuluyla), 
Ingilizce dışındaki dillerde eğitim göreceklerden i- 


tuştan lisans, yüksek lisans derecesi almış olan- 
| lann diploma fotokopileri, lisans (ve yüksek b- 
| ans) öğrenimi srasnda almış olduğu dersleri 
gösteren not belgesi, adayın amaçlanrı, konu Üzerindeki deneyim ve birikimini içeren ayrıntı araştırma planı, referans mektuplar (BAYG ta- 


ralından hazırlanmış iki referans formu, adayın al- | 


| dağı eğitimle ilgili ki öğretim üyesi taraindan doldurulmalı ve Öğretim üyeleri tarafndan 11 Nisan 
1997 son başvuru tarihine kadar TÜBİTAK'da 
| bulunacak şekikle gönderilmelidir ve kabul belgesi, 


Bu burs programına son başvuru tarihi; 

NATO ülkeleri için: 11 Nisan 1997 

NATO-CP ülkeleri için (Amavutluk, Azerbaycan, Bayaz Rusya, Bulgaristan, Çek Cumhuriye» 1i, Ermenistan, Estonya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, Litvanya, Macaristan- Moldova, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovak Cumhuriyeti, Tacikistan, 
| Türkmenistan, Ukrayna} 1997 yılı süresince, 


| K ön blgiler, araştırmaya yatlara ve üzerinde 
| çölişmayı planladıkları konular le yapılacak çalş- 
| malan ülkenin bümsel ve teknölojk gelişimine 


sonra yurda dönmek ve herhangi bir kuruluşta eğilim gördüğü alanda çalışmakla yükümlü olacaktır. Yurda dönüşteki zorunlu hizmet süresi ; 


yurt dışında bursiyere TÜBİTAK'ca döviz olarak | 


yapılmış toplam ödemenin; bursun başladığı tatihleki döviz üzerinden yaşam gideri miktanna bölünmesi ile eide edilen sayı karşılığı ay olacaktır. 
İlgilenenler için: 7 TÜBİTAK-BAYG''i arayabilirler. 


Man 1997 


Yiyecekler 
Davranışları 
Belirliyor mu? 


Hiperaktivite ve ihmalcilik niteli-Zindeki davranışlarda diyetin önemli bir rol oynadığı arrık biliniyor, Londra'daki Alerji Araştırma Kurumu'nun son çalışması yeme alışkanlıklarını değiştirerek suça yönelik davranışları değiştirmenin üzerinde duruyor. Çalışmayı yürüten Profesör Stephen Ghallacombe bağışıklık sisteminin, alerjiye neden olmadan, insanların yiyeceklerdeki yabancı proteinleri yiyerek almasına ilişkin yolları inceli- ne Kurum'dan Dr. Neil Ward ise davranış bozuklukları olan çocukl ve beslenmeye ni inceliyor. Dr. 


Ihmalcilerin biyokimyama bozuklukları ile Profesör Stephen J. Sehoenthaler niyor. Profesör Joseph Egger peraktivitenin diyetle tedavisi üzerinde duruyor. 


Zuhal Özer 


LPS Serence Technology News 


Çatalhöyük 
Buluntularındaki 
Şiddet 


En eski şehir yaşamı yaşayanların sanat yapıtları üzerine yapılan son çalışma, onların da bizim gibi aynı stresleri yaşamış olabileceği fikrini 


veriyor. İngiliz li arkeologlar, 9000 yıl önce Çatalhöyük'te yaşamış olan Neolitik insanların şimdiye kadar rastlanılan en rahat ci ve şiddet unsuru içeren san = uklarını bulguladı. Bilinen en şehirlerden biri olan Çatalhöyük'te günışığına çıkarılan freskler ve heykellerin, şehir yaşamının yol açtığı gerilimi atmalarına yarayan bir güvenlik sübabı olduğu düşünülüyor. 
Çalışmalarını 3 yıldır sürdüren ekip, burada ortaya çıkan fresk ve heyki lerin yansıttığı şiddeti gördüklerinde şaşırmış. Bulunan heykellerden yüzde 90'ı başı kesilmiş insanları simgelerken, 1960'lı yıllardaki kazılarda ortaya çıkarılan bir freskte is insan bedenlerini gagala ba görülüyor. Ihöyük'teki bir çok duvar kilden yapılmış. 


Özgür Tek 


hpv eset 


Süpermarkete 
Sipariş Veren 
Buzdolabı 


Her aletin akıllısı oluyor, buzdolabının akıllısı neden olmasın? 

Plymouth © Üniversitesi'nden Prof. Rowland Burns, ihtiyaçları belirleyen, haftalık alışveriş listesini yapan ve hesap tutan akıllı bir buzdolabı geliştiriyor. Geleceğin buzdoabının elektronik bir beyni var. Bu 


cek ve misafirlerin özel isteklerine 


bile uygun davranabilecek. Ev alerlerinin “akıllılarını geliştirme konusu üzerinde uzmanlaşmış olan Prof. Burns, bu buzdolabının eksik iyecekleri barkodlar yebileceğini ve elektronik hatlar yardımıyla süpermarkerlere sipariş bile verebileceğini ileri sürüyor. Aile bütçesinden haberdar olan, lerinin diyet gereksinimlerini bilen buzdolabı alışverişi bu ayrıntıların tümünü düşünerek yapabilecek. 
Ona bu özellikleri veren şey ise bilgisayar programları, Buzluktaki ceği kendi kendine çıkarıp, lecek olan bu buzdolabı epey iş göreceğe benziyor. 


Zuhal Özer 


LPS Sölence anıl Tçehmalaşı Nes; H Kayını 19% 


Kurşun Kirlenmesi 
Diş Çürümesi 
Yapıyor 


Granada Üniversitesi'nden bir grup İspanyol araştırmacı, egzoz dumanlarından çıkan kurşunun yarattığı, aynı zamanda musluk sularında da olabilen kurşun kirliliğinin diş çürümesine yol açabileceğini ileri sürdü. 

Araştırmacılar çocuklarda ve yetişkinlerde, yüksek derişimde kurşun içeren dişlerde daha çok çürük, plak oluşumu ve lekelenme olduğula 


it dişlerindeki kur- 


nu ortaya koydu 
»cukların şun miktarını ölçmek, çevrede bulunan kurşuna maruz kalma ve vücut ta birikim durumları hakkında bilgi veriyor. Araştırmacıların bulduğu diger bir bulgu da ağzında 10 ya da daha fazla çürük bulunan çocukların, ağzında çürük bulunmayan çocuklara kıyasla kanlarında üç kat daha fazla kurşun bulunduğu. Araştırma kurşunun vücuda doğrudan ağızdan alındığını ya da kan yoluyla dişlere geldiğini belirtiyorlar, 

Dişte kurşun bulunmasının ise, 


diş minesini bakterilerin saldırısına karşı koyamaz hale getirdiğini de ekliyorlar. Bu çalışma, rın dişlerinin daha çok çürümesinin yıllarca biriken kurşun miktarına bağlı bir oranda olmasını da açıklayabiliyor. 


yaşlı insanla- 


dişlerinde 


Zuhal Özer 


7. Açık Sistem'97 
Sempozyumu 


Ülkemizdeki açık sistemlerle ligi konularda çaışanların bir araya gelmesini ve yaptıkları bilimsel ve uygulamalı çalışmalar hakkında bilgi alışverişin- 

| de bulunulmasını sağlamak amacıyla her yıl tekrarlanan toplantılardan yedincisi İstanbul'da 19-21 Mart 1997 tarihleri arasında yapılacak. 

Sempozyumun başlıca konulan ise şu başlıklar altında toplanmış: Bilgisayar ağları ve protokoller; 
| UNIX işletim sistemi ve türevleri; Intenet uygula- 
| maları; veri tabanları; TCP/IP ağ mimarisi; programlama dilleri; finans uygulamaları; SOL uygulamaları; Üretim uygulamaları; LINUX; açık sistemlerde güvenirlik; açık sistemlerde güvenlik. 
İlgilenenler için: Açık Sistem'97- Açık Sistem Kullartıcıları Demeği Halaskargazi cad. No:341/7 Şişli Istanbul. 
Tek 0(212) 230 28 61 
Faks: 0(212) 230 28 86 
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Derin Denizlerde 
Yeni Bir Bakteri 
Türü 


İngiliz bilim adamları Atlantik Okyanusu'nun tabanında 3500 metlıklara ve basınca dayanıklı olan yeni bir bak- 


re derinlikte yüksek sica teri türü buldular. Bristol Üniversitesi'nden Prof. John Parkes'u göre, bulgular bu mikroorganizmaların benzerlerinin diğer gezegenlerin iç kısımlarında, çok derinlerde ya 


bileceğini gösteriyor. Bu bakterilerin Dünya'da en derinde yaşayan mikroorganizmalar olduğu da belirlendi. Bu bakteriler, canlılığın deniz 


Deniz Memelileri | 
Eğitim Kursu 


20-21 Mart 1997 tarihinde saat 19%-21% saatleri arasında, Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD), "Deniz Memelileri Eğitim Kursu düzenliyor. Kurs. 
SAD dernek evinde, 750 000 TL karşılığında veri- | lecek | 

Elif Kararer ve Nuray Güven'in eğitiilğini üstlendiği kurs programı; deniz memelilerinin tarihteki ve yaşamımızdaki yeri; evrimsel süreçleri ve sistemalikteki yerleri; morfolojileri; izyolojileri; davranış | özellikleri; ekolojik önemleri ve deniz memelerini tehdit eden faktörler; Türkiye'de yaşayan türler ve dünya üzerindeki dağılımları gibi ana başlıklardarı oluşuyor. 

İlgilenenler için: Elif Kararer - Nuray Güven Sualtı Araştırmaları Derneği Dernek Evi 

4. Cad. 35. Sok. 114/4 Bahçelievler, Ankara 
Tek 0 (312) 280 56 85 

Faks- 0 (312) 215 1883 


yesindekinden 400 kat daha büyük basınçlar altında, sıcaklığın 200 
“G derece olduğu alanlarda da sürebildiğinin bir kanıtı, 

Prof. Parkes bu bakterilerin bulunmasının Dünya şamla ilgili görüşleri değiştirebileceğini ve diğer gezegenlerde yaşam olup olmadığına ilişkin çalışmaların yden yer içine ineceğini de ileri sürüyor. 


sevi 


üzerindeki ya- 


Zuhal Özer 


LPS Selence and Technology News 


Çiçek Gücü Uzay: 
Götürecek 


Çevre dostu yakıt arayışları sürüyor. Çevre dostu yakıtlar arasına yeni eklenen biri de çiçek gücü, İskoç- ya'da bir araştırma enstitüsü genetik olarak değiştirilmiş bitkiler üzerinde çalışarak plastik, boya, mürekkep, kozmetik ve eczacılık ürünlerinin üretiminde endüstriyel kullanıma uygun doğal yağlar elde ettiler, i projenin amacı, kirleticilik özelliği olan fosil yakıtların yerine geçebilecek alternatif yağ kaynaklarını araştırmak. 
Araştırmacılar bu ç: 
da, üretim süreçlerinde kullanım açısından pek de ğal yağlar içeren bir bitki belirlediler. Bir çimen türü olan bu bitkiden elde edilen y: ek sıcaklıklariyor ve bu özelliği neaydaki koşulla österd uydu işlemlerinde yağ olarak kullanılabilecek gibi görünüyor. 

Uzay araştırmacıları, yakın zamana kadar balinayağlarına rağbet ediyordu, ancak balina avına ilişkin yasaklamalar nedeniyle, alternatif yağ, arayışları başladı. 

Enstitü'den Dr, Steve Millan, çok sayıda bitki çalıştık rını ancak, bu bitkilerden çevre sağlığı açısından en uygun ve fosil yakıtların yerine geçebilecek olanının bir çayır türü olduğunu ifade ediyor. 


ışmaları sirasın- 


li olmayan, do- 


a uygun- 


nden, 


zerinde 


Biyoteknoloji ve genetik mühendisliğinin desteğiyle bitki ticari üretime hazır hale gelebilecek gibi görünüyor. 

Zuhal Özer 


LPS Sulence and Technology News, 3 Ocak 1997 


Bilim ve Teknik 


BILIM MERKEZİ VAKFI 


I. Bilim Şenliği 

İstanbul, ilk kez dev bir bilim şenligine evsahipliği yapıyor. Bilim Merkezi Vakfı tarafından düzenlenen 1. Bilim Şenliği 1-16 Mart tarihleri arasında İTÜ Taşkışla kampüsünde yapılıyor. 
irkiye'de bilim kültürünü yayarak, bilimi ve teknolojiyi sevdirmek, insanlarımızı bilim ve teknolojiye yönlendirmek amacıyla kurulan Bilim Merkezi Vakfı tarafından düzenlenen şenliğin açılışı, 1 Mart 1997 Cumartesi günü saat 11.00'de Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak. 

Istanbul'da yapılması planlanan Bilim Merkezi'nin ilk adımı olan 1. Bilim Şenliği'nde, bilim ve teknoloji alanında şaşırtıcı, eğlendirici, düşündürücü ve öğretici bilimsel uygulamalara yer verilecek, Şenlik süresince kendinizi bir video film sahnesi içinde izleyebilir, kendi mikroçipinizi üretebilir ya da Zaman Tüneli'ne girerek dünyanın jeolojik ve biyolojik evriminde fosillerden göktaşlarına uzanan bir yolculuğa çıkabilirsiniz, Şenlikte ayrıca, 60 kadar gösteri birimi Ziyaretçileri bekliyor. Gösteri birimleri, ziyaretçilerin bizzat kullanacakları, harekete geçirecekleri aygıtlar ve düzeneklerdir. Ziyaretçiler, bu aygıtlar aracılığıyla, basir deneylerle doğa yasalarını dola: algılayabilecekler, keşfedebilecekler. 

Gösteri birimleri sergisi, herkesi bilimle, teknolojiyle arkadaş olmaya davet eden bir oyun bahçesi özelliğini ta-Şıyor. Mekanik, ışık, ses, algılama, yanılsama ve daha birçok bilim ve teknoloji konusunu içeren deneylerde ziyaretçiler; 

-Büyük ve renkli film yüz ları üretecek; 

-20 metre mesafeden fısıldaşmaları duyabilecek: 

-Seslerin beyine gecikmeli gitmesi durumunda algılama güçlükleri çekebileceğini görecek; 

-Pala angalarla kendisini yukarıya çeke- 


yleri, balon- 


Hrekaislarınn farklılığını izleyebi- 


-Aynalar dünyasında çarpıcı olaylar yaşayabilecek; 
-Kendi siluetini duvara çıkartabilecek; 


-Aslında cisimlerin renginin olmadığını görecek; 

Saklı görüntülerle tanışacak; 

apay hortum ve fırtınalar yaratabilecek; 

-Vagon tekerleği etkisini yaşayacak; -Renk oluşturan siyah-beyaz disklerle oynayacak: 

-Geometrik yanılgılara şaşıracak; -Boşlukta görüntüler oluşturacak; 

Ve bunlar gibi 60 kadar gösteri biriminin eğlenceli ve öğretci dünyasında kaybolacak... 

Ayrıca 620 yıllık bir ağaç halkasında önemli tarihsel olayların izleneceği fosilleşmiş bir ağaç gövdesi görülebilecek. 

Çeşirli konferanslar, sergi ve gösterilerle ziyaretçilere Bilim ve teknoloji alanında şaşırtıcı, eğlendirici, düşündürücü ve öğretici bilimsel uygula, lara, çeşitli sergi, konferans ve gösterilere yer verilen şenlik 1-16 Mart tarihleri arasında İTÜ Taşkışla kampüsünde ziyaretçilerini bekliyor... 


‘Şenlikte Neler Var? 
Bilim Şenliği'nin İçeriğine Özet Bakış 

Bilim Şenliği'nde bilim ve teknoloji alanında 
| şaşırtıcı, eğlendirici, düşündürücü ve öğretici | 
bilimsel uygulamalara yer verilmiştir. Katılımcı- 
| lar, özel olarak hazırlanmış gösteri birimlerini 
| kullanacaklar. 

Sergi alanında, aynca, aşağıdaki sergi | 

gösterler planlanmıştır: 

teknolojilerinde en son yeni-İleri va yg amalardar Ye BU Konulurda he Zzırlanmış özel gösteriler; 

«Sağlik konusunda çeşitli uygulama ve 

gösteriler; 

-DNA İkil sarmalı modeli ve *gen teknolojisi" | 

“Dünyanın biyolojik, jeolojik gelişiminin ger- | 

çek fosillerle, renk ve ışık gösterileriyle çarpıcı bir şekilde izlenebileceği * zaman tüneli” 

-Orta öğretimde dünyada ve bizde “fen kltapları sergisi", "fen kitapları nasıl yazılmalı" toplu çalışması; 
| Türkiye “mineralleri” sergisi 

-Türkiye'ye düşen “meteor” taşları sergisi; 

la deney uygulamaları ve gösteriler; retim yöntemlerinde verim ve bilim merkezleri konulu uluslararası konferans; 

-Gösteri birimleri "proje yarışması”; 

-Etkileşimli bilgisayar odası ve “blim CD'leri"; 

- Video belgesel" filmleri; -"Matematik/topoloji bulmacaları" sergisi; «Popüler “bilim kitaplar" satişi; 

Bilim karikatürleri” sergisi; | 

-Okullann düzenlediği bilim gösterileri; 

-Geleceğin evi projesi... 


Şenlik Programından Seçmeler | 
1 Mart Cumartesi 1997: Saat 1100: Cumhurbaşkanı Tarafindan Gösteri Birimleri ve Sergile-İrin Açılışı 
|5 Mart Çarşamba 1997: Uluslararası Konferans: Öğretim Yöntemlerinde Verim ve Bilim Merkezleri 
Yer; İTÜ Gümüşsuyu Konferans Salonu 
| Katılım: Goery Delacote (San Fransisco Explo- | 
ratorlum Başkanı) 
Walter Staveloz (Excite -Avrupa Bilim Merkezleri Birliği- eski Başkanı) Prof. Dr. Bozkurt Güvenç 
Prof, Dr. Celal Şengör 
| Doç. Dr; Reşit Canbeyli 
Saat: 14.00 Açılış 
16.00 Kahve arasi 
18.30 Konferansın devamı 
18.30 Kapanış | 
7-8 Mart 1997 Cuma-Cumartesi: Konferans: | Beyin ve Bilgisayar | 
Yer; Taşkışla Konferans Salonu Saat: 10.00-17.00 
9 Mart 1997 Pazar: Lisa Fen Kitapları Üzerine 
Toplu Çalışma 
Yer: İTÜ Taşkışla 109 No'lu Konferans Salonu Saat: 14.00 BİLİM ŞENLİĞİ'ndeki Uluslararası Lise Fen Kitaplan Sergisi (50 Ülke) üzerine de-Öerlendirmeler (matematik, fizik, kimya, biyoloji | için dört ayrı konuşmacı) 
15.00 Ara 
15.30 Lise Fen Kitaplarımız Nasil Olmalı? 
| (matematik, fizik, Kimya, biyoloji için dört ayn 
konuşmacı) 
18.20 Tartışmalar 


TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden Notlar 


İlk Gözlem!.. 


TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi 
(TUG), nihayet ilk gözlemini yapu. 
Yaklaşık otuz yıllık bir projenin ilk ürünü olan bu gözlem sonuçlan, ülkemizde, bilim adına atılan en büyük adımlar- dan birisini simgeliyor. 

Çünkü, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde yapılacak araştırmalar, Türkiye'yi astronomi ve uzay çalışmaları alanında, ileri ülkeler seviyesine getirecek. Bu nedenle, gökbilimcilerimiz, önümüzdeki süreçten oldukça ümitliler. Burada, O'nların heyecanını olduğu gibi aktarabilmek için, aralarında geçen İnternet yazışmalarını aynen yayınlıyoruz. 

Gözlem sonuçlarını ilk açıklayan, Gözlemevi'nin müdürü Zeki Aslan olmuş: 

“Oldu sonunda! İlk gözlemi yaptık. 
İsterseniz hemen sonuçları vereyim. 
Ayrıntıları ve bilimsel dedikoduları sonra yazarım. 

Tarih: 18/19 Ocak 1996 

Nesne: W UMa 

Gözlem aralıgı: 18 Ocak saat 19” - 
19 Ocak saat 04” 


18 


Kullanılan süzgeçler: BVR 

Hava kütlesi aralığı: 1.05 - 2.04 

Av durumu: Ramazan'ın 9 unu 10'na bağlayan gece. 

Gözlemciler: Varol Keskin, Zeki Aslan ve İlhami Yeğingil. 

Gözlemlerin indirgendiği yer Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü. (19 Ocak'ta gündüz elekt rik kesildiği için, Varol'un da gidecegi tuttuğu için böyle oldu, yoksa 'TUG'da indirgeme de yapabilirdik!) 

İndirgemeyi yapan; Varol Keskin 

Sonuçları Ege Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü dışında ilk gören: Zeki Aslan. 

Sonuçlar için ilk “hurey!” diyen: Zeki Aslan (sanırım)” 

(Zeynel "Tunca önce kendilerinin söylediğini söylüyor.) 


Sonuçlarla ilgili ilk telefon tantanası yapan: Zeynel Tunca. 

Şampanya şişesinin açılış saati: 19 
Ocak 055, 

Şampanya şişesini pencereden dışan, beyaz kar örtüsü üstüne doğru patlatan: Varol Keskin. 


Şampanyayı tüketenler; Varol Keskin, Zeki Aslan, İlhami Yeğingil (Sıralama tüketilen şampanya miktarı sırasıdir). 

İşte gözlem sonuçları: 

Bundan sonraki kısım, Varol Keskin'e ait. 

“Zeki hocam, 

W UMa'yı indirgedim. Sonuçlar şöyle: 

CI C2 
K(B)=0,2072+-0,0036 k(B)=0,2006 +- 0,0082 Kk(V)}=0,1175+-0,0019 k(V)=0,1341 +- 0,0052 K(R)=0,0742+-0,0038 k(R)=0,0746+- 0,0028 

W UMa'nın 3 renk ışık eğrisini, C1 ve C2'nin değişimlerini çizdim. Bugün size fax ile göndereceğim. Artık duyura- 


bilirsiniz. 
17 Ocak gecesini de ele alıp, bitirebilirsem sonuçları yarın bildiririm. İyi 

çalışmalar.” 

Mesajın bundan sonrası yeniden 

ki Aslan'a ait: 

“W Uma'nın BVR ışık eğrileri de 

fax ile geldi. Çok iyi. Varol'un verdiği 

adresten bakabilirsiniz. Kendi kararınızı 

kendiniz verin... 


Bitim ve Teknik 


17 Ocak gecesine gelince: O gece 
standart yıldızlardan bir grup gözlemek istedik; ancak, herş 


kobun dengesi acaipti; Ay parlak oldugu için, alfa göstergesinin dakika bö mesi durduğu ve elimizde iyi haritala olmadığı için yıldızları bulmak sorun oldu. Buna karşın yine de sabah 04'a kadar toplam iki standart yıldızı birer kez, üç renkte eyebildik! Varol bunları indirgeyip sönümleme katsayılarını bulacak: İki noktadan bir doğru geçmiyor mu? Umarım noktalar biribirinden yeteri kadar uzaktır! 

Bu kadar dedikodu yeter şimdilik. 
Önemli not Artık masalarınızın 


TUG'da İlk Gözlem 


Prof. Dr. Zeki Aslan 


Gözlemevi Müdürü 


Ulusal Gözlemevi ihtiyacı ilk 1965'lerde konuşulmaya başlandı. Bu konuda ilk ulusal toplantı 26 Mayıs 1978'de yapıldı. Ulusal Gözlemevi için aday dağları belirlemek üzere ilk gezi Eylül 1980 de Batı Akdeniz Bölgesi'ne düzenlendi. Aday dağlarda yer seçimi için ilk (meteorolojik ve astronomik) gözlem 10 Ağustos 1982 de yapıldı. 
1986'ya kadar süren gözlemlerden sonra seçilen Bakırlıtepe'de kurulmakta olan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi 
(TUG)'nde ilk gözlem 17 Ocak 1997 
gecesi yapıldı. 

Sözlükler, “teleskop” sözcüğünü gök cisimlerinin görüntülerini oluşturmada kullanılan aygıt olarak tanımlarlar. 
Görüntüyü oluşturmak üzere teleskop optiğinden ilk kez geçen ışığa gökbilimciler ilk ışık derler ve bunun özel önemi vardır. Eğer teleskop, alt ve üst yapısı yeni olan, yani yeni kurulan bir gözlemevine yerleştirilmiş ise o zaman ilk işi-Bin önemi daha da artar; artik o ilk gözlemdir. 'TUG'da 17 Ocak 1997 gecesi gerçekleşen de budur. Bu ilk gözlem, bir tek yıldızın yanlız 1 saat 10 dakika aralıkla yapılan iki gözleminden ibarettir (Uluslararası Astronomi Birliği'nin kabul ettiği ve ışık ölçümlerinin ayarlanmasında standart olarak kullanılanı yıldızların gözlenmesi amaçlanmıştı. 
Ancak, 40 cm ayna çaplı teleskobun (T40) elektrik ve elektronik donanimında yaşanan “kuruluş sorunları” nedeniyle yanlız bir standart yıldız, 80 Ur- sa Majoris diye bilinen yıldız, gözlene- 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üzerinde bekleyen araştırma projelerinizi gönderip sıraya girebilirsiniz. 

Varol Keskin'den 17 Ocak sonuçları da geldi. Varol'un dediği gibi sonuçlar çok uyumlu. Küçük hava kütlesi aralıgindan ve iki noktadan bu kadar olur,” 

Varol Keskin, 17 Ocak sonuçlarını Zeki Aslan'a göndermiş: 

Merhaba hocam, 

17 Ocak gecesi yaptığımız 
gözleminde 1 80 
UMa'nın iki gözlem noktası vardı. Bu iki noktayı kullanarak 3 renkte hesapladım, Sonuçlar 18 Ocak gözlemiyle uyumlu, 


bildi). Bu ilk gözlem, Bakırlıtepe'nin astronomik niteliğinin göstergelerinden birinin rakamlarını vermiştir. Böyle iki gözlemden çıkarılan sonucun bilimsel değeri az olmakla birlikte, TUG’un ilk gözlemi olarak anılacağı için önemlidir. 
Bakırlıtepe'nin fotometrik (ışıkölçümü) niteliğinin gerçekten çok iyi olduğunu gösteren gözlem 18-19 Ocak 1997 gecesi yapıldı. 9 saatten fazla süren bu gözlemle hem W UMa diye bilinen bir çift yıldızın işik eğrisi hem de Bakırlıtepe'nin üstündeki atmosfer katmanının sönümleme katsayıları elde etmiştir. 

W UMa, birbiri çevresinde 8 saat 26 
saniyede dolanan iki yıldızdan oluşan bir sistemdir. Yıldızlar, bize göre, birbirlerinin önünden geçerken tutulma (ışık azalması) olur. Karşılıklı çekimsel etki nedeniylede yıldızların şekilleri armuda benzer. Bu nedenlerle toplam ışık dönemsel olarak sürekli değişir. 8 saat 26 


k(R) = 0,0783 

Bu tek noktadan oluşan grafiği web sayfasına ilk gözlem olarak koydum. 
Gözlem noktası başına yı da hesaplayıp size göndereceğim. 

Haber yayılmaya başladıkça, kutlama mesajları da geliyor. Bunlardan bir kısmı şö 

Ege ronomi 
Serdar F 

“1997 yılına ilk ışık ile başlamak ne güzel... Emeği geçen herkesi, bu zor görevi başardığı için kutluyorum. Yıllar öncesi yer seçim projesinde görev alanlar bilir ne zor günler geçirdiğimizi. Ne güzel anılarla dolu olduğumuzu. Hep 


niversitesi Fen 


l 


akülresi Asty Bilimleri Bölümü'nden 


saniyede bir tekrarlanan bu değişim eğrisine ışık eğrisi denir. W UMa'nın 3 ayrı dalgaboyunda, yani üç ayrı renkte olmak üzere 3 ışık eğrisi elde edilmiştir. 
Bunlar yalnız mavi (B), yalnız sarı (V) ve yalnız kırmızı (R) ışığı geçiren süzgeçler kullanılarak elde edilmiştir (Bu ışık eğrileri kullanılarak daha sonra yıldızların göreli yarıçapları, “armutlaşma” miktarları, sıcaklıkları, kütleleri gibi fiziksel özellikleri hesaplanacaktır). 

Yer atmosferi, yıldız ışığının bir kismini soğurur, yani yıldızı sönükleştirir. 
Bu sönükleştirme miktarı gözlem yerinin üstündeki atmosfer katmanına bağlidir. Bir yıldızın gözlem yerinin başucu (zenit) doğrultusundan bakıldığında ölçülen parlaklığı ile Yer atmosferi dışında ölçüldüğü varsayılan parlaklığı arasındaki farka (teknik olarak kadir cinsinden) sönümleme katsayısı denir, Bu katsayı, ışığın dalgaboyuna (rengine) bağlıdır. 
“TUG'da mavi, sarı ve kırmızı süzgeçlerle yapılan gözlemlerden hesaplanan sönümleme katsayıları oldukça küçük çıkmıştr, Bu, Bakırlıtepe'nin üstün ışık öl- | çümü özelliğine sahip olduğunu göstermektedir. 

Bunlar T40 teleskobu ile elde edilen ilk gözlem sonuçlarıdır. Yaz aylarında kurulacak olan 150 cm ayna çaplı ikinci teleskop Akdeniz Üniversitesi Kampüsü'nde sandıklarda saklanmaktadır. Bu 'T150 ile ilk aşığı Ekim 1997'de alacağımızı umuyoruz. 

“TUG'un kurulmasına üç kuşaktan gökbilimciler katkıda bulunmuştur Ulusal Gözlemevi fikrini 30 yıl önce bizim hocalarımız gündeme getirdi. İlk toplantıyı hocalarımızla birlikte yaptık, ilk gözlemi ise öğrencilerimizle... 


19 


bu anı düşlerdik o zamanlar... Sonunda hep birlikte başardık... Geçen gün Varol ilk gözlemi gösterdiğinde hep o günler gözümün önünden bir film şeridi gibi geçri... Şimdi yeni bir dönem başlıyor Türk astronomi tarihinde, Ege'nin ip aldi... 


gibi gözlemlerinin pabucu dam: 


Yuuuppppppiiiiiiiiiiiiiii.. 

Varol Keskin: 

“Bu haber sanırım tüm astronomlarin aldığı en heyecanlı ve en güzel haber oldu, Özellikle TUG'a yeni katılmış sayılan bir teknik komisyon üyesi olarak Bakırlıtepe'deki gayretlerimizin, taşıdıklarımızın, vidaladıklarımızın, oturup kafa patlattıklarımızın, çaktıklarımızın, ölçüp biçtiklerimizin, konserve kutusunda sucuk tavalarımızın, hijyen diye bağıran uyku tulumlarımız ile gökkubbeye baka baka uykuya dalmamızın 


meyvelerini almak çok güzeecel... 

Emeği geçen herkese teşekkürler...” 

Sacit Özdemir: 

“TUG'daki ilk gözleme ait sonuçlar gerçekten gurur verici. TUG'un bu aşamaya gelmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 


Daha nice güzel gözlemler 

Halil Kırbıyık: 

“Yıllarca süren çalısmaların sonucunda elde edilen başarıdan dolayı sizleri kutluyorum. Her şeyin bir ilki olur TUG kayıtlarında ilk gözlem yapanlar olarak tarihe geçeceksiniz. Sizleri kutluyor, astronomi camiasına da bundan 


lik gözlemin yapıldığı 40 cm çaplı teleskop. 
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sonra başarılı gözlemler diliyorum.” 

Ali Alpar: 

“TEBRİKLER! 

Ethem Derman: 

“Sayın hocam, önce ilk gözlemi yapan ekibi kutluyor ellerine sağlık diyorum. Emekleriniz inkâr edilemez. Teşekkür ederiz... Gözlemin ışık eğrisini seyreyledim, ilk izlenimim sanki W UMa TUG'da değil de Ege gözlenmiş gibi geldi bana. Neydi hocam 


Üniversitesi'nde 


o gözlem noktalarının ip gibi dizilişi! 
Tüm Türk astronomlarına 
TUG gözlem geceleri dileğiyle 


uzun 


Zeynel Tunca'nın cevabı “Sevgili Derman, E.Ü. Gözlemevi için yazdıklarını iltifat olarak algılıyor, 


teşekkür ediyorum. 


Rusya/Kazan Üniversitesi'nin, 9460 gözlem karşılığı gönderdiği 150 cm'lik teleskop. 


Gördüğün gibi, 'TUG'da da, önce çizmişler, sonra üzerine noktaları yerleştirmişler... Yaparlar, korkulur bunlar- 


dan.. 

Şaka bir yana, eski çalışmaları düşününce insan değişik duygulara dalıyor, Bozdağ, Kurdu ve özellikle sen ve ben için Nemrut... O günler, bu günleri getirdi... Herkesin emeği var.. 

Ancak, önemli bir diğer nokta da şu: Bundan sonrasında da TUG gözlemleri ve bilimsel çalışmalar daha yoğun olmalı, Aslan'ın dedigi gibi, "masa üstün- 


de bekleyen gözlem projelerini " göndermeliyiz 

Yaşatmanın, yapmaktan daha zor ancak daha önemli olduğunu unutmamalıyız 

İlk gününden bu güne emeği geçen herkese tekrar teşekkürler... Açık gün- 


ler, güzel TUG gözlemleri dileğiyle. 
Tabii bizim hakkımızda dedikodu. 
yapmayı da ihmal etmemişler. Zeki Aslan şöyle devam ediyor: 
“Kim söyledi ise, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi ilk gözlem dedikodularını öğrenmiş (içimizde köstebek 


var) ve bu dedikoduları olduğu gibi ya- 


yınlamak istiyor. Gönderdiğiniz mesajımızın dergide olduğu gibi yayınlanmasını İstiyorsanız ve bir kez daha fişlenmekten çekinmiyorsanız lütfen bana bildirin. Sessizlik olumlu yanıt olarak algılanacaktır! Ben de durumu Zafer Karaca'ya bildireceğim, me ile birlikte...” 

Biz de, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi olarak, gözlemevi için emeği 


metinleri 


geçen herkesi kurluyor; bol yıldızlı günler diliyoruz. 


Alp Akoğlu 


Bilim ve Teknik 


Darwin ve Beagle Serüveni 


“Okur” için bir “yol” çağrısı 


TÜBİTAK ve Yapı Kredi Yayınları'nın bilimi yaygınlasurmak amacıyla biraraya gelerek baslattığı dizinin ilk kitabı Alan Moorehead'in Darwin ve Beagle Serüveni 


JV ono 


TÜBİTAK 


Kaybolan 


23 Şubat 1987 günü, daha 
önce hiç kimsenin ilgisini çekmemiş olan ve Sanduleak - 
69202 olarak adlandırılan bir yıldız, birden bire, son üç yüzyılda görülmüş en belirgin süpernova olarak parladı. Süpernova 1987A (SN 19874) bugüne kadar, modern teleskoplarla gözlenen en yakın süpernovaydı ve astronomlara eşi görülmemiş bir şekilde bir yıldizin ölümünü izlemelerine olanak tanırken; aynı zamanda, onlara süpernova patlamaları- nın klasik teorisinin doğruluğunu dramatik bir şekilde gösterdi. Ortada sadece bir sorun var: SN1987A'da dokuz yıldır bir şeyler eksik. 


LASİK TEORİYE GÖRE, bu patlamadan sonra, San- 


duleak'ın yerinde bir nötron 

yıldızı olmalıydı. Nötron yıldızları, ölü bir yıldızın küllerinden oluşmuş, çok yoğun bir şekilde sıkışmış oldukları için sadece nötronları 
içeren çok yoğun cisimlerdir. Yaklaşık 16 
km çapındaki bir nötron yıldızı, Güneş'in kütlesi kadar maddeyi içerebiliyor. Fizikçiler de bu cisimlerin nasıl davrandıklarını tam anlamıyla bilmiyorlar, Nötron yıldızları, kendilerini genellikle, birer atarca (pulsar) olarak gösteriyorlar. Atarcaları, kozmik deniz fenerlerine benzetebiliriz; dönen nötron yıldızının yaydığı yoğun radyo dalgaları, eğer bizim bakış doğrultumuzdan geçiyorsa, onları atmalar olarak görürüz. Ancak, SN 1987A'da henüz bir nötron yıldızına rastlanmadı. 

Klasik teoriye alternatif bir teori ise, Sanduleak'ın bir nötron yıldızı olmak yerine, bir Karadelik olabileceği. Ancak, astronomlar buna pek sıcak bakmıyorlar. 


w 
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Yıldızın Esrarı... 


Sanduleak -69°202 


Magellan Bulutsusu'nda yer alan ve Sanduleak -69°202 olarak adlandırılan bir yıldız 
1987 yılında bir süpernova olarak patlayana dek (sağdaki fotoğraf), yıldızın bulunduğu 
bölge oldukça sakin bir yerdi (soldaki fotoğraf). 


Çünkü, Sandulcak bir karadelik olmak için yeterli kütleye sahip değil, Bunun yanında, karadelikler, süpernovalar da dahil olmak üzere yakınlarındaki herşeyi yutarlar, Eğer, şu anda bir zamanlar Sandulcak'ın bulunduğu yerde bir karadelik yer alsaydı, süpernovayı görmemiz mümkün olmazdı. Oysa bugün patlama- nın kalıntıları hala silik bir şeklide görülebiliyor. 

Alışılmış düşünce, astronomların ne- 


den bir şey göremediğini açıklayamadığı 


na göre, yeni bir takım fikirler üretmek nellikle, 


eski problemlere yeni bir görüş açısıyla 


gerekiyor. Bu tip fikirler ise, 


bakabilen, genç araştırmacılardan çıkar. 
Ancak, şaşırtıcı olarak, bu sefer bu konudaki açıklamalar astronominin en kıdemli bilim adamlarından geldi 

Hans Bethe ve Gerry Brown, fizik araştırmalarında toplam 120 yıl deneyime sahipler. Bethe, 1967 yılında, yıldızlarda ki nükleer reaksiyonlar üzerine oluşturduğu bir teriyle Nobel ödülü almış bir 


bilim adamı, Şu anda 90 yaşında ve New York Ithaca'da Cornell Üniversitesi'nde fizik profesörü, Brown ise 70 yaşında ve New York k 


profesörü. Brown, bir anısını şöyle anlatı- 


let Üniversitesi'nde fizi 


yor: “Birkaç yıl önce bir konferansa katılmişuk. Birisi benim ilk makalemi orada- ki konuşmacıların çoğu henüz doğmadan önce yayınlamış olduğumu, Hans'ın ise ladığını ieçmişteki tecrübelerine ve bi- 


henüz ben doğmadan önce y belirtti.” 


raz da elde edilen yeni verilere dayanarak, Brown ve Bethe, SN 1987A bilmecesine basit bir çözüm önerdiler. Eğer bu 


önerilerinde haklılarsa, nötron yıldızlarının fiziği yeniden yazılmış olacak demektir. 

Brown ve Bethe, SN 1987A'daki so- 


runun o kadar da anormal olmadığını dü- 


şünüyorlar ve bilinen süpernova kalıntılarının yaklaşık yarısında nötron yıldızlarının gözlenmediğini belirtiyorlar. Peki eğer bu kadar çok süpernova kalıntısında nötron yıldızlarının varlığına dair hiçbir 


Bilim ve Teknik 


kanıt bulunamıyorsa, bunun sebebi ne olabilir? Brown ve Bethe'ye göre, bu sorunun cevabı, klasik teorinin önerdiğin- den çok daha farklı olarak meydana gelmiş, SN 1987A'nın merkezindeki küçük bir karadeliğin varlığıdır. 

Dışarıdan bakıldığında, Sandulcak'ın davranışları, ölmekte olan ve Güneş'in 
20 katı kütleye sahip sıradan bir yıldızdan ne beklenirse onu gösteriyordu. Çekirdeğindeki nükleer füzyonu sağlayan yakıtın tükenmesiyle birlikte kendi kütleçekimiyle çökmeye başladı ve silikon karbon, oksijen ile birlikte diğer a 


ır ele- 


mentlerden oluşan çekirdek, önceden olduğundan çok daha küçük bir hacme sıkıştı. Sıkışmanın etkisiyle, protonlar ve elektronlar birleşerek nötronlara dönüştü ve büyük bir çekirdek halindeki protonötron yıldızı ortaya çıktı. 

Çekirdek sıkışmaya devam ettikçe, bir atom çekirdeğinden 10 kat daha yo- 


ğun hale geldi; bu suyun yoğunluğundan yaklaşık 10 000 trilyon kere daha fazla bir yoğunluktur. (Brown, Hans'ın bunu nasıl. hesapladığını bilmediğini; ancak, bu yoğunluktaki maddenin bir çay kaşığı miktarının Manhattan'daki bütün binalar kadar ağırlığa sahip olduğunu söylüyor.) 
Yıldızın çekirdeği, bir kere bu kritik yoğunluğa ulaşınca, güçlü nükleer kuvvet (bu, protonları ve nötronları atom çekirdeğinde bir arada tutan kuvvettir) bir araya gelen nötronların daha fazla sıkışmasıni engeller ve yıldızın çekirdeğinin çökmesi bir anda durur, Bu aşamada, yıldızın 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çekirdeği, yoğun bir lastik top gibi davranir. Onu ne kadar güçlü sıkarsanız, o da size o kadar tepki verir. Yıldızın dış katmanlarını oluşturan hidrojen ve helyum ları, bü güçlü itici kuvveti aşarak çekirdeğin içine girebilecek kadar büyük kürleye sahip olmadıklarından, çekirde- ge çarparak, çok büyük hızlarla uzaya firlatılırlar. İşte gerçekleşen süpernova ola- 


yı budur. 


Bu aşamadan sonra, Sanduleak'tan geriye kalan yıldıza neler olduğu konu- 


sunda bazı anlaşmazlıklar var. Çekirdek, 


1987'deki süpernovanın aksine, yaklaşık 
900 yaşında olan Yengeç Bulutsusu'nun 
merkezinde bir nötron yıldızı yer alıyor. 


Süpernova patlamasından kaynaklanan yoğun ışınım, SN1987A'nın etrafındaki gaz bulutunun bir halka şeklinde genişlemesine ve parlamasına neden oluyor. Yukardaki görüntüler, patlamadan iki yıl sonra bir Avusturya teleskobundan (sağda) ve önceki yıl Hubble Uzay Teleskobu'ndan (solda) alınmıştır. 


bir nötron yıldızı olarak kalmış olabilir, ancak, bunu görmek mümkün değil, 

Kozmik bir lastik topa dönüşmek yerine, çekirdek çökmeye devam ederek, karadelik olmuş olabilirdi. Bunun için klasik teoriye göre, dış katmanlardan çekirdeğe düşen maddenin, yaratabildiği güçlü nükleer kuvvetin çok üstünde bir güce erişmesi gerekirdi. 

Brown ve Bethe, üçüncü bir fikir sunuyorlar: Kozmik “lastiğin”, çoğu astrofiçikçinin tahmihlerinden çok daha “yumuşak” olabileceğini düşünüyorlar. Bu “sertlik” ya da “yumuşaklık” için astrofizikçiler, “durum denklemi” terimini kultanıyorlar. California Üniversitesi'nden bir süpernova uzmanı Stan Woosley, daha “yumuşak” bir durum denklemi, bir şeyi sıkıştırdığınızda, onun aynı sertlikte karyılık vermediği anlamına geldiğini söylüyor. Bir diğer deyişle, yumuşak bir durum denklemi, Sandulcak gibi, büyük kütleli sayılabilecek bir yıldızın, çökme aşamasında, güçlü nükleer kuvvetlerin üstesinden gelebileceği ve bir karadelik olabileceği anlamına geliyor. 

Brown ve Bethe, olayın gözlemsel yanından çok teorik yanıyla ilgileniyorlar. Fikirleri, en temel seviyede, doğanın nasıl davrandığına dair sezgilerinden ortaya çıkıyor. Denklemleri çözmek dışında, bu da teorik bilimle uğraşanlar için oldukça önemli bir özelliktir. Bu önseziyi teoriye dökmek için, Brown ve Bethe, durum denklemini yumuşatan bir takım fiziksel mel 


anizmalara ihtiyaç duydular 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Çökmekte olan bir yıldızın bu canlandırmasında, nötron bakımından zengin olan madde (kırmızı renkle gösterilen) büyük bir hacim kaplar. Ancak çok kısa bir süre sonra madde 


çökerek proto-nötron yıldızını oluşturur. 

Aynı zamanda SN 1987A'da bir karadelik oluştuğu yönündeki iddialarını gizleyen diğer bir can sıkıcı gözlemi açıklamak gereği duydular: Süpernova patlaması sırasında, bilim adamları, yaklaşık 
10 saniye boyunca, Sanduleak'tan kaynaklanan nötrino fışkırması tespit ettiler, Nörrinolar, çok küçük kütleli atomaltı parçacıklarıdır. Yıldızın çekirdeğinin sıkışması sırasında, protonlar ve elektronlar nötronlara dönüşürken, çok büyük miktarlarda nötrino ortaya çıkar. Yok denebilecek kadar küçük kütleye sahip olmalarından dolayı, nötron yıldızının yoğun kütleçekiminden kolaylıkla kaçabilirler; ancak, bir karadeliğinkinden değil. 
Ston Woosley, “Bir karadelik, bütün nötrinoları “Eğer SN 
1987A'nın içerisinde bir karadelik oluşuyor olsaydı, herhalde, en azından 10 sani- ve boyunca, nötrinoların kaçmasını bek- 
*. Brown ve Bethe, bu fikrin işe yaradığını göstermek için, bir nötron yıldızini “yumuşatabilecek”; ancak, bunu yapmadan önce yaklaşık 10 saniye beklemaddenin bilinmeyen yapısı ında bir takım ip uçları yakalamak durumundaydılar, 

Her ocak ayında, Brown ve Bethe Pasadena'da buluşurlar ve yaklaşık bir aylarını süpernovalar ve nükleer fizikle ilgili problemler üzerinde çalışarak geçirirler. 
İki fizikçi bu “yumuşak” nötron yıldızlanı üzerinde çalışmaya 1993 yılında başladilar. Bir akşam üzeri, üniversite kampüsü içerisindeki tepelerde dolaşırken, Brown'un aklına mükemmel bir fikir geldi. Bu fikir, onların SN 1987A üzerinde yaptıkları çalışmalarda önemli bir ba: mak oldu. Washington Üniversitesi'nden karı-koca iki fizikçi David Kaplan ve Ann Nelson, kaon yoğunlaşmasıyla ilgili bir teori üretmişlerdi. Brown, bunu Bet- 


yutardı” diyor. 


lerd 


he'ye söylediğinde, Bethe, bunun çökmekte olan bir yıldızda nasıl işleyeceğini hemen kavradı, Kaplan ve Nelson'un teorileri atomaltı geçişleri zincirinin, bir 


nötron yıldızının içerisinde nasıl gerçekleşebileceğini açıklıyordu. Fikir, kararlı kişiliğe sahip olmayan parçacıkların, ye- 


terli enerji verildiğinde, çabucak bir başka parçacığa dönüşebilmeleri kuantum mekaniksel olgusuna dayanıyor. 

Kaplan'a göre, bu fikir, sıradan maddenin, bir nötron yıldızının yoğunluğuna getirildiği sırada elektronların, kaon olarak adlandırılan bir çeşit parça nüştüğüydü. 

Kaonlar, birçok alışılmadık özellikler gzotik ve çok ağır parçacıklardır. Bu özelliklerden, Brown ve Bet- 


ara dö- 


gösteren, e; 


Nötrino 


Nötron 


Elektron 


Elekton ve protonun çarpışması, bir nötron ve nötrinonun ortaya çıkmasına neden olabilir. Elektron ve proton eşit ve zıt elektrik yüklerine sahip oldukları için, ortaya çıkan nötron ve nötrino yüksüz olur. 


he'nin ilgisini çeken iki ya da daha çok kaonun aynı zamanda aynı enerji seviyesinde bulunabilmeleridir. Bu, kaonların, fizikçilerin dilinde, dışlama ilkesi olarak bilinen kuantum yasasına uymadıkları anlamına geliyor. Oysa, elektronlar bu 


yasaya uyarlar; ne kadar elektronu bir araya getirirseniz, onlar daha yüksek enerji seviyelerine geçerler. Bu nedenle, çökmekte olan bir yıldızın çekirdeğinde, aynı yeri işgal eden ne kadar çok elektrona sahipseniz, onlar, çekirdeğin düşen gaza o kadar çok direnç göstereceklerdir; bu da çekirdeğin daha “sert” olmasına neden olacaktır. Buna karşın, kaonlar, çekirdekte barışçıl bir şekilde en düşük enerji seviyelerini paylaşarak düşen maddeye hemen hemen hiç direnç göstermezler, Gerçekte, bir Bose-Einste- 


erine 


in yoğuşumu (maddenin çoktan beri bilinen, ancak geçen yıl laboratuvarda gerçekleştirilen bir durumu) yaratırlar, onlarla ilgili ilginç olgu ise “sifir” sıcaklı- 


ğa sahip olmaları ve bu yüzden de, bir nötron yıldızını taşıyamadıklarıdır. Çekirdek, bu durumda yumuşak olmalıdır. 

Elektron gibi çok hafif bir parçacığın nasıl olup da kaon gibi çok, ağır bir parçacığa dönüştüğü merak konusu olabilir. 
Fizikçilere göre, önerileri, köpeğinizin birden bire posta- 


Kaplan ve Nelson'un 


cınıza dönüşmesi kadar şaşırtıcı bir olay 


Çok hafif bir cismi, çok ağır bir cisme dönüştürmek, çok miktarda enerji getektirir, Fakat bu olay nasıl gerçekleşiyor? Kaplan ve Nelson cevabı, Einsteinin ünlü mirası, enerji ve kütlesinin birbirine çevrilebilir oluşuydu. 

Eğer, kütle ve enerjiyi banka hesabi olarak d ve ağır olan kaon'un çok zengin olduğu- 


inürsek, elektronun çok fakir 


nu söyleyebiliriz, Ancak, bu değer yargı- 


sı sadece Dünya'da geçerlidir. Bir nötron yıldızının çekirdeğinde, durum çok daha farklıdır. Yoğun nükleer maddenin içerisindeki kaon, yakınındaki nötronlara bir çekim kuvveti uygular. Bu çekim bir tür enerjidir. Bu durumda, kaonu oluşturltılmış olur ve olayın gerçekleşmesi mümkün hale gelir. Eğer, elektronların daha hafif kaonlara dönüşebilmesi için potan- 


mak için gereken enerji ilk aşamada az; 


el varsa, bu da gerçekleşebilir. Bir nöt- 


ron yıldızının içinde, çekirdeğin derinliklerinde kaonlar daha hafiftir. Yani, elektronlar çok daha kolay dönüşebilirler, Kaonlar, Dünya'da parçacık ivmelendiricilerinde yanlızca saniyenin 10 
milyarda biri süresince yararılabiliyorlar; 


Bilim ve Teknik 


fakat, bir nötron yıldızının içerisindeki kaonlar, nötronların oluşturduğu kuvvetli çekim nedeniyle sürekli kalabiliyorlar 

Kaplan, “Kaon Dünya'da o kadar tarsız bir parçacıktır ki, bu egzotik ve 


pek anlaşılamayan madde şeklinin nötron yıldızında en önemli rollerden birisini oynaması oldukça şaşırtıcıdır. Bir fizikçi için gerçekten zevk veren bir olaydır.” diyor. 

Brown ve Bethe, kanların yoğunlaşma teorisinin, nötron yıldızlarının durum denklemini yumuşatacağını hemen kavradılar. Diğer arkadaşlarıyla birlikte iki fizikçi, bir nötron yıldızının bir karadeli- e dönüşebilmesinde bu kaonların nasıl 


bir rol oynayabileceği üzerinde detaylı çalışmaya başladılar. Teori, oldükça güçlü; aynı zamanda da şıktı. Ancak, SN 1987A'nın açıklanmasında hâlâ bir zamanlama sorunu vardı. Kaonlar oluşurken, hangi mekanizma nötronoların 10 
saniye boyunca kaçabilmelerine olanak tanıdı? 

Sorunun cevabını nötrinolar dışlama ilkesine göre kendileri veriyorlar. Nötrinolar, ölmekte olan bir yıldızın kaçınılmaz yan ürünleridir. Ç 


irdeğin sıkışması sırasında, protonlar ve elektronlar, çok hızlı bir kuantum mekaniksel değişime uğrayarak nötronlara dönüşürler, Aynı zamanda, kaonlara dönüşen elektronlar da nötrinoların ortaya çıkmalarına neden olurlar; çekirdek kaon oluşmasına izin verecek kadar yoğunlaştığı zaman. 
Bu sırada, nötron yıldızı aşırı miktardaki nörrinolar sayesinde bir krizle karşı karşıyadır. Nötrinolar, dışlama İlkesine 


uydukları için, bir nötron yıldızına sığ; bilecek miktar bellidir. Bir kere limit de-Here ulaşıldıktan sonra, nötrino üretimi durur. Aynı şekilde, nötrino üretmeden kaon oluşması mümkün olmadığı için, kaon oluşumu da durur. Yani, yeni nötrinolar için yer açılmadığı sürece, yeni kaonların oluşması mümkün değildir. 

Bir kere, eski nötrinolar çekirdeği terk ettikleri zaman, elektronlar kaonlara dönüşürler ve kaonlar yoğuşurlar. Butada tek gerekli şey bu nötrinolardan kurtulmaktır. 

Sıradan bir yıldızda, nötrinolar maddenin içerisinen geçebilirler; ancak, yoğun çekirdekte merkezden dışarıya doğru yollarını bulmaları yavaş ve zor olur. 
Tucson Üniversitesi'nden bir süpernova uzmanı Adam genç bir nötron yıldızından dışarı çıkma- 


Burrows, nötrinoların 


ları için gereken zamanı hesaplamıştı. 


Marı 1907 


Dönüş ekseni 


Işınım demeti 


Manyetik alan 


Dönmekte olan bir nötron yıldızı, etrafında yoğun bir manyetik alan yaratır. Kutuplarda ivmelenen yüklü parçacıklar, kutuplardan dışarıya güçlü bir ışınımın fışkırmasına neden olur. Eğer, bu ışınım demeti, bir şekilde bizim bakış doğrultumuzda yer alırsa, yıldızı bir atarca olarak görürüz. 


Brown, Burrows'un sonucunu kendi hesaplarında kullanarak, zamanı şaşırıcı bir şekilde 10 saniye olarak hesapladılar. 
Yoldaki bu 10 saniyelik gecikme, Brown ve Bethe'nin SN 1987A'nın merkezinde neden bir karadelik olması gerektiğini açıklamalarına yardımcı oldu. Aynı za- 


manda, Brown ve Bethe, galaksimizde tahmin edilenden 50 kat daha fazla kara delik olması gerektiğini söylüyorlar, Ancak bu konuda herkes tatmin ol-Stan Woosley, SN 


1987A'da bir nötron yıldızının varlığına 


muş görünmüyor 


dair kant bulunamamasının, gerçekten 


onun olmadığı anlamına gelmediğini 


söylüyor ve orada henüz tespit edileme miş bir nötron yıldızının var olabileceği yargısında olduğunu ekliyor. 

Brown, Bethe'yle birlikte tasarladıklarını hala spekülatif olduğunu söylüyor. 
“Nükleer yoğunluktaki maddenin neye benzediğini kimse anlamış değil diyor ve biz burada bahsedilenden beş ya da on kau yoğunluklardan bahsediyoruz” diyor. Kimsenin, hatta kendilerinin bile, bu yoğunluklarla ilgili kendilerine inanmadığını söylüyor. İleri sürdükleri senar- 


yoya göre, kaon yoğuşumunun oluşması, 


gerçekten nitel bir etkiye sahip, 


Brown, tabii ki, mütevazi davranıyor, Bethe'yle birlikte ortaya attıkları nötron yıldızlarıyla ilgili teorileri, bazı kusurları olsa da, bu alandaki en bütün ve olabilecek teorilerden birisi. Bürün belirsizliklere rağmen, çalışmaları, nükleer fizik ve ayan ortaklı- 


astrofizik arasında yeni bat 


gın ilk ürünü olabilir. Örneğin, ağır iyon çarpıştırıcısı olarak adlandırılan yeni makineler, şu anda parçacıklar dışında, çekirdekleri çarpıştırarak, fizikçilere nük-Icer yoğunluktaki madde ile ilgili yeni görüşler sunuyor. Brown, yeni bir döneme girildiğini söylüyor ve nükleer mad- 


denin üç-dört katı yoğunluklarda neler 


olduğunu doğrudan doğruya görebileceklerini ekliyor. Bu bilgiler astrofizikçilerin, yıldız evriminin en uç aşamalarını anlamalarına yardımcı olacak, 

Bethe, “Dr. Brown, beni 20 yıl önce 


süpernovaların içerisine sürükledi.” di- 


yor ve şöyle devam ediyor: “İşte şimdi 


90 yaşındayım ve hâlâ onlar üzerinde 


çalışıyorum.” Brown, yıllardan sonra bile daha çok etkilendiğini ve hâlâ tek isteğinin evreni keşfetmek olduğunu söylüyor 


mk: A Dc, Aralik 1986 


Çeviri Alp Akoğlu 


98'i kimi bölgelerinde derinliği 3.6 k lometreye varan buz taba kaplı soğuk bir çö lmiş en düşük sıcaklığı -89.2 °C olan bu kıta dünyanın en soğuk bölgesi. Güney Kutbu yine de dünya tarihinin tama mında buzla kaplı bir bölge olmamış. 1996 başlarında ra eren son araştırma sezonunda, Shackleton 
Kampı'ndaki araştırmacılar Dominion 
Dağları bölgesinde yosun benzeri kalıntılar ve deniz kabukları bulmuşlar. Bu buluntular, jeoloji çekte “dün” denebilecek bir zaman döneminde, 3 milyon yıl önce kıtada ha vanın daha ılıman olduğunun bir gö tergesi mi? 

Bu iddia, Güney Kutbu'nun son 
15 yıldır hiçbir iklim değişimine uğramadığını savunan geleneksel görü sarstığı gibi, dünya ikliminin gele: ve kıta geometrisiyle ilgili önemli aller içeriyor. Antarktik: 


yor. Batı tarafında kalan bölgede, deniz yüzeyinin altındaki kaya yüzeyine 


tutunan dev bir buz Araştırmacılar, uzun zamandır bu katma- 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a doğru kayıp eriyeceğin- den endişeleniyorlar; bu, haklı nedenbul gören bir kehi 


Antarktik buz ki dünyanın soğutma sistemi olarak bilir. Kıta, iki yönlü bir yöntemle dünyanın iklim dengelerini gün boyu koruyor. Birinci işlevi, kar ve buzla kaplı geniş yüzeyine düşen güneş ışınlarının %80-85'ini geri yansıtmak. 
Düyanın en soğuk bölgesi olan Güney Kutbu, yerkürenin sıcaklık ortalamasını düşürüyor. İkinci işlevi ise, derin deniz su akımı döngülerinin sürekliliğini sağlamak. 
Kıtadan eriyip akan soğuk soğuk sular, tüm dünyayı dolanan okyanus akıntılarının varlığını garantiye alıyor. Okyanus akıntıları tüm global iklimle dinamik ilişki içi 


kayıp eriyebileceği savı, Sabit olduğu rz edilen bu katmanın i 


bir kez olduysa yinelenebilir. 
Antarktika, dünya üzerindi ların % 90'ini ve toplam tatlı su mikt; rinin % 70'ini içeriyor. Kıtanın yük kısmı eriyecek olursa, denizlerin yüksekliği otuz yerleşime ve tarıma açık ciddi i kara alanı anabilir. Bu sav ortaya atıldığından beri araştırmacılar iki kampa ayrılmış durumdalar: “durağancılar” ve “degişkenciler” Durağancılar, kıtanın 15 milyon yıldır sabit durduğunu ve bu durumunu koruyacağını savu- 


nurken, de- 
Zişkenciler, 3 
milyon yıl önceki hafif bir sıcaklık artışıyla buzların eridiğini ve bunun kola lıkla tekrarlanabileceğini savlıyorlar. 

Herşey 1983'te jeolog Peter Webb Transantarktik dağlarındaki Sirius katmanlarında, ılıman koşullarda yaşayabilen, üç milyon yıllık mikrofosiller bulduğunda başladı. Önceleri bu diatomların, bölgeye rüzgârla taşındığı düşünüldü. 1990'a değin, güney sahilinde bulunan ağaç yaprağı ve kök fosillerine varıncaya kadar bu savı destekleyen sayısız başka fosil ele geçirildi. Bambaşka araştırmalarda, üç milyon yıl önce su seviyesinin 25-30 metre daha yüksek olduğu saptanınca, 


vaz 
“Durağancılar”, alan destekleyecek veriler toplamak üzere, volkanik kül katmanının altına bakıyorlar. 


Mari 1997 


“değişkenci” kampın savları iyice güçlenmiş oldu. “Durağancılar” ise kutup noktasına birkaç yüz kilometre daha uzakta, sahile yakın, kuru toprakla kaplı alana kurulmuş bir kampta çalışıyorlar. Kamptaki bilim adamları George Denton ve David Marchant, bölgeyi kaplayan volkanik katmanı ve altında kalan kaya tabakalarını inceliyorlar. Diğer grubun incelediği Sirius Grubu katmanları üzerindeki kül tabakasını kaldırarak inceleyen ekip, bu katmanın hiçbir zaman su ile karşılaşamadığını bulguladıklarını, dolayısıyla üç milyon yıl önce katmanın diatom popülasyonu görmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Ekip, çalıştıkları vadide 8 milyon yıllık buz örnekleri tarihlendirmiş ki bu, üç milyon yıl önce bu bölgede ılıman iklim yaşanma- 


dığını gösteriyor. Ekip, “değişkenci” ekibin bulduğu ağaç ve böcek kalıntılarında tarihlendirme hatası yaptığını, diatomların da bölgeye muhtemelen ârlar taşındığını savunuyor. Şimdilik iki grubun savı da yeni bulgulara başvurmadan çi yecek gibi görünüyo sanoğlu neye inanmak istiyorsa ona inanan ve destekleyici bulgular türetebilen bir canlı türü olduğundan tartışma “yıllarca sürecek. Önemli olan şu ki, belki de daha yeni olduğundan ve bulguları 


leceği, daha da ini, dünya ikliminde değişiklik olacağı. 


Livermore. B. “Antani 


Mek”, Papalar Köri, Şuba AT Çeviri: Özgür Kuruluş 
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Körler 


Körler ve görebilen insanlar, çevrelerini resmederken aynı yolları kullanarak, görme ve dokunmanın birbiriyle yakın- dan bağlantılı olduğunu gösteriyorlar. Doğuştan kör insanlar, perspektifi algılayabiliyorlar ve kendi çizimlerinde şekilleri büyüterek ya da küçülterek perspektif yaratabiliyorlar. Bunun yanında, soyut olayları anlatmak için de görebilen insanlar gibi belirli şekiller kullanıyorlar. 


OHN M. Kennedy, Betty ile 1973'te karşılaşmış. Betty resim yapmayı öğrenmek için çok erken bir yaşta, 2 yaşında görme yeteneğini kaybetmiş. Ancak, aiyelerinin profillerini yapmayı sevdi- 

Bini söylemesi çok şaşırucı. Kennedy, körler ile çalışmaya başlamadan önce, resimlerin görünen dünyanın kopyaları olduğunu düşünüyormuş. Ne de olsa, sesleri, tatları ya da kokuları değil, gördüklerimizi çizdiğimizden, körlerin şekil yaratmaya ilgilerinin ya da yetenek lerinin olam: 


ağını sanıyormuş. Ancak, Betey'nin çizimleri Kennedy'nin yanlış düşündüğünü ortaya çıkarmış. 
Betty, imgelemine ve dokunma duyusuna dayanarak, insanların yüzlerinin ayırt edici biçimlerini kağıda dökerek eğleniyormuş. 

Kennedy, Betiy'nin yeteneğinden çok etkilenmiş ve diğer kör insanların da işe yarar çizimler yapıp yapamayacağını, bu çizimlerin gören insanların kullandıklarına benzeyip benzemeyeceğini merak etmiş. Bunun yanında, körlerin gören insanlar tarafından çokça kullanılan sembolleri yorumlayıp yorumlayalarını bulmak istemiş. Kör insanları görenlerin düz, grafik dünyasına sokmak için modelle en çok da İsveç K nu'nun öngördüğü çizim aletlerini içe- 


mayi 


tel oyunlarını ve 


rler Organizasyoren birtakım araçlar kullanmış. Bu alet- 


ler temelde lastik bir tabaka ve ince bir plastikle kaplı sert levhalardan oluşuyor. 
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Nasıl Çizer... 


Tükenmez kalem değdirildiğinde plastik üzerinde kabartılı bir çizgi oluşuyor. 

Kennedy, bu alet sayesinde 20 yıl boyunca çeşitli bulgular elde etmiş ve bulduklarının duyuları algılayışımızı de-Biştireceğini söylüyor. Bulgular sayesinde en önemlisi, körlerle, gören insanla- nin aynı resim stenografisi biçimini paylaştıklarını anlamış oluyoruz. Bu, her iki grubun da çevrelerini resmederken aynı yolları kullanıyorlar demek: Örneğin her iki grup da yüzeylerin kenarlarını göstermek için çizgi kullanıyorlar. Her ikisi de, derinliği ifade ermek için perspestif kurallarına uygun şekillerle çalışıyorlar. 
Her ikisi de, sahneleri tek bir noktadan resmediyorlar, hareketi göstermek için fazladan konmuş veya düzensiz çizgiler yapıyorlar. Ve, her ikisi de görsel olarak doğru olmasa da çoğunlukla soyut şeyleri göstermek için kullanılan kalp, yıldız gibi sembolleri kullanıyorlar. Sonuç olarak, Kennedy'nin yaptığı çalışma en temel resimin bile gözün gördüğünden fazlasını yansıttığını gösteriyor. 


Taslaklar 


Betty ile karşılaştıktan sonra, Kennedy bürün körlerin de genel hatlarla belirtilen yüz profillerini algılayıp algılayamadıklarını merak ermiş. Yıllar bo- 


yunca Kuzey Amerika ve Avrupa'da gönüllü körlerden değişik eşyaların resimlerini çizmelerini istemiş. Son zamanlarda, Linköping Üniversitesinden 


Yvonne Eriksson ve İsveç Konuşan Kitaplar Kütüphanesi ile birlikte bir seri çalışma yapmış. 1993'te Stokholm'den üçü erkek, altısı kadın, dokuz yetişkini denemişler. Dördü doğuştan körmüş, üçü üç yaşından sonra görme yeteneklerini kaybetmişler ve ikisi çok az görebi- 


liyormuş. 

Herbiri, Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi'nden Hans-Joergen Andersen'in, ince plastik kaplı telleri düz metal bir levha üzerine yapıştırarak yaptığı dört profili incelemişler. Kennedy ve Eriksson gönüllülerden, gülümseme, kıvırcık saç, sakal ve büyük burundan oluşan dört niteliği kullanarak, her çizimdeki en belirgin özelliği söylemelerini istemişler. Biri doğuştan kör, beş kişi, her resmi doğru tanımlamışlar. Sadece bir kişi hiçbirini tanımlayamamış. Ortalama olarak, grup 4 taslaktan 2.3ünü tanımlamış. Buna karşılık Toronto'da, 18 
görebilen ancak gözleri kapatılmış denekle yapılan testte sadece çok az farkla, ortalama 3.1 taslak tanımlanmış. 

ABD, Japonya, Norveç, İsveç, İspanya ve İngiltere'deki birçok araştırmacı körlerin bazı eşyaların taslaklarını tanımlayabildiğine çok az şüphe bırakacak benzer sonuçlar rapor etmişler. Başlangıçta, hiç göremeyenlerin yüzlerin ve eşyaların nasıl olduğuna dair sezgisel duyularının olduğunu görmek şaşırtıcı olabilir. Ancak, daha sonra ki bulgular bunu kanıtlıyor. Basir çizimlerin çoğun- 


daki çizgiler iki şeyden birini gösteriyor. 
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İki yüzeyin üst üste geldiği yere, kapama köşe deniyor. Herhangibir çizimin algılanmak için görülmesine gerek yok. 
İkisi de dokunarak farkedili 

Bütün körler kabarmalı çizimleri aynı derecede iyi okuyamıyorlar ve bu kişisel farklılıklar görme yeteneğinin kaybedildiği yaşı yansıtıyor. Örneğin, doguştan kör olan insanlar kabartmalı resimleri karışık bulabiliyorlar. Ancak, 1993'de Japonya'da Tsukuba Teknoloji Koleji'nden Yatuka Shimizu, meslektaşları Shinya Saida ve Hiroshi Shimura ile birlikte, üstünde çalıştıkları doğuştan kör insanların % 60'nın balık, şişe gibi bilinen şeylerin taslaklarını tanıyabildiklerini bulmuşlar. Tanıma oranları resimlere daha tanıdık olan, gören fakat gözleri bağlanan denekler için daha yüksekmiş. 

İlginçtir ki, ileriki yaşlarda kör olan insanlardan, hem doğuştan körlerden hem de görenlerden daha iyi sonuçlar alınabiliyor. Bunun bir açıklaması sonradan kör olanların bu çalışmalarda iki avantajının olması: körlere göre eşyaları daha iyi tanıyorlar ve görenlere göre daha fazla dokunma yetenekleri var... 


Perspektif 


Körlerin taslak çizimlerini tanıyıp tanımadıklarını gösteren çalışmayı yapmak için Betty'den ilham alması gibi, Ottowa'dan Kathy adlı bir amatör sanatçı da, Kennedy'nin başka bir soruyla ilgilenmesini sağlamış. Kathy ilk olarak 
30 yaşındayken Kennedy'nin çalışmalarına katılmış. Bir yaşında geçirdiği retinal kanser ile, Kathy 3 yaşından sonra kör kalmış. Buna rağmen, kabartmalı resim yapmada çok usta. Bir uygulamada, 


3 yaşında tamamen kör olan Kathy'nin yaptığı taslak çizimler, körlerin 


r: Kathy, L biçimindeki bir blok ve kübü yan- 


körler büyütme yanayken aynı boyda, biribirinden uzakta iken ise kübü daha küçük çiziyor. 


Kahty, Kennedy'nin çizgi sanatında göceli uzaklıkların nasıl ortaya çıktığını denemek için kullandığı bir kübün ve L biçiminde bir bloğun birçok değişik düzenlemesini resmetmiş. Bloklar yan yana durduğunda onları sanki gerçekmiş gibi aynı boyda çizmiş. Ancak, küp diğer bloktan uzaktayken daha küçük çiz 

Bu ikinci çizim, perspektifin bir temel kuralını gösteriyor: bir nesne uzaklaştıkça daha küçük bir açı oluşturur. 
Kathy'nin bu temel kuralı kullanması, körlerin perspektifin bazı özelliklerini anladıklarını akla getiriyor. Yine bu önerme, bazı nedenlerle doğru gözükü- 


Stokholm'da, 9 deneğe, 

miş: Deneklerden şu dört özellikten birini kul- ALO, izl 

lanarak her profili ta- 

e ee Bir masa üstüne yerleştirilmiş bir İY aa E küre, bir koni ve bir kare, mele R ER kansal yeteneği test etmek için 

todita- kullanılıyor. Sağda düzenleme nımlayarak, körlerin ge- yukarıdan gösteriliyor. 

nelde basit nesnelerin re, masanın değişik kenarlarıntaslaklarını tanıyabildik- bakıldığında ae ER asıl gözüktüğü soruluyor. Test 

kle uygulanan kör ve görebilen epi denekler hemen hemen aynı farkla iyi yapabilmişler. cevapları “vermişler, 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yor. Nesneleri tek bir bakış noktasından gördüğümüz gibi, onlara tek bir noktadan uzanıyoruz. Teorinin kanıtı için Kennedy, Okanagan Üniversitesi Koleji'nden Paul Gabias ile bir çalışma yapmış. 

Beş tane kabartılı çizgili resim hazırlamışlar: biri bir masanın ve dördü de bir kübün. Figürleri doğuştan kör 24 insana sunmuşlar ve bazı sorular sormuşlar. 
Masa figüründe, merkezde bir kare ve her köşeden çıkan dört ayak varmış. Deneklere, bu resmi kör birinin yapuğını ve bunu, her taraftan simetrik olduğunu göstermek için böyle çizdiğini söylemişler. Başka kör kişinin de masayı aynı şekilde çizdiğini, fakat verdiği açıklamada üst tarafın biçimini ve dört ayağı göstermek için alttan çizdiğini; “eğer masayı yukarıdan ya da yan taraftan gösteri niz, üst tarafı ve dört ayağı çizem niz” dediğini söylemişler. 

Daha sonra deneklerden, küp çizimlerinden hangisini masayı aşağıdan çizen kişinin çizmiş olabileceğini bulmalarını istemişler. Bunu doğru cevaplamalari için masanın ve her kübün çizilme stratejisini anlamaları gerekiyor. Küplerden biri bir kutunun açılımını, ön yüz merkezde ve üst, alt, sağ ve sol yüzleri bunun çevresinde gösteriyor. Başka bir çizim, kübün üstü ve alı olmak üzere 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Perspektif körler tarafından anlaşılabiliyor.Bunu kanıtlamak için, Kennedy ve Okanagan Üniversite Koleji'nden Paul Gabias, 24 doğuştan kör denekden bir masanın ve dört kübün çizimlerini incelemelirini istemişler. Deneklere, masayı kör bir insanın, alttan bakıldığını göstermek için, yıldız şeklinde çizdiğini ve başka bir körün de aynı tip bir masayı simetrisini göstermek üzere çizdiğini söylemişler. Daha sonra , deneklerden hangi kübün, masayı alttan gösteren kişi tarafından çizildiğini anlamalarını 

Çoğu, perspektifin en iyi kullanımını veren, iki yamuktan oluşan kübü seçmişler. 


iki kare gösteriyor. Üçüncüsü kübün önünü bir kare ve üstünü dikdörtgen olarak gösteriyor; yassı bir dikdörtgen çünkü gözlemciden uzaklaşıyor. Dördüncü şekilde ise uzun kenarlarından birleştirilmiş iki yamuk bulunuyor. 
Uzun taraf, gözlemlenen noktaya yakın tarafı gösteriyor. 

Hangi küp masayı alt taraftan çizen kişi tarafından yapılmış? Deneklerin çoğu iki yamuktan oluşan çizimi göstermişler. Bu da, perspektif kurallarını en çok kullanan figürü seçtikleri demek oluyor. Ayrıca, hiç uymayan olarak da hiç perspektif kuralı kullanmayan kübün açılımını gösteren ilk figürü seçmişler. Bu resmin, büyük ihtimalle masanın simetrisini gösteren kişi tarafından yapıldığını söylemişler. 

Heller ve Kennedy körlerin perspektifi anladığını gösteren başka bir lışma yapmışlar. Dikdörtgen bir masa ine küre, koni ve küpten oluşan üç cisim koymuşlar. Kör denekleri masanın bir yanına oturtmuşlar. Cisimleri oturdukları yerden gör melerini ve diğer üç taraftan ve yukarıdan nasıl göründüklerini hayal etmelerini istemişler. Birçok yetişkin ve çocuk bu problemi epey zor bulmuş. Bununla birlikte, kör olmayan kontrol denekleri gibi kör denekler de ortalama olarak beş görüntünün 3.4'linü doğru çizmişler. 

Daha sonra bu üç nesnenin beş farklı çizimindeki bakış noktalarını adlandırmalarını isteyerek resimleri tekrar vermişler. Toplamda körler ortalama onda 6.7 figürü doğru adlandırmışlar. Gören denekler ortalama 7.5 doğru cevap vererek körlerin çok az üstüne çıkabilmişler. Sonradan kör olan dokuz denekten ise diğerlerine göre daha iyi sonuç alınmış. 
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Yukarıdaki çalışmalardan da anlaşılacağı gibi körlerin cisim ve yüzeylerin aki konumlandırılmasını açıkla-Mi taslakları ve perspektifi kullanabildikleri açıkça görülüyor, Ancak, resimler sözlü veya yazılı anlatımlardan daha açıklayıcı, Kennedy buna deneklerden bir kadın bir tekerleği dönerken resmetmek istediğini söylemesiyle dikkat etmiş. Kadın hareketi göstermek 


için dairenin içine bir yay çizmiş. Bu tip hareket gösteren çizgiler resimleme tarihinde çok yeni olduğu için Kennedy çok etkilenmiş. 

Kennedy, diğer körlerden de dönen tekerlek çizmelerini istediğinde aynı yorumlar arka arkaya gelmiş. Birçok denek tekerlek kollarını kavislerle göstermişler. Bunların ne anlama geldiği sorulduğunda hareketin metaforik anlatımı olduğunu söylemişler. Çoğu bunun hareketi çok iyi anlattığına inanıyor. Ancak, örneğin kırık ya da dalgalı çizgiler- den daha mı iyi? 
DAİRE VE 
KAREYE 


DAİR 
KELİMELER 


KONULARDAKİ 
OYBİRLİĞİ 
ORANI 


YUMUŞAK-SERT 100 
ANNE-BABA 
MUTLU-ÜZGÜN 
M-KÖTÜ 
SEVGİ-NEFRET 
GANLI-ÖLÜ 
AYDINLIK-KARANLIK 
HAFİF-AĞIR 
SICAK-SOĞUK 
YAZ-KIŞ 
ZAYIF-GÜCLÜ 
HIZLI-YAVAŞ, 
KEDİ-KÖPEK 
İLKBAHAR- SONBAHAR, SESSİZ-GÜRÜLTÜLÜ 
YÜRÜYEN-DURAN 
TEK-ÇİFT 

UZAK-YAKIN 
BİTKİ-HAYVAN 
DERİN-SIĞ 


Cevap çok açık değil. Bu yüzden Kennedy, bu çizgilerin hareketi anlatmanın doğru yolları mı yoksa kişisel mi olduğunu test etmek istemiş. Ayrıca körler ve gören insanların hareket çizgilerini yorumlamakta farklı olup olmadıklarını görmek istemiş. 

Bu cevapları araştırmak için Kennedy ve Gabias, eğri, kırık, dalgalı, kesik çizgili ve çemberin dışına taşmış çizgilerden oluşan kolları olan beş farklı kabartılı tekerlek resmi yapmışlar, Daha sonra, 18 kör deneğe her tekerleğe şu hareketler içinden birini yakıştırmalarını söylemişler; sallanan, hızlı dönen, düzgün dönen, birden hızlanan ya da frenlenen. 

Biri dışında bütün körler her tekerleğe belirli hareket yakıştırmış. Buna ek olarak, görenlerin tanımları körlerinkiyle aynıymış. Ancak, görenlerin arasındaki uyum körlere göre biraz daha fazla. 
Çünkü hareket araçları körlere yabancı bir şey, 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ekli 


Bu taslakların kalınlıkları, iki konturlarının bir veya iki profil olarak belirlenip belirlenmediğini gösteriyor. Aynı iki anlamlılık dokunmada da meydana geliyor. Kör denekler, biribirine yakın konulmuş kabartılı kenarları tek bir yüz sınırı olarak, uzak duranlar ise iki tane yüz ol varmış gibi algılıyorlar. 


Körlerin diğer görsel metafor çeşitlerini de anladıklarını bulmuşlar. 
Karhy, bir keresinde bir kalbin içine bir çocuk karyolası çizmiş. Bu sembolü seçmesinin sebebini de çocuğu saran gi olarak açıklamış. Bu, körlerin doğrudan doğruya anlamlarını temsil etmeyen sembolleri nasıl anladıklarını gösteriyor. Gören deneklere 20 çift kelime içeren bir liste vermişler ve her çiftten bir daireye ve bir kareye en çok uyan çiftleri seçmelerini istemişler. Örneğin hangisi yumuşağa uyuyor? Bir daire mi yoksa kare mi? Ya da, hangisi sert? 

Bütün denekler daireyi yumuşak, kareyi sert olarak nitelendirmiş. % 94'ü daireye üzgün yerine mutlu demişler. 
Ancak, diğer çiftler için oybirliği daha az, % 79.1 daireye hızlı, kareye yavaş ve sadece % 51'i daireye derin, ka demişler. Aynı listeyi kullanarak kör deneklere test yapıldığında seçimleri- nin diğerlerine benzediği ilmüş. 
Doğuştan kör bir adam, sadece daireye yakın kareye uzak diyerek çoğunluğa uymayan tek cevabi vermiş. 


se 


Algılama 


Görmeyi, şekillerin ve y 


ylerin beyne anlatıldığı algılama sistemi olarak düşünüyoruz. Ancak, deneysel kanıtlara dayanarak dokunmanın da aynı bilgiyi verdiğini söyleyebiliriz. Yine de, 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görme ve dokunma çok farklı duyular: biri basınçla veri alırken, bir diğeri ışık değişimine cevap veriyor. Öyleyse nasıl oluyor da bir çizgiyi aynı şekilde yorumluyabiliyorlar. Bunu yanıtlamak için taslakların duyularımıza nasıl bir rdiğini dikkate almalıyız. 

in açık teori, temel bir çizimdeki her sınırın bir yüzey ya da şekil çevresindeki bir fiziksel sınırı temsil ettiği. 
Ancak, bu o kadar da basit değil, Çünkü, ne kadar ince olursa olsun bütün çizgilerin sınırın içinde ve dışında olmak üzere iki kenarları var, Sonuç olaak, kalın çizgiler diğerlerinden farklı algılanıyorlar. Örneğin bir profili izl yen kalın bir çizgi düşünün. Eğer, yı terince kalınsa iki profil gösteriyormuş gibi gözükür. Çizgi inceyse ve her iki sınırları birbirine çok yakınsa gözlemci tek bir profil algılar. Dokunma da aynı tip bir etki yaratıyor. Kenarlar birbirinden 0.1 cm uzakken deneklerden biri tek yüz gösterdiğini söylemiş. 0.8 em iken ise iki yüz gösteriyormuş. 

Taslak çizime dair başka bir teori de, çizgilerin, gölgeler gibi dokunulamayanlar dahil, algılanabilir herhangi bir sınır yerine geçtiği. Bir insan kafasının iki profili görünüyor. İlkinde açık ve koyu alanlarla gösterilen gölgeleme kullanılmış. İkincisinde koyu renk bir çizgi gölge sınırlarını gösteriyor. İkincisindeki şekiller ilkiyle aynı olsa da algı- 

Taslaktaki gölgeler ve diğer dokunulamayan sınırlar 

anlaşılamıyor-bu, körlerin görebilen 


neden çizimlerinin çoğunu aniadıklarını gösteriyor. Soldaki resimde, tek bir konturluk çizgi yüzdeki açık ve koyu alanları ayırıyor. Sağdaki 


2 resimde iki konturu olan 


bir çizgi de aym ayrımı yapiyor. Şekiller iki görüntüde de aynı olduğu halde algılama sonuçları farklı, Sadece soldaki görüntü bir yüze benziyor. 


lama sonuçları çok farklı, İlkinin bir yüz olduğu kolayca anlaşılıyor, ikincisi ise anlaşılmıyor. 

Yine bu örnek, dokunma sistemimiz gibi, görsel sistemimizin de iki konturlu bir yi tek kontur yorumlar gibi yorumlamadığını gösteriyor. Sonuçta anlaşılan, konturları yorumlayan beyin bölgesinin genel bir yüzey algılama sistemi olduğudur. Parlaklık ve renk gibi görsel konulara dayanarak ayrım yapmıyor. Bunun yerine koyu çizginin iki konturunu alıyor ve sanki bir yüzeyin tek bir kenarının göstergesiymiş gibi işlem yapıyor. Gören insanların, parlaklık sınırlarını yüzey sınırı olarak algılaması gibi körler de, basınç stnırlarını böyle anlıyor. 

Burada geçerli olan ilkeler, sadece 


görsel olmadığı için, bunları yorumlayan beyin bölgesi multi-modal(amodal olarak biliniyor) diye adlandırılabilirdi. 
Kennedy, körlerin çizimleri hakkındaki kitabında da belirttiği gibi bu tip bir amodal sistemin hem görsel hem de dokunarak bilgi aldığını söylüyor. Sistem örtme, önplan, arka plan, düz eğri yüzeyler ve bakış noktaları gibi özellikler hakkındaki bilgiyi girdi olarak alıyor, Görenler için görsel ve dokunma sinyalleri bu amodal sistem ile yönetiliyor. 

Kennedy ve meslektaşlarının bulgularıyla insanın herhangi bir görsel sinyal almadan bile yüzey kenarı işlevlerini yorumlama yeteneğine sahip olduğu anlaşılmış. Bu yüzden, körler çi zimleri ve diğer grafik sembolleri algılıyabiliyorlar. Bu durum dünyadaki bazı grupların körler için yeni materyaller hazırlamaya başlamalarını sağlamış. Örneğin, Whitney Amerikan Sanar M si ve New York Modern Sanat Müzesi ile ortak çalışan Körler için Sanat Kuruluşu, Henri Matisse resimlerinin kabarul versiyonlarını hazırlamış. 


Kennedy, J. M. Serif American, Ocak 1997 
Çeviri; Selda Ant 
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Kötü Haber Genlerde Saklı 


Kanser 


Bilinen bütün kanser olgularının ortak bir yanı ya da ortak bir nedeni vardır: İnsan bedenini oluşturan sayısız hücrenin her birinin çekirdeğinde değerli bir hazine gibi saklanan deoksiribonükleik asit (DNA) zincirinin kimyasal yapısının değişmesi, daha bilimsel bir deyimle DNA'nın mutasyona uğraması. 


ÜCRE çekirdeğinde iplik yumağına benzer biçimde ve kromozom dediğimiz gruplar halinde saklı tutulan bu değerli DNA zinciri, her canlının (insan, hayvan, bitki varoluş temelini oluşturur. İnsanın alyuvarlar dışında kalan bütün hücrelerinde upkıbasım kopyalar halinde bulunan bu DNA zincirinde her hücrenin doğumundan ölümüne kadar ne yapacağını belirleyen bilgiler yazılıdır. Dört tip kimyasal birimin (Adenin-A; Timin-T; Guanin-G, Sitozin-C kod adlı nükleotidler) ardarda sıralanması ile oluşan bu dev bilgi depo- su, 100 milyar harften ya da 100 000 ki- 


taptan oluşan dev bir kütüphaneye benzetilebilir. Çok özel işlevleri olan birkaç hücre türü dışında, insan vücudunu oluşturan milyarlarca hücrenin her birinde bu dev kütüphanenin tıpkıbasım kopyası bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, insan hayatını başlatan döllenmiş yumurtadaki bilgiler hücre her bölündüğünde kopyalanmakta ve milyarlarca kez tekrarlanan bu kopyalama işlemi hemen hemen hiçbir yanlış yapılmadan, gerçekleşmektedir. Kopyalamada hara oranı yalnızca yüzmilyonda bir görülür. Bu çok güçlü kopyalama sisteminin en önemli işlevi, genetik bilgilerin bozulmasını önlemektir. 
DNA zincirindeki anahtar bilgiler yüz 


Bilim ve Teknik 


milyar nükleotidin arasına öbekler halinde serpiştirilmiştir. Bilim dilinde gen diye adlandırılan bu kimyasal bilgi öbeklerinden her insanda 100 bin kadar olduğu tahmin edilmektedir. Doğanın bunca titizlikle koruma altına aldığı bu bilgi öbekleri ya da genlerin her biri, hücrenin yaşamının çeşitli evrelerinde ona gerekli olan bir başka kimyasal zincirin hazırlanması için yazılmış yemek tariflerine benzetilebilir. Tarifi genlerde yazılı olan yemekler, proteinlerdir. Vücudumuzdaki 
100 000 genle, yani tarifle 100 000 çeşit 
protein, yani yemek üretilebilir. Hücre böylece günlük hayatını düzenleyebilir; bu bazen bölünerek yavrulama (hücre çoğalması), bazen çok özel bir işlevi yerine getirme (örneğin süt salgılamak), bazen dinlenme olabilir. Bu bilgilerin içinde insanı şaşırtacak derecede beklenmeyenleri de vardır. Örneğin, hücreyi zehirleyerek öldüren (apoptosis) yemeklerin tarifi de vardır, hücre ömrünü (yaşlanmayı) belirleyen yemeklerin tarifi de, 


Gen Bozulmaları ve 
Kanser 


Yaşayan her canlı çevresiyle sürekli ilişki içindedir. yaşayan her hücre de kendi çevresiyle. İnsan nasıl çevresiyle uyum içindeyken ayakta kalabiliyor, uyumsuzluk anında ölüyorsa, vücudumuzdâki her hücre de çevresiyle uyum halinde yaşamak ve zamanı gelince kaybolmak (ölmek) zorundadır. Hücre çevresiyle ilişkisini hücre zarı sayesinde sağlar. Hücre, bu zar aracılığıyla doğrudan temas ya da salgıladığı kimyasal maddeler (hormonlar, sitokinler...) yoluyla yakın komşu hücrelere ya da çok uzaklardaki başka hücrelere mesajlar gönderir, onlardan mesajlar alır. Hücre, birçoğu zarına yerleştirilmiş olan alıcı (reseptör) proteinler sayesinde algıladığı mesajları değerlendirip, kendine uygun gelen davranışı seçer. Hücrenin çevreyle olan ilişkisi hem günlük yaşantısı açısından, hem de çevrede ortaya çıkan değişimlere ayak uydurması bakımından çok önemlidir. 
dan en önemli hücre işlev- 
, çevreden gelen mesajlara göre çoğalma, farklılaşma ve apoptosis (önceden programlanmış ölüm olgularının düzenlenmesi)dir. Bu hücre işlevleri, insanın bir bürün olarak bir hücreden bir beden oluşturabilmesi (gelişim) ya da çevreden gelen zararlı etkenlerden (virüsler, kimyasal toksik maddeler, güneş ışınları vb.) kendini koruyabilmesi açısından çok önemlidir. Her hücre, insanı oluşturan bedeni ayakta tutabilmek için gereken davranışı seçmek durumundadır. Bazen ölen hücrelerin yerine (örne-Ein bağırsak ya da derideki hücreler) yenilerini koymak gerekebilir, bazen de 


savaşmak için bağışıklık hücrelerinin ço-Baltılması) amacıyla gerekebilir. Hücre yenilenmesi ya da vücudun gereksinmelerine göre bazı dokularda gerekli yeni yapılanmalar (örneğin meme dokusunun genç kızlarda gelişmesi ve menopoz son- 


| Gelişmiş ülkeler Olan ülkeler 
pa yay 


| Yemek Borusu 


Lösemi 


(Dünyada her yıl ortaya çıkan kanser sayısı. 


rasında küçülmesi) için sürekli düzenlenmesi gereken çoğalma-farklılaşmaölüm programları, sayıları yüzün üstünde olan değişik proteinler tarafından düzenlenmektedir. Bu proteinleri üç gruba ayırabiliriz: Hücrenin çoğalmasını sağlayan bir çeşit yeşil ışık görevini yapan proteinler, hücre çoğalmasını durduran ve bir şit kırmızı ışık görevini yapanlar ve hi renin öm! oktalayan yaşlanma ve intihar proteinleri, 

İşte kanser olgusunun başlangıcı bu proteinleri kodlayan genlerden birinin bozulmasına (mutasyona uğraması) dayanmaktadır. Bazen bu genler ana ya da babadan çocuğa bozuk olarak aktarılabilir. Her on kanserden birine yol açtığı tahmin edilen bu tür bozulmalar kanserin bazı kişilerde kalıtım yoluyla geçen bir hastalık olarak ortaya çıkmasının temel nedenidir. Bazen aynı genler çevredeki kanser yapan kimyasal maddeler tarafından mutasyona uğratılabilir. Örnendeki kötü huylu kanserle- 


rin hemen hemen yarısı (solunum yolu kanserleri), sigaradaki kanser yapan maddelerin (özellikle benzopiren) yol açtığı 


rü olan deri kanseri (epidermoid ti-Pi). güneş ışınlarındaki morötesi (4İraviole) ışınların yol açtığı gen mutasyonlarına bağlıdır. Çevredeki kimyasal ya da fiziksel etkenlerden gelişen kanserlerin oranı, dokulara göre değişmesine rağmen, yüzde ellinin üstündedir. Her on kanserden ikisi de virüslere bağlı olarak gelişmektedir. Kanser yapan virüsler (örneğin kadınlarda rahim kanserine yol açan papilloma virüsleri) de yukarıda zü edilen düzenleyici genlerin işlevlerini bozarak (genellikle hücre proteinlerini taklit eden virüs proteinleri sentezleyerek) hücrelerin aşırı çoğalmasına ve bö: lece kanser olgusuna yol açmaktadır. Henüz oranı tam saptanamayan ve özellikle şlılarda görülen kanserlerin kaynağın- da ise hücre yaşlanmasının, daha doğrusu yaşlanma sırasında hücrelerde biriken toksik maddelerden dolayı ya da kendiliginden oluşan mutasyon birikmesinin bulunduğu tahmin edilmektedir. 


Hücre Kaderini 
Belirleyen Genler ve 
Kanser 


Kanser konusunda çalışan bilim adamlarının son yıllarda sıkça kullandığı İngilizce bir deyim var: cel/ fare, Bunun rkçe karşılığı hücre kaderi oluyor (Türkçesi her ne kadar bilimsel görünmese de, cell fate deyiminin dilimizde daha iyi bir karşılığı da yok gibi). Hücre aderi ile anlatılmak istenen şey, hücrenin doğumundan ölümüne kadar geçireceği dört ayrı yaşantı biçimini belirleyen bir alınyazısının (genetik programın) olduğudur. Her hücre, çoğalma /proliferati- on), yabancılaşma/farklılaşma /4//Yerenti- ation), sönmelyaşlanma (senescence) ve ölüm (apoptosis, programmed cell death) seçeneklerini belirleyen genetik programlarla doğar. Genlere yazılmış olan bu programların bilgisayar programlarından pek farkı yoktur. Nasıl bilgisayarda yapmak istediğimiz işleme göre bir program seçiyorsak, hücreler de çekirdeklerinde saklanan bu programları gerektiğinde işleme koyabilmektedirler, Kanseri anla bilmek için bu genetik programların normal bir hücrede nasıl çalıştığını anlamak gerekir. 

Her insanın yaşamı babadan gelen spermanın anadan gelen yumurtayı döllemesiyle başlar. İki eksik (haploid) hücrenin birbirini tamamlayarak oluşturdugu ilk normal hücrenin (diploid) yetişkin bir insan haline dönüşebilmesi için defalarca bölünüp on trilyonluk bir hücre yığininı oluşturması gereklidir. Bu tek hücrenin ve onun yavrularının defalı 

bölünmesi sonucu doğan hücrelerden önemli bir bölümü yabancılaşmaya uğrayarak özel görevleri olan ve genellikle bölünme yeteneğini yitirmiş hücrelere Geriye kalan kısım, vücudumu- 


zır bekler. Çevreyle doğrudan ilişkide olan dokularda (deri, akciğer, mide, bak...) belki de çevrenin zararlı etkileindirmek için sürekli yenilenen bir hücre sistemi vardır. Buna karşılik iç organlardaki dokuları oluşturan hücrelerin birçoğu bölünme yeteneğini kaybetmiştir ya da bu yetenek gerektiğinde kullanılmak üzere saklı tutulur, Dokudan dokuya ve zamana göre ayarlanan bu hücre çoğalma mekanizması bir- 


rini en 


birine zıt işlevler gören genlerle ayarlanır. Çoğalmakta olan bir hücrenin yeni bir yavru vermesi için geçirdiği evrelerin tümüne hücre döngü: Jı verilir. Buna hücre devri de diyebiliriz, böylece her devrin sonunda bir hücreden iki hücre oluşur ve gereksinimler oranında yeni doğan hücreler yeni devirler yaparak çogalmaya devam ederler, Hücre döngüs dört ayı evreden oluşur. Bu dört evrenin özlemlenen iki evresi vardır: § 


leme yoluyla kopyalanarak iki katına çı karılır. M (mitoz) fazında ise ikiye katlanmış olan DNA iki yavru hücre için kullanılmak üzere eşit bir biçimde iki ayrılır, ayrılan DNA'ların çevresinde hücredeki diğer yapıların yine eşit bir şekilde öbeklenmesi ve hücre zarının iki bölgeyi birbirinden ayırması ile iki yeni Hücre Kaderini Belirleyen Genetik Programlar 


Ölüm 


1. Hücre çoğalmasını durduran ve farklılaşmayı sağlayan genler kanserli hücrelerde etkinliklerini yitirirler. 2. Hücre çoğalmasını sağlayan genlerin etkinliği kanserli hücrelerde artar. 3. Hücrelerin yaşama ve bölünme yeteneklerini zamanla sınırlı olarak programlayan genler kanserli hücrelerde etkinliklerini yitirirler. 4. Hücre ölümünü programlayan genler kanserli hücrelerde etkinliklerini yitirirler. 


hücre oluşur. Her biri birkaç saat süren ve M evreleri arasında G (İngilizce gap, ara) evreleri vardır. M evresinden § evresine doğru ilerl sinden M evresine doğru ilerleyen evre- ye ise G2 diyoruz. Hücrelerin bu yolla çoğalması kısa zamanda çok miktarda hücre oluşturmaya çok elverişlidir. Değişen çevre koşullarında ayakta kalabilmek için gerekli olan bu hızlı çoğalma sistemi, insan gibi gelişmiş bir organizmanın kansere karşı en zayıf halkalarından birini oluşturur. Her ne kadar bir hücreden iki hücre oluşturmak yirmi dört saar gibi uzunca bir süre alsa da, sürekli çoğalan ci bir kanser hücresinin gözle görülek kadar küçük bir kütle halinden bir kiloluk bir ur haline dönüşebilmesi için birkaç hafta yeterli olabilir. Normal hücrelerle kanserli hücreler karşılaştırıldığında bu dört evreden (S, G2 ve M) arasında pek önemli değişiklik yoktur. En büyük fark Gİ evresinde gözlenir. Başlangıçta bilim adamlarının pek ilgisini çekmeyen G1 evre: 
kaderi açısından en önemli evredir; çünkü hücre bu evrede bölünme ile bölünmeme arasındaki seçimini yapar. Normal bir hücre için aslında seçim s değildir; komşu ya da daha uzak reler tarafından gönderilen “çoğal” “çoğalma” 
zorundadır. 


lında hü 


ya da mesajına/buyruğuna uymak 


hücrelerin en yancı olmaları ve buyruğunu dinleridir, Gİ evresindeki hücreye sunulan çoğalmak ya da çoğalmamak seçenekleri bir grup protein tarafından beli lenir; hücre döngüsünün diğer evreleri de hücre genellikle dış dünya ile ilişkilerini kesmiş durumdadır. Buna karşılık, G1 evresinde dışarıya açılan bir pencere 


Ka nserli önemli özellikle 

“çoğalmı memel 


durdur 


vardır ve o pencereden alınan mesajlara göre hücre çoğalma ya da çoğalmama katarı alır, Dışardan gelen mesajlar birbirine zit (kırmızı ve yeşil ışık örneği) büyüme etkenleri (growth factors) tarafından hücre penceresinde bekleyen gözerley cilere (alıcı/reseptör) ulaşır. Alıcılar bu bilgiyi hücre içine kimyasal bir sinyal olarak aktarır ve bu sinyalin hücre içindeki yorumlamasına göre ya yeniden DNA sentezine başlanır ya da hücre çogalma döngüsünün dışına atar kendini. 
Hücre zarından gönderilen sinyaller hücre sıvısındaki bir grup protein tarafından değerlendirilir ve alınan karar, postacı (signal transduction) görevini yapan proteinler aracılığı ile hücrenin meri 


ne 


Bilin 


(çekirdeğe) ulaştırılır. Çekirdekteki genlerde vapılan ayarlama ile uygun olan genetik program işleme girer, Önceleri maya gibi incelenmesi basit olan hücrelerde ortaya çıkarılan, daha sonra da insana kadar uzanan diğer canlılarda da varlığı saptanan bir gen grubu, hücrelerin bölünme programlarını ayarlar. Bu genler üç büyük grupta toplayabileceğimiz proteinleri sentezler; siklinler /cyc/ines) grubu, sikline bağlı kinaz enzimleri (eye/in-de- pendent kinases=cdk) ve bu enzimleri susturan (inhibe eden) sikline bağlı kinaz enzimi susturucuları (eyelin-dependent kinase inhibitorssedki). Her hücre döngüsünü 4 aşamalı (G1, S, G2, M evreleri) bir araba yarışına benzetebiliriz. 
Moleküllerin oynadığı bu araba yarışında siklinler benzin görevi yapar, yani araba- nın ilerlemesi için gereken ve her aşamı da tüketilip yenilenmesi gereken iri güçtürler. edki dediğimiz inhibitörler/susturucular ise arabayı yavaşlatan/durduran faktörlerdir, cdk enzimlerini de yarışçı pilota benzetebiliriz. Nasıl bir sürücü benzinsiz arabayı ilerletemezse, siklinsiz cdk enzimleri de bir işe yaramazlar, etken değildirler. Hücrenin bölünme işlevine başlayabilmesi için Gİ 


pistine) girmesi nin sonunda yeni hücreler ya döngi de kalıp, bölünmeyi (yarışı) sü ya da hücre döngüsünü (yarış pistini) yine Gİ evresinde terk ederler. 

Kanserli hücreler, sürekli bölünme eğilimleri olan hücrelerdir. Yarış pistin- den çık emrini dinlemezler, siklinlerinin etkinliği (benzinin miktarı) artmıştır, vaşlatıcı/durdurucu görevi moleküllerinin ise etkenlikleri da tamamıyla ortadan kalkmıştır. Bu durumda siklin tipi proteinler ile cdki tipi durdurucu proteinleri sentezleyen genlerdeki bozuklukların kansere yol açtığı- 


n- 
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| lik mutasyon © Hücre normal gözükür, ancak hiz çoğalmaya eğilimlidir. 


| İkinci mutasyon Hücre hızlı çoğalmaya başlar. 


Hücre daha hizi 

çoğalmaya başlar; ayrı 

d “değişikliklere de uğrar. 

Kanserli hücre Hücre konçoğalır. 

Dördüncü. ve 

sonraki © Bütünüyie 

mutasyontar değişmiştir. 


ni tahmin etmek herhalde zor değil. Yine tahmin edileceği gibi 


ken) protein üretmeye yol açan bozukluklardır. Durdurucu görevi yapan genlerdeki bozukluklar ise daha az ya da daha az erken protein yapımını gerektirir. 
Hatta, bu ikinci sınıf genlerdeki bozukluklar genellikle genkaybı (gen delesyonu) biçiminde olur ve protein sentezi t: mamıyla durur (eğer bu tahminleri yapamamış iseniz, bu paragrafi yeniden okumanız gerekecek). 

Yukarıda da belirtildiği gibi kanserli hücrelerdeki bozukluklar genellikle G1 evresini düzenleyen genler üzerindedir. 
Bugün insan kanserlerinde gözlemlenen gen bozukluklarının tamamına yakını GI evresindeki ilerlemeyi doğrudan ya da dolaylı olarak düzenleyen genler üzerindedir, dolayısı ile kansere yol açan bozuklukları taşıyan genleri de iki ana snifa ayırmak olasıdır: İlk bulunduğu zaman kanserin tek nedeni olduğu sanıldığı için onkogenler (kanser genleri) diye adlandırılan sınıf, hücre çoğalmasında itici görev yapan genlerdir. Onkogenlerin aslında proto-onkogen (onkogen olmaya aday gen) diye adlandırılan genlerin bozulmasi sonucu ortaya çıktığı ise yetmişli yillann sonlarında belirlenmiştir. Sahiplerine Nobel ödülünü getiren bu buluş kanser konusunda bir dönüm noktası oluşturur. 
Böylece, ajan provokatörler (karsinojenler) dış kaynaklı olsa bile, kanserin hücre içi bir hastalık olduğu, yani yaşamı ayarlayan genetik programların yanlış amaçlı olarak çalıştırılması sonucu ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Proto-onkogenlerin tersi işlevi yapan genlere ise tümör baskılayıcı genler (tumor supressor genes) adımı veriyoruz. Bu genler, kanserin oluşmasına set oluşturan, asıl işlevi normal hücrenin kötü yola sapmasını engellemek olan, bir çeşit bekçi görevi yapan genlerdir. İlk ör- 


neği 1986'da bulunan bir genler grubu ise etkinliklerini kaybettikleri (inaktif ol dukları) için kansere yol açarlar. Yani kanserli hücreler bekçiyi (tümör baskılı yıcı geni) bağlayıp, hırsızı (onkogeni) s: lan hücrelerdir. 

İnsan kanserlerinde en sık bozulmaya uğrayan onkogen ras onkogenidir, bunu mye, siklin D, ret, erb-B, bel2, mdm2, abl gibi diğer onkogenler izler. Bu genlerden bir kısmı hücre çoğalmasını doğrudan düzenlemektedirler. Diğer bir kismı ise hücreye sürekli çoğal sinyali gönderen proteinleri sentezler. Tümör baskılayıcı genler için p53, RBI, p16, BRCAI, BRCAZ, APC, WTI, VHL örnekleri verilebilir, 

Hücre çoğalması, her ne kadar kanserde en sik bozulan program olsa da, son zamanlarda hücre ölümü ile kanser ara sında da ilginç bir ilişki ortaya çıkmıştır, Hücre ölümü kaza eseri olabildiği gibi bilerek (ya da önceden tasarlanmış/prog- ramlı) ölüm biçiminde de olabilir. Her hücrede nasıl çoğal/çoğalma ikilemini ayarlayan bir denge varsa öl/yaşa ikilemini ayarlayan bir denge de vardır. Birbirini dengeleyen terazi kefeleri biçiminde evrim sırasında ortaya çıkan bu sistem say: sinde, hücre her an ölmeye hazır durumda beklemektedir. Bugüne kadar bu işlevi yürüten on civarında gen ortaya çikarılmıştır. Bilim dilinde kaza ile olan ölümden farklı olan bu ölüm programına apoptosis diyoruz. Apoptosis, Homeros'un bir şiirinde sonbaharda yaprakların dökülüşünü anlatan bir deyimden esinlenerek seçilmiştir. Gerçekten de sonbaharda yaprakların dökülmesinin programlı bir hücre ölümünün sonucu olduğu artık bilinmektedir. 

Apoptosis, oluş biçimi bakımından ikiye ayrılabilir: İntihar /ce// suicide) ya da cinayet (Ww/ killing). Hücre intihar, hücrenin bizzat kendisinin verdiği bir karar sonucudur, ama genellikle çevreden gelen sinyallerden etkilenir ve bu sinyaller genellikle intiharı engelleyen/hücrey ayakta tutan (44/7 survival) sinyallerdir. 
Birçok büyüme etkeninin aslında hücreyi ayakta tutan etkenler (cell survival factor) olduğu son zamanlarda ortaya çikmıştır. Büyük bir olasılıkla hücrelerimiz genellikle intihara eğilimli ya da ölmeye hazır bireyler gibi programlanmıştır. Onları ayakta tutan şey de başka hücreler tarafından sentezlenip, hücre duvarına konmuş umurt ktşlarıdır (survival factor). 
Bu faktörlerin sentezi durduğu ve hücre 


duvarında sayıları azaldığı zaman, hücre intihar programını başlatır. Ölmeye hazırlanan hücre önce büzülür, sonra da çekirdeğindeki beyin görevi yapan DNA zinmini 


cirlerini parçalar, programın tama 


yok eder. Daha sonra parçalanmaya başlayan hücre de ya komşu hücreler tarafından ya da bu iş için özel yetiştirilmiş h reler (makrofajlar) tarafından yutulup, yok edilir. 

Hücre ölümleri her zaman intihar biçiminde gerçekleşmez, bazen cinayet/bi- lerek öldürme biçiminde gelişir olaylar. 
Bunun en çarpıcı örneği, bağışıklık sistemine ait hücre öldürücü “Tlenfositleri (cytotoxic T-cells) tarafından gerçekleştirilenidir. Vücudumuzdaki her hücreyi 


devamlı gözleyen bu hücreler, aynı bedenden (self) v dokunmazlar. İçinde vi 


olan hücrelere ya da bozuk bir gen barındıran hücreler, bütün olaylar 


nor 


hücrenin içinde gelişse bile, anormal durumu dışarıya bildirme yeteneğine sahiptirler. Bunun için, virüs ya da bozuk gen tarafından sentezlenen proteinler kullanılır. Hücre bu proteinleri keserek elde ettiği küçük bir molekülü (oligopeprid), özel bir taşıyıcı protcinle (MHC class I and class İl antigens) hücre zanna gönderir. Bir çeşit imdat bayrağı görevi yapan bu sistemle, yukarıda sözünü ettiğimiz T lenfositleri işareti tanır ve birbirini tamamlayan iki yöntemle hedef hücreyi öldürür. Birinci yöntemle, T hücresi, ü depoladığı zehirli bir protcini (eranzim) hedef hücreye enjekte eder. Hedef hücredeki proteinleri parçalama özelliğine sahip bu zehirli protein, bir çeşit öldürücü mermi görevi yapar. Diğer sistemde ise hedef 


hücre, üzerinde “öl” emrini bekleyen alıcı bir protein (fas) aracılığı ile ölür. 

hücresinin duvarında beliren (aktive olan) bir başka molekül (fas /igand), alıcı proteinle temasa geçip, “öl” emrini verir e fas proteini bu emri hücrenin içine pan T hücreleinsanı bulaşıcı 


gönderir. Cellat görevi rinin bu “ölüm öpücüğü” hastalıklara ve kansere karşı koruyan en etkin yöntemdir. 
Kanserli hücrelere süzlölümsüzleşmiş (immortalized) de dendiği olur. Bu hü yakta kalmayı yeğleyen, intiharı sevmeyen, i dinlemeyen hücrelerdir. Bu ö 


bazen ölüm- 


eler, 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ne genetik bozukluklara bağlıdır. Bazı kanserli hücreler ölmeyi engelleyen proteinlerin (örneğin 44/2 protcini) sentezini artırmışlardır, bazıları hücre zarına işaret göndermeyerek cellat görevi yapan T hücrelerinden saklanırlar, bazıları da “ölüm öpücüğü”ne aldırmazlar, yaşama- ya devam ederler. 

Vücudumuzdaki birçok hücrenin serbest dolaşma izni yoktur. Doğdukları yerde yaşar ve ölürler. Kanserli hücrele- 


rin en ölümcülleri hastalığın ileri aşamalarında vücudun içinde dolaşmaya başlarlar. Tıp dilinde metastaz/yayılma diye adlandırılan bu olgu kanserin tedavisinde en önemli engellerden biridir. Aslında normal hücreler (kan hücreleri dışında) bulundukları dokuda, komşu hücrelere yapışık biçimde, diğer dokulardan özel bir duvarla ayrılmış olarak yaşarlar. Gezginci kanser hücreleri, komşu hücrelerden kopup, özel duvarı salgıladıkları en- 


zimler aracılığı ile delerek, dokudan ka- 


a, bazen de lenf sistemine karışırlar. 
Kalp tarafından sürekli vücudun dokula rına pompalanan kan sıvısı içinde yolculuğa çıkan bu gezginci hücreler genellikle, polis görevi yapan T hücreleri tarafindan yakalanıp anında yok edilirler. Bu yargısız infaz"dan kurtulabilen hücreler, üreme ve saklanmalarına uygun bir doku buldukları zaman oraya yerleşip gizlenebilir ya da yeniden çoğalmaya başlayabilirler. Bazen yeniden çoğalmaya başlamaları yıllar alabilir. Bunun için, kanser ameliyatı olan bir hastada yıllar sonra değişik dokularda kanser yeniden kendini gösterebilir. Kanser hücrelerini normal hücrelerden ayıran bu gezginci özellik de genetik mutasyonlar sonucu ortaya çıkmaktadır. 


Genlerin 
Bozulma Nedenleri 


Eğer kanser bir gen bozukluğu ya da mutasyon sonucu oluşuyorsa, genlerin bozulmasının nedenlerini anlamak kanseri anlamak açısından çok önemli bir duruma geliyor. Genlerimiz niye bozuluyor? Yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi aslında insandaki gen kopyalama sistemi kusursuzluğu çok yakın bir düzeyde çalışmaktadır. Örneğin, şu okuduğumuz azıyı yeniden dizen kişi büyük bir olasılıkla birkaç kelimeyi yanlış yazacaktır. 
Oysa 100 milyar harften oluşan insan DNA'sını birkaç saat içinde kopyalayabilen sistemin yanlış yapma oranı bir harfin altında... Buna rağmen mutasyonlar olabiliyor ve kanser ortaya çıkabiliyorsa, demek ki bu kusursuz sistem de yanlış yapabiliyor. Bir matbaa dizgicisi örneğine geri dönersek, yanlış olasılığını artıran nedenleri üçe ayırabiliriz. Birinci neden dizgicinin iyi çalışmaması ola- 


bilir. Örneğin, gözleri iyi seçmeyen bir dizici s harfiyle ş harfini birbirine karıştırabilir. 
İkinci neden ana kalıbın kusurlu olması olabilir: Örneğin, & harfi aşınma sonucu g harfi gibi algılanacak duruma gelebilir. Üçüncü nedense kopyalama sayısıdır: Kopyalama sayısı arttıkça, yanlış yapma olasılığı da artacaktır. İşte bu üç ana neden gen kopyalaması için de geçerlidir. DNA kopyalaması sırasında onlarca proteinin kusursuz olarak çalış- 


ması gerekir. Bunlardan birisinin eksik çalışması, yanlış kopyalama oranını çok yükseltir. Aslında insanın yetişkin yaşa (yani çocuk yapma ve genetik yapısını aktarma çağına) ulaşması için yüzbin genin tamamının doğru çalışması gerekli değildir. Bu nedenle insanoğlu, birçok genetik bozukluğu çağlar boyu t 


gelmiştir. 

Ülkemizde basın ya da televizyona kanserli köyler olarak yansıyan bazı özel durumlarda, aile içi evlenmeler nedeniy. 
le bu çeşit mutasyonlar geniş bir kitleyi etkileyecek bir boyut kazanmış olabilirler. Bu durum, kapalı yaşayan topluluklarda oldukça sık gözlemlenmektedir. 
Örneğin, Aşkenazi yahudilerinden her yüz kadından birisi meme kanserine yol açan BRCA/ geni üzerinde bir mutasyon taşımaktadır. 


Bilim vn Teknik 


[Karaciğer kanseri 


Meme kanseri 


İkinci mutasyon nedeni, kalıp olarak kullanılan DNA da oluşabilen değişiklikler, diğer bir deyimle DNA'nın kimyasal yaraları... İnsanoğlu bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek her gün DNA yaraları oluşturabilecek maddelerle içiçe yaşamaktadır. Bir tiryakinin içine çektiği her nefes sigara dumanı, solunum yollarındaki hücrelerin içine DNA yaraları açan birçok toksik madde bırakmaktadır. Bunların en önemlisi olan 


benzopiren molekülü DNA'daki G harfini oluşturan guanin nükleotidine bağlanıp, onu okunamaz, kopya edilemez hale getirmektedir. Hücrelerdeki özel proteinler bu yaraları anında düzeltmekle beraber, içilen sigara oranında artan DNA yaralanmaları tamir sisteminin baş edemeyeceği düzeye ulaşabilir. Bu durumda DNA tamir sistemi ne kadar kusursuz olursa olsun, onaracak yara sayısının aşırıliği sonucu, yanlış kopyalama (mutasyon) riski haliyle yükselecektir. Bir başka örnek olarak güneş ışınlarını verebiliriz Güneş gözle seçilebilen ve ayrıştığı z man yedi rengi oluşturan ışınların dışında özellikle morötesi (u/ra-viole) dediği- 


miz bir ışık da yaymaktadır. Önemli bir bölümü yeryüzüne ulaşmadan tutulan (ama ozon delikleri nedeniyle yıldan yıla daha az tutulabilen) bu ışınlar insanda en sık görülen kanser türüne (deri kanserleri) yol açan etkenlerdir. Güneşli bir günde yapılacak bir plaj turundan sonra deri- de çok miktarda DNA yarası oluşacaktır. 
Birçoğumuzda tamamiyle onarılan ya da başka yollarla (örneğin yaralı hücrelerin atılması) yok edilen bu yaralar da, onarım kapasitesini aşarak gen bozulmasına yol bilir. İşte bu nedenle açık havada çalışanlarda ve balıkçılarda deri kanserleri daha sık ortaya çıkmaktadır. 
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DNA bozulmalarının üçüncü önemli nedeni ise zamandır. Özellikle, sürekli yenilenen ya da çevresel nedenlerden dolayı yıkıma uğrayan dokularda hücre çoğalması doğal bir gereksinim olarak ortaya çıkmaktadır. Bu dokularda hayat boyu süren hücre çoğalması sırasında DNA kopyalama yanlışlarının oluşma riski yaşa (zamana) bağlı olarak artmaktadır. İşte, kanserin yaşlı insanlarda daha sık görülmesinin en önemli nedenlerinden birisi sürekli hücre çoğalması sırasında tesadüfen oluşan mutasyonlardır. 

Madem ki kanser nucu oluşuyor, kanser yaptığından kuşku 


en bozulması so- 


duyulmayan bazı virüsleri (papilloma virüsü, heparit B virüsü, Epstein-Barr virüsü vb.) nereye koyacağız? Kanser karşısinda bireyler ve toplumlar eşit şansa sahip değiller. Afrika'da, Asya'da ve Güney Avrupa ve Avrupa'da yaşayanlarda gözlenen kan- 


Amerika'da yaşayanlarla Kuzey 


serler farklıdır. Bunun en belirgin nedeni çevre ve yaşama koşullarındaki farklılıklardır. Gelişmemiş toplumlarda bulaşıcı hastalıklar yaygındır. Çoğunlukla virüslerin yol açtığı bu hastalıklardan bazıları kansere ön aşama oluştururlar. Hepatit B virüsü yerkürede 300 milyon kişi tarafından taşınmaktadır ve bu taşıyıcıların en az 250 bini her yıl karaciğer kanserinden ölürler (Türkiye'de karaciğer kanseri olgularının sayısı tam olarak bilinmiyor, 


ama tahmini olarak 3 milyon insanımız hepatit B virüsü taşımaktadır). Her ne kadar her hepatitli hasta kansere yakalanmasa da, Dünya'daki karaciğer kanserine yakalananların ezici bir çoğunluğu hepatit B ve hepatit C virüsleri ile aflatoksin denen ve küf mantarları tarafından sentezlenen kanser yapıcı kimyasa lar nedeniyle bu hastalığa yakalanı 


Bağırsak kanseri Deri kanseri 


Kadınlarda görülen rahim kanserlerinin yüzde seksen beşi papilloma virüslerinin 
16 ve 18 numaralı tiplerine bağlı olarak 
gelişir. Bu virüsler rahim duvarını oluştucan hücrelere yerleşerek onların sürekli çoğalmasını sağlayan proteinler sentezlemeye başlarlar. Bunlardan £4 ve £7 kodlarıyla tanınan ikisi, hücrelerin çoğalmasını engelleyen RB/ ve p53 genlerinin sentezlediği protcinleri bağlayıp onları 


çalışmaz hale getirerek, böylece çoğalmanın önündeki engelleri kaldırabilmektedirler. Bir başka örnek, Burkitt lenfoması ve nazofarenks kanserine yol açan Epstein-Barr virüsüdür. Bu virüs bagışıklık sisteminin B hücrelerine yerleşerek onların ölmesini engelleyen proteinler sentezlemeye başlar. Ayrıca, hücre ölümünü engelleyen 44/-2 proteinin sentezini artirir. Son iki örnekteki virüsler doğrudan insan DNA'sını bozmamakla birlikte, çoğalma/çoğalmama ve ölme/ya- şama dengelerini ayarlayan proteinlere 


benzer sahte virüs proteinleri sentezley anlış sinyaller göndererek kansere yol açarlar. Her biri virüslerle 


rek hücreye 


ilişkili olan karaciğer, rahim ve nazofarenks kanseriyle Burkitt lenfoması, az gelişmiş ülkelerde görülen kanser olgularının çok önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 


“Kanser Burcu”nda 
Doğanlar 


Paul Broca, bundan yüzelli yıl kadar önce yaşamış bir Fransız cerrahtır. Karısı- 


nın ailesinde çok fazla miktarda kansere yakalananların olduğunu fark edip, bir aile ağacı çizmiştir. Kalıtsal kaynaklı kanserlerin ilk bilimsel belgesi olarak tanıtaşımaktadırlar. 
1,2 ve 3 numaralı kadınlar mutasyona bağlı olarak meme kanserine yakalanmışlardır. 2'nin kızlarından 4'ün : meme kanseri olma riski çok yüksektir (9690'dan fazla). 6 numaralı kız mutasyon taşımadığından meme kanserine yakalanma riski çok dügür ba eiin ogar 
| çocuklarından 7, mutasyon taşımakla birlikte erkek olduğu için meme kanseri olma riski çok düşüktür, 


Ancak 7, ileride çocuk sahibi olursa, kız çocuklarına mutasyonu aktararak, çocuklarının e ee | sahip olabileceği çocuklarına meme kanseri olma riski aktarmayacaktır. 


1 
3 
Hasta $ Sala Tay 
adayı 5 
a 


nan bu aile ağacını bugün incelediğimiz Zaman, iyesi kadınların hemen hemen yüzde ellisinde meme kanseri geliştiğini gözlemliyoruz. Bu tip ailesel meme kanserleri genç yaşta (45 yaşından önce) ortaya çıkan, bazen her iki memede birrülebilen bir kanser yük bir olasılıkla Broca'nın karısının ailesini etkileyen bu ailesel meme kanseri olgusu, geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkarılan BRCAJ (breast cancer 1) ya da BRCA2 (breast cancer 2) genindeki kalitsal bir bozulmaya bağlıydı. Bugün artık her 100 kanserden 5 ya da 10 kadarının irsi (ya da kalıtsal yolla geçen) hastalıklar olduğunu biliyoruz. Ancak, ailesel kanserleri diğer kalıtsal hastalıklardan farklı kılan bir konuyu belirtelim, Kalirsal yolla geçen bir gen bozukluğu kişileri kansere daha yatkın hale getiriyor, hasta olma riskini artırıyor, Diğer bir deyişle, bozuk geni taşıyanların tamamı mutlaka ka yakalanmak zorunda değil, Ama yüz 85-90 oranında kanser olma riskleri var. 
Bugün on kadar farklı genin, değişik kanserlerin kalıtım yoluyla kuşaktan kuşağa geçmesinde rol oynadığını biliyoruz. 
Bunların içinde 4 tanesinin /BXCA/, BRCAZ MSH2, MLH1 genleri) batı toplumlarında oldukça sık bir oranda bozuk olduğunu tahmin ediyoruz. Yine tahminlere göre, batı toplumlarında her kişiden ikisinde yukarıdaki genlerden birisi bozuktur. Türkiye'deki rakamlar bilinmemekle birlikte, aynı oranın bizim toplumumuz için de geçerli olduğunu Bu aslında oldukça yüksek bir rakam, Örneğin, Türkiye'nin şu andaki nüfusunu 60 milyon olarak kabul edersek, aşağı yukarı yarım milyon kişide bu genlerden birinin bozuk olduğu hesaplanabilir. Buna göre, en iyimser rakamlarla bile, 7 ve'de 300 bin kadar insan, hayatlarının herhangi bir döneminde kalıtsal bir nedenden dolayı meme gırsak kanserinde yakalanacaklar demektir. Bu kanserlerin çoğu evlenme dan sonra ortaya çıkacağı için, bu ki yapacakları heriki çocuktan birine bozuk genlerini aktaracaklardır. Bu kişilerin hastalık ortaya çıkmadan belirlenmesi, kanserin erken tanısı açısından büyük bir önem arz ediyor. Bunun için kan üzerinde DNA testi yapılması gerekiyor. Bugün artık bu tip testler ülkemizde de pılabilmektedir. Örneğin, Bilkent Üniversitesi'nin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen bir proje sayesinde kalıtsal meme ve bağırsak kanserine yol açan genetik mutasyonları belirleyen DNA testleri eeliştirilmektedir. 


Kanserle Savaşımda 
Yeni Ufuklar 


Yakın dostlarım bana 


rca hep ay- 


nı soruyu sorarlar: Kansere çare bulundu diye yanıtlamak 


mu? Bu soruyu “ever” 
zor, Çünkü yukarıda kanser birçok nedenden kayna! 
ve kansere yol açan genetik boz birçok gen üzerinde oluşabilir. Kısacası kanser bir hastalık değil, bir hastalıklar grubudur. Dolayısıyla kansere çare değil çareler bulmak gerekmektedir. Yirminci yüzyılın son çeyreğinde kanseri anlamak konusunda varılan ver ve bilgi birikimi- nin son on yılda kazandığı ivme göz önünde bulundurulursa, yirmi birinci yüzyilin ilk çeyreğinde kanserden korunma ve kanserden kurtulma konularında y jamaların olacağını beklemek hiç de hayalci bir bekleyiş değildir. Bu aşama şta (60 yaşın altında) oraya çıkan kanserlerin önlenmesi ve yaşa 


bağlı olmaksızın kanserin tedavisi konularında olacak. Bilimin yeni bulgularının kanserle savaşta kullanımı kanseri engellemek, erken tanı koymak ve daha etkin tedavi yapabilmek açılarından ele alına- 


bilir. 


Rüyadan Gerçeğe 
Doğru 


lasanlığın tarihi, bulaşıcı hastalıkla rin yol açtığı salgın ve toplu ölümlerle içiçe geçmiştir ta yirminci yüzyılın başına kadar. Yüzbin yıllık bir zaman diliminin 
100 yıllık bir evresinde (yani içinde 
dığımız yüzyılda), bulaşıcı hastalıklardan hijyen ve aşı yoluyla korunma, aynı hastalıkların antibiyotikler yoluyla tedavisi savesinde, insanoğlu için salgın hastalıklar devri tamamıyla aşılmış sayılabilir. Aym ya da benzer yöntemler kullanarak kanserden korunma da insanoğlunun ba- ya en yakın olduğu konulardan biigaranın dünyadaki her beş r olgusundan ikisine yol açtığı göz önüne alınırsa, sigara içmemek gibi basit bir yöntemle kanserle savaşta önemli bir adım atılmış olur. Dünya'daki kanserler- den en az yüzde on beşine y nen virüslerle aşılama ve hijyen yoluyla yapılacak bir savaş da, kanserde korunma konusunda basit ve önemli bir adım olatır. Yukarıda da belirttiğim gibi her yıl arım milyona yakın karaciğer kanserine 
yol açan hepatit B virüsünü taşıyan 300 
milyon insanın virüsten arındırılması ne yazık ki henüz olasi görünmüyor. Ancak, bu insan grubunun taşıdıkları virüsü veni bireylere bulaştırmasını engellemek artik mümkün. Hepatit B virüsüne karşı geliştirilen aşıların koruyucu etkisi oldu-Bu aruk kanırlanmıştır ve bu virüsün gın olduğu ülkelerde toplu aşı kampanyaları başlamıştır. Bu aşılamaların ilk etkisi hepatit B taşıyıcı “havuzunu” küçültmek olacaktır. Aynı aşının dolaylı olarak karaciğer kanseri sayılarını azaltması 15-20 yıl beklemek gerekebilir. Ancak, uzun vadede bu tip aşılama yöntemleri ile önemli bir kanser türü çok az bir düzeye indirilecektir. Hepatit C, papilloma, Epstein-Barr ve HIV virüslerine ka şı henüz etkin aşılar yoktur, ama yakın bir zamanda bu virüslere karşı etkin y temlerin bulunacağı hemen hemen kesin görünmektedir. Bilim adamlarının kanser konusundaki en önemli araştırma alanlarından birisi, doğrudan kanserli hücreleri 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hedefleyen aşıların o geliştirilmesidir. 
Uzun yıllar bu konuda çalışanlara kuşku ile bakılmış. Ama, şu anda yerkürede yüzlerce laboratuvar ve ilaç firması bu konuda ciddi ve çok masraflı çalışmalar yapmaktadır. 

Rekombinant DNA ve biyoteknoloji konularındaki son yıllarda erişilen bilgi ve teknoloji birikimiyle, kanser aşılarının çok kısa bir zamanda hayata geçirilmesi söz konusudur. 


Kanserin Erken Tanısı 


Kanserden kurtulmanın en önemli koşullarından biri erken tanıdır. Çünkü kanser tedavisi konusunda en önemli sorunlardan birisi sıçrama vapmış kanserlerin tedavisidir. Kanserin sıçrama yapmadan tanısının yapılması sayesinde geleneksel cerrahi yöntemleri ile birçok kanserin tedavisi mümkün olacaktır. Kanserli hücrelerin ürettikleri anormal proteinlerin kanda ya da doku düzeyinde aranmasına dayanan erken tam yöntemleriyle ve biyomedikal görüntüleme teknolojisindeki gelişmeler sayesinde kanserin erken tanısı gittikçe daha kolay hale gelecektir. Bu arada, ailesel kanserlerin önceden tanısı, yani kansere yatkın olanların belirlenmesi de kanserden korunma konusunda önemli yararlar sağlayacaktır. Şu anda kalıtsal kanserlere yol açan birçok 


genetik bozukluk bilinmektedir. Bu bozuklukları kesin ve hızlı bir biçimde belirleyebilecek ucuz yöntem ve teknoloji- 


iç ve gerek vardır. Böylece, an y kişilerin belirlenmesi sağlanacak ve bu kişilerin sıkı bir tıbbi kontrol altına alinması sayesinde de, kalıtsal kanserlerin etken tanısı ve etkin tedavisi mümkün olacakur. 


1, Vral genler, hastalığa neden olan yanış geni düzeltecek gonia değiştir. 
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Kanseri Kendi 
Silahıyla Vurmak 


Diyelim ki bütün önlemlere rağmen kanser bir hastalık olarak kendini göster di. Bu aşamada kanser teda umutlar, veni ufuklar var “Ever”. Kanserin moleküler dü; olduğunun anlaşılması, kanserli hücrelerin nasıl hayatta kalabildiklerinin de anlaşılmasını sağlamıştır. Kanserli bir hücreyi normal hücreden ayırın en önemli özellik. aşırı çoğalma özelliğidir. Hücredeki enerjiyi çoğalma kanallarına doğru akıtabilen ve bunun için normal hücre programlarını değiştiren kanserli hücreyi durdurmanın tek çaresi, çoğalma kanallarının cıkanması ve değiştirilen programlann düzeltilmesidir. Bu amaçla kanserli hücreleri kendi silahları ile vurmak, onlar için gerekli programları dışardan müda- hale ile değiştirmek mümkün görünmektedir. Örneğin, hücre çoğalmasını engelleyen protcin, peptid, DNA, RNA gibi maddeleri kanserli hücre içine aktarmak. hiç değilse deney tüplerinde yürüyen bir yöntemdir. 

Sıra, bu işlemlerin insan vücudunda gerçekleştirilmesine gelmiştir. Bunun için bilimin elinde çok sayıda silah vardır. 
rı yüzü bulan ve hücre çoğalmasını artıran onkogenlerin kodladığı proteinlere karşı sistemler geliştirilmektedir. Örneğin, bu çeşit proteinlere benzeyen y. 
lanci protein va da peptidlerle kanserli hücreyi beslemek, böylece onkogen ürünlerini çalışamaz hale getirmek mümkündür. Bunun için, DNA, RNA, protein, peptid vb. maddeler kullanılabilir. Diğer bir yöntem, sayıları yirmiyi bulan tümör baskılayıcı genlerin kanserli hücrelerde sabote edilmiş olan işlevlerini tekrar çalışır hale getirmektir. Böylece, kanserli hücrelerin programları normal hücre programları haline dönüştürülebilir. Bu amaçla da DNA, RNA, protein, peptid vb, maddeler kullanılabilir. Kanserli hücrelere ulaşmak bu yöntemlerin insanda 


uygulanmasını engelleyen önemli bir sorun... Bu engeli aşmak için, “bombalı paker” sisteminin kullanılması söz konusudur. Amaç, kanserli hücreyi bulup-tanıyacak bir biyolojik taşıyıcı (mini roket) içine kanserli hücrelerde toksik etkisi olan maddelerin kan damarlarıyla yerine gönderilmesidir... Yaratıcı insan beyninin son on-onbeş yıl içinde geliştirdiği ve yukarıda sözünü ettiğimiz bu yeni tedavi yöntemleri henüz hasta tedavisinde kullanılmamaktadır. Ancak, ABD, Fransa, Japonya gibi ülkelerde sınırlı sayıda hastada denemeler birkaç yıl önce başlamıştır, 

Bu denemelerden hangilerinin hangi ölçüde başarılı olacağını şu aşamada bileyiz. Ancak, moleküler biyoloji ve genetik bilimlerinde gittikçe artan hızdaki verimliliğin önümüzdeki on yılda neler getirebileceğini de tahmin edemeyiz. 
Ikibin yılında tamamlanması beklenen insan genomu projesinin sözü edilen verimliliği daha da artıracağı kesin. İnsanı oluşturan 100 000 gen arasından belki de birkaç bini kanser tedavisinde kullanılabilecek yeni bilgileri taşımaktadır. Bugün vüz kadar genden yolu çıkarak varılan nokta göz önüne alındığı zaman, kanserle savaşımda geleceğe umutla bakmamızı ne engelleyebilir? 


Mehmet Öztürk 
Prof Dir hattem Conensitra Molebiler Hiyolapi Mlümü 


le proteesi 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olarak zoologluğu sı çenler çoğunlukla bunu, ebeveynlerinin mesleklerinin kendilerine sağlayacağı dünyevi faydaların az ve umut kırıcı cinsten olacağını altını çizerek belirtmiş olmalarına rağmen yaparlar. Aksi gibi aile büyükleri hep de haklıdırlar... Bunun ilk ipu- 


cunu, fakültenizin çay ocağında oturmuş kahvenizi yudumlarken bir meslektaşınızın gelip hüzün ve gu- 


rurun birbirine karıştığı bir edayla, “adımı taşıyan iki bokböceği bir de bit var” deyişiyle alırsınız. Bu, herhangi bir ananın oğluyla gurur duyarak anlarabileceği cinsten bir başarı mıdır? 
Zoologlar camiasında ölümsüz- yeni bir türe bir meslektaşınızan adını verişiyle erişilebilen bir mertebedir. 
Ama kimi zaman bu durum sevinçten çok tatlı bir hüzün bırakabiliyor. 
Entomolog May 
Berenbaum, bulduğu yeni bir türün örneğini 
Smithsonian Enstiti 


sü'ndeki bir uzmana ileürken içini endişe kaplamış: “Berenbaum'un Danaburnu adını taşıyan bir türün literatüre geçmesi isteyeceğim son şey!..” 
Bilim adamlarının bir ceylan veya söz gelimi 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güzel, mavi bir dağ kuşuna adlarını vermeleri uzun zamandır rastlanmayan şereflerden. 
Bugünlerde yeni tür 

eri omurgasızlardan çıkıyor. 
Bir başka deyişle, hâlâ adınızı bilimin aydınlık yapraklarına yazdırabik halkın “haşarat” 
k sevimsiz canlı- 


lirsiniz ama anca deyip geçtiği kü ların ardına sığınarak... İşin tek umut verici yanı, en azından şimdilik etrafta mce dolaşan bu türden çok canlı oluşu. Terry Erwin adında kendini işine adamış bir araştırmacı, tropik yağmur ormanlarından topladığı say cek ve diğer canlılarla, dünyada eskiden zannedildiği gibi 1,5 milyon değil, çoğu adlandırılmayı bekleyen “haşarattan” ibaret yaklaşık 30 milyon tür olduğunu gösterdi. Bu bulgu, adlandırma meraklıları için uçsuz bucaksız bir alan vaat ediyor. 
Erwin sırf kendi uzmanlık alanı olan yer böceklerinin Agra cinsine dahil 1500 adlandırılmamış türe sahip. Bunlardan birine Agra vation (İng. Aggravation: beter etme) diğerine Agra phobia (Lat. boşluk korkusu) adını yakıştırmış. Bir meslektaşı Arnold Menke, sevinçli bir cins keşfine A4a (işte!) adını takmış. Bu cinsin üyesi, ilk türün adı da Aa ha. Menke, uzmanı olduğu ve halihazırda 8000 türü bilinen eşekarılarının yeni bir türünü keşfettiğinde bunu “0470: Yeni bir Eşekarısı Türü” (İng. Oh no: yo hayır) başlıklı bir makaleyle tanıtmış. Arnold Menke'nin ad verdiği türler arasıda Phthiria relativitae (Lat. phthiria: bit, İng, relativity: görelilik) adında bir sinek, Draculoides bramsto- 
#eri (Bram Stoker; İngiliz Yazar) 


“Dürlerin 


adında bir örümcek, müz şımlı cins Trombicula ya ait iki tür olan doremi ve fasolla'ya da rastl mak olası. 

Yeni bir türe ad vermek tabii ki ciddi bir iş ve bu işin kuralları Uluslararası Zoolojik Adlandırma Yas: ını doldurabiliyor. 
Fakat işin özü, İsveçli botanist Caroluos Linnacus'un 1750'lerde ortaya koyduğu basit sistemden ibaret. 
Her canlının bir adı ve soyadı olmali: hangi gruba dahil olduğunu gösteren bir cins adı ve grubun diğer üyelerinden ayrılmasını sağlayan bir tür adı. Bu 

adlar çoğunlukla Latince 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veya Yunanca seçiliyorlarsa da Lin- n niyeti, Avrupa merkezci bir isimlendirme emperyalizmi türetmek değildi. Tek niyeti, tüm bilim adamlarını, belli bir tür adı kullanmaya ikna edip, farklı yerel adlandırmaların yaratacağı bilgi kirliliğini önlemekti. 

Linneaus'un adlandırma sisteminde h arklı kültürlere mâl olmuş sözcüklere yeterince yer var. 
Menke ve meslektaşı David Vincent iki yeni tür eşekarısını, Yıldız Savaşları filminden ünlü iki uzaylı- nın şerefine Po/emistus chewbacca ve P. yoda olarak adlandırmışlar. 
Aynı şekilde, ünlü müzisyen Frank Zappa'ya ithaf edilmiş Zappa confluentus (İng. confluent: suyuna giden) adında bir balığa, N Kaplumbağaların şerefine Ninjemys adlı bir fosil kaplumbağa cinsine ve Godzilla'ya ithaf edilmiş kabuklu cinsi Godzi/fins'a rastlamak mümkün. Bazı bilim adamları da anlamı- nın çö güç adlar uyduruyor- 


neaus 


mesi 


lar. Bulmaca gibi adlar bulup meslektaşlarının merakla kıvranmalarını izlemekten zevk alıyor gibiler. Neal Evenhuis, bir sinek türüne Brachyanax thelestrephones adını takmış. Bu ad, “küçük meme ucu burucu” gibi bir anlama geliyor. Evenhuis, adın sineğin antenleriyle bir ilgisi olduğunu savlryorsa da bulmacanın çözümü sır özelliğini koruyor. 

Dicrotendipes thanatogratus neğinin adı, İngilizce “dead” (ö ve “grateful” (hoş) sözcüklerinin Yunanca karşıtlarından oluşturulmuş ve aynı zamanda kendini adamış bir Deadhead (ünlü Hippi topluluğu Grateful Dead hayranlarına takılan ad) olan bilim adamı tarafindan 1987 yılında konmuş. Eşek şakası olarak tanımlanabilecek adlandırmalara da rastlanıyor. Söz gelimi Dinokyus holland, Carnegie Müzesinin müdürü, güve ve kelebekler konusunda yazan popüler bilim yazarı W.J. 
Holland'a ithaf edilmiş, nesli tükenmiş bir böcek türü. Ancak Holland'ın bazı düşmanları olmalı; 
çünkü, bu ad “Holland berbat bir domuzdur” 
anlamı taşıyor. 

Bazi bilim adamları bu türden laubali adlandirmalara tepki duyuyorlar. Bir defasında, asansörden inerken karşılaştığı bir meslektaşı Menke'ye, eskiden bilimsel dergi editörüyken asla bu türden adlandırmalara izin vermediğini söylemiş. Menke, bu tip tepkileri espri anlayışı yoksunluğuyla itham ediyor ve kınıyor. 
Uzun saçları yakasının ardından sar- kan, gri sakalı birbirine karışmış bizim Menke'ye benzer bilim adamları tüm iş hayatlarını mikroskop üstüne eğilmiş olarak geçiriyorlar, Onların görevi, neredeyse benzer türleri vücut ayrınularına dayanarak birbirinden ayırmak. Diğerleri bir eşekarısının suratındaki “clypeus” veya — atsineğinin gerisindeki “epandrium”dan habersiz yaşıyorlar. Bu insanların verdiği isimler bazen sade ve işlevsel de olabiliyor. 
longicornis (uzun anten) veya m egacephalus (iri, şişkin kafalı) gibi... 


Bu değerli bilim insanlarının buluşları saygın bilimsel dergilerde, topu 

topu üç veya dört heyecansız atıfta bulunulmak üzere yayınlanıyor. 

Taksonomistler kimi zaman romantizmin de etkisi altında kalmış 

gibi görünüyorlar. İngiliz entomolog 

George Kirkadiy'nin verdiği adlar 

arasında Peggichisme (İng, Peggy 

kiss me: Peggy öp beni), 

Polyehisme, Dolichisme 

ve Öchisme yer alıyor. Bir 

başkası, Carl Heinrich, 

bilimsel adlandırmalar 

yoluyla bütün bir aşk 

öyküsünü anlatmayı başarmış. 1923'te, bulduğu 

yeni bir cinse muhtemelen sevdiği bir kadının 

adından yola çıkarak 

Gretchena adını takmiş. İzleyen makalelerde bu cinse dahil 

türlere verdiği adlar ise 

şöyle: Gretchena delicatana (zarif), G. dulciana 

(tatlı), G. amatana (sevilen) ve G. cancubitana 

(sahip olunan). Son makaledeki ise biraz hazin: Gretchena deludana (aldatılmış). 

Bilim adamlarının da eninde sonunda türlerin en bahtsızı Homo 

sapiens olduğu düşünüldüğünde 

bu anlatılanları doğal karşılamaktan başka bir şey gelmiyor elden. 

Zaten Linneaus da insan aklanan 

muzurluğa eğilimli olduğunu fark 

ettiğinden, taksonomi sistemini biyoloji alemine uyum ve düzen getirmek üzere ortaya koymuştu. Yine de, düzenin kurucusu bu bilim 

adamının adlandırdığı ilk türlerden 

birine Chaos chaos (kaos kaos) ismini yakıştırdığını söylemeden 

geçmeyelim... 


Conniff R., Smithsonian, Aralik 1996 
Çeviri: Özgür Kurtuluş 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oratuvar Cam 


Cam sözlüklerde soğuk bir ifadeyle “amorf bir nesne” olarak tanımlansa da, elmas kadar parlak, opal kadar ateşli, gökkuşağı kadar renkli, örümcek ağı kadar hafif ve narin ya da 20 ton ağırlığında bir ayna kadar büyük, yumurta kabuğu kadar kırılgan, ya da çelik kadar sert olabilir. Doğrusunu söylemek gerekirse cam “alışılmadık” bir malzemedir. Camsız bir dünyayı düşünmek bilim ve uygarlığın olmadığı bir dünyayı düşünmekle aynıdır. Günümüzde bilim zamanı ölçmek için kum saati, hastalıklara sebep olduğuna inanılan kötü ruhlardan ya da bakışlardan korunmak için nazarlık kullanmaktan çok ileridedir. Cam, bilim yolculuğunun her adımında ona eşlik etmiştir. 


OK ESKİLERDE, deneyler için cam ne idiyse, bugün de aynıdır, Cam araştırmalar. 
da kullanılan kimya- 


«lerin çoğuna karşı dirençlidir. Saydamdır; deneyi yapan kişi, kullandığı test tüpü ya da 


imbiğin içinde ne olduğunu rahatlıkla göre 


bilir. İşlenmesi kolaydır: bir teknisyen, özel bir ihtiyaç için, cam tüpü alevle amaca uygun, kullanılabilir hale getirebilir. Eski dönemlerde laboratuvar malzemeleri kolayca her 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yerde bulunamıyordu. Zaten mevcut laboratuvar camları da ısıl gerilmelere ve kimyasal maddelere pek de dayanıklı olmayan camdan imal edilmişti. Sonraki dönemlerde cam, içine değişik kimyasallar eklenerek dayanıklı hale getirildi. 


akat bu tür camlar, hızlı ısıma ve soğutmaya maruz kaldıklarında, içlerinde oluşan gerilmeler yüzünden kolayca çatlayip karılabiliyordu. 

İlk malzeme üreticileri bu olumsuz özelliği biraz olsun azaltmak için malzemeyi çok inceltiyorlardı. İnce 


cam, sıcaklık değişikliklerinde sergilediği kırılganlığını yitiriyor fakat bu defa da ince olduğu için herhangi bir çarpmada dağılıyordu. Bu durum hem malzeme kaybına hem de cam malzeme yardımıyla yürütülen deneyin altüst olmasına neden oluyordu. Laboratuvar'da 


azara do dan birine yapılacak bir darbe deki cam araçların parçalanıp etrafa yayılmasına yal açıyordu. 

Tren yollarında sinyal lambaları için ısıl şoka dayanıklı camlar üretil - diğinde, bu yeni yöntem laboratuvar 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cam malzemesine de uyarlandı. 
1915'te bu borosilikat camı üretildiğinde çoğu laboratuvar ve araştırmacı, kuvvet kaldıracak kadar kalın ve sıcaklığa dayanıklı bu malzemeyi yaygın olarak kullanmaya başladı Aynı dönemde, ve aynı gelişmenin sonucu olarak, yeni ve bütünüyle bu işe adanmış bir cam endüstrisi doğdu; yeni yöntemlerle borosilikat cami, pişirme kapları ve diğer firina dayanıklı kullanıldı. 


Daha yakın dönemlerde geliştiri- 


cam pişirme araçlarında 


len bir cam türü de % 96 silikat e mıdır. Bu cam o döneme kadar sadece saf kuarsın sahip olduğu, bir dereceye kadar ısıl şoka karşı dayanıklı olma özelliğine sahipti. Bu yeni ürün, borosilikar camının sıl ve Kimyasal işlemlere tutulmasıyla, silis dışındaki tüm parçaların ayrılmasıyla ortaya çıkarılıyordu. 


Bir ikinci ısıl işlem, camı yoğunlaştırarak boşlukların kapanmasını sağlıyor, böylece cam şeffaf ve gözeneksiz hale geliyordu. Bu cam akkor haline gelene kadar ısıtılıyor ve sonra soğuk suya batırılıyordu. Bu yöntemle yapılmış bir beher, bir buz bloğunun üzerinde uzun süre bırakıldıktan sonra aniden kaynak alevinin önüne konulabiliyordu. % C'de kullanıla- 


biliyordu, ve daha önceleri yaygın 


96 silikat camı 871 


olarak kullanilan saf kuvars laboratuvar camının egemenliğinin sürdüğü çoğu bilimsel iş için kullanılabiliyordu. 

Toz halindeki camları presleyerek disk haline getirme yöntemi cam endüstrisindeki bir başka gelişmedir. Bu diskler, çeşitli derecelerdeki gözenekli yapılarıyla, her türlü laboratuvar işinde filtre olarak kullanılabiliyorlar. Daha küçük gözenekli olanlar sıvı çözeltilerden bakterileri 


süzmek için kullanılıyor 


Ortaçağdaki  simyacılar kullanılan cam laboratuvar mesini görseler, Galileo'nun Palo- 


şimdi 


malze- 


mar teleskobunu gördüğünde ver- 


eceği tepkinin aynısını verirlerdi. 
Örneğin bir balon joje, ince düzgün boynunda, içindeki sıvının hacmini ölçmek için bir skalaya sahiptir. Bu skala balon jojenin içine ne koyarsanız koyun, nasıl sterilize ederseniz kalmaya devam 


edin okunabilir 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eder, çünkü çizgiler ve figürler, cam yüzeyinin üzerine, asitle yedirilerek yapılmıştır. 

Sayısız laboratuvarda yüzlerce değişik deney için kullanılacak yüzlerce özel cam malzeme geliştirilmiştir. Bunların hepsini saymak olanaksız. Basit olan cam araçlar, çoğu laboratuvar teknisyenleri tarafından üretilebilir, keza cam üretimi laboratuvar teknisyeninin işinin parçasıdır. 


Ama bazı laboratuvarlarda cam tek- 


nisyenleri, daha karmaşık ve özel laboratuvar malzemelerini üretmeleri için, işe alınırlar 


Camın Tarihi 


Camın keşfi tarih sayfalarında kaybolmuştur. fakat 4000 yıl kadar öncesine dayandığı biliniyor. 

Cam yapımının keşfinde iki ana aşama bulunuyor. İlki, bildiğimiz kumun soda ve kireç ile ısıtılarak ye- 


Laboratuvar çalışmalarında gereken gazların üretilmesinde kullanılan kip cihazını sarı renkli çözettisiyle görüyorsunuz. Daha ön plandaki cihaz arka plandaki soğutucu ve balonlarla bağlantılıdır. Mor çözeltili bu karmaşık cihaz, azot tayininde kullanılır. 


ni bir malzeme, diğer bir deyişle cama dönüşmesidir. Bu yeni malzeme çok sert ve pürüzsüzdür. İkincisi, ayni derecede önemli olan, şeffaf cam elde etmek için kullanılan kimyasal maddelerin hangi oranda katılacağı- nin bulunüşudür. 

Gerçek camın oluşturulmasının ilk aşaması bir kaza sonucu gerçekleşmiş olmalı, fakar ikincisi, bugün 


ismi bilinmeyen kimyacıların birçok buldukları oranlarla elde edilmiştir. 


defa deneyerek özel 


eri cam ürünleri masif kütleler halindeydi, şekilli camlar yapıldı. Bu işlem cam nesnenin çamurdan ya da tahtadan bir kalıbını yapıp, eriyik durumdaki camın bu kalıbın etrafına sarılmasın- dan sonra, cam eşya tamamlanın içindeki tahta ya da çamur kalıbın çıkarılmasıyla. son buluyordu. M.Ö. 
1200'lerde cam, açık bir kalıbın üs- 


daha sonr: 


tüne bastırılarak yapılıyordu. 


Yüzyıllarca cam, takıda, mücevherde, yer ve duvar mozaiğinde kul- 


anıldı. Camın kullanım amacının genişlemesi, cam üflemeciliğinin icadıyla gerçekleşti. M.Ö. 20'de bu yeni cam üretme yönteminin kullanılması endüstriyel bir devrim yarat- 


tı ve camın lüks malzeme üretimin- den işlevsel malzeme üretimine kaymasını sağladı. Pompeii, M.S. 


79'da mahvolduğunda, ardında bu 


devrimle ilgili kanıtlar bıraktı. 
kaplanmış cam cam üretiminin çok gelişkin bir nok- 


zeri inlerin kalıntıları 


tada olduğunu ve pencere camının artık iyi kalitede üretilebildiğini gösteriyordu. M.S. 330'lu yıllarda Rom İmparatoru Konstantinapol cam üf- 


leyicilerini Konstantinopolis'e (şimdiki adıyla İstanbul'a) göndermişti. 
Bizanslı cam işçileri renkli cam ve mozaik üretiminde ustalaşmışlardı; boyalı pencere camları ilk bu dönemde ortaya çıktı. Kaynağı ne olursa olsun cam sanatı Fransa'ya ulaşuktan sonra, kullanmaya başlayanla rın sayısı oldukça arttı. Ortaçağın ka ranlık dönemlerinde cam endüstrisi 


İslam Dünya'sında canlandı. Daha sonra Venedikli üreticilerle Avrupa'da tekrar önem kazandı. 

M.S. 1159'da St. Marcus Katedrali inşaa edildiğinde tüm binanın İncili anlatan cam mozaikle kaplan- 


ması 250 yıl sürdü. Aynaların civa ile 


Görünen ilk resimde, üst katta sırasıyla vakum borulu süzme erleni, uzun boyunlu bir huni, aynı erlenin az hacimli bir modeli, ve bir ikinci huni daha görülmektedir. Alt katta ise büyükçe bir huni, gaz yıkama şişesi ve piset vardır. İkinci resimde, fernbach balonu denilen kültür kabı, kare şişe, konik ve taksimatlı bir kap, bakteriyolojik amaçlar için kullanılan Roux şişesi, ‘U' şeklindeki taksimatlı boru da üre tayin cihazı olarak kullanılmaktadır. Üçüncü resimde karşımıza genel laboratuvar malzemeleri çıkıyor. İlk rafta iki erlen arasında bir distilasyon balonu, ikinci rafta şlifli dibi düz bir balon, gaz yıkama şişesi ve beher, en altta da, stok şişesi musluk için çıkış borusu görünmüyor), kuru kimyasal maddelerin nemden korundukları desikatör, erlen, ve biri spiralli diğeri bullu iki soğutucu görünmektedir. 


H 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sırlanması o 1369'da gerçekleşti. 
1700'lerde Venedik'te 300 cam mozaik üretim atölyesi ve fabrikası mevcutken, 19. yy'da sadece 1 tane kalmıştır. Bu mozaik devrinin kapandığının bir kanıtıdır. 


Cam Çağı 


1600'lerde daha çok ısı verdiği ve cam üretiminkıt olarak kullanılmasının daha 


kömürün odundan 


de çok işe yarayacağı anlaşıldı. Cam işçiliği yapan herkes cam sanatında ustaydı. 19. yy'da cam üretimindeki 


mekanikleşmeyle, pencere camı bo- 


yutları büyüdü. 19, yy sonlarında c; 


mın ancak kimyasında gelişme dedildi. 
dönemde optik aletler için yeni camlar geliştirmeye çalışıyorlardı. 
20. yüzyılın ilk yarısına cam üretimindeki ve kullanım alanındaki gelişmeler nedeniyle “Cilalı Cam Devri” denilebilir 

1903'te Michael Owens ilk cam üretim makinasını icat etti. Bugün, 


Alman bilim adamları bu 


cam iplik haline bile getirilebiliyor. 
Bir cam iplikçiği bir insan saçının 1/15'i kadar inceltilebilir. Bu da y rim kilo camla ekvatoru çevreleyebilmek anlamına gelir. 


Camın Yapısı 


Birçok sayıdaki kimyasal madde (boraks, soda gibi) sıvı camda, camın sertleşmesi gibi çeşitli özelliklerin cama katılması için kullanılır. Belli bir karakterdeki camın oluşumu camın soğutulma hızına bağlıdır ve atomlar arası ya da atom grupları a sındaki karışık bağ yap lent ve iyonik bağlar) ihti Bireysel atomlar *kristal kafes” diye bilinen düzenli 3 boyutlu d meydana getirdiğinde, kristaller oluşur. Fakat cam, sıvı haldeyken soğumaya başladığında, rastgele bir a 


oluşturur. Camın oluşumunda yer alan asıl parçalara, bu durumda ağ oluşturucuları diyebiliriz. İyonlar bu ağın bazı bölgelerine sızarak, ağ yapısını yeniden düzenlerler ve böylece camın iyonlara bağlı olan özellikleri ortaya çıkar. İyonlara ağ düzenleyicileri denmesinin sebebi budur. 
Camın kimyasal dayanıklılığı, diğer bilinen malzemelerden çok daha 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Spiralli soğutucu yapan bir cam teknisyeni görünüyor. Daha önceden ana parçaları 


> 


hazırlanan soğutucu ateş yardımı ve el hüneri ile birleşiyor. 


fazla ve geniş bir yelpazededir. Ayrıca mekanik dayanıklığını da kurşun geçirmez camların varlığı kanıtlar. 
Kurşun geçirmez camların yapısında polikarbonat vardır ve 


amın bir santimetre kalınlıkta olması kurşun geçirmemesi için yeterlidir. 


Cam Türleri 


Camlar kim l içerikleri bakımindan çeşitlilik gösterirler. Camın bileşiminde periyotik tablodaki birçok element bulunabili olarak üretilen çok çeşitteki camlar üç ana gruba ayrılırlar: soda-kireç, kurşun ve borosilikat camı. 

Soda-kireç camı fiziksel ve kimy özelliği bakımından görünür optik ve uygulamaları için çok uy- 


fakat, ticari 


yas 


gundur, Aynca, soda, camın işlenme 


sıcaklığını düşürdüğü için, maliyeti 


de azaltır. Sodasız cam saf camdır, saf malzemelerin işlenme sıcaklıkları yüksek olur. O dönemde cam elde 


klığa çıkarmak için odun ya da kömür yeterli değildi. Yani soda olmasa idi camın keşfi bin ya da iki bin yıl ertelenebilirdi. Anadolu'da sodalı camın kullanılması çok eskilere dayanır, 


etmek için yeterli ateşi yeterli su 


Sümer tabletlerinde soday 


naga deniyordu. İlk dönemlerde, soda elde etmek için, soda oranı çok olan uhulu ağacının (Akad dilinde 4/27 u hu li diye geçer) küllerinden ya da Van gölünün sodalı suyundan yararlanılıyordu, Renksiz türleri görünür ışığı çok iyi geçirdiği için pencere camlannda Romalılar'dan beri kullanılır-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Bir soğutucunun dış silindirine açılan deliğe, hortumun bağlanabileceği boru ekleniyor. 
Diğer laboratuvar malzemeleri de, ateş önünde, parçalar birleştirilerek üretiliyor. 


lar. Pencere camları ilk olarak, merkezkaç etkisi yaratılarak döndürülerek yapılıyordu. Daha sonra üfleme tekniğinin keşfi ile cam, şişirilerek silindir haline getirildikten sonra, silindirin yan yüzeyi kesilerek elde edilen pek de düzgün olmayan pen- 


boyutlardan daha büyük oluyordu. 


Flotal cam dediğimiz cam da sıvı ka- 


lay yüzeyinde yüzdürülerek elde ediliyor. Flotal cam tüm diğer camlardan çok daha düzgün bir yüzeye sahiptir. 

Soda- 


ireç camının başlıca deza- 


ne sahip olmasıdır; yani isıtılınca ya- 


pisal olarak genişlerler. Silika ısıtılın- 


ca fazla genişlemez; fakat sodanın € 


lenmesi genleşme özelliğini dramarik 


bir biçimde artırır; genel olarak, soda ne kadar fazlaysa, sıcaklık değişimlerine karşı camın direnci de o kadar düşüktür. Soğuk günlerde ince belli çay bardağınıza sıcak çay doldururken cam üzerinde ısıl şok yarattığınız için bardağınız çatlayabilir. 

Kalsiyum oksit yerine kurşun oksit ve sodyum oksitin yerine potasyum oksit kullanılması, kurşun camı olarak bilinen cam türünü oluşturur. 
% 24 PbO içeren camlar, kristal cam diye bilinen cam türünün içinde yer alırlar. Kurşun camı göreceli yumuşak yapısı nedeniyle işlenebilir ve yüksek kırılma indisine sahiptir. Daha fazla kurşun oksit içeren camlar (9665) radyasyon perdeleme camları olarak kullanılabilirler, çünkü kurşunun, bilindiği gibi gama ışınlarını ve 


değişik formdaki zararlı radyasyonu 


emebilme yeteneği vardır. 


70-80 silika ve 967-13 bor oksirten ve az miktar- 


cere camı, diğer tekniğin sağladığı © vantajı yüksek ısıl genleşme özelliği- Borosilikat camı % 


da alkali (sodyum ve potasyum ok- 


Plastik Laboratuvar Malzemesi 


Cam malzemeye alternatif olarak geliştirlen plastik laboratuvar malzemesi, henüz ülkemizde olmasa da Dünya'da Yaygın olarak kullanılıyor. Plastik laboratuvar malzemesi polietilen, polipropilen, polishtiran, pelivinil klorit, polioksi metilen, polikarbonat, politetrafloro etilen,perfloroalkoksi gibi kimyasal yapılara sahiptirler Farklı kimyasal yapılara sahip plastik malzemeler, çok farklı amaçlar için kullanılabilirler, O ile 100 derece arasında kullanılanların yanında, -270 lle 250 derece arasında kullanım ainina sahip olanlarda vardır. 
Doğrudan bunsen beki üzerinde kullanılamayan tüm bu plastik malzemeler arasında politetra floroetine (PTFE), isiya karşı gösterdiği dirençle birlikte, çok geniş yelpazedeki kimyasallar arsında sadece gümüş nitrata karşı dayanıksızdır. Plastik malzemeler kendi kullanım alanları içinde kullanıldıkları sürece, ne fiziksel ne de kimyasal yapılarından bir şey kabetmezler. Tek kullanım değil birden fazla kullanim İçin üretilmişlerdir. Plastik malzemenin sterilizasyonu da otoklavlanması da mümkündür. Temizlerken, sert deterjan ve sünger kullanılmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. 

Cam malzemeye gerçekten birçok konuda alternatif olabilcek olan plastik laboratuvar malzemesi, laboratuvarda herhangi bir darbe lie kınlamayacağı gibi doğada da uzun yıllar bozulmadan kalacaktır. 

Türkiye'de henüz üretilmeyen plastik laboratuvar malzemesi çeşitli Avrupa Ülkelerinden ithal edilmektedir. 


sit) ve alüminyum oksitten meydand gelir. Borosilikat camı düşük alkali içeriği ve kimyasal ve ısı şoku daya- 


nıklılığı ile karakterize edilir; bu 


yüzden, Pyrex diye bildiği cam mutfak malzemelerinde kullanılır Borosilikat camı suya, asitlere, 


tuz 


eltilerine, organik maddelere 


| ve halojenlere (klor ve brom) vü 


sek düzeyde dayanıklılık gösterir 


Göreceli olara k 


lorik asit, yoğun fosforik asit ve güç- 


Ikali çözeltilerine 


rşı da dayanıklıdır. Sadece hidrof- 


lü alkalin çözeltileri, yüksek sıcakliklarda kabın yüzeyinde bozulmaya 


yol açarlar. 

Beherler ve dar boyunlu laboratuvar şişeleri kimyasal maddelere, ani sıcaklık değişimlerine ve mekanik şoklara karşı dayanıklı olmalıdır. 
Ek olarak, şeffaflık, kolayca yumuşama ve şekil verme gibi camın sıradan özeliklerine sahip olmalıdır. Belki de en önemlisi, cam laboratuvar malzemesinin üretimi ucuza gelmelidir. 

Kimya sanayisinin ve sanatının gelişimi açısından damıtma işlemi çok önemli yer tutar, Ateşe dayanık- yapılan kaynatma işleminde, kapak kısmında sıvı damlala- 


li kaplarda 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rin yoğunlaştığı gözleniyordu. Buradan esinlenerek damıtma balonu ve imbik. geliştirildi. M.S. 4, yy'da Synesius ve özellikle de Zosimos, iki ayrı kaptan oluşmuş damıtma aygıtları kullandılar: damıtma kabı ve külah kısmı, Bu ikisinden daha sonra boynuzlu imbik (retorte) geliştirildi. 

Kolay uçucu maddelerin damıtılmasında, buharın soğutulması gerektiği anlaşılmıştı, yoksa buhar yo-Eunlaşmadan sistemden uzaklaşıp gidiyordu. Zamanla hâlâ laboratuvarlarda kullanılan su soğutmalı damıtıcılar geliştirilmiştir. 

Damıtma ya da süblimleşrirme için kullanılan ilk kaplar topraktan yapılmıştı. Ancak 13. yy'dan sonra, 


gelişmiş cam kaplar yaygınlaştı. 
Toprak kaplar k ruma geliyordu. Oysa cam kaplar dayanıklıydı. 
kullanılıyordu ancak bunların çeşirli 


ayca gözenekli du- 


Ayrıca metal kaplar da 


biçimlerde kirlenme ve zehirlenmelere yol açtığı bilinmiyordu. Aynı amaçla tahta kaplar da kullanılıyordu ve bunların içine konan sıvılar, kızdırılmış metal çubukların daldırılması ile istiyordu. 


Cam Laboratuvar 
Malzemeleri 


Üretilen cam laboratuvar malzemelerine baktığımızda, genel amaçlı kullanılanların dışında, hacim ölç- 


filtrasyon, mikrobiyoloji deneylerinde kullanılanlar ve bunların aksesuarlarını görebiliriz. 

Genel kullanım için beherler, erlenler, balonlar ve kaplar, tüpler, karışurıcılar ve termometreler her türlü laboratuvarda ilk gözümüze çarpanlardır. Hacim ölçümünde kull 


nılanlar arasında en sık rastlanılan cam malzemeler de, mezürler, pipetler, büretler ve balon jojedir. Filtrasyonda, huniler, piset ve nuçe erleni kullanılmaktadır. Mikrobiyolojide ise ilk önce santrifüj tüpü ve balonu ve petri bunlara ek olarak laboratuvarlarda, çok boyunlu adaptörler, musluklar, hortum bağlantılı cam borular, sıçrama başlıkları ve buhar jeneratörü bulunur. Aslında laboratuvarda hangi deneyler yürütülüyorsa, o deney 


kaplarını görürüz. Tüm 


için gerekli tüm ve özel malzemele-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Çoğu küçük atölyeye yarı mamül halinde gelen cam, buralarda gerçek laboratuvar 


malzemesine dönüştürülür. 


rin bulunması gerekir. laboratuvardaki malzemelerin zenginliği biraz da laboratuvar için ne kadar ödenek ayrıldığına ve yürütülen araştırmaların özgünlüğüne bağlıdır. 

Balonlar kullanım amaçlarına ve çalışılan miktarlara bağlı olarak çeşitli yapı ve büyüklükte olurlar. 
Uzun boyunlu ve dar ağızlı olanlar buhar basıncı yüksek maddelerle, kısa boyunlu ve geniş ağızlı olanlar düşük buhar basıncına sahip ve katı maddelerle çalışmalarda elverişlidirler. Düz altlı olan balonlar toplama 


kabı olarak, yuvarlak altlı olanlar daha dayanıklı olmaları nedeniyle basınç ve sıcaklık değişmelerinin söz konusu olduğu durumlarda, konik olanlar (armut biçimli balonlar) alçak 


basınçta çalışıldığında kullanılır. 

Balonların ağız ve boyun sayısı birden fazla olabilir. Özellikle karışurma, ekleme ve gaz geçirme gibi lerin aynı anda yapılması gerektiği durumlarda iki ya da çok boyunlu balonlara gerek duyulur. 

Beherler çeşitli büyüklüklerde olabilirler. Genel laboratuvar işlemlerinde ve yoğunlaştırma işlemlerinde kullanılır. Erlenler ise, reaksiyon kabı olarak, çözelti hazırlamada, kristalizasyonda ve bunun gibi laboratuvar işlemlerinde kullanılırlar, oğutucular, maddeleri gaz fazın- 


dan sıvı fazına döndürmek için kullanılır. İçiçe iki borudan meydana gelmiş olup dıştaki borudan su geçer. İçteki boruda madde yoğunlaşarak toplama kabına veya reaksiyon kabına döner. Soğutucularda su girişi genellikle alttan olur. Soğutucuların biçim ve büyüklüğü amaca göre degişir. Kaynama noktası düşük sıvılarla çalışırken uzun soğutucular, ya da 


soğutma yüzeyi değişik şekillerle artırılmış soğutucular kullanmak gerekir. 

Huniler süzme ve ayırma işleminde kullanılırlar, Süzme için basit süzme hunileri kullanılır. Bunlarda huni etrafında içinde kaynar su ya da su buharı akımı olan borular ve isitma kılıfları vardır. reaksiyon ortamına madde el 


lenmesi gereken durumlarda taksimarlı damlatma hunileri ve ekstraksiyon işleminde veya birbiri ile karışmayan iki sıvıyı birbirinden ayırmada ayırma hunileri kulanılır, 


Tüm üretim işlemleri tamamlanmış olan laboratuvar camı kullanıcısının hizmetindedir. 


Mezür ölçme kabıdır. Sıvıların hacmini ölçmede kullanılır. Sıvı karışımların hazırlanması amacıyla kullanılan kapaklı tipleri de vardır. 

Pipetler ölçülü miktarda sıvı alma ve transfer işlemlerinde kullanılırlar. Dereceli ve transfer tipleri vardır, Transfer pipetleri ile sadece belli hacim sıvı alınabilir. 

Termometreler sıcaklık ölçmede kullanılan aletlerdir. Bir termometrenin kullanılmadan önce kaynama noktası belli maddeleri kullanarak veya duyarlı bir standard termometre ile ayarlanması gerekir. 

Yıkama şişeleri bir gazı bir çözeltiden geçirerek temizlemek amacıyla kullanılır. Bunun yanında bagerler çözelti karıştırmada kullanılan cam 


çubuklardır. 


at camı denilen bombeli camlar reaksiyon kaplarını örtme ve süblimasyon gibi işlerde, ayrıca bazı maddeleri tartmak için kullanılır. 
Genellikle bilim adamları ile öz. 
deşleştirilen, olmazsa olmaz cam laboratuvar tüpü, çok çeşitli boyutlarda olabilir. Deney tüpleri çeşitli lemlerde; bunun içinde bitki yeti tirmek bile olabil ifüj tüpleri mikrobiyoloji laboratuvarında santriişlemlerinde kullanılır. 


Cam Üretimi 


Cam üretimi dünya'da sayılı cam üreticileri arasında bulunan ülkemizde çok yaygındır.. Labratuvar malzemesi için kullanılan borosilikat camı, küçük atölyeler tarafından Almanya'dan ya da İngiltere'den, hazır, değişik çaplarda borular halinde ithal edilir. Genelde Pyrex diye bilinen bu camlar, atelyelerde bu işin ustaları tarafından birleştirilerek satışa sunulur. 

Paşabahçe'ye bağlı Teknikcam 1968'den bu yana sıcaklığa dayanıklı cam, laboratuvar camı ve diğer birçok cam malzeme üretmektedir. 
Üretim, yurt içi ihtiyacını karşılamakla birlikte, ihraç edilmektedir. 
Teknikcam, iki ana tür camdan, nötr borosilikat cam ve sert borosilikat camdan laboratuvar camı üretmektedir. 

Nötr borosilikat camı, yüksek sıcaklığa ve kimyasal maddelere dayanıklı olması nedeniyle, genel olarak ubbi amaçla kullanılan cam malzemelerin imal edildiği cam boru üretiminde kullanılır. Sert borosilikat camı, ısıl genleşme kat sayısı düşük olduğu için sıcaklığa dayanıklı, kimyasal maddelere dayanımı yüksek olduğu için, laboratuvar malzemeleri ve teknik ürünlerin yapımında kullanılır. Her iki tür cam da; nicel ve nitel kimyasal analizlerde, mikro analitik ve mikrobiyolojik analizlerde, sulu asidik ve alkalik ortamlarda yürütülen deneylerde kullanılan cam araçlarda ham madde olarak kullanılır. Saf cam, kuvars kumu yüksek sıcaklığa çıkarılarak elde edilir. Kuvarsın erime noktası tüm diğer camlardan daha yüksektir, bu yüzden laboratuvarlarda 


spektroskopik analizlerde hücreler halinde kullanılır. 

Laboratuvar araçlarının ve teknik ürünlerin üretiminde cam, şeklini vermek üzere işleme sıcaklıgına kadar ısıtılmaktadır. Son şeklini alan cam malzeme, daha düşük sıcaklıklara soğuduğunda, malzeme içinde bir gerilim oluşur. Böyle bir 


son 


eğilimi 


cam malzemenin kırılma vardır. 

İç geri cam malzeme iç gerilimlerin ortadan kalktığı tavlama sıcaklığına kadar ısıtıldıktan sonra, gerilim oluşamayacak bir sıcaklığa kadar kontrollü bir hızda soğutulur. Bu ısıtma ve kontrollü soğutmaya ‘tavlama’ denir ve tünel fırınlarda (tavlama fırınları) yürütülür. Tavlamanın hızı cidar kalınlığına göre değişir. Gerilimi ahınmış cam malzemeler gerektiğinde ısıl ya da kimyasal yolla temperlenerek o dayanıklılıkları arttırılır. 
"Temperleme yoluyla cam malzemenin içinde çekme, yüzeyinde ise basma gerilmesi oluşturulur. Yüzey de düzgün bir kompresyon dağılımı, cam malzemenin mekanik dayanımını ve basınç d önemli derecede arttırır. 

Bir sonraki adım cam laboratuvar malzeme üzerindeki işaretleme ve taksimat çizgileridir. Bu işlemler, asit ve alkaliye dayanıklı amber renkli bir boya ile gerçekleşti Boya camın yüzeyine nüfuz ederek onun ayrılmaz bir parçası haline gelir. 

Son olarak konik ve küresel şlifli bağlantı parçaları, standartlarda belirtilmiş olan ölçülerde imal edilir. Bütün bu uzun yolculuktan son- 


mi elimine etmek için, 


anımıni 


ra, cam laboratuvar malzemesini laboratuvarda görebiliriz. 

Etrafınızda bulunan kullandığımız hemen her nesnede bi vardır, Yani camı kullanırı ya da cam yardımıyla gi 


z cam görüri 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geleceği bugüne taşımak... 


BEKO 


Bir dünya markası 


“Koç 


Zamandan Daha 
Mükemmel! 


Atom 
Saatleri 


Boulder'da bir laboratuvarda, bir fizikçi 300 milyon yıl boyunca bir saniye bile şaşmayacak bir saat yapıyor. Yan ofiste bir meslekdaşı ise 30 milyar yıl 

boyunca tam çalışabilecek başka bir saat üzerinde çalışıyor. Bunları bitirdiklerinde daha iyileri için yeni- 


den çalışmaya başlayacaklar. 


OBERT DRULLİNGER, 

son atom saatini yapmadan 

önce, sökme safhası olarak 

adlandırabileceği bir dönem geçirmiş. ABD'de Boulder, Colorado'dallusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) için çalı şan Drullinger, 1950'de Fransız fizikçi Alfred Kastler'in Nobel ödüllü keşfi olan optik pompalama ile tanıştı, Optik pompalama, Drullinger'in atom saatinde zaman göstergesi olarak kullana ceğini düşündüğü, atomları idare edecek bir aşık demeti kullanıyor, Ancak herşeyden önce doğru bir ışık demeti- ne ihtiyacı vardı. 

Lambaların ışığı düşündüğü için yeterince güçlü değildi. Sadece lazer bunu yapabilirdi. Drullinger her lazerin değil ancak arkanızı döndüğünüzde bile ge gündüz, aylarca ve yıllarca, bir saat dakikliğinde ışı rlerin kullanılabileceği yor. Buna ilk adaylar, 1980'lerin başında, kompakt diski larda ticari olarak kullanılmaya diyod lazer denen mikroskopik cihazlar, CD çalarlar a çıkınca, Drullinger ve iş arkadaşları gidip bir tane almışlar, parçalara bölüp diyod lazeri ayırmış, kalanını atmışlar ve yapacakları atom saatinde kullanmak üzere işe girişmişler. Drullinger birkaç yıl boyunca, lazer doğrudan satılmaya başlayana kadar böyle yapmaya devam edildiğini söylüyor. 
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Kastler'in dehasından müzik seti teknolojisi gereçlerine kadar devam eden yolculuğun en son ifadesi dünyamn en iyi iki saatinden biri olan N % 
3 metre uzunluktaki mucizevi gümüş silindir saat, Rocky Dağları eteklerine kurulmuş bir NIST laboratuvarında duru- ya doğru bakıyo! 
yönde saate paralel olarak hareket ediyor ve Güneş rad onunun Dün manyetik alanındaki etkileşimi bile atin hası tini bozmuyor. Dahası le mükemmele yakın ki, en azından şu an için NİST:7 ölçülebilenin üzerinde, 

Drullinger, NIST:7'nin, bir saniyenin ondördüncü ondalık hanesine kadar tam çalıştığı için, ancak bazı erişilmez ideal hedefler ve bazı mitolojik olgularla karşılaşurılabileceğini söylüyor. 
e, NIST-7 bir saniyenin geçişini kaydettiğinde, iyi bir kuvars kol saatinin yapabilec: 
yenin milyonda birini 
7'nin saniyeleri, ideal bir saniyenin trilyonda birinin yüzde birinden daha duyarlı; NIST-7 o kadar çalışsaydı, 3 milyon yılda, tek bir saniye bile şaşmayacaktı. 

NIST-7, aynı zamanda kendi türünün son örneği olan bir dinozor. İyi bir 

saat olduğu dü iyor, ancak Drullinger'e göre bunun gibi bir tane daha yapmak için pek bir neden yok. Bundan sonra üretilecek saatlerin daha has- 


yor ve neş o 


sas olması gerekiyor. Drullinger, ideal saniyenin onaltıncı ondalık hanesinde birine kadar hassas olabilecek bir atom saati üzerinde çalışıyor (300 milyon yılda bir saniye h yan laboratuvarda David Wineland'in önderliğinde bir grup araştırmacı bir saniyenin önseki zinci ondalık hanesine kadar tam işleyeceğini umdukları, bir sonraki atom saati üzerinde çalışıyorlar. Bu da, saat ideal zaman göstergesinden bir sani sapıncaya kadar en az 30 milyar yıl geçecek demek, 

eland'ın bundan iki aşama sonraki saat üretimiyle birlikte NIST'in saat imalatçıları yeni bir kronometrik hassaslık talebiyle karşılaşabilirler; cak bu gerçekleşecek gibi gözükmüyor. 
NIST bilim adamları 1950'lerde (ensi tü o zamanlar Ulusal Standartlar Bürosu, NBS, olarak biliniyordu) saat yap-Jıklarından beri, zaman göstergelerinin doğruluğu her yedi yılda bir onda bir oranında ilerledi (saniyede 0.0000001 saniy kadar doğru olan NBS'in ilk atom saatlerinden, saniyede 0.00000000000001 saniyeye kadar doğru olan NIST-7'ye kadar), Araştırmacıların yeni bi rmeleri en aşağı on yil sürüyor, ancak yaptıkları herşey hemen ticari uygulama alanı buluyor. Örneğin, NIS pmaya başladıklarında, saat imalatçıları sani 14'üncü ondalık haneye kadar doğr 


ya 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gösterecek bir saar için acil bir ihtiy 
Buna rağmen, 1993 


duymuyorlardı saat tamamlandığında, saat imalatçıları saniyenin 12. ondalık hanesine ka 


tam gösteren atom saatlerini 50 000 
ABD dolarına satıyorlardı ve bunların ayarlanmaları için daha iyi çalışan bir saate ihtiyaçları vardı 
Şimdi NIST'in saat kronometrik doğruluğa yönelik talebin 


imalatçıları 


uzun vadeli olarak doyurulamayacağı düşüncesiyle çalışıyorlar. Bu gereksinim öncelikle bilim alanında ortaya çıkıyor, ancak ticari kullanıcılar da geri kalmıyorlar. Drullinger buna kullanıcıların hiyerarşisi diyor. İlk sıradakiler, ta- 


lep ettikleri bakımından başı çekenler: milisaniye pulsarlar olarak bilinen yildızların, olağanüstü dakik atış perivodlarını ölçen astrofizikçiler ve derin uzay rokerlerine yol direktiflerini vermek rek duyan NASA. Bun- 


dan sonra daha kolay bir topluluk geli- 


için saatlere 


vor Telekomünikasyon, küresel konumlandırma sistemleri, güvenlik ve savunmada çalışanlar. Hepsi saniyenin milyarda biri doğrulukta sinyal göndermek ya da almak istiyorlar 

Başka bir kesim ise, doğru zamanı 


ya da doğru frekansı yakalamanın ken- 


dileri için önemli olduğu büyük bir ticari kullanıcılar topluluğu. Örneğin, televizyon ve radyo istasyonları, elektromanyetik spektrum üzerinde belirlenmiş bir frekansta yayın yapmak zorundadırlar- örneğin saniyede 102,5 milyon 


salınımı 


karşılık gelen 102,5 megaheriz-ve bu yüzden de saniye uzunluğunu kesin bir doğrulukta bilmek zorundalar. Aynı şekilde, iki bilgisayar aralarında iletişim sağlamak için, ne zaman dinlemeye başlayacaklarını ve ne zaman dinlemeyi düurduracaklarını ve 


göndermeye başlayacaklarını bilmek 


zorundalar. Eğer bilgiyi, normal bir bilavardaki modem hızı olan saniyede 


14 milyon devir hızında gönderirlerse 
bunu saniyenin milyonda birine ayarla-Aslınd saati olan ve saatin kaç olduğunu öğ 


maları daha iyi olabilirdi bir 


NIST-7'nin içinde sezyum atomları, onları tek bir duruma sokan lazer içinden geçiyorlar. Daha sonra iki mikrodalga bölgesinden geçiyor ve durumlarını değiştirmeye başlıyorlar. İkinci bir lazer, durumlardan birini veya ötekini seçmeye zorluyor ve nihayet bir detektör kaç tanesinin durum değiştirdiğini sayıyor. 
NIST-7'nin yaratıcısı, Robert Drullinger. 


renmek isteyen, ya da iki saati olup ayni Zamana ayarlama ihtiyacı duyan biri bunları ayarlamak ve doğru kalmalarını sağlamak için daha iyi bir saate ihtiyaç duyar. Modern toplumun yapısı artık, düzenli olarak saniyenin milyarda biri- 


ne eş-zamanlandırılmış sinyaller gön- 


deren ve alan elektronik teknolojisiyle örülmektedir. 


Bununla beraber, mükemmel hassaslıkta zaman göstergesine duyduğumuz dovurulmaz ihtiyaç biraz sorunlu gözüküyor, çünkü saatlerin karşılaştırılabileceği evrensel bir saniye mevcut değil, Saniyenin uzunluğu insanların 


anlaşması sonucu ortaya çıkmış. 
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1820'lerde Fi ma güneş gününün 86 400'de biri olarak tanımlamışlar. 86 400, 24 (saat), 60 


ansızlar saniyeyi “ortala- 


(dakika) ve 60'ın (saniye) çarpımıyla elde ediliyor, Eğer ortalama güneş günü kesin bir kavram olsaydı bu tanımlama yararlı kalabilirdi. Ancak, Drullinger'in dediği gibi “Dünya çok kararlı bir topaç değil; hafifçe kıpırdıyor, duraksıyor ve yalpalıyor.” Ayrıca, her yıl saniyenin on milyarda birkaçı kadar yavaşlıyor. 
Bütün bunlar Dünya'nın dönüşünün 


modern standartlarda çok iyi bir saat olmadığını gösteriyor. 

Herhangi bir saat, sadece periyodik tekrarlayan bir olayı izleyerek çalışan 


bir alettir; salınan ya da titreşen saat, bir 


parçaya- örneğin sarkaçlı saatin sarkacı- 


ve bu salınımları sayan ve saat kollarını 


döndüren bir saat mekanizmasına sahiptir. Öyleyse, ideal bir saat, mükemmel düzgünlükle ve kararlıkla salınan ve istediğiniz süre boyunca böyle kalabilen bir osilatörü gerektirir. D: sı bu osilatör, bir saatten ötekine değişmeli, mükemmel bir şekilde kopya edi- 


lebilmelidir. Sarkaç ya da kol saatlerindeki kuvars kristallerde durum böyle değil. Kuvars kristaller, elektrik akımıyla uyarıldığında istenen belirli bir frekansta titreşir. Bu titreşim saatin osilatörü olarak görev yapar; ancak frekansı-kristalin saniyedeki salınım sayısıkuvarsın kalınlığına bağlıdır. Öyle iki kuvars s; 
imalatçısı kur 


in ayarları ancak slari aynı kalınlıkta kesebilirse aynı olabilir. Drullinger, bunun gibi, sarkaçlı saatlerde, bir sarkacın bir diğerinden daha uzun olabileceğini söylüyor. 

Atomlara daha çok güvenilebilir, çünkü elektromanyetik enerjiyi salma nsları kuantum mekaniği yasalarıyla kesinleştirilmiştir. Bu yüzden, 1967'den beri saniyenin resmi 


ve soğurma fre 


olarak uzunluğu atom standartlarına göre belirlenmektedir: bir saniye, sezyum 133 atomlarının belirli bir enerji seviyesi geçişine uğradıklarında yayılan 
ya da soğurulan ışımanın 9 192 631 770 
salınmasının süresidir. Eğer, uygun şekilde kullanılırsa, herhangi bir sezyum pa 


aynı frekansta ses dalgası- 


133 atomu, diyapazonun öz frekansında 


titreşmesi v nı yayması gibi, bu frekansta enerjiyi 


ak 


araya getirecek yeteneği olan herhangi biri bunu yapabilir ve saatinin her sez- 


yum atom saati ile aynı kuantum tem- 


posuna uyacağından emin olur. 
Wineland'ın belirttiğine göre sezyumun sihirli bir yanı yok; üstünde çalışılması kolay olduğu için, hemen he- 


David Wineland'in laboratuvarında, araştırmacılar civa iyonlarını gütmek için lazer demetleri kullanıyorlar. 


men aynı özelliklere sahip yarım düzine iddialı aday arasından standart ola: rak seçilmiştir. Drullinger sonraki sa üretimleri içi hala s 
Wineland ise bundan sonraki üretimler 


t zyum kullanıyor. 


için civayı seçti. 

Hem Drullinger hem de Wineland, aynı saat yapımı stratejisini kullanıyorlar. Bu da, rez hatsız edecek her dış etkiyi sistematik olarak hesaba katmak. Atomun kuantum doğası, evrenin sunacağına yakın mükemmelikte kopya edilmiş osilatör Atomun dışındaki dünya denkleme girdiğinde, hassa 


onanstaki bir atomu ra- 


sağlıyor. 
siyer düşü- 


şe geçmeye başlıyor. Örneğin, atomlar ilirler ya da kaçak elektromanyetik ışınım, ve manyetik 


birbirleriyle çarp, 


alanlar bunları etkileyebilir, ve bütün bunlar da 


atomun içindeki hassas za- 


man mekanizmasını sarsabilir. Atomlarin kendi hareketleri bile, aldıkları mikrodalgaların görünen frekanslarını 


değiştirecektir. Doppler kayması denen bu etki, popüler olarak tren düdügündeki frekans kayması şeklinde biliniyor. Eğer, atom size doğru hareket frekansı daha yüksek, uzaklaşıyorsa da daha alçak bir değere itilecektir. 

Bu yüzden, atom saati imalatçıları, gerektiği takdirde herbir bozucu etkiyi 


ediyorsa izden 


ayrı ayrı yok etmeye çalışıyorlar. Yapacakları işler için uzun ve etraflı bir listeleri var. Listedeki her maddenin yerine getirilmesiyle atom saatlerinin duyarliliğini artırıyorlar. Liste atomla başlıyor Atomun salınım frekansı çok doğru ve dış etkilerden yalıtılmış olmalı. Bütün atomlar, elektromanyetik ışınımın ka-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Lastik bantlarla asılı bu vakum sistemi dünyanın en kararlı optik lazerini taşıyor. 
James Bergquist. (üst resim) 


rakteristik frekanslarında enerji açığa çıkarıp soğurürken, bu frekanslar kuan tum mekaniği yasalarına göre, atomlar 


etrafında bir yörüngeden diğer yörün- 


geye sıçrayan elektronlara karşılık geliyorlar. Elektronlar bir yörüngeden digerine çabucak atlıyorlar ve bunu daha çabuk yaptıklarında ışınım frekansları- nin doğruluğu azalıyor; açığa çıkarıp so-Burdukları enerji biraz “bulanıklaşıyor” Drulling berg'in belirsizlik ilkesinden kaynak- 


denebilir. bunun Heisen- 


landığını söylüyor. “Bir şeyi daha kısa zamanda yapmanız gerekiyorsa, onun hakkında daha az şey bilirsiniz. Bu degişim çok çabuk olduğu için, ne oldu-Buna dair kuşku bırakıyor. Sonuç ise bulanık bir enerji işareti.” 

Saat imalatçıları enerjilerini kesin 


olarak tanımlanmasını istiyorlar, Bu da, 


elektronların yeni bir enerji seviyesin- 


de mümkün olduğunca uzun kalabilmeleri demek. Sezyum 133 atomlan, sadece en dıştaki elektronun manyetik alanının doğrultusuna göre değişen, hi- 


perfin durumlari olarak bilinen iki 


enerji seviyesine sahipler. O elekt 


nun manyerik alanı, atomun çekirdeğinin manyetik alanıyla aynı yöne ya da ters yöne doğru yönelebilir, ve bu iki olasılık da hiperfin (olağanüstü ince) durumu olarak biliniyor. Bir atomun hiperfin durumu kendiliğinden birinden bir diğerine değişmiyor; ancak biri, örneğin laboratuvarda bir fizikçi değiştirirse, d 


gişebiliyorlar. Wineland ile çalışan Chris Monroe, eğer bir atomu ayinır ve bu iki olası durumdan birine ko- 


yarsanız orada onbinlerce yıl kalacağını 


söylüyor. 
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lektron, bir durumdan diğerine atladığında hiperfin geçişi gerçekl yor. Bu, atom üzerinde sadece doğru 


elektromanyetik frekansla açılıp kapanabilen bir düğmeye benziyor. Sez- 


yum, ancak saniyede 9 162 631 770 tit 


reşimlik mikrodalgalarla karşılaşt 


ğında hiperfin durumları arasında arlaya biliyor, bu da, mikrodalga fırında üreti- 


len frekansın hemen hemen üç katına denk geliyor. 

Her sezyum atomunu, tek bir israsyonu bulmayı seven bir atomik rad- 
Atomlar 9 
162 631 770 Hertz'de yayın yapan is- 


yo olarak düşünebilirsiniz. 


tasyonu duyduklarında bir hiperfin durumundan diğerine atlıyorlar, 

Şimdi, atom saatinin gerçekleştirilmesi laboratuvar osilatörü denen bir mikrodalga üreteci almak ve bunu, osilatörün doğru frekansta olup olmadığını anlamak için sıçramaları bir sinyal olarak kullanarak, sezyum atomundaki hiperfin geçişinin frekansına göre ayarlamaktır. Drullinger ve ark nu, sezyum atomlarını mikrodalgalarla 


daşları bu- 


sorgulamak veya sondalamak şeklinde ifade ediyorlar. Mikrodalgalar sezyum 


arlarsa, © 


atomlarının atlamalarını sağ zaman saat, mikrodalgaları o frekansta tutmak için çalışır ve ideal saniyeleri belirtmek için kullanır. 


Bu teknolojinin başlangıcı 60 yıl 
önceye, efsanevi Kolombiyalı fizikçi 1 
L Rabi'ye (194'de Nobel ödülü kazandı) ve 1950'lerde Rabi'nin teknolojisini geliştiren, üzerinde çalışan Harvardlı fizikçi Norman Ramsey'e (1989'da Nobel ödülü aldı) dayanıyor, Bunun temelinde bir geri besleme çevrimi yatıyor. Çevrim, sezyum atomu demeti üreten basit bir aletle başlıyor. Bu atomlar, bütün atomları tek bir hiperfin durumuna getiren bir filtre den (mıknarıs ya da optik pompalam 


lı lazerler) geçiyorlar. (Hepsi aynı yerde olduğu sürece hangi durum olduğu 


önemli değil.) Daha sonra, atomlar, 


mikrodalga üretecinden gelen mikro- 


dalgalarla yüzleştiriliyorlar. Eğer, mik- 


rodalgaların frekansları sezyumunkine çok yakınsa atomlar seçilen hiperfin durumundan diğerine atlıyorlar, Mikrodalgaların frekansı saniyede 9 162 
631 770 idealine yakınsa daha çok 
atom çelinerek, mikrodalgaları soğuruyor ve atomlar yeni duruma atlayabiliyorlar. Atlayan atom sayısı, mikrodalga üretecinde hassas ayar yapılarak artık daha fazla artırılamazsa bu, mikrodalga üretecinin frekansının o anda sezyum frekansına kilitlenmesi demektir- üretcç bu durumda saniyede 9 162 631 
770 salınıma ayarlanmıştır. Şimdi atom 


ati ideal saniyelerin, en azından teknolojinin elverdiği ideal saniyelerin sinırlarını or olacaktır. 

Her ne kadar basitleştirilmiş olsa da temel senaryo budur. Bekleyebileiniz gibi birtakım teknolojik incelikler var. Örneğin, Drullinger'in açikladığına göre, sezyum atomlarını mikrodalgalarla iki kere yüzleştiriyorlar. 
Mikrodalgalar, NIST-7'de 1,5 metre arayla duran iki ayrı bölgeye yöneliyorlar, Bu, sezyum atomlarının mikrodalgalarla, bir kere yüzleştirildikten sonra 1,5 metre ilerleyip sonra bir kez daha yüzleştirilmeleri demek. Atomların iki sorgulama arasında mümkün olduğun- uzun yol almasına izin vererek, saar imalatçıları mikrodalga frekansını atomun hiperfin frekansına tam olarak kilirlenmeye zorluyorlar. 

Buradaki mantğı anla için, saatinizin (mikrodalga üreteci) hızını 
(atom) eş-zamanlandırmayı düşünün. Bunları bir kere 


daha iyi bir saate 


aynı za- 


mana ayarlamak yeterli olmayacaktır. Sadece aynı zamana ayarlı olmalarını değil, aynı hızla çalış- 


malarını da isteyeceksiniz. Ayarladıktan sonra bir süre ara verip- örneğin 24 saat- tekrar bakıp, ne kadar doğru çalıştıklarını görmeniz gerekir, Eger saatiniz biraz yavaş ya da hızlı çalışıyorsa 24 sa- 


Tek bir enerji durumundaki sezyum atomları altı lazer 


k lae 


ten sonra yeniden cş-z4manlandırabilirsiniz ve hızı ayarlayıp yeniden çalışmalarını sağlayabilirsiniz, E: landırma ve kontrol etme andaki zaman artıkça daha iyi yoldasınız demektir. Bu yüzden, saat imalatçıları bu iki mikrodalga bölgesi arasındaki uzaklığı ellerinden geldiğince büyük tutuyorlar. 

Drullinger'e göre başka bir şart da, hiçbir mikrodalga bölgesinin atomları tamamen bir durumdan bir diğerine atmaması, İlk mikrodalga sorgulamasın- da atomlar yeni duruma sadece itiliyorlar. Bu, Drullinger'e göre atomların kesinlikle bir veya öteki durumda olmadığı, fakat her ikisinin karışımında bulunduğu bir kuantum mekaniği acaipliği. İkinci mikrodalga yüzleştirilmesinde yeni duruma daha yakın bir 

yere itiliyorlar. Ancak ikinci lazer filtresine çarpmadan önce de son duruma doğru itiliyorlar. 

Sezyum frekansına kilitlenen mikrodalga frekansıyla, atom saati ideal saniyeye yakın bir zamanı gösteriyor. Bundan sonra düzeltmeler 

listesi başlıyor. Saat imalarçıları üzerindeki her parçanın saati nasıl etkilediğini anladıklarında, bütün bu belirsizlikleri gözönüne alarak saatin zamanıyla ideal zamanın hangi ondalık noktada ayrıldıkları» ni hesaplayabilirler, 


demetinin merkezinde biraraya geliyorlar. Lazer, onları lazeri mikrodalga çukurunun içine atıyor. Eğer mikrodalga frekansı doğru ise yukarı çıkarken durumlarını değiştirmeye başlıyor ve dönüşte bunu tamamlıyorlar. Bir detektör durumlarının değişip değişmediğini kontrol ediyor. 


NIST7'nin bir öncesi, örneğin ideal saniyeleri 13 ondalık ha- kadar gösteren manyerik filtre- nin tek bir hiperfin durum seçtiği bir saatti. Filtre, sezyum atomlarının çok az eğrilikli bir yörüngede gitmelerine neden oluyordu. Hızlı atomlar yörün- g iş olanlara göre daha dışarıdan takip ettiği için mikrodalgalara, doğru frekansta olup olmadıkları sorulduğunda farklı cevaplar alınıyordu. Sonuç, 13, ondalık hanede oluşan hatalardi. 

Böylece, Drullinger ve arkadaşları on yil boyunca, mıknatısları bir lazer demeti ve Kastler'in optik pomp: ması ile değiştirerek, çalışan bir saat yapmayı öğrenmekle geçirmişler. Sonuçta çıkan saut NISEJ, NBS-0'dan on kör daha ha: ve ideal saniyelerle eşitliği ancak 14. ondalık hanede bozulmaya başlıyor, 

15. ondalık haneyle birlikte, atom saatlerindeki sınırlama faktörü olarak, sezvum atomlarının hareket ediyor olması ortaya çıkıyor. Atomlar iki mikrodalga bölgesi arasında saniyenin yüzde biri kadar bir zaman harcıyor! 
i risi ayarladıktan sonra ancak saniyenin yüzde biri kadar bekle: yip tekrar kontrol ediyorsunuz demet Tekrar kontrol için bir saniye veya d ha fazla bekleseydiniz eşzamanlandırmanız daha hassas olacaktı. Atomlar daha yavaş hareket ettikçe mikrodalgalarla yapılan iki sorgulama arasındaki zaman daha uzundur ve mikrodalga frekansı atomik zamana daha iyi kilitlenebilir, Bunu 15. ondalık haneden öteye ayarlamak için Drullinger'in ve Wineland'in atomları yavaşlarmaları, hatta durdurmaları gere! 

Bunu gerçekleştirme! 
teknoloji, Wineland ve Drullinger'in 1977'de üzerinde anlaştıkları lazer sı ğuması olarak biliniyor. Bu, atomları bir lazer demetindeki fotonlarla durdurmak için bir yol. Wineland ile çalışan James Bergquist, bu işlemin ping pong topları atarak bir bowling topunu durdurmaya benzediğini söylüyor. 

Drullinger'in veni nesil atom saati, lazerleri, önce atomları durdurmak ve sonra da onları bir tenis topu gibi havava atmak için kullanıyor. “Altı farklı lazer demeti arasında sıkışmış atomlann oluşturduğu küçük bir topunuz var. 
Ancak onları o noktada ölçemiyorsunuz, çünkü ışıktan çok fazla etkileni- 


NB 


ney 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yorlar. Ölçmek için onları bırakmalısınız. Bıraktığınızda tıpkı bir tenis topu gibi düşeceklerdir. Ancak bıraktığınız anda lazerle küçük bir itme yaratmanız gerekiyor. Böylece atomlar yukarı doğru saniyede birkaç metre yol alıyorlar. Şimdi, bir tenis topu düşünün. 
1 metre kadar yukarı atıyorsunuz ve 
elinize geri düşüyor. Eğer bir kronometre ile bunu ölçerseniz bir saniye sürdüğünü görürsünüz. Şimdi atomları mikrodalgalara doğru attığımı farzedin. Tepeye giderler, geri dönerler ve tekrar mikrodalgalardan geçerler. Mikrodalgalarla ilk karşılaştıkları anla ikin- i arasındaki zaman bir saniyedi Bu NIST-7'dekine tekabül eden aralikran 100 kat daha uzun olduğu için NIST:7'den 100 kar daha hassas bir saar oluyor. 

Benzerlikten ötürü bu teknoloji fıskiyeli saat olarak adlandırılıyor. Rabi'nin yardımcılarından Jerrold Zacharias, bunu 1950'lerde MİT'te çalışırken düşünmüş. Fıskıye saatler atom saatlerinin hassasiyetini 16, ondalık haneye kadar alabiliyorlarmış. Andre Clairon liderliğindeki Fransız araştırmacılar, halen Paris Gözlemevi'nde çi bir prototip yapmışlar. Hem F hem de NIST fizikçileri, F nin NIS'E7'den belki de daha iyi olduğunu söylüyorlar ve geliştirilebilmeye daha çok imkan verdiğini düşünüyorlar. Clairon ve meslekdaşları şimdi 16. 
ondalık haneye kadar hassas olabilecek ikinci bir saat yapıyorlar, 

Fransızlar beş yil önce başlamış olsalar da, Drullinger onlara yetişeceğini söylüyor. Drullinger, daha önce başladığı için Andre'nin yaptıklarını izlemek gibi bir avantajı olduğunu söylüyor. Lazer tekniği NIST-7'den daha karışık olsa da, bu sadece mühendislik işi, 

Atom fiskıyeleri, zamanı 16. ondalik haneye kadar göstermede başı çekseler de sezyum bir frekans standardı olarak kullanılabilir. Burada, daha sonraki nesil üretim için Wineland işin içine giriyor. Planları göre, tek bir atom frekansının üstüne kilitlenecek mikrodalga jeneratörü tarafından sorgulanacak şekilde saatlerce ya da günlerce olağandışı olarak sabit duruyor. Bunun için Wineland'ın nötr atoma değil, bir iyona ihtiyacı var; nötr atomlarınkin- den bir elektron eksiği ile. pozitif elektrik yüküne sahip bir atom. Drullinger'in sezyum atomu gibi, bir civa 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iyonu mutlak sıfıra çok yakın bir yere kadar lazer demetiyle soğutulabilir. 
Yeterince soğuduğunda, iyonun pozitif yükü, onun bir elektromanyetik alanda sakin bir şekilde yerinde tutulmasinı sağlayacak, Bu da saat imalatçıları- nın, aslında fıskiyeli saatte problem olan, yerçekimine karşı koymak için bir vol bulmaya gerek duymadan, sali- 


nımları ölçebilmeleri demek, Wineland ve meslekdaşları onbeş yıldır civ alışı rlar ve sonunda saniyenin hassasiyetini 18. ondalık haneye çıkarabileceklerini düşünüyorlar. Daha önce sezyumu seçerken olduğu gibi, civayı da herhangi bir sihirli özelliği için değil, saat yapmak için ihtiyaç duydukları bütün kriterlere uyduğu için seçmişler, Örneğin, çift sayıda elektrona sahip. Böylece, bir tane kaybedip iyon olduğunda dışarıda hiperfin geçişi yaratabilmek tek bir elektron kalıyor. 
Üstelik, bu geçiş, 9 milyar Heriz'lik sezyuma karşı 40 milyar hertz. Bu da dört kat daha fazla kesinlik demek. 
mdiden Wineland ve meslekdaşlarının İaboratuvarlarında civa saati yapmak için lazer demetlerinden, bilgisayarlardan, osilatörlerden ve alışılmadık elektronik parçalardan oluşan teçhizarları hazır. Civa iyonlarını sonunda hareketsiz kalacak şekilde ve 


iyonu saati üzerinde 


zaman göstergesi olarak kullanılabilecek iyonik kristaller haline gelinceye kadar soğutuvorlar. 

Givanın son bir hassasiyet avantajı daha var. Hiperfin geçişine ek olarak, civanın katrilyon Hertz frekanslı başka bir durağan enerji geçişi var. Optik geçiş olarak bilinen katrilyon Herizlik frekans, civa saatine ek bir hassasiyet kazandırıyor. Maalesef, sezyumda olduğu gibi bu frekansa kilitlenebilecek katrilyon Heriz'lik bir osilatör mevcut değil. Wineland ve arkadaşları böyle bir osilatör yaptıklarında, saniyedeki katrilyon vuruşları sayabilecekler, 

Wineland öncelikle mümkün olan en yüksek frekansta çalışan osilatör bulacaklarını söylüyor; örneğin, saniyede 100 milyar. Sonra bunu iki katına çıkaracak bir alete bağlayacaklar ve sonra yine iki katına ve böylece katrilyona ulaşana kadar bunu tekrar edecekler. Ancak, temeli iyi kurulsa da bunun uygulanması Zor. 

Ek bir sorun da lazerlerin mükemmel olmaması, Frekanslarında az da olsa hatalar var. Bunu çözmek için lazerleri, lazer ışığını kilitleyecek kutucuklar olarak düşünülebilecek optik oyuklara uydurmak zorundalar. Bergquist, tramplen adını verdiği tavan; kalın lastiklerle bağlanmış vakum sistemi içinde bir optik oyuk yapmış. Wi neland, Bergguistin trampleninde dünyadaki en kararlı optik lazerlerin bulunduğunu söylüyor. Ama yine de, civanın optik geçişi için yeterli değil. 
Bunun için saar imalatçıları fiziksel boyutları bir hidrojen atomunun çekirdek çapının boyutunun binde biri duyarlılığında sabit kalacak bir oyuk yapmalılar, 

Bu mümkün olsa da çok zor. Wineland ve meslektaşları bunu gerçekleştirdiğinde 18, ondalık haneye kadar hassas bir saat vapabilecekler. Bu, modern toplumun ihtiyaçlarının çok ilerisinde bir şey. Ha: et için talep devam edecek ve saat imalatçıları ilerle- 


mek zorundalar, Bundan sonra nereye adar gidilebileceği sorusu geliyor. 
Zaman göstergesinin hassasiyetin teorik bir sonu var mı?” sorusuna Drullinger şu cevabı veriyor. 

“Modern bilimin bildiği bir son yok. Ve herhangi bir sınır göremiyoruz”. 


Taahe G. seci, tik) 
Çeviri: Selda Ant 


Ergonomik Kokpitler 


8 Ocak 1989'da Bocing 737 uçaklı 
rından birinin sol motorundaki türbin kanadi Londra-Heathrow Havaalanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra çatladı. 
Motorda bir sorun olduğunu farkeden mürettebat, yaklaşık 150 km ötedeki Doğu Midlands Havaalanı'na acil durum inişi yapmak için hava trafik kontrolünden yardım istedi. Ancak, yanlışlıkla sağ motorda sorun olduğunu düşünerek sağ motoru kapatu ve hasarlı olanla uçmay 
devam etti, Bocing 737 pistin yaklaşık 4 
km yakınına gelip, motor güç kaybina uğrayıncaya kadar iniş plana uygun olarak gerçekleşti. Mürettebat sağ motoru 


tekrar zamanında çalıştırmayı başaramadı ve uçak, MI karayolunun hemen yanındaki alanda sürüklendi ve daha ilerideki şevde parçalandı. 
Uçakta bulunan 126 yolcu ve mürettebattan 47'si öldü. 
İngiltere'nin resmi hava araştırmacıları olan Havadaki Kazalari Araştırma Şubesi (AAIB)'nin hazırladığı rapora göre, uçuş güvertesindeki cihazlar en başından beri sol motorda bir arıza olduğu- 


nu gösteriyordu. Ancak, pilotlar bu bilgiyi değerlendiremediler, aktaki üç ka- 


bin memuru tarafından görüldüğü halde, 


Bunun yanı sıra, u 


alevlerin sol motordan geldiğini farkedemediler, 

Geçtiğimiz aylarda, Delhi yakınla rında havada meydana gelen fe lot hatasını ve onu oluşturan faktörleri tekrar gündeme getirdi. Dünyada uçakların ölümcül kazaya uğrama oranı, 


ket pi- 


ticari 


her milyon kalkış için 2'den az olmasına karşın, geçtiğimiz 20 yıl içinde tüm kazaların 2/3'ü ile 3/4'ü arasında bir oran genellikle insan hatası yüzünden meydana geliyor. Pilotlar ve uçuş güvertesi teknolojisi arasındaki uyumsuzluk ve mürettebat arasında iletişim kopukluğu, hala önemli bir sorun. Kara kutu kayıtları, birçok pilotun uçuş güvertesi sistemlerinin kapasitesini önemsemediğini ve 


bunların sınırlarından haberdar olmadı-Žim ortaya koyuyor 

Nisan 1994'de Japonya, Nagoya'da Çin Havayolları'na ait bir Airbus A300- 
600 uçağı pilotun otomatik pilotu devre- 
den çıkarmaya çalışmasıyla önce hız kesti ardından da çakıldı ve 264 kişi hayatım kaybetti. Bu felaket Amerika'da sivil nleyen bir otorite olan acılık Bürosu'nu (FAA), uçuş mürettebatı ve uçuş kabini arasında nelerin ters gittiğini bulmak için araştırma yapmaya sevketti. Geçtiğimiz yaz FAA raporunu yayınladı. Ekim ayında Avrupa Birleşmiş Havacılık Otoriteleri tarafından Roma'da verilen brifingde, uzmanlar, uçuş mürettebatının hatası s0- nucu meydana gelen kazaların çok sayıda olmasına karşın, ekonomik baskıların sonucu olarak, insan uzmanlığında gereken seviyeye ilişkin yatırımların azaltıldığı konusunda uyarıyorlar. 


Çok araçlarında değişikliğe uğradığının farkına vararak, pilotlara verdikleri eğitimi 


yıda havayolu, ir 


daha modern hale getirdiler. Müretteba- ta, modern kokpit teknolojisine köle olmaktansa, onu en iyi nasıl kullanabilece- i ve herhangi bir tehlike anında paniğe kapılmadan nasıl karar vermesi gerektiği öğretiliyor. İngiltere'de ticari ya da sivil 


pilor brövesi almak isteyenler için bu nsan faktörleri” eğitimi zorunlu. 

Bununla birlikte, uçuşlarda insanın rolüne verilen bü önemin, uçuş kabinlerinin tasarımına verilmediğine ilişkin bazı endişeler var, Ekim ayında verilen brifingde FAA, kokpit teknolojisini tasarlayanlar ve yapanlarla onu kullanan ve düzenleyenler arasında endişe verici bir koordinasyon eksikliği olduğuna etti. FAA, şimdilerde tasarımcıların insan psikolojisini hesaba katmamaların- dan dolayı, modern uçuş kabini teknolojisinde tehlikeye neden olabilecek hatalar yaptıklarına inanıyor. 


et 


İngiltere Sivil Havacılık Bürosu'nda İşletme Standartları Bölümü başkanı ve iki yıl öne 
Hunt, bilgisayar ve görüntüleme teknolojisindeki ilerlemelerle birlikte, kokpit tasarımlarının nasıl değiştiğine dikkati çekiyor. 1960'larda eğitilen bir pilor, elektromekanik cihazlardan doğrudan okunabilen yüksekli gibi işlenmemiş verilerle ilgilenmek durumundaydı. Günümüzün pilotları, bilgilerin elektronik olarak görüntülendiği “cam kokpit”lerde çalışıyor. 
"Tasarımcılar daima pilotların iş yükünü azaltmaya çalışmışlar; ancak bu, bazen uçuş kabininin pilotun aleyhinde çalışmasına yol açacak değişikliklere yol açtı. Örneğin, 1989'daki Doğu Midlands kaza 
AAIB, motor göster; 


ine kadar bir pilot olan Peter 


ve motor sıcaklığı 


ndan sonra, lerinde kullanılan hibrid elektromekanik ci- 


hazların, LED görüntülerine dönüşi daki titreşimleri gösteren cihazlar gibi, bazı aletleri daha az farkedilebilir bir hale getirdiği bildirdi. 

Bocing'in felsefesi, her yeni uçuş 


ülmesinin, özellikle motor- 


kabinini bir önceki tasarımın üzerine yerleştirmek biçiminde, Böylece pilot, sadece etkinliği ve performansı artırmak için değiştirilmiş olan, daha önceden alışmış olduğu kokpitle karşılaşıyor. Bununla birlikte, günümüzün uçuş kabinleri pilotların, geçmişte sahip olmaları beklenenlerden daha degişik özelliklere sahip olmalarını gerektiriyor, Virgin Atlante'de insan faktörleri eğitimi veren Nicole Svatek, artık uçma- nın “pilotların hissedip, duyup, farkedebilecekleri dokunsal bir deneyim” olmadığını belirtiyor. Bunun yerine pilotlar, 


uçağın yapmasını istedikleri şeyi bilgisa- 


ra söyleyecek, bundan sonra da verdiği komutlara uyup uymadığını kontrol edecekler, 

FAA araştırmalarında en çok göze çarpan bülgu, pilotların uçuş güvertesi- nin otomatik sistemi yüzünden sık sık şaşırması ya da aklının karışması. Pilot çarpma anından birkaç dakika önce otomatik pilota bağlanmaya çalışuğı için, 
1995 Mart'ında Bükreş'de düşen Ro- 
'ya ait bir Airbus A310-300'ün or- 


man 


taya çıkardığı bir durum da, kendilerini 


“normal olmayan” koşullar altında bulan pilotların Sık sık otomasyona geçip g 


memek konusunda karar verememeleri, 

FAA raporu, geçmişte tehlikeli koşullar içinde kalmış olan uçak mürettebatının, benzer durumlarda kalacak olanlara yardımcı olabilecek deneyimlerini içeren Havacılık Güvenlik Rapor 


Sistemi'nden derlenen kanıtları da içe: yor. Bunlardan biri: “Dikkatimi, temel sorumluluk olan uçağı uçurmaktan, bilgisayarın yeniden programlanmasının karışıklıklara yönelttim” diyor, Bir diğeri ise “Hızlı değişen parametrelerle iniş arken otomatik kokpit sik sik kullanışsız hale geliyor” ifadesini kullanıyor. 

Bocing'lerin, 


oluşturabileceğ 


uçağın tüm kontrolünün bilgisayar sistemlerine bırakılmış olduğu ilk ticari modeli, 777, 
Bu uygulamanın temel aldığı düşünce, bilgisayarların rutin görevleri üstelenerek, mürettebatın sistemi kontrol etmesine ve kokpirin dişına da bakabilmesine olanak sağlamak. Ancak Svatek'e göre uygulamada insanlar, fiziksel ve zihinsel 


olarak uyarıcı olmayan bir ortamda, uzun bir süre sürekli dikkatli olmak konusunda pek de iyi değiller. 
Bunun yanında, rutin uçuşlar sırasında pilotların yapacak ne kadar az işi olursa, gerektiğinde hayati kararlar almalarının o kadar zor ol~ ması tehlikesi de var, Royal Havacılık Topluluğu'nda İnsan Faktörleri Grubu'nun başkanı Helen Muir, konuyla ilgili olarak “Pilottan ya da uçaktan en iyi performansı elde edebilmenin 


en iyi yolunun, yapılacak işleri pilotun üzerinden almak olmadığını şimdilerde anlıyoruz” diyor. 

Svatek, verdiği kursların en önemli ögelerinden birinin iletişim olduğunu belirtiyor. Verilen bir durumu, mürettebartaki herkes farklı yorumlayabiliyor. 
bu yüzden de birbirleriyle ve hava trafik örüş nasıl iletişim kuracaklarını bilmeleri ha- 


kontrolüyle yaptıkları görüş alışverişinde 


yati bir önem taşıyor. 

Svatek, pilotları da teknolojiye fazla güvenmemeleri konusunda uyarıyor. Bu eğilimin, üreticilerin görüntü panellerini 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tasarim biçimleriyle daha da arttığına inanan Svatek, “Üreticiler tasarımlarda gözalıcı renkler kullanıyor, ve bunun, güzel bir görünüm verdiği için doğru olması gerektiğini düşünüyorlar” dedikten sonra, “Kayıtsızlığın yavaş yavaş ilerleyeceğini biliyoruz; bu yüzden, işlenmemiş verilere sık sık başvurarak kontrol etmeyi standart bir işlem yöntemi olarak isti- diye de ekliyor. 

Eski pilotlar teknolojiyi kavramakta daha fazla güçlük çekiyor; çünkü bilgisayarları iyi tanımıyorlar. Aync nun çoğu gereksiz olduğu için -pilotlar 


yoru; 


otomasyo- 


normalde bilgisayar sistemlerinin sadece % 10-15'ini kullanabiliyor- bundan biraz fazla çekiniyorlar. Svate ni bir kokpit tasarımına alışabilmesi için 


bir pilotun ye- 


ortalama 800 saat ya da 1,5 yıl kadar uçması gerektiğini düşünüyor. 

Insan faktörleri eğitiminin başarısı, geçtiğimiz iki yıl içinde olan uçak kazalarındaki azalmayla ortaya çıkıyor. Bagımsız Amerika Uçuş Güvenliği Büro- 


su'nun Ağustos ayında yayınladı 


üstikler, 1995'de dünyada ticari jet filolarındaki ölümcül kazaların, geçen yıla oranla neredeyse yarı yarıya azaldığını gösteriyor. Henüz bir gelişme olarak kabul edilmemiş olsa da, şimdilerde iki milyon kalkışta bir kaza olduğu belirtiliyor ve bu son on yılın en düşük oranı, 


FAA iyi bir tasarımın, sadece uçuş mürettebatının iş yükünü azaltmaktan daha başka amaçları olduğunu vurguluyor: “İnsan hatasını teşvik edecek ve uçuş mürettebatının durum değerlendirmesini azaltacak potansiyelde faktörler de değerlendirilmelidir.” 

Endüstrinin problemi belirlemeye çalıştığını söyleyen Muir, Boeing de dahil bazı firmaların, tasarım sürecinin her 


evresinde insan faktörleri uzmanlarına da görev vermeye başladıklarına işaret ediyor. Ancak, Sivil Havacılık Bürosu'nda havacılık psikoloğu olan Hazel 

Courteney, otoritelerin, uçuş güvertelerini onaylarken henüz bu ölçütleri göz önüne almadıklannı belirtiyor. Courteney, konuyla ilgili görüşlerini “Kokpiti, sadece teknik olarak işlev göten bir olgu olmanın ötesinde, pilotların kullanabilece- 
&i bir düzenek haline getirmenin yollarını arıyoruz” 


sözleriyle dile 
CAA' 
nin geliştirilmesindeki çe- 


getiriyor. 
nın, uçuş güverteleri- 


şitli evrelerde insan ve tekniğe ait ölçütlere dayanılarak görüntülenmesi yolundaki tavsiyesi, FAA'nın raporunda da yer alıyor. 

ndeki ha- 


temsil 


Dünyanın her ye 


va yollarını eden 


Uluslararası Hava Taşıma Birliği, endüstriye hedef olarak gelecek 10 yıl içinde kaza oranının yarı yarıya indirilmesini gösteriyor. Havayolları bu tür bir hedefin, havalanan uçak sayısının da aynı süre içinde iki katına çıkacağı tahmin edildiği için, güvenilirliklerini sağlaması açısından kendileri için gerekli olduğu görüşünde, 

Ancak güvenlik uzmanları, uçuş güvertelerinin tasarımında kokpit psikolodığı süreci erişilebilir olmayacağı konusunda uyarıyorlar. Bir uçağın sadece insan ustalığı- nın bir ürünü olduğunu söyleyen Svatek, insanların çalışmalarının hataya da açık olduğunu belirtiyor: “Pilot, teknolojiyi ön plana çıkaran insan çalışmasının da 


bunun 


jisi göz önüne alınn 


bir parçası olan hataları düzeltebilmek için orada olmalı,” 


Spinney, 1. New Seientiit, 25 Kasım 1986 
Çeviri: Bezen Hindistan 


Korku 


Kış aylarının kâbusu, çoğu zaman mutlak sessizliğin içinde patlayan gürültü ve akan beyaz ölüm; çığ. Deprem ve sel felaketlerinden sonra 2. dereceden doğal afetlerden sayılan çığ, her yıl Dünya'nın birçok yerinde, çok sayıda insanın hayatını yitirmesine ve yerleşim yerlerinin de zarar görmesine neden olur. Ülkemizde de 1996'nın son günlerinde yaşanan acı olay, çığ konusunun ne kadar önemli olduğunun ve ciddiye alınması gerektiğinin bir göstergesi olmuştur.Sadece dağcılık, kayak gibi kış sporlarıyla ilgilenenler değil, dağlık bölgelerde yaşayanlar ve böyle bölgelerde açılan yollarda yolculuk yapanlar da çığ tehlikesiyle birlikte yaşıyorlar.Birçoğumuzu mutlu eden kar, yarattığı çığ riskiyle bazen ölümü de beraberinde getiriyor. 


İLİNEN en eski çığ olayı 
LÖ. 218 yılında Hannibal'in ordusunu Alp Dağları'nda yakalayan ve 38 000 askerin ölümüyle sonuçlanan çığ felaketidir. Daha sonra, kayıtlarda böyle büyük bir çığ olayına 1900'lerde rastlanır. 1910 yılında ABD'nde 810 kişi, 1916'da I. Dünya Savaşı sırasında Avusturya-İtalya sınırında 18 000 kişi ve 1970'de Peru'da deprem ve buz çığı altında kalan 18 000 kişi yaşamını yitirmiştir. Türkiye'de ise son yıllarda özellikle Kuzey ve Doğu Anadolu'nun da lik bölümlerinde normalin üzerinde y 


ğan kar ve orman örtüsünün yok edilişi- nin etkisiyle çok sayıda çığ olayı meydana gelmiştir. 


"Tarih Yer Kayıp 

Sayısı 
1960-1990 Türkiye'nin değişik yerleri | 286 
1990-1991] Güneydoğu Anadolu ES 
19911002) Doğu ve Güneydoğu Anadolu! 328 
19921903) Kuzey ve Doğu Anadolu 135 
(1903-1004) Güneydoğu Anadolu 7 
1904-1965) Güneydoğu Anadolu 7 
1965-1996 Güneydoğu Anadolu š 
1996- Doğu Anadolu 6 


Karın Yapısı ve 
Ozellikleri 

Atmosferde serbest olarak düşer ken, yükselirken veya uçarken katı halini koruyarak gevşek kristaller kümesi şeklinde gittikçe büyüyen su,kar diye tanımlanabilir. Havadaki subuharı, ani sıcaklık düşmelerinde, atmosferin 


genellikle yüksek tabakalarından ba 


layarak doyum noktasına varır. Sı ma devam eder ve sıcaklık 0 “C'ye inerse yoğunlaşma, genel olarak altıgen, yıldız ve plaka şeklinde buz kristalleri oluşturur. Bununla birlikte, eğer yoğunlaşma 0 “C'nin çok altında olursa kar kristalleri plaka halinden, iğne haline dönüşür. Farklı nem oranı ve sıcaklığa göre farklı şekiller alan kar kristalleri genel olarak altıgen yapıda olmakla birlikte, bu tek yapı içinde 
4360 çeşiralt oluşumdan söz edilebilir. 
Çığın hammaddesi olan kar, oluşu mundan eriyene dek çeşitli değişim süreçlerinden geçer. Bu değişim sü reçlerinden üç tanesi çığ olayının temelini oluşturur. 


Bilim ve Teknik 


Bozuşum değişimi, kar kristalleri- 


nin henüz yere düşmeden, rüzgârın da 


etkisiyle birbirlerine çarparak, sürtünerek şekil değiştirmesiyle başlar. Bu değişim, kristaller yere düştükten son- 


rada devam eder. Burada, kar tabak; sının kendi ağırlığının basıncı, kar örcüsünün içindeki sıcaklık ve yoğun nem gibi etmenler, kar kristallerinin bozulu 
Toprak, 


şlaya 


ak değişmesine neden olur örtüsüne en alt tabakadan l kendi ısısını aktarır, Kar ö tüsünün yüzeyindeki sıcaklık ile toprakla birleştiği noktadaki taban sıcaklı: ğı farkı ne kadar büyükse, kar kristallerinin oluşum değişimi de o hızlı olur. 


kadar 


Ale tabaka ile toprak yüzeyi arasında ısınan hava etkisiyle kar buharlaşır ve bu nem yukarı katmanlarda soğuk hava ile karşılaştığında donarak yuvarlak şekilli. bilye kristalleri oluşturur. 
Bu kristaller, birbirlerine tutundukl sivri kısımlarını kaybetmişlerdir. Eri- 


arı 


me değişimi daha çok eski diye adlandırılan ve yağmasının üzerinden en a7 
24 saat geçmiş olan kar tipinde görülür. Sert iklim koşullarında oluşum ve bozuşum değişimleri olmaksızın da, kar başkalaşabilir. Gün boyunca ısınan havanın etkisiyle hızlı erime ve gece boyunca yaşanan hızlı donma, kar kristallerinde kolcuklarını kaybetmiş. pürüzsüz ve iri tanecikli bir yapıya neden olur. 

Kar örtüsü çeşitli katmanlardan oluşur. Kar yaşına göre yeni kar ve eski kar diye ayrılabileceği gibi kristallerinin değişim derecesine göre gevşek kar ve sıkışmış kar diye de ayrılabilir, Biraz daha incelenirse yaşına göre ayırdığımız karın da farklı yapılarda olabileceği görülür. Yeni kar Islak kar 


kristallerinin nem oranı yüksek ve yoğunluğu 200-600 kg/m' olan kar 2) tabaka kar: genellikle rüzgârın etkisiyle yağan ıslak ve yoğunluğu 60-300 kg/m olan kar 3) toz kar: soğuk havada ya-Zan. nem oranı düşük ve yoğunluğu 30-60 kg/m! olan kar, türlerini içerir. 
Eski kar ise 1) ince taneli yani tanecikleri 2 mm'den duha küçük olan ve 2) kalın taneli yani tanecikleri 2 mm'den daha büyük olan kar çeşitlerini içerir. 
Kuru olan eski karın yoğunluğu 200- 
400 kg/m’ iken, ıslak olan eski karın 
yoğunluğu 400-600 kg/m”t bulabilir. 
Karın mekanik özellikleri yoğunluğuna. kristal yapısına ve havanın sicaklığına göre değişiklikler gösterir, Karın çığ şeklinde düşmesinin ana nedeni aslında taşıdığı kayma gerilmesinin kritik bir üst limiti aşmasıdır. Karın iç dinamiğine bakıldığında kar katmanları arasında çekme, basma ve kayma gerilmeleri olduğu görülür. Zayıf alt tabaka üzerinde oturan tabakanın kayması, kayma gerilmesine karşı olan da yanıklılığın zayıf oluşundan kaynaklanır. Karın yapısında bir kayma kuvveti oluşması ile ilgili özellikleri, kar tabakalarının yüksek eğimli vadi yamaçlınnda kaymadan dengeli olarak kalıp kalamay 


ağını yani çığ oluşup oluş- 


mayacağını belirler. Karın bulunduğu yerde kalma özelliği ince taneli eski karda yüksekken, tane büyüklüğü art- 


cıkça azalır, Buna sıcaklığın düşmesi ve 


yoğunluğun azalması eklenince çığ olasılığı artar 


Tabaka kar çığları, bozuşum ve oluşum değişimine uğramış, zayıf kar katmanının üzerinden, yoğun bir tabakanın kırılıp, kayması sonucu düşer.Böyle zayıf bir tabakadan, kütlenin kopması için ufacık bir titreşim yeterlidir. 


Çığların 
Sınıflandırılması 


Genellikle, eğimli arazilerde, vadi yamaçlarında tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin iç ve dış etmenler ctkisiyle vadi tabanına doğru hızla kaym sı olarak tanımlanan çığ, esas olarak kar örtüsünün yapısına göre iki şekilde karşımıza çıkar. 

“Tabaka kar çığı: Kar örtüsünün yüzeyinde ve 


a içerisinde bulunan, olu- 


şum ve bozuşum değişimi süreçlerinden geçmiş zayıf bir katmanın üstünde oluşan yoğun bir kar tabakasının kayması sonucu düşer. Tabaka kar, uç ve yan noktalarındaki bağlantılar sayesinde yamaçtaki kar örtüsüne tutunmuştur. İşte bu bağlantı noktalarının herhangi birinin kopması tüm tabakanın dengesini bozmaya yeter, Bunun nedeni ise yoğun kürlelerde en ufak bir titreşimin bile bürün kütle boyunca çok hızlı bir şekilde yayılabilmesidir. Rüzgür etkisi ile yıgılarak, yeni yağan karın ağırlığı ile sıkıştırılarak, yözey tabakasının eridikten sonra tekrar donmasıvla ya da kayak pistlerinin ezilerek değişime uğraması gibi nedenlerle oluşan tabaka karın kirilarak ana kütleden ayrılması sonucu tabaka çığ düşer. Tabaka kar çığını oluşturan dışsal nedenler tabakaya bir buz, 


va parçası ya da başka bir kütlenin düşmesi, bir insan veya hayvan ağırlığı sonucu tabakanın parçalanması gibi unsurlar olabilir. İçsel neden ise, özellikle dışbükey bir yamaçta biriken tabaka karın bu aşırı gerilmeye dayanamayarak kırıl- 


masıdır. Hızları genellikle 50 km/saat'in altında olan tabaka kar çığlarının yoğunlukları 100-600 kg/m? olabilir. 

Gevşek kar çığı: Geçirdiği oluşum ve bozuşum değişimi sonucu kristallerinin serbest hareket edebildiği kar olarak tanımlanan gevşek kar, 50° den dik maçlarda tutunamaz, Kar kristalleri, kolcuklarının birbirlerine kenetlenmesi ile belirli bir süre, belirli bir dikliğe kadar yamaçta tutunabilirler. Ancak, yeni yagan karın ağırlığının yarattığı basınç ve kar katmanının kalınlaşması sonucu yüzey-taban sıcaklık farkının kristaller arasındaki bağı zayıflaması sonucu kristaller artık birbirlerine tutunamaz hale gelir, Yerçekiminden dolayı oluşan kuvvetler kar tabakasının kaldırabileceğinden fazla olursa çığ düşer. Gevşek karın dengesinin bozulması için tek bir kristalin harekete geçmesi yeterlidir. Nokta kar çığı da denilen gevşek kar çığları bir noktadan başlar, yoğunluğu ve genişliği artarak, armut şeklinde bir bölge aşağı iner. Hızları saatte 100 km'ye ulaşabilen gevşek kar çığlarının dinamik basınçları 
yoğunluk, hız ve hacime bağlı olarak 100 
ton/m”ye ulaşabilir. Gevşek kar çığları- 
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50*'nin üzerindeki eğimlerde tutunamayan gevşek karın, tek bir kar kristalinin hareketi sonucu aşağı akmasıyla gevşek kar çığları oluşur. Bu çığların bir türü olan toz kar çığlarının hızı 350km/saati bulur. 


nın özel bir türü olan toz kar çığlarında ise harekete geçen kuru kar kristalleri hızları 10m/sn'nin üzerine çıktığında bir girdap halinde aşağı doğru daha çok kar çekerek akarlar. Toz kar çığlarının düşmesine genellikle başka, ufak bir çığın düşmesi neden olur. Hızları 350 km/sa- ati bulan bu çığların oluşturdukları basinç da 20 ton/m”'ye ulaşabilir. 

Bunların dışında çığın meydana geldiği arazideki kar örtüsünün içerdiği serbest su miktarına, arazinin özelliğine, kar katmanının yoğunluğuna, kar örtüsünün arazide bekleyiş süresine ve açık arazide ya da vadi içinde oluşmasına göre de çeşitli sınıflandırmalar yapılabilir. 


Çığa Neden Olan 
Etmenler 


Çığ tehlikesini önceden sezebilmek belki de çığdan korunmanın en etkili yoludur. Ama, bunu yapabilmek için öncelikle belli bir bilgi birikimine sahip olmak ve eldeki verilerle, içinde bulunulan koşulları iyi değerlendirebilmek gerekir. Çığı oluşturan etmenleri üç ana grupta toplayabiliriz: 

Arazinin durumu; En fazla çığ tehlikesi oluşturan yamaçlar, 25-559 arasında eğime sahiptir. 30-459 arası ise tehlike- nin en yüksek olduğu eğim açılarıdır. 


Eğim açısı 0° ve 90” ye giderken çiğ riski azalır. Çünkü, yüksek dereceli yamaç- 


eğimli yamaçlarda ise kar örtüsünün kayma olasılığı azdır. Birçok çığ, yamaç profilinde değişikliğin olduğu noktadan başlar. Dışbükey bir yamaçta, iç gerilime 


ayan kar tabak: 
açtakinden çok daha kı 
Dışbükey yamaçların daha büyül çığ oluşturmaları, içbükey yamaçların tamamen güvenli olduğu anlamına gelmemelidir. Rüzgâr olmayan içbükey yamaçların üzerinde ters yönden esen rüzgârın etkisiyle oluşan kornişler (kar saçağı) de aynı derecede büyük tehlike doğururlar. Yamacın baktığı oluşumunda önemlidir. Kuzey yarıküre- de genellikle güneye ve güneybatıya ba- kan yamaçlar daha çok güneş gördükleri için güçlü bir ışınıma uğrarlar. Bu y den kuzey yamaçlarına oranla kar örtü: daha çabuk oturur ve yerleşir. Kış boyunca daha güvenli olan güney a n erimenin artmasıyla ilkbaharda ve y: başlarında ıslak kar çığları çok uygun hale gelir. Ayrıca, tipi sırasında veya hemen sonrasında da güney yamaçları çok büyük çığ riski içerirler. 
maçları ise kış boyunca çok daha az gi neş gördükleri için buralarda kar örtüs nün sağlam bir yapıya kavuşması uzun zaman alır. Bu yamaçlardaki düşük sıaklık, kar örtüsü içinde zayıf katmanlar yaratarak derin kırağı oluşumlarına neden olur. Soğuk ve gölgeli olan kuze maçlarında oluşum değişimi daha fa; olur ve güneş etkisiyle eriyen bilye karın üzerine yeni kar yağması özellikle kış aylarında bu yamaçları tehlikeli kılar. Yamaç yönü, rüzgâr altı olması ya da rüzgârdan korunaklı olması bakımından da çığlar için önemlidir. Rüzgâr alan yamaçlar, rüzgâr karı süpürdüğü ve geri kalan karı da iyice sıkıştırdığı için daha az tehlike oluştururlar. Rüzgâr almayan, yani rüzgâr ile aynı yönde olan yamaçlarda ise rüzgârın taşıdığı karlar birikir ve aynı zamanda diğer taraftan süpürülen karlar bu yamaçların tepesinde korniş oluşturabilirler, Bütün bunlara ek olarak arazinin yapısı ve bitki örtüsü de çığ oluşumunda etkilidir. Engebeli arazilerde çığ oluşabilmesi için yeterince kar birikmesi gerekir. Bunun yanında, daha az engebeli arazilerde ise az miktardaki bir kar da çıča neden olabilir. Çığlar akmak için kendilerine en uygun yolu seçerler. Bu yüzden dere yatakları, oyuklar, çöküntüler 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ve kulvarlar en uygun yerlerdir. Bitki örtüsüne geline. enli bir yamaç, karın kolayca kayabilmesi için ideal bir zemindir. Ufak tefek çalılar ısı tutabildikleri için yüzen kar tabakası oluşumuna yardım eder. Bodur ve seyrek önleme konusunda pek etkili değildirler. Sadece iri gövdeli ağaçlardan oluşan sık ormanlar etkili bir koruma sağlar. 


Kar örtü sağlamlığı ve sahip olduğu katmanlar, çığ oluşumunda etkilidir. Ama, bunu kaüzeyine bakarak anlayamayız, eğer bir kar aklık arını ölçüp, kristal yapıları ve bilye kar katmanını saptayabilirsek, çığ riski de biraz olsun öngörebiliriz. Bunun dışında, ıslak kar, gevşek ve kuru kar ya da zayıf bir tabakanın üzerinde 20 em'den la kar olması çığ oluşumunu hızlandınr. Kar kalınlığı ise düz yüzeylerde 30 
em ve engebeli yüzeylerde ise 60 cm'ye kadar tehlikesiz kabul edilebilir. 

Son etmen ise yine kendi içinde birçok farklı etmeni barındıran hava koşullarıdır. Hava sıcaklığı çığ oluşumunda çok önemlidir. Toprak henüz don yeme- den kar yağar ve uzun süre soğuk ha yüzeyde kalırsa, kar örtüsü ile taban arasında çok büyük bir sıcaklık farkı oluşur. 
Bu yüzden kar kristalleri çok yoğun bir değişim geçirir ve daha sonra yağan kar için tehlikeli bir taban oluşturur. Eğer ilk kar yağmadan önce toprak donmuş ise kar örtüsü ile arasında çok büyük bir sıcaklık farkı olmaz ve bu yüzden taban katmanı sağlam bir yapıda olur. İlk kar çok fazla yağar ve çok kısa zamanda kalınlığı artarsa, sağlam bir alt tabaka oluşturur. Karın yüksek yalıtım özelliği nedeniyle hava akımı durur ve değişim süreci çok yavaş olur. -15 C'nin altındaki sıcaklıklarda kar tabakasının yerleşmesi çok yavaştır; çünkü her ikisi de çok soğukken yeni karın, eski kar tabakasıyla bağ yapması güçtür. -2 *C ile -15 "C arasında ise değişim biraz daha hızlıdır. Tipi sırasında veya hemen sonrasında çığ oluşabilir ve bu arada bir sonraki fırtına- ya kadar kar örtüsü oturur. -1 *C ve daha yukarı sıcaklıklarda ise kar örtüsünde çok çabuk bir değişim meydana gelir. 
Hava sıcaklığı donma derecesi, kl: ukça kar ör şır. Eğer sıcaklık donma noktasının üzerine çıkarsa ıslak kar çığ riski oluşturur. 
Kar yağarken veya şiddetli bir rüzgârla 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birlikte görülen yüksek nem oranı da yeni tabakaların oluşumuna katkida bulunarak çığ riskini artırabilir. Ayrıca, bir saatte 2 cm'den fazla yağan kar ya da toplam 30 em" den fazla taze kar yağışı, kar leri eski karla hemen bağ yapamayacağı ve bu tabakanın kayması kolay olacağı için tehlikelidir. Yağmur ise asla ğan kar kadar büyük tehlike oluş- ancak, özellikle ilkbaharda kar sünün üzerine yağan yağmur, kar örtüsünün gevşemesine ve ıslak kar çığla rinin oluşmasına neden olabilir. Rüz; la birlikte düşen kar kristalleri ise rüzgürin etkisiyle bozuşum değişimi geçirerek tehlike yaratabilirler. Daha önce de açıklandığı gibi, rüzgârın bir yamaçtan süpürüp diğerine yığdığı karlar bir risk oluştururken, ılık ve nemli rüzgâr altında donma noktasının üzerindeki sıcaklık- 


larda da ıslak kar çığları oluşabilir. Ayrıca rüzgâr tek başına kar katmanının kırılmasına neden olarak çığ tehlikesi oluştutabilir, 

Çığı oluşturan bütün bu nedenleri bilmek ne yazık ki çoğu zaman çığın ne ve nereden ineceğini kestirmek için yeterli olmaz. Bu yüzden birçok çığ testi geliştirilmiştir. Bunların hemen hiçbiri amatörlerin uygulayabileceği testler değildir. Bunlardan sadece Norveç ve lsviçre çiğ testleri diye adlandırılanlar amatör dağcılar ve kayakçılar tarafından, uygulanabilir. 


Herşeye Rağmen... 


Bütün bilgilerimize, aldığımız önlemlere ve uygulanan testlere rağmen çiğı öngöremeyebiliriz. Çığa maruz kalmışsak, öncelikle yapmamız gerekenler- den biri; eğer çığ bizim bulunduğumuz noktadan düşerse, akan kar katmanının üzerinde kalmaya çalışmalıyız. Ama kar kütlesinin içinde kalmışsak, kütle aşağı doğru sürüklendikçe, derine çekiliriz. 
Bundan kurtulabilmek için sanki bir dalganin inde kalmaya çalışıyormuş gibi geriye doğru yüzme hareketi yaparak kendimizi yüzeyde tutmaya çalışmalıyız. 
Sürüklendiğimizi hissettiğimiz an, akan kütlenin daha az yoğun olduğu, çığın kenar noktalarına doğru atlamaya çalışmalı ya da kaydığımız alan içinde varsa kaya blokları, ağaç gövdeleri gibi sabit kütlelere tutunmalıyız. Bütün bunlara rağmen çığın içinde kalmışsak, çığın yavaşladığını hissettiğimizde yüzeyi küçültüp, ısı kaybını azaltmak için fetus (ana rahmindeki bebek) pozisyonu alıp, yüzümüzün ve göğsümüzün önünde a boşluğu yaratmaya çalışmalıyız. Ayrıca gereksiz yere bağırarak bu havayı rüketmemeli, sadece arada bir, özellikle üzerimizde arama çalışmalarının seslerini duyduğumuzda kalın ses tonuyla bağırmalıyız. 
(Kalın ses tonlarının kar içinde iletimi daha kolaydır). Son yıllarda yapılan istatistiklere göre, çığ altında kalan bir kişinin ilk 15 dakika içinde kurtarılması durumunda yaşıyor olma olasılığı % 92 
iken, 35, dakikada bu şans % 30'a, 90. 
dakikada % 27'ye ve 130. dakikada ise % 3'e düşmektedir. 35 ile 90. dakikalar a sında yaşama şansının çok fazla düşmemesinin nedeni, çoğu zaman çığ ulunda an kişinin kendisine bir hava boşluğu yaratmış olmasıyla ilgilidir. Kar örtüsü iyi bir yalıtkan olduğundan vücut sıcaklığımin hizla düşmesini engeller saat) ve ölümlerin çoğu donmadan önce meydana gelen boğulma nedeniyle olur. Bu bilgiler bize çığ altında kalan bir kişinin kurtarılmasında zamanın ne kadar önemli olduğunu gösterir. Çığ altında kalan birilerinin kurtarılması için öncelikle yapılması gereken kazazedenin çığ başladığı an ilk ve son görüldüğü noktaların saptanması ve hemen aramaya başlanmasıdır. Arama ekibi çağırmak için © bölgeden uzaklaşmak. ilk 15 dakikada yaşama şansı 96 90'larda olan çığ altındaki insanın, şansını azaltır. Arama-kurtarma çalışmalarında Avrupa ve ABD'nde kullanılan ve genel olarak Life-bip adı verilen alıcı-vericiler çok işe yarımakcıdır. Bir el büyüklüğündeki bu aletler, vücuda asılıp verici konumuna getirildiğinde, çığ altında kalınmışsa aynı frekansta olan bir alıcı, bu vericinin sinyal- 


Çığ kontrolünde başvurulan aktif yöntemlerden olan, yapay çığ oluşturma- da, mekanik uyarıcılar yardımıyla, olası bir çığ, kontrollü olarak önceden düşürülebilir. Aktif yöntemler sayesinde çığa neden olan kar bloklarının oluşumu engellenmeye çalışılır. 
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lerini algılayabilir. Bu aletlerin ve deneyimli kurtarma ekiplerinin dışında, arama-kurtarma etkinliklerinde insanların sadık dostu köpekler yine önemli görevler üstlenmektedir. Bütün bu arama-kurtarma çalışmaları yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, olası bir ikinci çığa maruz kalmamaktır. 


Çığ Kontrolü ve 
Korunma Yöntemleri 


Çığı öngörebilmek ve çığdan kurtulma şansının çok düşük olması, çığ oluşumunun denetim altında tutulması ya da önlenmesini gündeme getirmiştir. Çığ kontrolü aktif ve pasif birtakım yöntemlerle yapılmaktadır. Pasif yöntemler başlığı altında; çığ tehlikesi olan alanların kullanımının kısıtlanması veya engellen- 


mesi ile çığ önleme yapıları ele alınmalıdır. En eski çığ kontrol yöntemi, gelen çığın yönünü değiştirmeye yarayan bariyerlerin kullanılmasıdır. Değişik amaçlı ve değişik tipte çığ önleme yapıları vardır. Bunlar; bariyerler, kar siperleri, yönlendirici yapılar, çığ yavaşlatma tepeleri, çiğ barajları ve doğrudan koruma yapıl: n olarak sıralanabilir. Dağlık bölgelerde- ki karayolları ve tren yollarını çığdan korumak için ise, çığ tünelleri kullanılır, Aktif yöntemler ise, çığ oluşumunu 


engellemek için kar örtüsünün oluşumu sırasında veya sonrasında, kar bloklarının meydana gelişini engellemeyi amaçlar. 
Bu yöntemlerden biri kar üzerinde ileri geri yürüyerek ve palet kullanarak karın sıkıştırılması ve büyük blok oluşumunun engellenmesidir. Ayrıca, sıkıştırmak ve eritip dondurmak koşuluyla karın iç direnci arurtlabilir. Yapay çığ oluştur 


buldozer ya da patlayıcılar) kar tabakasının dengesini bozacak ve tabla halindeki tek parça kar kütlesinde kırılmayı başlatacak şekilde kullanılır. EX adı verilen patlayıcı kullanılarak yapay çiğ düşürme yöntemi, her 30 cm'lik yeni kar birikimin- de tekrar gerektirdiği ve her türlü hava koşulunda kullanılamadığı için giderek terk edilmektedir. Sadece ses üreten ve gürültünün neden olduğu titreşim aracılığıyla çığ düşürmeye varayan uyancılar ise her türlü hava koşullarında kullanılmaktadır, Son yıllarda en çok kullanılan yöntem de GAZEX adlı sıvı oksijen ve propan gazi- nın sıkıştırılıp, kontrollü olarak patlatılmasıyla meydana gelen basınç ve şok dalgası, eski ve derin kar örtüsünde 50 m veni toz karda ise 100 m yarı çapında bir alana yayılarak çığ kütlesinin kopmasına yol açar, 

Son yıllarda yaşanan ve ağır kayıp! 
neden olan ciddi boyuttaki çığ olayları, kamuoyunu ve yetkilileri bu konuda daha duyarlı olmaya itmiştir. Türkiye'nin birçok bölgesinde yerleşim alanları belirlenirken çığ, göz önüne alınması gereken önemli bir etmendir.Hele daha önce çığ felaketlerinin yaşandığı bölgelerin tekrar düzenlenmesi çok hassas bir konudur. 
Böyle alanlar için hemen haritalama çalışmaları yapılmalı ve tüm çığ risk alanları belirlenmelidir. Ayrıca, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması 


için belirli verlere meteoroloji istasyonları kurulmalıdır. Türkiye'de çığ bölgelerinde yaşanan en büyük sorunlardan biri de çığ felaketine uğramış, sosyoekonomik ve psikolojik açıdan çökmüş olan yerli halkın yıllardır yaşadığı toprakları terk etmek istememesidir. Bu isteğinde çok haklı olan halk, yeniden iskân ve konur yardımıyla hiçbir şekilde tatmin edilememektedir.Bu yüzden çok pahalı ve verimsiz olan bu yöntem bir kenara bırakıla bövle bölgelerde halk çığa karşı bilinçlendirilmeli, çığ önleme yapıları gibi koruma yöntemlerine başvurulmalı ve uzun vadede bir çözüm olurak, bu yerler sık ve gür orman örtüsüne kavuşturulmalıdır. 

Elif Yılmaz 


Konu Danışmanı: Ibrahim Gürer şar Akn Bam 


Bu yaranın hazyrlamarındaki borhan edene 


a: Arayrınmun Güres mler Krgyiğü'e tyrbin ederis 
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Çanlar Marslılar 


İçin Çalıyor 


1996 Ağustos'unda NASA'dan David 
MeKay başkanlığında çalışan bilim adamları, Mars'ta eskiden hayat olduguna dair kanıtlar elde ederek tüm dünyayı büyük şaşkınlığa sürükledi. Ancak, vakınlardu yapılan iki yeni analiz, belki de iddiaların geçersiz olduğunu gösterecek. 

Mars'ta hayatla ilgili kamtar, yaklaşik 15 milyon yil önce Mars'ın yüzeyi, den kopan ve 13 000 yıl önce Antarktika'nın Allan Hills bölgesine düşen ALH84001 göktaşında merkezleniyor. 

Göktaşındaki çatlaklar karbonar globülleri içeriyor. Bunların içinde, fosilleşmiş bakterilere benzeyen ince, borumsu yapılar yer alıyor, Globüller, yeryüzündeki bazı bakteriler tarafından üretilenlere benzeyen, manyetit ve demir sülfür kristalleri ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH), yani, can-Ir organizmaların ayrışımı sırasında oluşan yağlı organik moleküller içeriyor. 

Geochimica et Cosmochimica Arta'da Aralık 1996'da yayınlanan ve biri de yayınlanmak üzere kabul edilen iki yeni makale, PAH'lar ve manyetit parçacıklarıyla ilgili biyolojik olmayan açıklamalar getiriyor. San Diego'daki California Üniversitesi'nde gezegen bilimcisi olan ve iki çalışma hakkında da bilgi sahibi olan John Kerridge, “Biyolojik açıklama gittikçe daha az akla yakın bir hale geliyor” diyor. 

Aralık 1996'da yayımlanan makale- de, ikisi de yerbilimci olan, Ohio C! 
land'daki Case Westen Reserve versitesi'nden Ralph Harvey ve Knoxville'deki Tennessee Üniversitesi'nden Harry MeSween, mikroskobik analiz alanında uzman bir kuruluş olan MVA'dan John Bradley ile birlikte çalışarak, ALHB4001'deki manyetit parçacıklarımı analiz ediyorlar. Göktaşının karbon globüllerinin birinden ince bir kesir aldıktan sonra, argon iyonları kullanarak bunu 50 nanometre kalınlığına gelene dek inceletiler -bu yöntem “iyonla taşla 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ma” olarak bilinir- ve bunu bir elektron mikroskobunda incelediler. Kesit, manyetir parçacığın uzunlamasına alındığında, eksen boyunca giden koyu bir çizgi gördüler, McSween, “Bu nesneler sıkı sarılmış spiral bir merdiven gibi büyüy: ve bu çizgi de merdivenin sarıldığı eksen” diyor. Eksenel vida dislokasyonu olarak bilinen bu kristal gelişme şekli, 


yeryüzündeki manyetitlerde ender gö- 


canlı organizmalar tarafından üretilenlerde ise hiç bilinmiyor. Dünya üzerinde oluştukları bilinen yegane yerler ise, fumarol denilen ve volkanik sicak gazların açığa çıktığı ağızlar. Gazlar yoğuşurken, bir merdiven biçiminde büyüyen uzun “sakallar” oluşturur. 
MeSween'in daha önce yaptığı kimyasal analizlerde de gösterdiği gibi, mineral buharı oluşması için 500“C-800'C arasında sıcaklık gerekiyor. 

"Tempe'deki Arizona State Üniversitesi'nden Peter Buseck, “Bu sakala benzeyen oluşumu açıklayan herhangi bir biyojenik mekanizma bilmiyorum ve vida dislokasyonu içeren biyojenik manyerit de görmedim” diyor. Ancak Buseck, bilim adamlarının, olasılığı tama- 


men reddedebilmek için, biyolojik olarak üretilmiş manyetilere yeterince bakmadıklarını da kabul ediyor. 

İkinci çalışmada, San Dicgo'daki California Üniversitesi'nden Luann Becker ve arkadaşları, göktaşında görülen PAH'ların Antarktika buzundaki kirlilik olabileceğini bildiriyor. Becker, Antarktika buzlarından alınan çok sayıdaki örnekte (bunların içinde göktaşının bulunduğu bölgeden alınan örnekler de var) bulunan PAH'ları analiz etmek için kütle spektrometresi kullandı. 

MeKay'ın grubunun Mars'a ait göktaşında bulduğu PAH'ların hepsi buz numunelerinde de görüldü Bunun yanı sira, Antarktika ‘dan toplanan diğer göktaşı parçalarındada görüldü ki, bunlann içinde Mars kaynaklı olmayanlar da var. 
Araştırmacılar, PAH içeren suya karbonat granülleri Kattı! 
n zaman, PAH'lann granül yüzeyinde toplandıklarını gözlemledi. MeKay'ın ekibi, dışta bulunan PAH'ların kirlenmeyle açıklanabileceğini, ancak ince çatlakların. içindeki PAH'ların bu açıklamanın dışında kaldi-Bını iddia etmişti. Yapılan yeni deneyler, PAH'ların bu alışılmadık dağılımıyla ilgili biyolojik olmayan nedenler ortaya koyuyor, Becker bunu, “Bu göktaşı en az 
12 000 yıl buz içinde kalmış. Bu da, 
PAH'ların birikimi için yeterince uzun bir zaman” diyerek açıklıyor. 

Monreal'deki McGill Üniversitesi'nde MeKay'ın çalışma gurubunun bir üyesi olan Hojorolla Vali, biyolojik aktivitenin, PAH, manyetit, demir sülfit ve karbonatların bir arada oluşmasına olanak veren en iyi açıklama olduğunda ıstar ediyor. “Bunların hepsini bir arada açıklamalısınız. Ve bildiğim kadarıyla onlar bunu göz önüne almıyorlar, Böyle olduğu sürece de oluşumun biyolojik olabileceği yarsayımını desteklemeye devam edeceğim”, 
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Besin Dünyasının İllüzyonisti 


Tofu 


Sağlıklı yaşama uygun beslenme anlayışının giderek daha çok kabul gördüğü Batı dünyası ve özellikle vejetaryenler son yıllarda, kökeni Uzakdoğu olan, tofu adı verilen bir besinin peşinden koşuyor. Soya fasulyesinden elde edilen tofunun, önemli bir protein kaynağı olmasının yanında, kolesterol düşürücü, kanseri önleyici ve kadınların menopoz sorunlarını 


giderici özelliklere sahip olduğu ileri sı 


İNLİLERİN binlerce yıldan beri yetiştirdiği soya fasulyesinin (soya) 
besin değeri dünyada 
20. yüzyıla kadar biliniç i Çinlilerin kutsal saydığı beş tahıldan biri; diğerleri ise, pirinç, buğday, arpa ve akdarı... Besin değeri fark edildikten sonsı da 


ra, soya fasulyesini Batı dünya 


Baklagiller ailesinin 1000 çeşitli bireyi olan soya fasulyesinin kimilerine göre pek lezzetli olmayan tadı belki de Batı mutfağının onu neden uzunca bir süre (besin değeri anlaşılana kadar) tercih etmediğini açıklayabilir. 
Tazeyken bezelye gibi yeşil olan soya fasulyesinin tanelerinin rengi, kuruduktan sonra bej, krem, kahverengi tonlarında oluyor. Protein bakımından çok zengin olup, karbonhidrat oranı düşük olan soya fasulyesi v 


taryenlerin tercih ettiği bir protein kaynağı. Soya fasulyesinden çok sayı da ürün elde ediliyor. Sütü, yağı, yoğurdu ve sosunun yanında, geleneksel Japon mutfağının baş tacı ederek 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üyor. 


kullandığı tofu, tempeh, miso ve tamari adı verilen ürünleri de var. Bu ürünlerden tofu olarak adlandırılana Çinliler dow foo diyorlar. En popüler olduğu ülke Japonya olmasına karşın tofu, Han Hanedanlığı zamanında (M.Ö. 206-M.S. 220) Lord Liu An tarafından Çin'de icar edilmiş. Bugün ise dünyada 1 milyar insanın diyetin- de yer alıyor, Protein kaynağı olarak çok zengin olan tofu, sekiz temel aminoasit içeriyor. Bunun yanında B grubu vitaminlere de sahip. 
türlerinde kansere ve kalp hası rına diğer birçol ye göre da rastlanılmasının nedeninin, tofu gibi ünlerinin yüksek olarak rükerilmesi olduğu düşünü 


Tofu Yapımı 


Japonların çok severek tükettiği tofu, Bau toplumunca besin değeri anlaşıldığında, aynı tepkiyi alamamış. 
Batıda onu seven çok yor, sevmeyen de tadından pek bir şe mıyor. Bu da tofunun şanssızlığı olsa gerek. Tofunun bazı insanlar tarafın- 


anlaya- 


Japonya'da geleneksel bir tofu yapım dükkânı (solda), satılmaya hazır halde bir tofu paketi. 


Soya fasulyesinden elde edilen soya sütünün kesilerek çökelmesi sağlandıktan sonra, peynir gibi bir yapısı olan tofu oluşur. 


dan anlaşılmamasının nedeni ise, kendine özgü bir tadının olmaması ve içine eklendiği yi 


eklerin tadını nden, peynir yapımındakine benzer işlemler sonucunda elde ediliyor. Sertliğine göre, çok yumuşak, yumuşak, sert ve çok sert gibi tipleri var. Yapısını bir başka ifadeyle tanımlamak istersek, yumu- 


alması, Tofu, soya 


şak kremsi ve peynir gibi dilimlenek sertliklerde olduğu s ağlıklı yaşama yönelik beslenmeyi tercih edenlerin rağbet ettiği bir besin olan tofunun yapımına gelince; işe, kuru soya fasulyesi tanelerinin suda bekletilmesiyle başlanıyor. 
Bu bekleme süresinin sonunda tanelerin kabukları ayrılıyor. Kabuğu ayrılan taneler ezilip püre haline getiriliyor ve kaynatıliyor. Okara adı verilen bu fasulye kalıntısından soya elde ediliyor. Soya sütüne, peynir yapımında olduğu gibi, kesilebilecek bir kıvama gelmesini sağlayacak olan bir çökeltici madde eklemek gerekiyor. 
Japonlar, geleneksel üretim tipinde çökeltici olarak vigari adı verilen bir madde kullanıyor. Nigari ise, deniz suyuyla dolu gözenekli bir torbanın 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bir yere asılması ve burdan bir bez rine damlayan sıvının kuruması apılıyor. Bugün #igeri yerine, yum sülfat ya da lakton gibi çökeltici maddeler de kullanılıyor. Çökeltici kullanıldıktan sonra, soya sütü kesilerek sertleşiyor, çöküyor ve bundan bir sıvı ayrılıyor. Bu sıvının demir içeriği de oldukça yüksek. Bu sıvıya bile bir değerlendirme alanı bulunmuş: Sıvı, deterjan ola kullanılıyor. Arabalar bununla yıkandığında üzerine toz yapışmadığı da ileri sürülüyor. Elde edilen tofunun sertlik derecesi çökelme sırasında ayrılan sıvı miktarına bağlı oluyor. Tofunun üretildikten sonra satılana kadar saklanma biçimi de oldukça önemli bir konu, Çünkü, tofu çok kolay bozulabilen bir yiyecek. Japonya'da geleneksel olarak ambalajsız satılan tofu, günümüzde su dolu paketlerde ya da vakumlu paketlerde de satılıyor. Bir de tofunun kalsiyum katkılıları var; ancak bu daha kolay bozuluyor ve buzdolabında en fazla bir hafta saklanabiliyor. İçerdiği kalsiyum ve sodyum oranı oldukça az olan tofu, protcince zengin olmasının yanında, kolesterol de içermiyor. 

Tofu satın alınıp, ambalajı açıldıktan sonra suyunun süzülüp, temiz su eklenmesi ve bu suyun her gün de-Biştirilmesi gerekiyor. Üç ay süresince de derin dondurucu klanabiliyor. Ancak, en sağlıklı olanı tofunun alınır alınmaz tüketilmesi. 


Tofu Mutfakta Nasıl Kullanılıyor? 


Tofuyla yapılan yemekler için çok geniş bir tarif listesi var. Sindirimi çok kolay olan ve etle kı da hem maliyet olarak hem de sağlık açısından daha uygun olan tofu, yemeklerde genellikle et yerine kullanılıyor. 125 gramlık sert tofudaki pro- aynı miktarda yumuşak tofuda ise 9 g protein var. 
Barlı ülkelerde de tofunun üretimi ve tüketimi giderek artıyor. Küp şeklinde kesilmiş bir peynir kalıbı gibi görünen tofunun salatalardan, çorbalara, soslara, sandviçlere, keklere ve dondurmalara kadar birçok kullanım alanı var, Bir tarife göre, 1 tane kuru soğan küp şeklinde doğranıp, sıvı 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Tatlı sos içinde kızarmış tofu ve yumurtalüstte ortada), soğan ve balıkla yapılan bir tofu çorbası (üstte solda), tofu ve yumurta ile yapılan bir çorba (üstte altta), tofu ile birlikte degişik sebze ve meyvelerin kullanılmasıyla yapılan şiş ızgara ile etli tofu yemeği (sağda). 


yağda kavruluyor. Ayrı bir yerde 1 kaip tofu, 1 büyük havuç rendesi, bir miktar doğranmış kereviz sapı ve tuz karıştırılıyor. Tofu sulu bir yapıya sahip olduğundan; su eklemek gerekmiyor ve kavrulmuş soğanlara eklenerek, 5-10 dakika pişiriliyor. Omlet bu tarife bir ad koymak gerekirse, “sebzeli tofu” denilebilir belki. Bir başka tarif de “fırında patatesli tofu”ya ait. Bir kuru soğan küp şeklinde doğranıyor, 4 diş dövülmüş sarmısak, rendelenmiş | havuç ve 1-2 sap doğranmış kereviz sapı harlanıyor. 225 g tofu ve önceden h 


gibi hazırlana 


lanmış 3 patates küp şeklinde doğranıyor. Soğan zeytinyağda kavrulduksarmısak, havuç ve kereviz 


tan sonr: 
de ekleniyor. Bundan sonra 1-2 do; ranmış domate: 
baharatlar ve otlar ekleniyor, Bu karı- 


tuz, biber; istenilen 


şım 20 da ra, patates ve tofu da ekleniyor. 
Kimileri tofuyu yemek dünyası- nin bukalemunu olarak adlandırırken, kimisi de yemek dünyasının il- olarak yorumluyor. Bunun nedeni, tofunun eklendiği ve birlikte pişirildiği besinlerin tadını alması ve 


adar pişirildikten son- 


kendine özgü bir tadının olmaması, Bu tanımlamalar da tofu sevenlerin 


ve sevmeyenlerin yorumlarına benzi- i, tofu hakkında bir tat sap gidiyor. Tofu taraftarları i seviyorlar, tofu düşmanları ise ne kadar yerlerse yesinler bir türlü tadını alamıyorlar. Ancak, her şey bir yana tofu sağlıklı besinlerden biri gibi görünüyor. 


onu 


Tofu ve 
Saglıklı Yaşam 


'Tofunun kolesterol düşürücü ve kanseri engelleyici özellikleri olduğu ileri sürülüyor. Bunun nedeni is pısındaki antioksidanlara b; 

Bir de hastalıklarla önemli olan izoflavonlara sahip olduğu da düşünülüyor. Tofunun sağlık açısından en ilginç yönlerinden biri 


fasulyesi ve diğer bitkilerden elde edilen östrojenler, farmasötik östrojenlerin yerine kullanı- 


labileceği umudunu veriyor. 300 bitki türünde östrojen bulunması da bu 


Tofuyla yapılmış bazı yemekler (üstte), ABD'nde Los Angeles kentinde yapılan tofu festivalinin afişi (sağda). 


umudu perçinliyor. Bu umut önemli; çünkü, farmas ser riskini artırdığına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bu tip östrojenler diğer memeli türlerinden elde ediliyor ve menopoz öncesi kadınlarda doğum kontrolü amacıyla, menopoz sonrasında ise kalp hastalığı ve osteoporoz (kemik erimesi) riski- 


k östrojenlerin kan- 


ni azaltmak üzere kullanılıyor. Ancak, östrojen tedavisinin meme ve endometrium kanseri riskini bazı kadınlarda artırması, bilim adamları- nin bitkisel östrojen kaynaklarına yönelmesine neden olmuş. Buna bağlı olarak da, bilimin gözleri hemen Japonya'ya dönmüş. Çünkü, Japonca'da menopoz ya da bununla il- 


Sağlıklı Soya 
Urünleri Sözlüğü 


Soya fasulyesinden yapilan bazı besinler ve bunları kullanım biçimleri şöyle: 

Tempeh: Soya fasulyesinden yapilan geleneksel bir Endonezya yemeğidir. Tütsülenmiş ya da findiksı tada sahip olanları vardir. 
Yoğun, çiğnemeyi gerektiren yapısından dolayı, ızgara yapılmış hali sandviçlerde kullanılir. Bunun dışında, çorbalar, tırınlanan yiyecekler ve salatalarda da kullanılır. 

TSP (Textured Soy Protein): Yağı alınmış soya unundan yapılan bu madde, diyetten yağın ve sodyumun kesilmesinin gerektiği durumlarda et yemeklerine eklenir. Kuru toz haldedir ve yeniden suyla karıştırıldığında, bifteğe çok benzer bir yapı kazanır. 

ISP (Isolated Soy Protein): TSP'e benzeyen bir besin içeriği vardır. ISP, soya Ürünleri içinde en yüksek oranda (96 90) protein içerendir. 

Soya sütü: Aynı zamanda soya meşrubati adı da verilen bu madde, yemeklerde inek 


sütü yerine kullanilabilir. İnek sütünden daha fazla protein İçerir ve demir bakımından zengindir. Kolesterolsüz olup, içerdiği kalsiyum, yağ ve sodyum oranı düşüktür. Süt alerjisi olanlarda kalsiyum eklemesi yapılarak kullanılabilir. Limon suyu ya da şarap gibi asidik özellikteki maddelerle kesilebilir. Soya sütünün kesilmesiyle tofu elde edilir. 

Soya unu: Kavrulmuş soya fasulyesinden elde edilen soya unu, yiyeceklere protein ve lif katmak amacıyla eklenir. Tam yağlı ya da yağsız olarak hazırlananları vardır. Normal unun kullarıldığı yemeklerde un yerine kullanilabilir. Ancak gluten içermediğinden, toplam un miktarı içinde, buğday ununun 96 25'|kadar soya unu kullanılması daha uygun olur. 

Taze soya fasulyesi; Soya fasulyesinin tam olgunlaşmadan yeşiiken toplanmış halidir. Rengi bezelyeye benzer, Salatalarda, çorbalarda ve garnitürlerde kullanılabilir. Çin'de çocuklar soya fasulyesini beslenmelerinin yanında eğlencelik olarak okula götürürler. 

Kavrulmuş soya fasülyesi: Kavrulduğunda, yer fıstığına benzer tadı olduğundan, eğlencelik olarak tüketilebilir. Soya fasulyesinin ilk kabul gören ürünlerinden biridir. 
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gili bir kelime bile yokmuş. Kısacası, Japonya'da kadınlar neredeyse menopoz dönemindeki sorunları yaşamıyorlarmış. Bu duruma, soya fasuligin kullanımının neden olabileceğini düşünen bilim adamlakoyulmuşlar. Bu 


yesinin 


n bu işi araştırma ülkede kalp hastalığına, meme ve endometriyal kanser olgularına çok az rastlanması da bu araştırmaların ilerlemesine destek vermiş. 
ABD'nde yapılan bir araştırmada 
55 yaş arasında olup, menopoz belirtilerini yaşayan 43 kadının besinleri- ne altı hafta boyunca 20 g soya proteini eklenmiş. Sonraki altı haftada ise karbonhidrat el 
Deneyin sonunda, kadınlar soya proteini aldıkları dönem içinde menopoz belirtilerinin, özellikle de sıcak basmalarının belirgin ölçüde azaldığını ifade etmişler. Araştırmacılar, bu duruma soya fasulyesindeki östroje- nin neden olduğunu düşünüyorlar. 

Joya fe 


lemesi yapılmış. 


ulyesindeki östrojenlerle ilgili bir diğer araştırma da kolesterol düşürücü özelliği ile ilgili. Bu araştırma makaklar (bir maymun türü) üze 


rinde yapılmış ve sonuçlarına göre, hayvansal proteinlerle beslenenler: de iki kötü kolesterol tipi olan LDL ve VLDL oranları oldukça yüksek bulunmuş. Aynı oranlar fitoöstrojeni alınmış soya proteinleri ile besle nenlerde daha az, firoöstrojenli soya proteinleri ile beslenenlerde ise önemli ölçüde az olarak bulunmuş. 
İyi kolesterol tipi olan HDL oranı ise en yüksek fitoöstrojenli soya pro- 


teini ile beslenenlerde çıkmış. Şimdi araştırmalar fitoöstrojenin güvenilirliğine ve uzun süreli etkilerinin nasıl olacağı konusuna yönelmiş durumda. Diyete soya eklenmesinin de günümüzde kullanılan hormon replasman (östrojen eklenmesi) tedavileri- ne göre daha uygun olacağı düşünülüyor. 

Böylesine sağlıklı bir tablo sergileyen soya fasulyesi ürünlerinin ve tofunun Türkiye'de de üretim ve tüketim olanağı bulması dileğiyle... 

Zuhal Özer 


Kaynaklar herpi/iwwwvegorgveg/Orgs/VeganSac UK /tofa:html herpiliwwwmitsubishi,com/japanese/tofu hrm 


hrrpYrarrler.cameron.edu/ptostareirecipes.heml hira homeanefamily co tp haft com/961 142 htm hrp/hrsnrise-sya com/howhtm hrrpiloüteast gene: cam/asWN/SU tafu therapy. hml 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Buz Çölünde Balık Avı 


Kış bastırdığında, geçen her ürpertici gece, ABD Minnessota'daki Mille Lacs gölünü kaplayan buz tabakasını biraz daha kalınlaştırıyor. Her yıl, buz yeterli kalınlığa ulaştığında, evler telaşlı bir biçimde gölün üzerini kaplıyor. Buzun kalınlaşmasıyla Mart ayının başı arasında geçen, ortalama bir düzine hafta içinde Mille Lacs gölü akın akın gelen balıkçılık meraklılarının eşine az rastlanır gecekondu mahalleleriyle kaplanıyor. 1996 yılı balıkçılar için verimli olmamış; gereğinden fazla kar fırtınası ya- 


yanmış. Soğuk ve karlı geceler, sürekli burada yaşayanlar ve yılda bir kez buraya akın edenlerin çoktan alıştıkları hatta sevdikleri bir durum, Ancak fazla kar yağması iyi haber değil. Geçtiğimiz yıl, beklenmedik kar yağışından sonra balıkçılar kulübelerini, bir çırpıda tekrar kıyıya çekmek zorunda kal- 


mışlar, Problem şöyle özetlenebilir: Yüzey alanı 500 kilometrekare dolaylarında olan Mille Lacs gölünde buz kalınlığı ortalama 
90 cm. Bu, toplamda 450 milyon metreküp 
buz yapar, 450 milyon metreküp buz da yaklaşık 400 milyon ton ağırlığı sahiptir. 
Bunu “iri memeli hayvan” birimine çevirirsek 60 milyon yetiştin Afrika fili eder, Bu hesaplara göre, göl hacmiyle karşılaştırıldıinda ince bir zar sayılabilecek buz tabakası su Üzerine yine de epeyi ağırlık bindiriyor; tabii normal kış aylarında.. 

Bir de 500 kilometrekareye yayılmış 60 
santimetre kalınlığında kar yağdığını düşünüp yeniden hesap yapalım. Karın yoğunluğu değişken olsa da, fazladan yaklaşık 
150 milyon ton yük getirecektir. Yani, 22 
milyon filin göl üzerinde pineklediğini varsayabiliriz. Buna 500 civarında balıkçı kulübesi, bir o kadar kamyonet ve buz mo- 


vorsikleriyle sahiplerinin ağırlığını da ekleyin, Bu olağanüstü koşullarda buz tabakasna delik açacak olursanız basıncın etkisiyle su yükselip delikten çıkacak ve hemen etrafınızı saracaktır, Dolayısıyla en so- 


Mart 1997 


guk kışlardan birinde olsanız bile sizi çevreleyen buz tabakasıyla birlikte göle batmanız işten bile değil. İşte geçen yıl tam da böyle olmuş... 

Mille Lacs, buzun yeterince kalın ve dayanıklı olduğu aylarda balıkçı kulübeleriyle kaplanan bir buz çölü. Kulübeler bir Karavanın lükslerini aşan olanaklarla donatılmış, küçük ama konforlu evler aslında. 
Normal evlerden farklı olan, zeminde buz tabakasının altına kadar uzanan 4-6 adet delik oluşu. Bu işin meraklıları, balık sezonu boyunca bu deliklerden sarkıttıkları oltaların başında bira içip pinekliyorlar, Evlerin çoğu üç metreye altı metre zeminli ve kare biçimindeki deliklerin kenarları yarım metreden kısa. Eskiden baltayla açılan bu delikler için artık motorla çalışan özel araçlar kullanılıyor. 


Her yıl, göl üzerine, bu işten para kazanan bakıcılar tarafından kamyonetlerin ve peşlerinde sürükledikleri evlerin geçebileceği yollar kardan temizlenecek açılıyor. 


Herkes evini kendince bereketli olani bir noktaya yerleştirip hipnotize olmuşçasına deliklerinin başında ellerinde olta beklemeye koyuluyor. Yazın bereketli bir nokta saptamak kolay: Balıklar gölde az sayıda bulunan çamur adalarının çevresine küme- 


leniyorlar, Kışın ise burnu iyi koku alan iyi yeri buluyor. Aslında son yıllarda işin içine teknoloji karışmış ve mertlik bozulmuş. 
Balıkçılar hesap makinesi boyutlarında uydu alıcılan GPS'ler (Küresel Konumlama Sistemi) gölün şartları en uygun noktaları: ni tam olarak saprayabiliyorlar, 

Evlerde geniş ekranlı televizyon: ve uydu antenine varıncaya kadar her lüks mevcut, Eksikliği çekilen tek lüks, suyu yeterince sicak akari duş. Balıkçılar arasında en çok prim yapan söylenti de bu zaten. 
Herkes, gölün diğer ucunda sıcak duşlu evler olduğunu biryerlerden duyduğunu söylüyor. İşin komik tarafı söylentinin gölün o ucunda da varlığını koruyuşu. Bir di-Zer söylenti de falanca kimsenin tatlı su gelinciği yerken görüldüğü üzerine. Tatli su gelinciği (Loza /ota) ürkütücü görünüşlü, dev kafalı, uzun kuyruklu prehistorik bir balık. Bu ürkütücü balığı yakalamak 


balıkçıların korkulu rüyası. Hiçbir tarafı yenemeyen çirkin görünüşlü balık, yerel kültürde sayısız espriye konu olmuş. 

Gölde balıkçılık yarışmaları da düzenleniyor. En büyük balığı yakalayana 100 
000 ABD doları kadar ödül vaad edilen yarışmadı 
Bi yi 
6000 kişinin katıldığı bu yarışma, jürinin 
belirlediği bir alanda ve barınak kullanılmadan yapılıyor. Yarışma sırasında dar sayılabilecek bir alana bir çırpıda 10 000'den fazla delik açıldığı oluyor. 

Bu yarışmayı bir de suyun altından, yolu o bölgeye düşmüş bir balığın gözünden izlediğinizi farzedin. Gölün altı buz kabuğun üzerini kaplayan kalın kar tabakası yüzünden Zifiri karanlık. Yarışma alanına geliyorsunuz ve 10 000 delikten süzülen masmavi aşık sütunlanyla karşılaşıyorsunuz. 
Her huzmenin ortasında da ucu pırıltılı bir hip, farklı uzunluklarda misinalar sarkıyor. Dünyanın en büyüleyici görüncülerinden biri bu olmalı, Tabii bir baliksanız ve eğer büyülenip fazlaca yaklaştıysanız hapı yuttunuz demektir. 


rıca bir kilodan ağır ilk yüz balı- 


alayanlara plastik kova veriliyor. 


Klinkëntiote, Siir, Aralik 199 
Çeviri: Özgür Kuruluş 
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KİNGİ BİN YILIN hemen 

başlarında, Asya bozkırlarında 

yaşayan küçük gi grupların 

kısa ömürlü ancak tarihteki en 

güçlü ve büyük imparatorluklardan biri haline gelişini ve bu impatorluğun kurucusu Cengiz Han'ın öyküsünü anlatan birçok yazılı kaynak günümüze ulaşmıştır. Bu yazılı kaynaklar arasında Moğol diliyle yazılmış olan “Moğollar'ın Gizli Tarihi” adlı yapıt hem birinci elden yazılmış tek eser olması hem de kendinden sonra yazılmış olan birçok esere kaynak oluşturması açısından elimizde bulunan en önemli kaynaktır. 

“Moğolların Gizli Tarihinin kim tarafından kaleme alındığı bilinmese de kitabın sonundaki nottan ne zaman ve nerede yazılıp tamamlandığı anlaşılabiliyor. Moğolların hangi soydan geldikleriyle ilgili mitsel bir anlatımla 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mış iki elçi raerin Moğollar'ın re, sıçan yılının 


başlayan ve Çince ya porunu da kapsayan kullandığı takvime 


yedinci ayında Büyük Kurultay toplandığı zaman, Keluren Nehri'ndeki Ko- de Adası'nda saray kurulduğu sırada yazılıp tamamlandığı belirtiliyor. Veriarşılık gelmek- 


Uygurca harflerle yazıldığı düşünülen aslı tam metin olarak ele geçirilememiştir. Araştırmalara kaynaklık yapan kopyalar Çince’ 'ye çevrilmiş olanlarıdır. 
Başlıktaki “ üğünün anlamı Prof. Haenisch'e göre, iktidarı elinde bulunduran aileye ait, başkaları tarafından okunmasına izin verilmeyendir. 
“Moğollar'ın Gizli Tarihi” ilk bölümünde Moğollar'ın türeyişini mitsel bir nlaumla yamsıurken öte yandan 

in yılın başlarında Asya bozkırlarında nasıl bir yaşam tarzının hü- 


ü ve geleceğin imparatoru 

nvanlı) Temuçin'in nasıl bir ortam içine doğduğu konusunda bilgi verir. 

Eserdeki anlatımdan birinci bin yilin sonu ve ikinci bin yılın başlarında Moğollar'ın kabile düzeyinde bile bir örgütleri olmadığı ortaya çıkıyor. Tek 

eler ya da bir kaç aileden oluşan 

buca 

y - ye: 
leşik hayata geçmemişlerdi. Sürekli yer değiştiren gruplar arasında daha çok avcılığa dayalı ilkel bir ekonomi söz konusuydu. Düzenli bir şekilde tarım yapılmadığından yerleşik hayata geçiş ve kent merkezlerinin oluşumu olanaksız hale geliyordu. Dağınık bir yaşam sürdüren göçebe Moğollar'ın kapsamlı bir devlet organizasyonu kurup işletmeleri de olanaksızdı. İşte böyle bir ortamda 1100'lü yılların ortalarında, Moğollar arasında önde gelen kişiliklerden biri olan Yesugai'nin karısı Hoelun bir erkek çocuk dünyaya getirdi, Onan Nehri yakınlarında doğan bu çocuğa, babasının aldığı birinin e mına gelen “ verildi. Hiç kimse bilmese de elinde kan pıhtısıyla doğan bu çocuk 1196 yılında Cengiz Han adını al: ve tarihteki en büyük imparatorluklardan birinin kurucusu olacaktı, 

Temuçin henüz dokuz yaşındayken babasının akrabalarından birinin on yaşındaki kızı Borte'yle nişanlandı. 
Bu nişanlanmanın gereği olarak Borte'nin yanında kalan Temuçin'in babası geri dönüş yolunda konakladığı bir 

zehirlenerek öldürüannesi ve kardeşleri- i ol- 
Te- 


muçini, kardeşlerini ve annesini gruptan dışlayarak yalnızlığa mahküm ettiler. Böylece geleceğin hükümdarı sağlıksız ve güvensiz bir yaşam sürmeye başladı. Akrabaları tarafından kaçırılıp öldürülmek istenen Temuçin kaçıp tutsaklıktan kurtulmayı da başardı. 

Temuçin babasını kaybettikten sonra sefil bir hayat sürdürmüş olsa da, han soyundan geldiği için bazı haklarını koruyabildi. Daha önce bir kez görüp ayrıldığı Borte'yle evlenmesine izin verildi. Bu arada, atlarını çalan bir klandan onları geri almış ve hayatı boyunca en iyi iki dostu olacak insanlardan biriyle, Boorçu'yla tanışmıştı. 

Güç toplama ve klanını yeniden bir araya getirme düşüncesinde olan Temuçin, Boorçu'yla birlikte babasının dostluk kurduğu Kereirlerin reisi On, han'ı ziyarete gider. Onghan'a “Eskiden babamla dostluk kurmuştun. Şi 


di sen benim babam gibisin. Düğün hediyem olan şu hediyeyi sana getirdim” diyerek, düğününde he: getirilen kara samur kürkü verir ve Onghan’dan yardım ister. 

Onghan Temuçin’e; 

“Kara samur kürküne karşılık olarak, 

Senin dağılmış olan ulusunu 

Tekrar birleştireyim! 

Samur kürküne karşılık olarak, 

Senin parçalanmış olan ulusunu 

Tekrar düzene sokayım! 

Böğür karına, 

Boyun göğüse (nasıl bağlı ise) 

(Bu işde) öyle olsun!” 
diyerek karşılık verir. Temuçin Asya bozkırında güçlenme yolunda ilk adımlarını atmış olsa da henüz tanınan ve kabullenilen bir güç olamamıştı. Babasının, annesini ellerinden kaçırdığı Merkirler,Temuçin'in evini basıp karısı Borte'yi kaçırdılar. 


Bütün Asya'ya hükmedecek olan Temuçin bu olay sırasında zayıflıklarından birini gösterir ve canını kurtarmak için karısını bırakıp Burhan-Haldun Dağı'na kaçar. 

Merkit tehlikesi geçtiğinde de dağdan iner ve her sabah Burhan-Haldun Dağı'na tapınmaya karar verir. 
Temuçin bu kararını şu sözlerle dile getiriyor! 


Burhan Tepesine çıktım Burhan-Haldun'un yardımıyla 
Bir bitin hayatı gibi 
Hayatım kurtuldu 

(Bu esnada) 

büyük korku da geçirdim. 
(Bundan sonra) 
Burhan-Haldun için 

Her sabah tapınmalıyım, 
Bunu neslim ve 

Neslimin nesli böyle bilsin. 


“Temuçin'in bu sözleri kitaptaki mitsel anlatım ve kurban töreni betimlemeleriyle birleştirilince, Asya bozkırlarında yaşayan insanların o günkü dinsel inanışları ve doğa üstü evren ya da öte dünya tasarımlarıyla ilgili bilgiler tamamlanabiliyor. Soyun türeyişini açıklayan mitsel anlatım Temuçin'in soyunu Orta Asya Türk destanlarında da sıkça rastlanan bozkurt motifine da- 


1206 Timuçin Büyük Kağan Seçildi 
Kurultayda ya da büyük toplantıda, 1206'da Timuçin (Cengiz Han), Alaska genişliğinde 


göl ve steplerdeki bütün Türk-Moğol insanlarının üzerinde güçlü hükümdar, ya da "Okyanussal Hükümdar” ilan edildi. Cengiz göçebe gruplardan yavaş yavaş güçlü bir ordu kurdu. 
Etrafındaki en sadık destekleyicilerle, ki bunlar onun en güçlü generalleri olacaklardı, Cengiz güçlerini sadakat yemini etmiş kabile reisleri kumandası altında birimlere ayırdı. Ka- 


1209-1218 
Öncü Zaferler 

1209'da Cengiz , 
Çin'in kuzeybatı sınırındaki 
Xi Xia'nın Tangut Krallgı'nı kolayca yenilgiye uğrata: 
rak köle yaptı. 1211'de 
Kuzey Çin'in Çin Hükümdarlığı'nı yok etmek için bir sefere başladı. 1215'te 


1226 Tangut Şehri Baskını. 


Tüm Batı Türkistan onun parmağı altındayken Cengiz, batıdaki Moğol yürüyüşü için asker vermeyi reddeden Xi Xia krallığına gazabını yineledi. Vahşice savaşta Tangut yöneticileri ve entellektüellerinin yanı sira tüm vatandaşları kılıçtan geçirildi. Kurucuları Tibet ırkından olan Xi Xia Eyaletinin bozgunu sonunda, eyalet hemen hemen orta- 


isi gibi ağır ağır lerletildi 


1200 Gelecekte Moğollara 


Han Olacak İlk Kişi 

Moğolistan'ın 1160'larda doğan Temuçin adlı büyük savaşçı kralı, kabile reisi babasının ölümüyle henüz dokuz yaşındayken yetişkinliğe adım attı. Henüz ergenlik çağındayken da-İğınık Moğol savaşçılarının bağlılığını kazanmaya başladı ve komşu göçebe kabilelere karşı yaptığı cesur akınlarla ünlendi. Böylece kendisine "Han" denmesi İçin gerekli olan desteği Moğollar arasından kazandı. 
1200'de rakip kabileler bölgesinde kendi yönetimini oldukça sağlamlaştırdi. Bu süreçte, Tatarlar diye bilinen güçlü Türk kabilesini hemen hemen yok etti. 


| 
İrizmatik yeni liderin seferber etmesiyle ordusu, çevresinde-Ki dünyayı istila edebilecek kapasitedeki bir savaş makina- 


başşehri Zhongdu'yu aldı. 
1218'de Kara Kitay Imparatorluğu batıda Moğol yönetimine teslim oldu. 


1221 Moğollara Karşı 
Müslüman Direnişi 
1218'de Cengiz tarafından yollanan tacir kervanı, Harzem sınırında kiliçtan geçirildi, Müslüman şahı, Moğolların banş elçisini öldürünce kendini, insanları, ve ülkesini tarihin en kanlı saykınmlarna mahküm etti Moğol ordusunun Semerkant, Merat ve Merv şehirlerini kapsayan yok etme girişimi 1219'da Ulrar ve Buhara'da başladı. Şehir halkının direnmesi sonucunda geniş kitleler kılıçtarı geçirildi, Buna karşın, önemli yetenekleri olan sanatkarlar, Moğol topraklarına Cengiz'e Moğol uygarlığını kurmakta yardım için götürülürler. 
Devrik şahın oğlu Celalettin tarafından Harzem 1223'ten sonra geri alınmak istendi 


dan kalktı. Saldırının sonuna yakın başşehir Ningxia'da, hasta olan Cengiz, 1227'nin 
18 Ağustos'unda öldü. 


1227 
Cengiz Han'ın 
Cenaze Töreni 
Cengiz'in askerleri liderlerinin ölüsünü Moğo-Ilstan'a geri götürürken yollarına çıkan herkesi öldürdüler. Onan Nehri yanındaki bir dağın yanına gömüldüğü- ne inanılıyor. 
Mezarı bugüne dek bulunamadı. 
Bundan sonra 2 yil boyunca 
Moğollar hansız yaşa- di. 
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Moğollar hernekadar yerleşik hayata geçememiş ve göçebe yaşayan bir toplum olsa da düzenli tarımın yapılıp yiyecek üretiminin gerçekleştirilemediği Asya steplerinde hayatta kalabilmek için gerekli olin tüm araçları üretmeyi başarmışlardı. Yukarıda içi metal plakalarla korunmuş bir Moğol savaşçı 


Cengiz Han Aliminden yaklanic yi çizmesi ve yanda avda ya da savaşta 


sonra “1000 yılın adamı” seçildi ve ünlü 


National Geographic dergisine kapak oldu. 


yandırıyor. Bozkurt'un soyun türeyişini sağlayan atasal form olarak belirginleştirildiği, bunun yanı sıra doğa üstü bir güce tapınım a kurban törenlerinin yapıldığı g de tutulursa, bozkır toplumunun tipik 


macıyla düzenlenen özönün- 


totemizm özellikleri gösteren bir dini benimsedikleri anlaşılıyor. Ancak, kaynakta klanın atasal formu olarak kabul 


kullanılan metal ok uçları. 


şünülen Bozkurr'a kesin bir tapınım- dan söz edilmiyor. 

“Temuçin, kurtulmasına yardım ettigi düşüncesiyle Burhan-Haldun Dağına tapınmaya karar verebiliyor. O dönem Asya bozkırındaki sosyal örgütlenme ve din anlayışındaki ilkellik göz önünde tutulurs 


Cengiz Han'ın imparatorluğu- 


“Temuçin kaçırılan karısını Merkit'- lerin elinden kurtarmak için Tooril-Onghan ve Camuha'nın verdiği destekle harekete geçtiğinde ilk as şarısını da kazanmış oldu. Merkirlerle yapılan savaşın kazanılması sonucu Temuçin'in klanına dışarıdan birçok grup katıldı, Katılan grupların reisleri birara 


eri ba- 


edilen ve türeyişin kaynağı olduğu dü- 


ii 


nu kurma konusundaki ustalığı ve başa- ya gelip Temuçin'i “yenilmez savaşç nsi daha iyi değerlendirilebilir. anlamına Çim Hahan (Cen-SE 


1229 1241 1245 Avrupalılar = 

Ogeday Büyük Han Avrupa'nın İstilası Hanları Ziyaret Eder 

Seçilir 1238'de. Rusya'yı Moğolların. Avrupa'daki Moğollar Cengiz'in varisi yendikten sonra Moğol saldırılarına karşılık olarak 


ordusu 1241 Nisa da Polonya'ya ve Macaristan'a yaptığı İki kollu saldırıyla Avrupa'yı sarstı. Töton şövalyeleri bile Moğol atlılar için denk güçte değillerdi. Aralkta o Ogeday'ın ölüm haberinin gelmesiyle. İstilacılar steplere çekildi ve Avusturya kurtuldu. 


Papa İV. Innocent, Giovanni da Pian del Carpini'yi büyük Hanila diplomatik bağlantılar kurması için gönderdi, Carpini Guyuk'un tahta çikma törenine katıldı. Guyuk, Fransız misyonerini bir istek ile geri yolladı:. “Gel , Yüce Papa ve bize hür- | metini göster”, Möngke'nin tahta çıkmasından hemen sonra le Fransız Kralı tarafından gönderilen Wiliam Von ısbroeck saraydaki hayatı kaleme aich. 


olarak İlk karısından olan dört çocuğun en iyi huylusu Oğeday'ı kabul ettiler. Yöneticiliğinin ilk yıllarında Ogeday Jinin istİlasını tamamladı. Güney Song Hüküm: darlığı'na savaş ilan etti ve Batı Asya boyunca yeni bir terör kampanyasına girişti 


1235 Moğolistan'ın 1241-1246 1251 Tolui Ailesinin 1259 

Başşehri Karakurum lik Kadın Tahta El Koyması Song Kalesine 1234'teki Jin yenilgisinden sonraki yill Saltanat 1248'de kocasının ôl- Saldırı 

da Ogeday babasının gösterişsiz yönetim Vekili ümünden sonra, Gu Hezhou'nun 

merkezini, muhteşem yapıları ve hükümet Oğlu Gü yuk'un dul eşi Ogul Ga- Song şehrine salsarayı duvarla çevrilmiş bir şehre dönüştür- yük ve onun imiş. Ogadel'in oğulları o dirmak üzere Modü. Bu şehir yağma, haraç ve yağma sonu- kuzeni, Cen. ve kardeşi Çağatay için gol ordusu, Yangt- 


cu eyaleilerden esir edilen zanaatkarla yapi- “çizin büyük gücü elinde tutmayı den- ze Nehri'ni tekne- 


OgoğEi's palaceat Kayakorum” € Muh- oğlünnoğu edi. Ama Cengiz'in kü- lerden yapılmış 

147 Sibrehouses ce nesřinus 4 leşem Batu arasın- çük oğlu Tolul'nin oğlu köprüden geçsalonlari gaki dönem Möngke 1251'deki seçi- meyə kalkışınca dünyanın de tahta, Ogeday'ın dul eşi Törege- mİ kazandı. Ogeday'ın yüzlerce asker azgın sularda her yerin- ne hakim oldu. Onur merhametsiz Prensieri ona karşı su- (öldü. Sefer boyunca Möng den elçi- entrikalan sonucunda Batu'nun ka- ikast yaptığında, Möngke  ke'nin ölümü başka bir ardılık leri ve ta- Wmadiği 1246 kurultayında Guyuk Onlann birçoğunu idam krizine neden oldu. Kubilay cirleri ora- han seçildi. Guyuk'un 1248' deki ettirdi. Ogul-Gaimiş bir da kardeşi Ank Böke de taht: ya çekti. ölümü büyük olasılıkla alle arasında- halya sarılarak, boğul- ta hak iddia ettiler. Kubilay 

ki savaşı önledi ması için nehre atıldı, 1260'da zaferi kazandı 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giz Han) adıyla hükümdar seçtiler (1196). Cengiz Han kendine bağlı olanlar tarafından han seçilmişti ama hanlığının büyük kurultayda onaylanıp herkes tarafından kabul edilmesine kadar oldukça uzun bir süre geçecekti. 

Bu aşamadan sonra Cengiz Han peşpeşe zaferler kazandı. Bütün rakiplerini birer birer yendi. Kendisine itaat edenleri bağışladı, karşı gelenleri acımasızca cezalandırdı. En büyük mücadelesini Tararlar'la yaptı. Tatarlar konusunda o kadar hassastı ki, Tatar halkını esir ettiğinde, boyları arabaların dingilbaş seviyesinden yüksek olan tüm Tatarları kılıçtan geçirtti. Geri kalan küçük çocukları da ülkenin dörtbir yanına dağıtarak erimelerini sağladı. 

Bozkırdaki gücünü iyice pekişteren Cengiz Han için 1206 yılı geçirdiği en parlak yıl oldu. Eski arkadaşı Camuha'yı ihanetinden dolayı öldürttü. 
Aynı yıl Onan Nehri'nin çıktığı noktada yapılan Büyük Kurultay'da bütün bozkır kabilelerinin ortak kararıyla Büyük Han ilan edildi. 

Cengiz Han asıl başarısını bu tarihten sonra elde etti. Doğuda ve batıda ardı ardına savaşların kazanılıp sınırların genişlemesi başlı başına bir başarı 


Bugünün Moğolistan'ında halk Cengiz Hanı hâlâ saygıyla anıyor. Ülkenin hemen her yerinde Cengiz Han anısına dikilmiş anıtlar önünde ona saygısını sunan insanlara rastlanıyor. Birçok Moğol elinde Kan pıhtısıyla doğacak yeni hanı bekliyor. 


sayılabilirdi. Ancak, Moğolların bu kadar büyük bir güç haline dönüşmelerini sağlayan asıl neden siyasal ve sosyal alanda yapılan reformlar oldu. Cengiz Han altıncı kardeşine iki farklı görevle sorumluluk verdi. Bunlardan birincisini “Bütün halkı kendi adlarına göre ayırarak, analarımıza, bize, kardeş ve 


1258 Bağdat 


1260 


e iğ gu'daki yayılmaları durdu. 


ia tzep Kubilay'ın 


Memlük Bozgunu 


1274 -1281 Japonya Seferi 
Kubilay 


1294 Kubilay 

, Hanın Ölümü 
— Kubilay Han, en 
- sevdiği karısının Ve 


oğullarımıza taksim et, öyle ki, keçe çadirda oturanlarla tahta kapılı evde oturanlar ayırt edilsin.” sözüyle dile getirmiştir. Bu ifade, halkın hükümranlık hakkını elinde bulunduranlar arasında paylaşılmasının yanı sıra, yönetimsel açıdan da çok önemli bir noktayı vurgulamaktadır. 

Halkın kendi adlarına göre ayrılması ve keçe çadırlarda oturanlarla tahta kapılı evde oturanların belli olması, imparatorluk sınırları içindeki etnik oluşumun tablosunu ortaya koyacak, böylece ülkeyi yönetmek daha kolay hale gelecekti. İkinci görev olarak, bir cezalandırma ve ödüllendirme sistemi getirilmesi ve alınan kararların mavi kaplı bir deftere yazılması istenmiştir. 
Bunun anlamı, Moğol ülkesinde artık kaydı tutulan formel bir hukuk sisteminin yerleştiğiydi. 

Cengiz Han, bir göçebenin oğlu olarak doğduğu ve sefil bir hayat sürdügü bozkırlardan inanılmaz bir güç olarak yükseldi. Hiç bir üst düzey sosyal organizasyonu gerçekleştirememiş olan bozkır toplumunda ana dili Moğolca'yı yazıya geçirmek için gerekli olan alfabeyi Uygurlar'dan alsa da, yerleşik hayara geçmenin erdemlerini batıya ve Çin'e yaptığı seferlerde yakıp yıktığı, yağmaladığı şehirlerde öğrense de, ele geçirdiği şehirlerde el işçiliğiyle uğraşan likli insanların binlercesini ülkesinin çeşitli yerlerine dağıtma, hiç olmayan sosyal organizasyonları sıfırdan başlayarak kurma ileri görüşlülüğünü gösterdi. Elinde olmayan bir malzeme- den yeni bir kültür yaratmayı denedi. 
Bunu da büyük ölçüde başardı. 

1227 yılında öldüğünde ardıllarına 
neredeyse bütün Asya'yı miras bıraktı. 
Ordularının önünden kaçan halklar kültürlerini batıya taşıyıp yeni sentezlerin oluşmasına neden olurken, 800 
yıl sonra Washington Post gazetesinin düzenlediği bir ankette, içinde yaşadığımız “Bin Yılın Adamı” seçileceğini ve ünlü National Geographic dergisine kapak olacağını asla bilemezdi. Bu gün Moğolların bir çoğu sıkışıp kaldıkları dünyaya kapalı ülkelerinde hâlâ elinde kan pıhusıyla doğacak bir kurtarıcının hayaliyle yaşıyorlar. 


Urungu Akgül 


Kaynaklar: 

Anonim, Moğuların Gizli Tarihi, 1240 

Genghis Khan, National Geographic, Aralik 1906 
Moğolların İçtim! Teşbildn, Ankari 1944 
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Alternatif Bir Görüntü Aracı 


S | ł l | l | 

Sanal gerçeklik başlıklarından hologramlara ve onlardan da 1950'lerin üç boyutlu filmlerini seyretmekte kullanılan ucuz gözlüklere, üç boyutintü oluşturan teknolojilerin çoğu göz boyamaya dayanıyor. Hepsi de görüntüleri bir biçimde, üç boyutluya çevirerek göz boyuyorlar. Stanford mühendislerinden Elizaberh Downing, görsel hilenin geleneksel yapısını yıktı. Yakın zamanlarda, üç boyutlu görüntüler yaratmak için yeni bir yöntem geliştiren Downing'in oluşturduğu hareket ettirilebilen görüntülerin gerçekten de yükseklik, uzunluk ve genişliği var ve hepsi de 


yor. 
abalarını hafife aliyor ve “Mühendislerin çözdüğü problemlerin çoğu karmaşıikür; bu problemse, pek çok yönden sıradandı” diyor. 
Mühendislerin çoğu buna itiraz edebilir. Downing'in kübü, bir çok meslektaşını düşündüren bir soruna zarif ve etkili bir çözüm buldu. 

Bu “sihirli” küp. ışıkla madde arasındaki en temel etkileşimlerden birini kullamiyor. Bir ışık parçacığı yani bir foton, bir atoma çarptığında, atomun içindeki elektron bir anda bir üst enerji seviyesine çıkıyor. Aynı elektron daha sonraki süreç içinde bir foton yayarak ilk andaki enerji düzeyine düşebilir. 

Küpe oluşan görüntü, kontrol a una alınmış İazer ışığı ile küpteki atomların erkileşiminin bir sonucu. 
Downing, görüntü oluşturmak için bir çift kızil-öresi lazer huzmesi kullandı. İnsan gözünün algılayamadığı bu kızılötesi lazer huzmelerinin her biri, kristal içinden geçerken, elektronları bir üst enerji seviyesine çikarabilir. Bu elektronlar daha düşük enerji seviyelerine düştüğünde, hep-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Kü 


si de bizim göremediğimiz kızılötesi fotonlar yayabilir, 

Ancak, iki kızıl-ötesi lazer ışın kesişirse, birleşmiş ışın, elektronları, eski durumlarına döndüklerinde gözle görünür ışık yaymalarını sağlayabilecek bir enerji seviyesine yükseltir. 
Downing, kızıl-ötesi lazer huzmelerini kübün içinde hareket ettirerek, sa- 


dece ışınların kesiştiği yerlerde görünen ışıklı noktalar oluşturuyor. 
Downing, bu konuyla ilgilenen ilk kişi değil, ancak diğer ara ların daha önceki girişimlerinde sorunlar ortaya çıkmıştı. Bu planın uygulanması sırasında kullanılan alışılmış malzemelerin çoğu, kızıl-ötesi ışınların gözle görülebilen ışık oluşını olanaksız hale getirerek kızıl-ötesi ışınları ısıya çevirir. 1970'lerdeki ilk çabalar, çoğu araştırmacının bu işten vazgeçmesine yola açacak denli umutsuzdu. Downing, 1980'lerin sonlarında bu metodla ilgilenme- ve başladı ve iki kızıl-ötesi lazer dalgaboyunun doğru bileşimiyle uyarıldığında sırasıyla kırmızı, yeşil ve ma- 


tirmacı- 


vi ışık üreten praseodymium, erbium ve thulium adında pek bilinmeyen üç element bulana dek literatürü taradı. Bu malzemelerden gerekli mil tarlar emdirildiğinde, Downing'in cam, florid ve ağır metallerin bir karışımı olan kübü, hemen her rengi oluşturabilir. Bildiğimiz camların tersine, Downing'in kübündeki elektronlar İazer ışığından etkilenmiyor; bu yüzden küp, bozucu etkileri olmayan iyi bir ortam oluşturuyor. 

u anda, küp sadece ard arda geometrik şekiller gösteriyor. Ancak, California, Mountain View'da bir firma olan 3D Technology'deki bir laboraruvarda, Downing, yüzlerce ufacık lazerin iki boyurlu bir düzende monte edileceği bir model geliştiriyor. Bunların bir kısmı kızılötesi ışık atışlarını kübün bir tarafından aceşlerken, kübün tabanına paralel yerleştirilmiş olan diğer bir grup lazer demeti, kristali süpürerek kesişme noktalarında ışık oluşturur. 

Downing, bu tasarımın 
MRI taramalarını tamamen üç boyutlu gösterecek biçimde büyütülebileceğine inanıyor; ayrıca, bir metre yüksekliğinde bir küp içerisinde, hava trafiği verilerinin, dar ekranları yerine, trafiğin gerçek durumunu yansıtacak şekilde görüntülenebileceğini hayal ediyor. Downing bu konuda, “Hava trafik kontrol verileri özünde üç boyutludur” diyor. 

Ancak, üç boyutlu TV'lerin kınlarda üretilmelerini beklemeyin. 
sünkü, televizyon kalitesinde bir görüntü elde etmek için, her biri görünü mlerini eren 
500 kanallı bir yayın kapasitesine ihtyacınız ola 


ak. Ayrıca, gerçek cisimlerin aksine, Downing'in kübündeki görüntüler ışığı bloke etmiyor, böylece karmaşık bir sahne, yüzeylerin birbirine girdiği hayalertimsi bir görüntü haline dönüşebiliyor. Döwning görüşlerini, “Teknoloji o kadar yeni ki, hayal edilebileceklerin nerede sınırlanacağını bilmiyoruz” diyerek belirtiyor. 


Wimers, } Döner, Aralık 1096 
Çeviri: Bezen Hindistan 
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ZUN VE MACERALI bir yaşam öyküsü var Mübeccel Belik Kıray'ın. Sürekli değişen bir yaşamı olan Ki- 


ray, belki de bü özelliği sayesinde Türkiye'deki değişimlere ilgi duymuş, onları araştırmış, Bu yazı azimli bir sosyomını ve bir döne- 


ürkiye'sini anlatıyor. 

Mübeccel Belik Kıray, 
1923 yılında İzmir'de 
dünyaya gelir. 
maceralı bir dönemin sonudur o yıllar. Ailesi Girit 


Uzun ve 


göçmenidir ve 1900'lü yılların başlarında Anadolu'ya gelirler. Babası Mehmet Hilmi Bey İzmir'e, annesi Fatma Hanım ise Çanakkale'ye yerleşmiştir. İki kuzen olan Mehmet Hilmi Bey ve Fatma Hanım birbirlerini Önceden tanımaktadır ve bir süre 


sonra evlenmeye karar verirler. 

“Babam, mühendis mektebinin ilk mezunlarındandır, demiryollarında inşaat mühendisiydi, O ara Hicaz hattına gidiyor. Hicaz hattı Abdülhamit'in Osmanlı parasıyla yaptırdığı bir haç diğerleri ya-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Türkiye'deki Değişimin Toplumbilimcisi 


Mübeccel 
B. Kıray 


Sosyal bilimler bilim midir, değil midir? Sosyal bilimi ciddiye almak mı gerekir, yoksa ondan korkmak mı? 
Bir zamanlar oldukça hararetle tartışılan bu konulara bugün ne yanıt verildiği açık. Sosyal bilimlerin ülkemizdeki yükselişi, bu alanda yetiştirdiğimiz bilim adamları sayesinde oldu. Bunlardan biri de Prof.Dr. 
Mübeccel Belik Kıray hiç şüphesiz. Türkiye'de toplumsal değişimlerin yaşandığı yıllarda, bu değişimleri inceleyip onları yorumlayabilecek bir bilim kadını olan Kıray, yetiştirdiği sosyologlar sayesinde de, Türk sosyolojisinin yapı taşı olma özelliğini taşıyor. 


bancı sermayeyle yaptırılmıştır. Bir süre bu hatta çalıştıktan sonra dönüşte annemle evleniyor. Tam o sırada da Birinci Düny şı başlıyor; 
de Nusaybin hattın, 


nışından üç-beş ay sonra, o gürültünün içinde doğmuşum. Dolayısıyla ben ablamdan ve ağabeyimden daha fazla Cumhuriyet çocuğuyum. Babamın kuşağı, annemler, evimize gelip gidenler müthiş idealist insanlardı, Memleketi düzene To- kavuşturmak için insanlar var güçleriyle roslar'dan odun toplarlar, yola didinirlerdi.” 

Mübeccel Kıray'ın babası, 


abam o dönem- 


görevliymiş, çok 


zor şartlarda geri dönmüşler. Yolda 


trenin yakıtı bitermiş, gide 


öyle devam ederlermiş- Mehmet 


Hilmi Belik, ülkeyi demir ağlarla ören mühendislerdendir. 


meni, Kürt hadiseleri varmış, Annem 18-19 yaşların- da bir genç kız, elinde bir de çocuk; çok korktuğunu anlatırdı.” 
Mübeccel Belik Kıray, üç kardeşin en küçüğü olarak dünyaya gelir. Babası Mehmet Hilmi Bey, Kurtuluş Savaşı'na destek vermek için Ankara'ya geçtiğinde, Ege Bölgesi'ndeki demir yollarının işler halde tutulması görevini üstlenir. Türk ordusu adım adım ilerledikçe düşman- dan geri alınan yerlere olan demiryolu bağlantısını ayakta tutmaktadır. Bir süre Denizli-Çivril hat komiserliğini yapan Mehmet Hilmi Bey buraya gelir. Bir süre sonra ise Mübeccel Belik doğacaktır; “Ben İzmir'in geri alı- 


Mübeccel Kıray'ın 


Bilim ve Teknik 


deyişiyle tüm aile nerede sorunlu bir demiryolu hattı varsa oraya girmiştir. Bu da onun eğitimini etkileyecektir. “Ben ilkokula Eskişe hir'de başladım, orada cer atölyesi, lokomotif fabrikası 


vardı; montaj yapılıyordu, ama önemli bir yerdi. Ankara-İstanbul demiryolunu işler halde tutmak gibi bir problem vardı ve babam orada çalışıyordu. İstasyona çok yakın lojmanlarda otururduk. Orada Devlet Demir Yolları'nın kendi personelinin çocukları için açtığı bir ilkokul vardı, Biz ablamla birlikte oraya giderdik.” 

Bir süre sonra bir tayin sonucu Belik ailesi İstanbul'a gelir Mehmet Hilmi Bey "Toroslar'daki tünellerin bakımı için Kışın okula İstanbul'da devam ettim. Yazın Toroslar'a babamın 


onlardan ayrılır. 


yanına giderdik. Orada geyikler sincaplar, çam ağaçları, menekşeler... Çok ilginç dağlardı onlar. Ablam o yaz tavuk yetiştirmişti, on beş-yirmi tavuğu vardı. Evimizin hemen yanıdan dağlar doksan derece diklikle başlardı. Kocaman kertenkeleler vardı. Kaldığımız yer bir şantiyeydi ve çalışanların kaldıkları evler vardı. Orada on aile hep birlikte kalırdık. 
Ben üçüncü sınıfa geçiyordum ki yeniden Eskişehir'e döndük. Ben burada ilkokulu bitirdim ve babam Adana'ya tayin edildi.” 

Mübeccel Kıray, ortaokula Adana'da bulundukları dönemde başlar. O sıralarda Aydın-Bandırma demiryolu satın alınmış» tir. Daha öncesinde Ege Bölgesi'ndeki demiryollarında çalışmış olan Mehmet Hilmi Bey bu hattı tanıdığı ve burada ta- 


*O zaaçti, Üst seviye me- 


nındığı için İzmir'e tayin edilir 


manlar ulaşım çok il murlara “Hattı Teftiş Vagonu" denilen bir servis vagonu verirlerdi. Hat bir yerde kesilir, mühendis burası düzgün, burası degil diye teftişini yapardı. Bu vagonların 


yatak odası, salonu, mutfağı, banyosu vardır, bir ev gibidir. Bunlar, demiryolu Almanlar'dan alındığında bize intikal etmiş Biz Adana'dan İzmir'e üç 


vagonlardı 


günde o vagonla geldik. Annem, ben ve 


iki kardeşim, babam, bir de o vagondan 


sorumlu kişi, günlerce yolculuk yaptık. 


Bana o üç gün yarım asır gibi gelmiştir 


Üç gün üç gece bağlantıları değiştirerek İzmir'e kadar geldik. Annemin bize yüksek sesle kitap okuduğunu hatırlıyorum.” 

Mübeccel Kıray, o yıl ortaokulun birinci sınıfından ikinci sınıfına geçmiştir İzmir'e gelindiğinde İzmir Kız Lisesi'ne başlar. Bir süre sonra ablası Ankara'ya, ağabeyi de İstanbul'a yatılı okumak üzere gider, Ertesi yıl Mehmet Hilmi Bey Balıkesir'de kurulmakta olan yeni bir işletmeye tayin edilince ailenin yeniden yolculuk etmesi gündeme gelir. Her yıl bir okul değiştirmekten rahatsız olan Ki- 


ray'ın, İzmir'de yatılı öğrenci olarak kalmasına karar verilir. 
Dokuzuncu sınıfa geldiği yıl babası ağır bir kalp krizi geçirir ve bir süre sonra vefat eder. 

“O arada ablam enstitüyü bitirmişti ve evlenmişti, Annem ablamın yanına gitti, ben de yazları ablamın yanına, kışları da okula, İzmir" 


giderek yeni bir düzenin içine girdim. Ablam halamın evlenmişti, 


Ağabey (ben ona böyle hitap 


oğluyla Ferit ediyordum) su mühendisiydi ve bir süre Devler Su İşleri'nde çalıştı, Ben liseyi bitirdiğim zaman Çumra'da bir işletmede Ferit abey ve ablam Ankarı'ya gittiler. Bu 


çalışıyordu. Ben liseyi bitirdim 


arada İkinci Dünya Savaşı da başladı. Bana dediler ki aile seni İstanbul'da masraf ederek okutamaz; burada bir yer seç. 

Mübeccel Kıray 1940 yılında Ankara'ya geldiği zaman Mülkiye Mektebi henüz Siyasal Bilgiler Fakültesi olmamıştır ve yalnızca erkek öğrenci almaktadır. Geriye Hukuk Fakültesi ve Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi kalmıştır. Kıray, Hukuk Fakültesi'ni istemez ve Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne girmeye karar verir 

“İmkan olsa İstanbul'a gidip up okumak istiyordum, Ben burada bir okul bulurum, bir yil sonra da bir burs bularak tıbba geçerim diye düşünüyordum. Ankara DTCF’nin Felsefe bölümü o yıllarda sosyal bilimin alun çağını yaşıyordu. 
Sosyal psikolog Muzaffer Şerif Başoğlu vardı; dünyanın üç büyük sosyal psikolo-Aksira 


tıksıra, ikina sikina, ama müthiş düzgün 


Bundan biriydi ve çığır açmıştı 


ders anlatırdı, sistemliydi. Dersten çikti-Zınızda heyecanlanmış olurdunuz. Ikincisi, Behice Boran vardı. Sosyolojide Türkiye'ye onun gibi biri bir kere daha gelmedi. Ben sonraları ABD'ye girtiğim zaman, Kolombiya Üniversitesi asansörlerinden birinde Leslie White adlı oldukça tanınmış bir sosyal bilimeiyle karşılaştım, Michigan Üniversitesi'ni Michigan yapan oydu. Yanımda bir Türk öğrenci vardı ve biz Türkçe konuşuyorduk, White bana “Türkiye'den misiniz?" diye sordu, ‘Evet “Burada ne yapıyorsunuz? 
‘Sosyoloji doktorası yapıyorum.” *Behice'yi tanır mısın?” ‘Onun talebesiyim. 
dedim *Ne Mich 


onun gibi bir talebe daha gelmedi." dedi 


n'a ne başka bir yere 


Behice Hanım'ın derslerine katılmak ayrı bir zevkti; ben de yapsam, ben de katılsam diye geçirirdiniz aklınızdan. Niyazi Berkes de oradaydı ve ir Tarihi” dersine gelirdi. Eski fikirleri yeni biçimde vermenin ustasıydı. Antropolojide Muzaffer Şenyürek vardı, Pertev Naili Boratav folklor dersleri verirdi, Bu insanların hepsinin birarada olmasını düşünebiliyor musunuz? O dönem okuyan öğrencilerin hepsi çok iyi yetişti. Bu hoc: 


Babasının demir yolcu olması Mübeccel Kıray'ın öğrencilik yıllarını farklı okullarda geçirmesine neden olur. Bu değişikliklerin son durağı İzmir Kız Lisesi'dir. 


nn en önemli yanı kendi konularında çok önemli araştırmalar yapmalarının yanısıra, bölümü de geliştirmeleri ve öğrencilerini iyi yetiştirmeleriydi.” 

Mübeccel Kıray o günlerde Behice Boran ve Niyazi Berkes'in teşvikiyle İngilizce öğrenmeye de başlar. Lisede gördüğü İngilizceyi yeterli görmeyen Kıray, Boran ve Berkes'in, Orhan Buriyan adlı İngilizce hocasına rica etmeleri sonucu, yabancı dilini geliştirir. Bu sırada savaş 


Geçiş Toplumunun Sosyoloğu Mübeccel Kıray 


Bahattin Akşit 
Prof.Dr. ODTÜ Sosyojoji Bölümü 


Türkiye'de olduğu gibi çok kısa süre içinde çok yoğun ve kökten dönüşümler geçirmiş bir toplumun sosyoloğu olmak hem çok heyecanlandırıcı ve hem de çok zordur. 1923 yilinda Cumhuriyetle birlikte doğan Prof.Dr. Mübeccel Belik Kıray işte bu zor ve heyecanlandrci sosyal bilimci hayatını son 50 yıl içinde geçiş toplumunun bir sosyoloğu olarak yaşamıştır. Onun deyimiyle “dipten gelen kökten değişmelerin" bilgisini hem araştırmalara dayalı olarak hem de sosyal bilimlerdeki temel kuramsal çerçevelerin gelişmesine katkıda bulunarak üretmiştir. 

Mübeccel Kıray'ın önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ve daha sonra Gazi ve Marmara Üniversiteleri'nde sosyal bilimlerin kurumlaşması ve genel olarak Türkiye'de sosyal bilimlerin gelişmesi yönünde çok önemli katkı-İlanı olmuştur. Alanında yaptığı çalışmalar birçok bakımdan öncü olma niteliğindedir. Akademik kariyerinin her döneminde verdiği eserler, sosyal bilimlerin yerel boyutta olgunluk kazanmasında birçok araştırmacıya yol gösteri-İcilik etmiştir. Türkiye'de toplumsal yapının 
| analizinden, kırsal ve kentsel dönüşümün sorunlarına; aile yapısından yurt dışında göçün etkilerine uzanan geniş bir yelpaze içinde nitelikli ürünler vermiş ve bu konularda politikalar üretilmesine ışık tutmuştur. Uluslararası bilim camiasına Türkiyeli bir sosyal bilimci olarak yaptığı katkılar, çalışmalarına yapılan göndermelerin niceliğiyle de anlaşılabilir. Atıf In- 


deks'lerina göre, M. B. Kıray'ın eserlerine 1970'lerden bu yana 100'ün üzerinde gönderme yapılmıştır. 

Mübeccel Kıray, bilimsel çalışmalarda biimsel soğukkanlılık ve heyecanı bir arada yaşayabilmenin en başarı örneklerinden birisini ortaya koymuştur. Onun bu heyecanı, gelecekte meslektaşı olacak öğrencileriyle paylaşmada gösterdiği yetenek onu bir çok akademisyenden farklı kılmıştır. Araştırma ve yayın kadar öğrencileri yönlendirme ve yetiştirmenin de önemli olduğunu hem söylemiş ve hem de kendi hayatıyla örneklemişti. 

Yurtiçinde ve yurtdışında yayınlanan kitaplan ve makalelerinden her birisi özgün araştırmalara dayanmaktadir ve her birisi Türkiye toplumunun moderleşmesinde işaret taşlarını oluşturmaktadır. 1964 yılında yayınlanan Ereğli: Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası, (DPT Yayinı, Ankara) kitabını 1965 yılında okuduğumda henüz sosyoloji birinci sınıf öğrencisiydim. O zamana kadar birçok edebi, felsefi ve genel sosyal bilim kitabı okumuştum. Tablolarla dolu olan bu kitabi okuduğumda bir kasaba toplumunun. 
toplumsal yapısının, ekonomisinin, teknolojisi- nin, nüfusunun ve bunlara uygun kültür ve değerler yapısının nasıl bir bütün oluşturduğunu ve nasıl tampon kurumlar oluşturarak bu bütünün değiştiğini anladım. Aynı yıl Mübeccel Hoca'dan 
Köy Sosyolojisi dersini aldım; daha sonra, 1970 
yılında, Social Stratification as an Obstrale to Development (Gelişmeye Bir Engel Olarak Toplumsal Tabakalaşma) (Prager, New York) (J Hinderink ile birlikte) başlığıyla yayınlanan kitabin içeriğini oluşturan Çukurova köylerinde ya- 


bütün şiddetiyle sürmektedir. Almanlar Sovyetler Birliği'ne saldırmış ve ikinci cephe açılmıştır. O yıllarda Ankara'nın politik rüzgârı Alman ve Müttefik yanlıları olmak üzere ikiye ayrılmıştır. “Yalnız okullarda, gazetelerde değil, sokakta, otobüste bile Almanlar'ı ya da Müttefikler'i tutan gruplar vardı, O günlerde dışarıda vakit geçirmek isterseniz gidilecek Karpiç diye bir yer vardı. Oranın sahibi kimin hangi tarafı tuttuğunu bir bakışta anlardı ve Almanlarla Alman yanlılarını bir tarafa, diğerlerini başka tarafa oturturdu. Siz de gittiğinizde orada gergin bir hava olduğunu hissederdiniz. Karpiç onları idare ederdi. Bir yılbaşı gecesi gittik oraya; Karpiç yine insanları ayrı ayrı oturtmuştu. Bizim masamızda hep müttefik yanlıları vardı, Benim ailem ilerici kişilikteydi ve Türkiye'nin batıdan başka türlü olduğunu düşünmeyen bir renin içindeydi. Bu arada gece ti. İngilizler kol kola girip kendi a da her yılbaşı söyledikleri bir şarkıyı sö lemeye başladılar, Tabi bu Almanlar'ı çok kızdırdı; rap diye ayağa kalkıp bir ylemeye başladılar. Karpiç her şeyi bıraktı, ortalığı sakinleştirmek için or- 


pılan araştırmaları anlatıyordu. Dersi alan bir | grup arkadaşla o kadar heycanlanmıştık ki biz | de Ankara çevresinde İki köyde benzer bir araştırma yaptık ve dersin ödevi olarak sunduk. Daha sonra ben Antalya köylerinde benzer araştırmalara devam ettim ve 1967 yılının başında bir üçüncü sınıf sosyoloji öğrencisi olarak köy araştirmalarına dayalı bir kitap yayınlayabildim. Bu şunu ortaya koymaktadır. Mübeccel Kiray kırsal dönüşüme yönelik bilimsel bir araştırma programı 1965 yılında oluşturmuş, onu lisans öğrencilerinin anlayabileceği düzeyde anlatmış ve onlardan bazılarını araştırma için harekete geçirebilmişti, 1972 yılında yayınlanan Örgütleşemeyen Kent (Sosyal Bilimler Derneği Yayını, An- | kara) benzer bir araştırma programını kent araştırmalarında oluşturdu. 1982 yılında yayınlanan Toplumbilim Yazıları (Gazi Üniversitesi, Ankara), bütün bu araştırmalardan ortaya çıkan bulgulan ve araştırma programlarını makale formunda ve toplu olarak sunmaktadır. | Türkiye'de “geçiş toplumu" süreci hızlanarak devam etmektedir ve hızla artan sorunlarin çözümünde fen, mühendislik ve tıp yaklaşımları kadar sosyal biim yaklaşımlarının da önemii olduğu birçok kesim tarafından kabul edilmiştir. Mübeccel Belik Kıray'ın bu kabulün oluşmasındaki katkıları çok büyüktür. Bu kabulün olmadığı dönemlerde, kendisi ve onun kuşağından ve bir sonraki kuşaktan birçok sosyal bilimci önemli engeller ve zorluklarla karşılaşmıştır. Buna rağmen, sosyal bilimin toplumda kabul görmesi, bilimsel özgürlüğün ve demokrasinin hiçbir şekilde askıya alınmaması Mübeccel Kıray'ın | yeşertmeye çalıştığı sosyal bilim yaklaşımlarının | serpilip olgunlaşmasına ve toplumsal modernleşmemizin daha az kayıplara yol açıcı ve daha | sağlıklı olmasına yol açacaktır. 
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Mübeccel Kıray sosyal bilim eğitimine o yıllarda altın çağını yaşayan DTCF'de başlar. 
1945'te çekilmiş bu resimde Muzaffer Şerif, Behice Boran, Fatma Başaran,Mübeccel Kıray ve Nezihe Araz ve öğrenciler birarada görülüyor, üstte. Mübeccel Kıray, 


Northwestern Üniversitesi'ndeyken, sağda. 


kestraya alelade bir tango çaldırmaya başladı. İşte o yıllarda Ankara'nın havası böyleydi. Sosyal bilimler o sıralar Anglo-Sakson etkisindeydi. Hocalar da İngiliz, Amerikan, Fransız ekollerine göre yetişmişti; fakat son derece de Türkiye'ye yönelik insanlardı.” 

Kıray ve çevresindekiler o yıllarda herkesin yaptığı gibi savaşı dikkatle takip etmekte ve Almanlar'ın Türkiye'ye de saldırıp saldırmay 


ğını merak ctmektedir. “İnsan ister istemez bilinçli bir dünya görüşü ediniyordu. Biraz aklınızı kullanırsanız, bu yalnızca körükörüne şu 


ya da bu tarafı tutmak değil, bir dünya 


bilgisi haline geliyordu. Size bunları anlatmamın nedeni nasıl sosyal bilimci olduğumu anlatmak. Aileden, çocuklu-Humdan, tahsilimin ve üniverite yıllarımın harp içerisinde geçmesinin getirdiği müthiş bir duyarlılık oluştu bende. İn- 
, niçin yaşar, hangi etki- 

O zamana dek Türkiye'de sosyoloji diye bilinen şey biraz ge- 


sanlar nasıl 


ler altında kalı 


nel sosyoloji, biraz da istatistikten ibaret- 


ti. İstatistiğin sosyal hadiselere nasıl tar- 


bik edildiğini düşünmezdiniz. Halbuki o tarihte Dil Tarihte hem kırsal yöre! 


rin ilişkisi ile, hem tabakalaşma ile bir ders veriliyordu. İlk defa şehir sosyolojisi ile ilgili bir ders verilmeye başlamıştı ki bu, çünkü kır- 


dan kente göç başlamıştı ve gecekondu 


beni çok heyecanlandırmışı 


hadiseleri görülüyordu. Gecekondu hadiselerinin ele alınmasını, tabakalaşmayı ve şehir sosyolojisini Behice Hanım, kırla ilgili olanı Niyazi Bey'in hanımı Medi- ha Berkes verirdi. Fikir tarihini, yani sosyolojinin bugüne nasıl geldiğini Niyazi Bey anlatırdı. Psikolojide öğretim üyesi azdı ama Muzaffer Bey hepsinin altından kalkardı. Bir de felsefe ve mantık dersletini aldığımız Nusret Hızır vardı. Bütün örendiklerimiz birbirini tamamlardı.” 

Mübeccel Kıray, mezun olduktan 

sonra doktorasını yapma 


başlar. Tez konusu tüketim normları ve tabakalaş- a ilgilidir. Bu konuda bazı seminerler de gerçekleştirir. Bu günlerde Kıray'ı etkileyen bir olay olur: Muzaffer Şerif tu- 


ma 


ledikleri tutum 


tuklanır. Hocaların se 


ve İsmet İnönü'nün girişimleriyle Mu- 


— gz. 
zaffer Şerif bir süre sonra serbest birakılirsa da, bu olay Kıray'ın üzerinde derin bir etki bırakır, Muzaffer Şerif'in de hevesi kırılmıştır ve bir süre daha ders verdikten sonra, savaş bitmemiş olmasına karşın, Princeton Üniversitesi'ne gider. 
Bir süre sonra doktorasını tamamlayan Mübeccel Kıray da Northwestern Üniversitesi'nden aldığı bursla Amerika Birleşik Devletleri'ne gider ve bu okulda ikinci doktorasına başlar. O dönemlerde Northwestern, Harward ve Princeton gi bi okullardan sonra en gözde üniversitelerden biridir. Bura 


i eğitimini üç yıl sekiz ayda bitiren Kıray, beş ülkede tabakalaşma ve tüketim tercihleri konulu tetini yazar. Yazları Kolombiya Üniversitesi'nin derslerini takip eder ve burada Leslie White ile tanışır. Tezini bitirdikten sonra Amerika'da kalma teklifi alan Kıray, ailesinden gelen idealizmle bunu kabul etmez ve 1950 yılının Ağustos 


ayında "Türkiye'ye döner. Büyük bir heyecan ve umutla Türkiye'ye dönen Kıray'ı kötü bir sürpriz beklemektedir. 


Üniversitelerde tasfiye eylemleri gerçek- 


Kıray, 1965'te Bursa, İnegöl'de Şehir ve Bölge Planlama öğrenci ve hocalarıyla bir araştırmada. Fotoğrafta Rauf Beyru, Mübeccel Kıray,lIhan Tekeli ve Tansı Şenyapılı, Hayriköy sakinleriyle,sağda. Deniz Kandiyoti, Mübeccel Kıray, Ayşe Öncü, Şefik Uysal, sağda. 
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En rahat ortamlardan birinin sahada veri toplarken olduğunu söyleyen sında, üstte. ODTÜ'de bir mezuniyet töreni sırasında Kıray ve Sevin Osmay birarada görülüyor, sağda. 


leştirilmiş, Dil Tarihteki kadro dağıtılmışur. “Türkiye'ye döndüğümde gördüm ki Muzaffer Şerif'ten sonra Ankara'da daha büyük siyasal çekişmeler olmuş, Dil Tarih'teki bölüm hallaç pamuğu gibi atılmış... Pertev Bey Fransa'ya, Niyazi Bey Kanada'ya gitmeye karar vermiş. Behice Hanım kalmaya karar vermişti, evliydi. 


ocuğu vardı; belki de gitmek istemedi. Bence onların en parlağı, gerek kafa yapısı bakımından, gerekse verimlilik bakımından Behice Hanım'dı. 
O kadar kolay kavramlaştırır o kadar güzel analiz ederdi ki, etkilenmemenin imkânı yoktur. Ama onun bir başka hissi vardı: Sorumluluk. İnsanların sorumlulükları vardır diye düşünüyordu, onunki de Türkiye'de yazmaktı. Behice Hanım buradaydı fakar yapabileceği 


almak ve 


pek bir şey yoktu. Bu arada siyasi çekişmeler artmıştı, Barış Derneği hadisesi olmuştu, Ben böylece ortada kaldım. Gerçi iki doktoram vardı, Amerika'da makaleler yayımlatmıştım. Bu genç ve tanınmamış bir sosyal bilimci için olağanüstü bir şeydi. Çünkü sosyal bilim kaypaktır, kendinizi kolay kabul ettiremezsiniz, fizik gibi değildir. Fizikte gerçekten çarpan bir şey yaptığınız zaman herkes imzasına bakmadan kabul eder, oysa sosyal bilimde bu böyle değildir. Ben geldim ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ne müracaar ettim, Ankara'ya hiç gitmedim; çünkü Dil Tarih'e gidip ne yapacağım diye düşündüm. Ama geçinmek de lazım; bunun üzerine Amerikan Haberler Bürosu'na başvurdum, işe alındım. ‘Kültür İşleri Müşaviri" oldum ama tabi küçük bir işti. 
Bu arada İstanbul Edebiyat Fakültesi'ndeki toplumbilim kürsüsünün başın- 


daki Hilmi Ziya Ülken'e akademisyen olabilmek için başvurdum; beni fena şekilde sepetledi. Nereden mezun olduğumu öğrenince *Haa öyle mi?” dedi “Hiç 


yerimiz yok, falan filan..." Orada eldiven- 


lerimi unutmuşum, hâlâ ona yanarım,” 


Bir süre sonra, İktisat Fakültesi'ndeki toplumbilim kürsüsüne asistan alınacağını duyan Kıray, buraya da başvurur; fakar Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Hilmi Ziya gibi dolambaçlı olarak değil, açıkça onu alamayacağını söyler. Bunun üzerine Kıray, Amerikan Haberler Ajansı'ndaki görevine devam ederken doçentlik tezini bitirmeye karar verir. Doçent unvanını dışarıdan alacaktır. 

Joçentlik tezimi hazırlıyorum ama, eye vereceğim konusunda çok karar- 


ne 


sızım. Acaba hangisine vereyim, ismime bakar bakmaz DTCF'den mezun derlerzmir Kız Lisesi'nde bir- 


se ne yaparın likte okuduğumuz Nermin Abadan Unat vardır, O, Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndey- di. *Ne dersin vereyim mi?" dedim Gidip oradakilerle konuşmama karar verdik. 
Orada Seha Meray, Yavuz Abadan, Sadun Aren gibi isimler vardı, "Ver bakalım." dediler “Kürsü İbrahim Yasa'nın elinde Kimse bana gel çalışmaya başla demiyor, tabi tezini verebilirsin diyorlar. Ben burada Kültür İşleri'nde çalışıyorum, ama kağıt işlerini çok körü gördüğüm için ve çok körü daktilo yazdığım için bana Fullbright burslularıyla ilgilenme görevini verdiler. Ben onlara İngilizce olarak oryantasyon dersleri vermeye başladım.” 

Bir süre sonra bu işi de bırakan Kıray, Abbor İlaç Firması'na tercüman olarak girer ve onların bütün literatürünü İngi- 


ama, bakalım ne olur? 


Ai 


Mübeccel! Kıray, Safranbolu araştırma- 


lizce'den Türkçe'ye çevirir; bu arada doçendik tezini de bitirmiştir. Mübeccel Kıray, 1952 yılına gelindiğinde göğü hastalıkları uzmanı olan İbrahim Kıray ile evlenir, 1957 yılında kızı Emine dünyaya gelecektir. 

“Ben tezimi bitirdim ve Ankara Üniversitesi'ne verdim, dil imtihanına girdim. Dil imtihanını yapan jüride başımızda duran kişi inanılmaz derecede İngilizce'si bozuk biriydi ve beni çaktırdı Böylece bir senem gitti; ben tezi geri ektim, biraz değiştirdim ve bir daha verdim. Anlaşılan ben epey inatçı imişim. 
Sonra geçtim, tez de geçti, tezin müdafası meseleleri geldi. Seha Meray, Fehmi 


Yavuz, Sadun Aren, Ziyaeddin Fahri ve Münir Aktepe de jürideler. Ben bir problemle karşı karşıya kaldığımda kendime çok güvenirim. Ben sınav sırasında konuşuyorum ama, ha burada sizinle konuşuyorum ha orada... Böyle bir süre konuştum. Fehmi Yavuz beni tanımazdı, Seha Meray'ı da bir kere gördüm, Sadun Bey beni biraz daha tanırdı. Yavuz Abadan vardı, o tanıyordu beni ama o da İ41'likti, yoktu. Jüri başkanı Ziyaeddin Fahri Bey “Kuzum siz kimsiniz? 
pat diye bir soru. “Dosyada var efendim." 
dedim, “Nereden çıktınız?" dedi. Çünkü ben orada sosyoloji ile uğraşır bilinenlerin hepsinden iyi konuşmuştum. Herkes her şeyi bıraktı; o zamanlar planlama da kuruluyordu, dağ köylerini nasıl hallederiz? Gecekondu sorununu nasıl çözeriz. 
gibi sorular sormaya başladı. Teorik konuşacaktık, sosyal politika üretmenin zamanı değildi. Buna rağmen tamam dedim ve konuştum. Ziyaeddin Fahri 'Nereden çıkınız?" diye sorunca 'Ben ilk 


Bilimi ve Teknik 


dokroramı DTCF'den aldım, ikincisini de Northwestem'den. Gelir gelmez de size başvurdum; siz beni dinlemediniz bile.’ dedim, Öbürleri Ziyaeddin Fahri'ye baktılar. O, *O kadar çok başvuru var ki, insan seçemiyor.' gibi sözlerle geçiştirdi. Onun da bir adayı vardı. ‘Siz açıkça bizim adayımızdan çok daha iyisiniz. dedi. Ben doçent oldum 

Mübeccel Kıray, doçentliğini aldıktan sonra Seha Meray ve Fehmi Yavuz Ki- ay'a Ankara'ya gelip gelemeyeceğini so- 


çarlar. Oysa o şansını İstanbul'da denemek istemektedir ve önerileri kabul etmez. Bir süre sonra Hilmi Ziya'ya ve Ziyaeddin Fahri'ye giden Kıray, onlardan yine red cevabı alacaktır. Bahaneler ileri sürülür ama neden bellidir, DTCF'den gelen birini istememektedirler, “O siralarda eşim Ankara Devlet Demir Yolları hastahanesine gitmişti. Ablam, benim öğrenciliğimde olduğu gibi Ankara'da yaşiyordu. Ben de Ankara'ya gittim. Siyasal 


Bilgiler'e gidip tanıdığım kişileri gördüm. 
Şöyle bir baktım, İbrahim Yasa hayır di- 


yecek o belli; kurulmuş düzenlere girmek Türkiye'de her zaman zordur. "Tam 0 sırada, Siyasal'dayken, kim olduğunu şimdi hatırlamıyorum, Orta Doğu'y meyi düşünmez misin dedi. O sırada OD- 


TÜ'nün tam ne olduğunu bilmiyorum, 


‘Oraya git, Hasan Tan'ı gör.” dediler. Gittim, görüştük; rahat bir İngilizce'yle ders anlatacak birini bulmakta o kadar çaresiz- di ki.. Hem ben doçentim ki, unvanı olan hoca bulmak da zordu. Hasan Tan, “Bakalım ne yapabiliriz’ dedi.” 
Ankara'dan da ümidi kesen Mübec- 


cel Kıray, yeniden İstanbul'a döner. Bir 


süre sonra, martın ilk günü bir telgraf alır; 


Mübeccel ve İbrahim Kıray, Yeşilyurttaki evlerinin bahçesinde Yaşar 


Kemal'le birlikte. 


telgrafta Hasan Tan'ın imzası vardır: “Tayininiz çıktı. Pazartesi derslere başlayın." 
Ailesiyle konuşan Kıray, Ankara meye karar verir ve telgrafı almasının ilk 


a git- 


cuma gününde Hasan Tan'la oturup bir plan yaparlar. Mübeccel Kıray iki ders verecektir. Böylece Mübeccel Kıray'ın önünde ODTÜ'lü yeni bir dönem başlamaktadır. 
“Ben pa 
Sınıf seksen kişiydi; ders sosyolojiye giriş 


artesi günü derse başladım. 


dersiydi ve o dönemde mühendislik öğrencilerine de kültür dersi adı altında vetilirdi. Sosyal Bilimler Bölümü öğrencileri içlerinde 8-9 kişilik bir gruptu ve arala 


rında psikoloji öğrencileri de vardı, Dersleri barakalarda veriyorduk, şartlar kötüydü ve mühendislik öğ dinlemeye hiç niyeti yoktu. Allahtan ben 


çok inatçıyım. Ben derse başlarken asla 


encilerinin dersi 


“Sosyoloji nedir?" i anlatmam. Çünkü bu 


Dostlar bir arada... Fotoğrafta Nermin Abadan Unat, Bozkurt Güvenç, İlhan Tekeli, Tansı Şenyapılı, Ayşe ve Sencer Ayata, Mübeccel Kıray, Müşerref Hekimoğlu görülüyor. 
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sorunun yanıtını vermenin imkânı yoktur ne yaparsanız odur sosyoloji. Ben de derse genel toplum yapısı meselesiyle başladım. Evvela sınıf kıpır kıpırdı, on dakika geçtikten sonra biraz duruldular ve yirmi dakika sonra dersi herkes dinliyordu. Ben hocalığı araştırma yapmak kadar seviyordum. İki yerde rahat ediyo- 


cum derdim: Biri sınıfta ders anlatırken, biri de sahada veri toplarken. Bu arada Ankara'ya yerleştik, İbo Ankara'daki hastaneye daimi olarak yerleşti, kendi evimizi açtık; Emine de üç yaşına gelmişti ve ben Orta 


Doğu'nun yaşlı hocalarından biri oldum. 1962 yılıydı, ben üç ders vetirdim, ertesi yıl ise altı ders verdim. Bir yandan da gelip ders versin diye adam arıyorduk. Nejat Erder o dönem Orta Doğu'daki sosyolojiden bahsederken benim için “Öne woman show diyormüş. 
Bir süre sonra şehir sosyolojisi derslerine ağırlık vermeye başladım, çok kimseyi ilgilendiriyordu ve Türkiye'nin yaşadığı bir olguydu bu. Büyük değişim şehirlere gelenler yoluyla oluyordu, * 

Mübeccel Kıray'ın neredeyse tek başına yürüttüğü dersleri, Çiğdem Kağıtçıbaşı, Deniz Kandiyoti gibi hocalarla ve sonradan hoca olacak Sencer Ayata ve Bahattin Akşit gibi öğrencilerle renklenir ve Kiray 1973 yılında ODTÜ'den ayrılırken sosyoloji bölümü on altı kişidir. Mübeccel Kıray sayesinde sosyoloji dikkat edilmesi gereken bir bilim haline gelir. “Sosyoloji kavpak bir konu olduğu için kimin konuyla ilgilendiği çok mühim. Fizikte bile zaman ve toplum hangi konuların işleneceğini tayin eder. Sosyoloji gibi bir konuda bu çok daha önemli bir mesele. Bir de 


bakış açınız ne kadar objektif olursa ol- 


19 


Bu aile fotoğrafında Mübeccel ve İbrahim Kıray, kızları Emine ile birlikte görülüyor. 


sun, insan olduğunuz için bazı etkenler girer işin içi i değerlendirmek Hani Türkiye'de ni iyi. sos yal bilim 


niz, duyarliysanız çok 
Halbuki bizde lise eğitimi ezbere dayalıdır. bunun için de çocuklar betimleme (tasvir) yapmayı bilmeden gelip karşımıza oturuyorlar. 
Onlara yalnızca betimlemeyi değil, sistemli betimleme, anal işkileri görme gibi şeyleri öğretirseniz çok iyi şeyler çı kıyor. Ama bunun için çocukları iyi lendirmek gerek. Onun için ODTÜ'de bu iş iyidir, onun için bazı eski üniversitelerimizde bu iş sakat gidiyor.” 

Mübeccel Kıray, en önemli çalışmalaandan biri olan Ereğli: Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası adh kitabını 
1962 yılında başladığı Ereğli araştırmala- 
n sonucunda yazar. Devlet Planlama Teşkilatı'nın önerdiği bu proje o yıllarda Ereğli'ye yeni kurulacak olan demir-çelik fabrikalarının halk üzerindeki etkisini ve toplumsal değişime katkılarını gö lemlemek amacıyla yapılır. “Ereğli ki bını okuduğunuzda size çok basit gelir, sosyal hadiselere baktığınızda bunları herkes bilir diye düşünürsünüz. Elbetteal hadiseleri herkes bilir, içinde yaşıyoruz; mühim olan onların yorumudur. Orada daha sonraki değişmeye temel olacak bilgileri toplamaya karar vermiş olmamıza rağmen, Türkiye'nin genelindeki değişmeler Ereğli'ye çok iyi yansımış olduğundan çok iyi bir çevre geçti elime. Bütün o birikimle toplumun içine girip iyi veri toplama şansını elde edince, o hızla 1962'nin sonunda kitabı neredeyse hazır hale getirdim. Basit görünmesine karşın o kitapta çok temel analizler vardır, hâlâ da geçerlidir. Tü ye'nin ikinci değişmesinin, yani 1923'lerdeki büyük siyasal değişimle gelen alt yapı değişimlerinin oluşturduğu hadiseler 1962 senesinde Ereğli'de sanayileşme 


80 


ve yeni insan ilişkileri halinde elime geldi. O zamanlar din konusuna dokunmamış olmaktan hiç müteessir değilim; elime gelseydi alırdım ama yoktu öyle bir mesele. Sonra 1982'de gittim, müthiş tarikat meseleleri vardı. Dolayısıyla Ereğli, o çok basit görüntüsünün altında son derece önemli yapısal değişikliklerin ilk anlamlı analizini mümkün kıldı; yalnız onu değil, insan hayatını oluşturan ve çerçevesini çizen temel kavramlar, zaman, me- kan, mesafe, hız gibi, parasal değer gibi etkilerin subjektif tarafının subjektif olması dışındaki çerçevesini de çizdi ki bu tarafı üzerinde genç sosyal bilimciler hâlâ durmuyor; dursalar iyi olacak çünkü Ereğli bunları ilk oluşturan kitaptı. Bence Ereğli genç sosyal bilimciler için hâlâ kapı açıcı olabilir. Bu kitap onları çok daha ileri götürebilecek bir dönemeci oluşturdu. Onun için de adı çok geçiyor. 
Okuyunca insanlar ‘Ama bu çok basit’ diyorlar. Keşke siz ne kadar zor olduğunu bilseydiniz. Onun arkasında DTCF'nin altın çağındaki hocaların aktardıkları, Amerika'da Northwestern ve Kolombiya'nın birliktelikleri ve benim bunları bir peynir gibi on yıl olgunlaştırmam var.” 
Bu çalışmayı izleyen başka bir araştırma ise Ege Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve Turizm Bakanlığı adına yapılan yapı araştırmasıdır. Türkiye'de kendi türünde ilk olması özelliğini taşıyan bu araştırma, turizm olayı ile yerli halkın dışa açıklık tutumu arasındaki ilişkileri belirleme: eliktir. Bu yıllarda yaptığı bir başka önemli çalışma da Çukorova'daki büyük tarımsal yapı değişikliğini ortaya çıkarmak için yapmış olduğu çalışmadır. Bu iki çalışma Mübeccel Kıray'ın OD-TÜ'deyken yaptığı son çalışmalardır. Bir zamanlar DTCF'de yaşanan tatsız olaylann benzerleri o günlerde ODTÜ'de 
şanmaktadır. Bunu üzerine Kıray 1973 
yılında emekli olur ve ODTÜ'den ayrılır. 
Bu tarihten sonra London School of Eco- 


nomics 
Kıray, tanbul'a yerleşir ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde dersler vermeye başlar. 

“İstanbul Teknik Üniversitesi yüksek si der: Teknik Üniversite'den aynidikean so sonra İktisadi ve Ti ri İlimler Akademisi'nde ders vermem istendi, tamam dedim ve bir çalıştım. Bu arada akademi du ve ben kendimi Marmara Üniversitesi'nde akademisyen olarak buldum. Bunların hepsi farkına varmasanız da psikolojik baskı yaratan işlerdi; 1985'te bir kalp krizi geçirdim. Bu oldukça ağır bir krizdi, ben sekiz ay yattım, ondan sonra da bütün çalışmalarım en aza indi.” 

Mübeccel Kıray bugün eşi İbrahim Kıray'la, İstanbul Yeşilyure'taki evlerinde yaşıyorlar. Kıray, geçmişe dönüp baktı-Zında yapmak istediği işleri yapamamaktan hayıflanıyor. “Sınıftaki derslere ve araştırmaya mani olmayacak sakin bir üniversite çevresi, batıda en çok özendiğim şey bu; kampüse giriyorsunuz, tüphane elinizde, sekreterler elinizde, çocuklar uyanık; orada bir şevler yazamamak suçtur. bizde hem siyasal mücadele vereceksiniz hem küçük insan kıskançlıklarını çekeceksiniz hem de nasıl yardım alacağınızı bilmeden her işinizi kendiniz göreceksi akin bir üniversite, biraz olanak ve iyi dersler, çok isterdim bunu...” 

Mübeccel Kıray bugün genç sosyal bilimciler arasında bir efsane gibi anlatılir. Dil Tarih'in altın çağında öğrenci olan Kıray'ın, ODTÜ Sosyoloji Bölümü'ne altın çağ yaşattığı söylenir. Kıray'ın sosyolojinin Türkiye” de yerleşmesine ve kurumsallaşmasına yaptığı katkılar tartışılamaz. Üstelik bu katkılar yetiştirdiği öğrencileri sayesinde dolaylı olarak devam ediyor. 


Bu yasımın hazırlammasındaki katkılarından dolayı Mübecel B. Kırsy' ve 
Bahattin Myir'e tşebkür ederiz 


Gökhan Tok 
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1996'nın Genleri 


Her geçen yıl çeşitli hastalıklara sebep olan yeni genler keşfediliyor. İşte 1996'nın gözdelerinden bazıları. 


, deforme olmuş kulaklar, sağirlık, aşağıya meyilli gözler, dar düz bir yüz ve küçük bir çeneyle tanımlanan, yüzde meydana gelen bir çeşit bøzulma. 
Bu bozulma, 5 numaralı kromozom üze” rinde bulunan Treacle adlı proteini şiffe- 


leyen bir gendeki mutasyon soducu 


meydana geliyor. 


4000 
insandan birini etkileyen bir tip ilerleyen körlük. Hastalığın en çok görülen biçimlerinden biri X kromozomu üzerindeki bir gende izlenmiş. Araştırmacılar 


bozulma için bir test geliştiriyorlar 


hastalığına yakalananların dişleri ve saçları dökülüyor ve terleyemez bir duruma geliyorlar, Bunun sorumlusu da X kromozomunda meydana gelen bir mutasyon. İnsan embriyosunun dış derisinin gelişiminde rol oynuyor. 

, embriyo halindeki beyinde gelişmekte olan sinirlerin doğru pozisyonları bulmasına rehberlik eden bir protein. 1 numarali kromozom üzerinde bu proteinin yapımından sorumlu bir gen tanımlanmış. Bu keşif. bazen sinirlerin yer değiştirmesindeki yanlışlıklar yüzünden oluşabilen epilepsi ve şizofreninin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir. 

‘na yakalananlar oldukça iyi dil yeteneklerine sahip oldukları halde, mekânsal konularla ilgili sorunlar yaşıyorlar. Örneğin, bir diyagramdan bir model oluşturamıyorlar, Bu yetersizlik 1996'da, 7 numarali kr mozomda bulunan ve beyin gelişimiyle ilgili bir proteini şifreleyen eksik bir gende izlenmiş. Williams hastalığı olan insanların aynı kromozom üzerinde birçok genleri eksik olabiliyor 


deri kanserinin en çok görülen biçimi, 9 
numaralı kromozom üzerindeki bir mürasyonla ortaya çıkıyor. Genin normal hali embriyonik. gelişmede önemli rol oynuyor. 

16 numaralı 
kromozom üzerinde bir gende oluşan mu- 


tasyona bağlı olarak ender görülen bir çe- 


şit bozulma. Gendeki mutasyonun, DNA' lara zarar veren kimyasal maddelere karşı 
1 dü- 


duyarlılığın artmasına neden olduğı şünülüyor. Bundan etkilenen çocuklar yeterli kan hücresi üretemiyorlar ve genellik ve 16 yaşma gelmeden ölüyorlar. 

, Avrupa'daki insanlarda en çok görülen kalıtsal genetik bozulma, 6 numaralı kromozomda 


& anemi ya da lösemiye yakalanıyorlar 


bulunan bir genle bağlantılı. Mutasyon, 


bağırsakların, birçok organda biriken de- 


mirin emilmesini düzenleme yetisini en- 


İleyebiliyor. Buna maruz kalanlar; şe- 


ker hastalığına, siroza ya da kalp hastalığina yakalanabiliyorlar 


, sinir dejenerasyonu ve ilerleyen delilikle tanımlanan kalıtsal epilepsinin nadir görülen biçimi. Buna neden olan gen, ZI numaralı kromozom tizerin- de belirlenmiş. Mutasyonun sistatin B enziminin üretimini engellediği biliniyor, ancak bunun epilepsiye nasıl yol aç- 


tığı hâlâ kesin de 
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Taş binalara ve heykellere zarar veren mikroorganizmalar şimdiye kadar bakımsız kalan kirlenme biçimlerinde başarılı olabiliyorlardı. Yüzyıldan fazla bir zaman önce, arkeologlar Ege Denizi'nde mitolojide Apollo'nun doğum yeri olarak bilinen küçük kurak bir ada olan, Delos'taki tarih öncesi kalıntıları kazmaya başladılar. Delos, M.Ö. 88'de Kuzeydoğu Anadolu'daki Pontus Krallığı'ndan General Menofanes tarafından yağma edilene kadar, yüzyıllar boyunca dini ve ticari merkez konumunu başarıyla devam ettirdi. Adada yapılan arkeolojik çalışmalarda bulunanlar arasında mermere oyulmuş yazıtlar da var. Bu mezar yazıtları Apollo Tapınağı'ndan çıkarıldıklarında keskin ve temizlerdi. Bir yüzyıl sonra ise bir mantar enfeksiyonundan kaynaklanan küçük oyuklarla kaplılar ve neredeyse okunamaz duruma geldiler. 


Çürüyen 
Anıtlar 


Almanya'da, Oldenburg Üniversitesi'nden jeomikrobiyoloji profesörü Wolfgang Krumbein, bu mantar tecavüzünü bütün Akdeniz'de inceledi lerini ve heryerde bununla karşılaştıklarını söyl r, Delos'ta oluşan siyah mayanın yaklaşık seksen çeşidi- nin sorumlusu olarak insan aktiviteleriyle havaya saçılan hidrokarbonlar görüyor. Delos anıtlarından aldıkları 


mantarı laboratuvarda uçak yakıtı olan kerozen üzerinde y mermer üzerinde nasil büyüdüğünü ve nasıl parçaladığını anlamışlar. 

1966'da Krumbein, hidrokarbonlarla, taşları parçalayan mikroorganizmaların büyümeleri arasındaki bağlantıyı bulan ilk kişiydi. Şimdi, havayla taşınan organik ve inorganik kimyasal maddelerin taş yapıların üzerinde yaşayan ve onları parçalayan mantar, yosun, bakteri ve liken çeşitleri için başlıca gıda kaynağı olduklarına dair kanıtlar gittikçe artıyor. Bu “biyolojik bozulma” üzerinde çalışan araştırmacılar, mikroorganizmaların taşlara nasıl hasar verdiklerini anlamaya başlıyorlar. 


iştirerek 


Bazı önde gelen uzmanlar, kirlenmeyle oluşan biyolojik bozulma- nin artmakta olduğuna inanıyorlar. 
Ancak, artan kirlenme ve aşınma 


arasında sıkı bir ilişki olduğu halde 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suçu tamamen mikroorganizmalara atmak zor. Diğer faktörlerin de bun- da rolü var. Örneğin, asit yağmuru, nın 


Delos mermerlerinin yıpranma: 


sebeplerinden biri. Ayrıca taşlar nem, donma, çözülme ve tuz etkisiyle de toz haline geliyor. Bununla beraber, zorluklara rağmen bilim adamları arasında bir görüşbirliği gelişmekte. Harvard Üniversitesi'nden mikrobiyolog Ralph Mitchell, bu alanda herkesten gelen düşünceye göre, asit yağmurunun yanında hidrokarbonların daha da çok önemli olduğunu söylüyor. Korumacılar da Tac Mahal, Westminster Abbey ve Brandenburg Tor gibi kültürel hazi nelerin korunması için biyolojik kirlenmeyi önlemeleri gerektiğine inanmaya başladılar. 

Taşlar üstündeki bu yeni mikrop istilası, havadaki organizmaların, is veya diğer küçük parçacıklarla taşınması şeklinde başlıyor, bazen bunlar yeraltı suları aracılığıyla da ulaşabiliyorlar. Kolonilerini nereye kuracakları, taşların çeşidine, biçimine ve mikroklimaya bağlı. Sonuçta tamamıyla farklı mikrokolonilerin birbirine çok yakın olarak yaşamaları mümkün. New York'da Metropolitan Sanar Müzesi'nde çalışan biyolog Robert Koestler “Taş üzerinde 


sadece birkaç santimetre ilerlemek gelen güneş ışığının miktarını değiştirebilir ve böylelikle taş içinde fark- 


daha seyrek dokulu kumtaşı heykel- 


lerin iç yapılarına kadar işleyebilirler 


lı sıcaklıklar oluşabilir ya da farklı yoğunlukta güneş ışınları taşa nüfuz edebilir.” diyor. 

Daha karmaşık mikrokoloniler taşlara farklı şekillerde hasar verebiliyorlar. Bazı organizmalar yüzeyde tortular oluşturuyorlar, bazıları ise renksizleştiriyorlar, oyuyorlar ya da aşındırıyorlar. Nesillerdir Akropol'ü konu alan sanatçıların, onu kırmızı- dan griye, griden siyaha değişen tonlarla resmetmiş olmalarının, yaratıcı düşünceden çok, sürekli olarak değişen mikroorganizmaların rengiyle açıklanabileceğine inanıyor Krumbein.(New Scientist, 19 Eylül 1992, 5.6). Bu hasarın çoğu mikrobik metabolizmaların ortak ürünleri yüzünden meydana geliyor. “Bir bina üzerine yağan azot ve kükürt, yüzeyde bulunan mikroplar için sonradan nitrik ve sülfürik aside dönüştürecekleri besini sağlıyor.” diyor Mitchell. 
Bu asitler daha sonra taştaki kalsiyum ve magnezyum gibi bağlayıcı maddelerle tepkimeye girerek suda çözünebilir karışımlar oluşturuyorlar. Oradan yıkanıp temizlendiklerinde taşta oyuklar açılıyor ve kristal yapısı zayıflıyor. 

Mikroorganizmalar, taşın gözenekliliğini ve geçirgenliğini değiştirecek suyu emen maddeler de üre- 


tebiliyorlar, Mitchell'e göre mikroorganizmalar, yüzey altına da geçerek, hidrofilik poli-sakkarit çıkarıyorlar. 
Mitchell, “Bu, oraya suyu emen bir 


jel koymak gibi bir şey” diyor. Sonuç olarak, taş her donma-çözülme döngüsüne girdiğinde, daha sonra erozyona sebep olacak mikroçatlaklar meydana geliyor. 


Taşların, fiziksel ve kimyasal elliklerine göre mikrobik saldırılara verdikleri tepkileri farklı olabiliyor. Mermer gibi daha yoğun taşlar yüzeyde mikrobik hasara izin vermiyorlar. Göz timetrelerce altında kolonileşmeye müsait olabiliyor. Liken ve siyanobakteriler, kumtaşları ve diğer gözenekli taşların içine girmekte ustalar. 
“Bu betonun içine doğru bir kökün gelişmesi ve onu çatlatması gibi bir şey” diyor Mitchell. Taşların, mineral bileşimleri ve bağlayıcı maddeleri gibi kimyasal özellikleri de mikrobik enfeksiyonun etkilerini belirliyor. Bununla beraber, hasarın oraya 


nekli taşlar yüzeyin san- 


8 


3 


A 


Farklı ışık ve sıc olduğu gibi; yüzı 


yerleşen mikroorganizmalar yüzünden olduğunu kanıtlamak her zaman olası değil. Koestler, bir Metropolitan § 


aç yil önce 


nat Müzesine gelen, Augustus Saint-Gaudens (184 1907) tarafından yapılan ve efsanevi bir Amerikalı yerli liderin heykeli olan Hiawatha örneğini veriyor. Müzedekiler gönderilen sandığı açtıklarında, Florida'dan gelirken yolculuk 


sırasında büyük bir parçanın kopmuş olduğunu görmüşler. Koestler, 


yüzeyin bir santimetre altında yaşa yan siyano bakterilerin bulunduğu parlak yeşil bir kuşak olduğunu keşfetmi: 


Ancak hasara onlar mı yol aç- 


ri yoksa orada bulunuşları rastlantı mıydı; bundan emin olmanın mümkün olmadığını kabul ediyor. 
Kirliliğin biyolojik bozulmayı arunp nn büyümesine şaşmamak gerek. 
“Yeni olan, son 25 yıl içinde kirliliğin daha önce görmediğimiz yerlerde artması” diyor Mitchell. “Hidrokarbonlar, mantarsı biyofilmlerle orga- 
50 ile 100 
mikrometre kalınlığa ulaşan, saklandikları jel içinde yaşayan mikroorganizmalardan oluşan biyofilmlerin 


arurmadığına dair münakaşala- 


nik aside çevriliyorlar”. 


bozulmanın başlıca sebebi olduğuna dikkat çekiyor. Jeller, havadaki bi sinleri bir sünger gibi ç 


kiyorlar ve 


orada yaşayan mikroorganizmalar bunlarla besleniyorlar ve hasara yol açan asitlerini çıkarıyorlar, diye açıkhyor Mitchell. 

Biyofilmler çok tahrip 
1994'te Alman Hükümeti 


Madde Deneme Enstitü 


ediciler. 
Bremen sü'nden 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klik koşulları, yan yana dizilmiş bü taştan Uzakdoğu fenerlerinde ylerde, renk ve doku farklılıklarına yol açabiliyor. 


Thomas Warseheid ile çalışan Hamburg İnorganik ve Uygulamalı Kimya Enstitüsü'nden bir grup kimyacı, biyofilmlerin taş yüzeyindeki kirlenme hasarını artırdığını gösterdiler. Biyofilmler ayrıca taşı tıkayarak taşın nemini ve ga 


alışverişini sağlayan gözenekliliğini değiştiriyor ve böylece meydana gelen aşınmayı hızlandırıyor. Mitchell, biyolojik bozulmanın artmakta olduğuna inaniyor. Ancak, Warscheid, Krumbein ve diğer araştırmacılar şimdilik bilimsel kanıtın yeterli olmadığını lüvorlar. Bununla 
Warseheid, eldeki örneklerin zorla- 


beraber, 


yıcı olduğunu söylüyor. Ve Krumbe- 


in, son birkaç yılda organik kirlenme gittikçe artarken, havadaki sülfür dioksit oranının bulgular elde etmiş. 

Krumbein kesin bilgi için daha çok laboratuvar ve alan çalışması g 


azaldığını gösteren 


rektiğini ekliyor. Laboraruvar analizleri, biyolojik bozulmanın taşı kimyasal bozulmadan 100 ila 10 000 kar daha fazla etkilediğini gösteriyor. 
Delos'tan alınan siyah mayayla aşılanan mermer levhaların, mantar gelişimi için uygun şarrlarda sadece 9 ay sonra 400 mikrometre derinliğe kadar oyuklar oluşturdukları görülmüş. 
Krumbcin'in hem Delos hem de İsrail'in Negev çölünde bu alanda yaptığı gözlemler, mantarların taşları 
100 yıl içinde 5 mm kadar yiyebil- 
. Koest- göre bu sonuçlar bile tartışma 


diklerini gösteriyor. Ancal 


le 


açık. “Hala yenme hızını nasıl ölçebilec 


imizi bulmaya çalışıyoruz.” 


diyor, Korumacılar için bu anlaşı lıklar akademik düzeyde. Tarihi ve sanat eserleri tehdir altında ve öncelikli olarak bunların maların zararlarından nasıl korunaca- 


mikroorganiz- 


ğı bulunmalı. Korumacılar şimdiden 


temizleme için biyolojik, kimyasal ve fiziksel silahlarını bulmuş durumdalar. Bunlar yüksek basınçlı su püskertücüleri, buhar ve kum-püsküre me, ya da lazer ve ultrasonik teknikler gibi yüksek teknoloji çözümleri ve sübye, asit, alkali, organik çi 


ücüler ve emici killer gibi kimyasal maddeler. Biyofilmlere bol bol yo- 


kediciler uygulamıyor; ancak saldırı- dan kaçan mikroorganizmalar çabucak taş üzerinde yeniden koloni kuruyorlar. 

‘Temizleme etkili olsa 


istenmeyen etkiler gösterebiliyor. Koest- 


ler New Orleans'ta yüzyil dışarıda 


Haug- 


kalan filantrop Margaret hery'nin taş figürünün başına geleni hatırlıyor. Kalsiyum hipoklorit içeren bir yokediciyle temizlendikten sonra yüzeyini sıkılaştırmak için sağlamlaştırıcı uygulanan beyaz Carrara mermeri turuncuya dönüşmüş. Bunun sebebi, yokedici içinde bulunan 


iyot ve taştaki kalsiyumun reaksiyo- 


na girerek turuncu kalsiyum iyodür kristalleri oluşturması. 

Korumacılar tarafından taşı temizledikten sonra gaz sızıntısını Önlemek için kullanılan bileşiklerin daha değişik etkileri var. Çoğu bakterilerle elementlerine ayrılabilirler; bu da daha sonra hasar yaratabilirler demek. Bu elementlere maruz kalan maddeler 5 yıl kadar az bir süre içinde yok olabilirler. 

Biyolojik bozulma hakkında bilgi arttıkça sorunu çözecek yak şımlar da ilerleyecek. Ancak koruma pahalı bir işlem. Kaçınılmaz olarak, toplumlar hangi taş yapılar ve sanat eserlerinde uygulama yapaklarını seçmeliler. Ancak, New York Üniversitesi Koruma Merkezi'nde bir fizikokimyacı Norbert Baer, bu konuda herkesin aynı fikir- 


de olmadığına dikkati çekiyor; birinin korozyon dediğine bir başkasının temizlenmesi caiz olmayan bir estetik unsur olarak bakabileceğini ileri sürüyor. 


Young, Patrick, Ne 


ri, 2 Rasim 1006 


Çeviri: Selda Ant 
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Anılar Yalan Söylediğinde 


Anıların doğru ya da yanlış olup olmadığına karar verilmesi oldukça büyük bir tartışma konusu. Tarışma nın gerisinde ise yanlış anıların ne kadar çabuk oluşabildiği yer alıyor 


Örneğin şekerleme, kek 


şeker, tat kelimelerini ele alın, Bu kelimeleri birkaç dakika aklınızda tutun ve ardindan kendinize sorun: 727/1, bu listedeki kelimelerden biri miydi? Bu sorunun cevabına yanlış bit biçimde, evet gerçekten, zar, listedeki kelimelerden biriydi, demeniz çok bü yük bir olasılık. O halde, 4e Fi hatır lamak ve /4///'yı hatırlamak arasindaki fark neydi. Bu sorunun cevabını araşuran bir grup Harvard'lı araştır Ağustos ayında, 


macı, geçtiğimiz 


beynin hem doğru hem de yanlış anı farı tekrar ele alırken, ilk görüntülerini ele geçirdiler 

lik olarak, birbirine anlamca ya kın kelimeler (örneğin, çederlen 
kek, lezzetten oluşan birçok liste) 12 
yetişkin deneğe yüksek sesle okunuyor. 10 dakika sonra, deneklere her listeden kelimeler gösteriliyor ve bunların duydukları kelimeler arasında olup olmadığı soruluyor. Onlar düşünürken, beyin aktiviteleri PET ta rayıcılanı ile görüntüleniyor. (Bu tek- 


nik, kan akışında ve zihinsel aktivite- 


de urüş olduğu sanılan bölgeleri keş- 


fediyor). Ardından, deneklere orijinal listelerdeki kelimelerle benzer ancak aynı olmayan kelimelerden oluşan bir başka liste gösteriliyor (örneğin, tath. şeker kaplama, yapışkan). Bu listedeki herhangi bir kelimeyi hatırlama, yanlış bir ant oluşturuyor. Bu strada araşarmacılar beyin aktivitesini tekrar görüncülüyorlar 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Denekler, gerçekten duymuş ol dukları kelimeleri hatırlamada, önceden duymadıkları diğer kelimeleri hatırlamaya kıyasla daha başarılılar Araştırmacıları şaşırtan ise, iki deney sırasında beynin aktivite biçimleri Her iki test de, beynin iç kısımlarında yer alan ve en son olaylarla ilgili anıları oluşturmakla ilgili olan, orta temporal lobda etkinlik olduğunu gösteriyor, Ancak lamlı bir farklılık var. İlk testre; de- 


neklerilen daha önce duymuş olduk 


ikisi arasında an- 


lan kelimeleri hatırlamaları istendiöinde, temporal lobda bulunan ve beynin yüzeyine yakın olan bir baş ka bö 


vard Üniversitesi'nde bilişsel nöro- 


ge daha aktif hale geliyor. Har 


loji uzmanı olan Daniel Schacter, bu bölgenin sesleri işlediğini ve aktivi- 


tesinin, kelimeler yüksek sesle 


okunduğunda sesin nasıl çıktığıyla 


ilgili işitsel hafızayı yansıtabileceğini Buna karşılık detaylarla ilgili hafıza, “yanlış” keli- 


düşünüyor duyusal me listesindeki kelimeler için oluşmaz, çünkü deneklere o kelimeler zaten okunmamışur. Geçmişte yapı lan çalışmalar da, doğru anıların yanlış olanlara kıyasla daha fazla fiziksel ve sinirsel detaylarla desteklendiğini gösteriyordu. Schacter, deneklerin, daha önceden “yanlış” bir kelime duyup duymadıklarını düşünürlerken; beyinlerinin bazen karar verme merkezi olan ön beyin korteksinin nca bir 


(sinirsel bulgular için çılg araştırma yaparcasına) aktif olduğunu belirledi. 

Bu av bir olasılıkla, birşey hatırlam 


kovalama eylemi büyük 


ya çalıştığımızda aktif hale geldiği düşü- 


nülen ve Sehacter'in insandaki yanlış hatırlama özelliğinin kaynağı ola- 


bileceğinden şüphelendiği orta tem- 


poral lobda yer alıyor. C 


irevi, örne- 
Fin tek bir deneyimle ilgili çeşitli duyumlar ya da bir arada anılan kelisakla- 


mak ve geri getirmek olabilir ve ar- 


meler arasındaki bağıntıları dindan, bu bağlanrılı bilgi parçacık- 


ları için beynin hangi kısımlarına bu- 


kılması gerektiğini belirtiyor olabilir 


inde, harr- 


Bu da, bir parçası verildi lanan bilgileri yeniden derlememiz için olanak sağlar, Ayrıca, aslında orada olanlara benzedikleri için, gerçekte orada olmayan anıları aramaya ve hatta bulmaya sevkeder. Schacter konuyla ilgili olarak, “Insanlar zazit 


kelimesinde olduğu gibi yanlışları 


olumlu cevap verdiğinde, muhteme 


len bunların gerçekten de tanıdık 


geldiğini düşünüyorlar” diyor 

PET taramalar, bir kelimeyi yanlış olarak hatırlayan beyinle, keli menin yeni olduğunu farkeden beyin arasındaki aktivite farklarını or-Ayrıca, terapistler ya da suçla ilgili kurumlar 


taya çıkarmada yeterli değil 


tarafından bir çeşit yanlış-anı detektörü olarak kullanılmaya hiç yatkın değil, Çünkü bunlar birkaç dakikadün çok önceki olaylarla ilgilenirler 


Schacter, deneklerden, birkaç gün sonra aynı kelimeleri hatırlamaları istendiğinde bile bu aktivitelerin 


gerçekleşip gerçekl 


şmeyeceğinden 


emin değil, “Bu çalışma, aldarıcı aniların biyolojisini anlamak için oluşturulan bir binadan içeri anlan ilk adım olarak düşünülebilir.” 


Çeviri Bezen Hi 


85 


Elementlerin, minerallerin ve kimyasal bileşiklerin katı, sıvı ve gaz fazlarının yüksek basınç ve değişik sıcaklıklarda incelenmesi, özellikle fiziksel özelliklerinin saptanması 2000'li yılların gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Hem günlük hayatımızda 


hem de yüksek teknoloji isteyen alanlarda aranılan en önemli konu yeni ve nitelikli malzemelerin bulunmasıdır. Yeni enerji kaynakları ile ilgili olarak özellikle hidrojenin sıvı veya katı halde kullanılması ise öncelik taşıyan bir konu olmaktadır. Mineral sentezleri söz konusu olduğu zaman ise, istenen magmatik koşulların gereği olarak basıncın yükseltilmesi, sıcaklığa oranla daha önemli bir faktör olarak ortaya çıkıyor. İstenen bu özellikler, yüksek basınç ve sıcaklık deneyleri için yeni bir aletin tasarımını ve elmas mengene sisteminin geliştirilmesini gerektirmiştir. Yukarıda açıklanan konularla ilgili araştırmaları yapabilecek düzen ve sistem elmas mengene ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar şimdilik, daha çok temel bilim ağırlıklı ise de, yakın bir gelecekte günlük yaşama ve ileri teknolojiye dönük uygulamaların elde edileceğinden şüphe yoktur. 


inerallerin ve genelde 

katı fazların incelenmesi ve sentezi ile ilgili deneylerin yüksek 

basınç ve sıcaklık altında yapılmasını sağlayan aletler son 50 
yılda büyük gelişmeler kaydetmiştir. 
İlksel aletlerin yapımında genellikle silindirik setli odacıklar kullanılmış ve basınç her iki taraftaki pistonların aradaki malzemeyi sıkıştırmasıyla elde edilmiştir. Bu tip sistemlerin boyutları oldukça büyüktür. Örnek olarak, Moskova Yüksek Basınç Fiziği Ensütüsü'ndeki 50 
bin tonluk bir presin yüksekliği yaklaşık 
43 m dir. Basınç ve sıcaklığın değişimi 
sırasında ve tüm aşamalarda ortaya çıkan fazların gözlenmesi, öncelikle istenen bir koşul olarak ortaya çıkmıştır. Yüksek sıcaklık ise, önceleri elektrik rezistansıyla ve daha sonra indüksiyonla elde edilmiştir. Özel alaşımlı rezistans telleri- nin kullanılmasıyla 1200 dereceye kadar varan sıcaklıklar sağlanabilmiştir. Elmas mengene donanımlı yüksek basınç araştırma laboratuvarları kurulması ve konuyla ilgili araştırmalar son 15 yılda bir hayli ilerlemiştir. Aynı zamanda yüksek basınç ve değişken sıcaklıkta fazların incelenmesi ve sentezi popüler bir konu olarak ortaya çıkmıştır. ABD'de 30, diğer ülkelerde yaklaşık 100 kadar laboratuvar bulunmaktadır. Böyle bir laboratuvarın kurulmasında elmas mengene en ucuz bölümü oluşturmakta ve yaklaşık 
2000 ABD dolarına mal olmaktadır. Ancak analitik cihazların maliyeti çok yüksek olup, senkrotron enerji kaynaklı, EDXD, Raman ve IR donanımlı bir sistem yaklaşık 500 binden 1 milyon dolara kadar çıkmaktadır. 


Sistemin Genel 
Özellikleri 


Elmas mengene sisteminde yüksek basıncı elde eden aygıt birkaç em boyu- ta indirgenmiş ve bu küçük mekanik parça bir optik polarizan mikroskobun (mineral ve kayaçların ince kesitlerini incelemek amacıyla kullanılan polarize ışıklı ve döner tablalı mikroskop) tablasına monte edilmiştir. Uygulanan basınç genellikle 0-150 GPa düzeyindedir, ancak maksimum değer 500 GPa (< 5 
Mbar, yani atmosfer basıncının y 
5 milyon katı) olabilmektedir. 


sıvı azot ile 77 K (Kelvin) veya helyum ile 0,040 K e kadar inen soğurma elde şilebilen yüksek 
sıcaklıklar ise, rezistans yardımıyla 1200 
K veya laser yoluyla 7000 K dolayındadır. Sisteme bağlı olarak değişik analiz cihazları kullanılmaktadır; bunların başlıcaları XRD, EDXD ve Raman spektrografıdır. 


En İdeal Mineral 
Elmas ve Özellikleri 


Elmas mengenenin bu amaçla kullanılması 1950'lerin sonuna doğru olmuştur, İlk sistemlerde en çok 800-850 kbar a kadar basınç sağlanmış ise de elmas mengene ancak 1970'lerden sonra efektif olarak kullanılmaya başlanılmıştır. 
Bunun için geçerli birçok neden bulunmaktadır. Bunların en başında, karbon atomlarının kovalent bağla bağlanmış kompakt (close-packed) bir kristal yapısına sahip olması gelir. Bu atomik yapı bakımından çok önemli bir özelliktir ve yüksek basınca dayanıklılığın yanı sıra, bilinen inorganik kimyasal bileşikler arasında en yüksek sertliği ifade eder. 


Bilim ve Teknik 


(Mohs sertlik cetvelinde, mineraller sertliklerine göre 1 den 10 a kadar siralanmıştır ve elmas 10 sertliğindedir) metri sisteminin kübik olması, fiziksel özelliklerin (özellikle dayanımının) her yönde aynı kalmasını sağlar; bu da elmasın inorganik madde ve minaraller arasında bu işte kullanılmaya en uygun malzeme olması bakımından başka bir nedendir. Ayrıca, saydamlığından dolayı, deney sırasında meydana gelen katı, sıvı ve gaz fazların birbirinden ayırt edilmesi, bunların deney boyunca değişimlerinin izlenmesi mümkün olmaktadır. 
Saydamlık özelliği aynı zamanda, kızılötesinden (IR) morötesi (UV), X ve gama ışınlarına kadar uzanan geniş bir spektrumu kapsar. Böylece deneyin akışı sürecinde ve numune basınç altındayken değişik spektografik tekniklerin uygulanması mümkün olmaktadır. Bu ö lik, elde edilen fazların kimyasal ve fiziksel yapılarının anlaşılmasını sağlar, hatta elektriksel iletkenlikler bile artık ölçülebilmektedir. 

Mengenede kullanılacak elmasların kesinlikle saf ve çatlaksız (mücevher kalitesinde) olması gereklidir. Aksi halde çatlaklar yüksek basınç altında kırılmaya neden olur. Elmasların büyüklüğü 0,3-0,4 karat (60-80 mg) arasındadır emin en önemli, hu ve ucuz bölümünü oluşturur (0,4 karat elmas yaklaşık 1000 ABD doları). Elmaslar, pır kesime benzer, üstte “raç” altta “pavillon” denilen kısımları içeren bir şekilde mıştır. Pavillonun en uç kısmı “kulet” adı verilen küçük bir yatay düzlemle bitirilir. Kuletin çapı 20- 
600 mikron (1 mikron = İyi 109m ) arasında değişirse de, yüksek basınç sağlayan sistemlerde birkaç mikrona kadar iner. ilk uygulamalarda, yüksek basınçta kulet kenarlarında kırılmalar olmaktaydı. 1990 başlarında, kuletin ana yüzeyi ile yan yüzeyler arasındaki eğik yüzeyler tıraşlanarak, kulet kenarlarında aşırı basınç oluşumu önlenebilmiş ve bu sayede 5 Mbar statik basınca erişilebilmiştir. 

Paralel olarak karşılıklı getirilen iki kulet yi i arasında numune yer alir, Kullanılabilecek numune hacmi ve dolayısıyla miktar, kulet yüzeyleri arasındaki hacimle sınırli olarak, 1 pikolirre- 
den daha küçüktür (1 pi 102 | = 10 
mikron-küp). Bu hacim fiziksel ölçümlerin gerçekleştirilebilmesi için çok küçükse de, son yıllarda geliştirilen çok 
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1 sonucunda küçük numuntajı ortadan kalkmıştır. 

Kulet yüzeylerinin deney sırasında paralel kalması da çok önemlidir. Bu ise, başlangıçta yüzeyler birbirine dokunur durumda iken, beyaz ışık ve mil roskop altında Fabry-Parot girişim halkaları yok oluncaya kadar ayarlayarak sağlanır. Bu mekanik ayarlama için ilk sistemlerde yarım silindir veya yarım küre şeklinde elmas veya tungsten karpit yaraklar kullanılmaktaydı. Yeni sisremlerde elmaslar tungsten karpit düz aklara yerleştirilerek, paralellik ayarı asite indirgenmiştir. 


Sızdırmazlık ve 
Basıncın Korunması 


Elmaslar, kuletleri karşılıklı gelmek üzere merkezlenir ve araya, ortasında kuletlerin çapından biraz daha küçük çapta bir dairesel delik bulunan ve düktlite özelliği iyi olan bir metal conta yerleştirilir. Değişik deneylerde ve farklı amaçlar için kullanılan conta malzemeleri, paslanmaz çelik, saf renyum, bakır kaplı renyum, berilyumbakır alaşımı veya Rene41 alaşımıdır. 
Contanın gaz soğurma (absorbe etme) özelliği en az düzeyde olmalıdır. Aksi halde metal tarafından soğurulan gaz: lar (hidrojen gibi) genellikle kırılganlığa sebep olur, Bu da contanın çatlamasına ve basınç altındaki gazın parlayarak kazalara neden olmasına yol açabilir. 

Basıncın uygulanmasıyla metal conta deforme olur ve elmasların ctrafina sıvanarak sızdırmazlığı sağlar. 
Böyelce alt ve üstü elmasların kuleteri, ewafı ise silindirik metal conta ile çevrili hacim içinde, basınç altındaki numune elde edilir. Basınç, istenilen değere kadar yükseltilirken, metal conta da 60-2 mikrona kadar incelir. 
İçinde numune olmadan basınç uygulanırsa, elmaslar birbirine temas etti-Zinde çok küçük bir basınç altında bile kırılıp kullanılmaz hale gelebilir. 

İlk yapılan sistemlerde elmaslar basir kulet yüzeylerine sahipti ve mengenelere uygulanan kuvvet ise çok basit bir şekilde civata ve somun kullanılarak elde ediliyordu. Bu şekilde elde 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mişti, Ancak kulerin etrafına zeylerin eklenmesiyle basınç d yükseltilmiş ve 5 Mbar'a ulaşılmıştır. 
Aym zamanda sistemin mekanik tasarı» mında da değişiklik yapılmış ve çift kademeli lövye uygulanmıştır. Bu sistemin diğer avantajları ise, elde edilen basıncın hassas olarak artırılması ve çok uzun zaman sabir bir değerde turulabilmesidir. Her iki mekanik sistemde de yüksek nitelikli ve dijiditesi yüksek çelik alaşımlar kullanılmıştır. Katı ve sıvı fazlarla yapılan deneyler herhangi bir sorun yaratmaz; ancak gazlarla yapılan deneylerde, hücre hacminin çok küçük olmasından dolayı, numune gazın çok düşük sıcaklıklarda sıvı veya katı halde korunması söz konusudur. Bu işlemde ise ek soğutma sistemlerinin kullanılması yanında belirli bir deneyim de gereklidir. Hidrojen gazıyla yapılan deneylerde, hücredeki gaz en ufak bir sızint olmaksızın ve yüksek basınç altında 5 yıl süreyle korunabilmiştir. 


Hücre İçi ği 
Basıncının Ölçülmesi 


Numunenin bulunduğu hücrenin çok küçük olması nedeniyle, buradaki basıncın ölçülmesi önceleri sorun yaratmıştır. Daha sonraları hücreye konulan bazı materyalin basınçla fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değişmesinin izlenmesi ve kalibrasyonu ile basınç ölçümü problem olmaktan çıkmıştır. Bu amaçla, hücre içine konulan metal parçacığının yoğunluk/basınç değişimi X ışınları yardımıyla izlenerek, basınç 


değerlerinin 1 megabar'a kadar ölçülmesi mümkün olmuştur. Son yıllarda basınç ölçümü için Yakut (Rubi: Cr'ca zengin Korund-Al,O, ) kristali kullanılmaktadır ve metallere oranla kimyasal olarak etkileşimsiz (inert) olması ve gaz moleküllerini soğurmaması büyük bir avantajdır. 
floresans özelliğinden yararlanılmakta ve basıncın ölçülmesi daha kolay olmaktadır. Yakut, mavi ışıkla aydınları!» 


Bunun için yakutun 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dığında RI çizgisi basınç değişimine bağlı olarak daha büyük dalga boyuna yükselir. Bu artış, uygulanan basınç degeriyle orantılı şekilde kırmızının ton- 


ları olarak ortaya çıkmakta ve dalga bo- 


yunun ölçülmesiyle basıncın belirlenmesi mümkün olmaktadır. Yakutun kullanılmasında basınç ölçümü hatası © 45 düzeyindedir. 


Deneyin İzlenmesi ve 
Analiz Yöntemleri 


Elmas, X ve gamma ışınlarını kap- 


samak üzere geniş bir elektromanyetik aşınıma geçirgendir. Deneylerde dalga boyu 1,25 A dan küçük X ışınlar rini aynı zamanda dalgaboyu 2500 À den büyük UV (morötesi) ve IR (kızılötesi ışınları) esas alan analitik tekniklerin kullanılması gereklidir. Bu tekniklerin kullanılmasında diğer bir önemli nokta, hacmi çok küçük olan katı faz tarafından soğurulan ve lan ışınların yakalanmasıdır. Gelen ışınların saptanması ve şiddetlerinin ölçülmesi amacıyla çeşitli algılayıcılar (detektörler) kullanılır, Bunlar arasında, çok kanallı algılayıcılar, EDXD algılayıcılanı, fosforlu X ışınları saklama levhaları ve kuvvetlendirilmiş diyotlar sayılabilir. 

X-Işınları Yöntemi: Monokromatik Xoşınları, katı fazların belirlenmesinde çok geçerli bir yöntem olarak elmas mengenenin ortaya çıkmasından itibaren kullanılmış olup, halen de en başta gelen analiz tekniği olarak bilinmektedir. Fazların XRD diyagramları kristallerin yapısını belirlemekte kullanıldığı 


Bilim ve Tekaik 


İmami va eros ge Be Bi A görülmektedir. kbar 


Hücrenin 


gibi, Seçil bir bilgi olan Tonia vermesi bakımından da önemlidir. 
Hidrojen gibi hafif elementlerle yapılan deneylerde ve çok küçük numune hacimlerinde monokromatik X ışınları yerine EDXD tekniği olarak adlandırılan, şiddeti yüksek polikromatik X ışmları kullanılmakta ve bu ışınlar ince ve dar huzmeli bir sinkrontrondan elde edilmektedir (süper iletken Wiggler sinkrontronu), 

Brillouin Spektroskopisi: Bu yöntemde, şiddeti yüksek monokromatik ışık kullanılmaktadır. Saydam katı fazlardan geçişi sırasında, ışınların bir kismı ses dalgalarına (akustik fonon) dönüşerek saçılmakta ve Doppler Etkisi vermektedir. Frekans yükselmesi, katı fazın yoğunluk değişimiyle oranulı olduğundan, fazın yoğunluğunun bulunmasını sağlar. 

Raman Spektroskopisi: Yine yüksek şiddetli monokromatik ışık kullanilir. Işınlar kristal içinden geçerken molekülleri oluşturan atomların titre- 


şimleri (vibron) ve rotasyonlarının (roton) ölçülmesi tekniğidir. Atomların bu hareketleri saçılan ışınların frekansının değişmesine neden olur ve bu da kristalin özelliklerinin ölçülmesini sağlar, 

IR Vibron Absorpsiyonu Spektroskopisi: Yukarda anlanlan vibronlar, rotonlar ve optik fononlar IR spektos, kopisinde de görülür. Gerçekte IR ve Raman spektroskopisinin birlikte kullanılması daha faydalı bilgilerin elde edilmesini sağlar. IR ve Raman vibron spektrumundaki farklılıklar katı fa: daki ve özellikle hidrojen molekülündeki belirli özelliklerin ortaya çıkmasına yardımcı olmaktadır, 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çapı 200 mikrondur. Her iki fotoğrar” 


basınç altında çe- 


amm 


Dünya üzerinde yapılan araştır ın büyük bir bölümü, başta insanlar olmak üzere tüm canlıların gereksinimlerini karşılamak amacıyladır. Bu bakımdan, yeni ve özel nite- 


mala 


likli malzemelerin bulunarak günlük 


yaşama kazandırılması Önemli bir 


basınç 77 K sicaklik şartlarında, pik 

ve 

fen rm a moea yay hn modunu göstermekte- 


konudur, Enerjiye dönük çalışmalarda özellikle karı hidrojenin kullanılması ve saklanması, uzay teknolojisini ve günlük yaşarı ilgilendiren en önemli problemlerden biri olarak bilinmektedir. Hidrojenin uçaklarda yakıt olarak kullanılmasıyla ilgili proje prototip Fosil yakıtların rezervlerinin kısırlı olması, yakın bir gelecekte dünya enerji probleminin değişik bir şekilde çözümlenmesini gerektirmektedir. 

Bu konuda yapılan çalışmalar, çevre kirliliği sıfır olan hidrojenin kullanılması üzerine yoğunlaştırıl-İlk basamak, bağlı olarak bol bulunan hidrojenin ucuz bir şekilde elde edilmesi ve kau veya sıvı yakıt olarak küçük bir hadepolanmasıdır. 


aşamasındadır. 


mıştır. doğuda suya 


cimde Gelecekte günlük yaşantımızın çok önemli bir parçası olan otomobillerde belki de yakıt olarak karı hidrojenle dolu degiştirilebilir bir depoyu istasyonlar- dan temin edebileceğiz. Benzer şekilde, daha büyük bir hidrojen tankı evlerimizde belki de bir mevsimlik enerji ve yakıt gereksinimimizi karşılayabilecek, 

Bugün Dünya'nın ve gezegenlerin temel iç yapısını ort çıkarmakta, uygulamalı Jeofizik ve Jeokimya bilgileriyle birlikte, yüksek basınç deneylerinin büyük katkısı 


İleride bu konuda elde ilar, büyük bir olası» 
likla şu anda doğru olarak bilinenle- 


olmaktadır. 
edilecek bu 


ri büyük çapta değiştirecektir. Ayrica yüksek teknolojinin gereksinimi olan bileşikler ve özellikle enerji problemlerine dönük çözümlere en fazla yarar sağlayacak araştırma alanı yüksek basınç ve sıcaklık şartlarını sağlayan elmas mengene ile yapılan çalışmalar olacaktır. 


Coşkun Unan 


Prof.Dr, ODTË Jevlaji Mühendisliği ölümü, Antara 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Sizden Gelenler 


İç Ortam 
Hava Kalitesini 
Etkileyen 
Tekstil Lifleri 


İç ortamda körü hava kalitesine neden olan etmenlerin başında to7 lar gelmektedir. İnsanlar daima, su buharında bol miktarda bulunan gri zertecikler halindeki bu materyal ile birlikte yaşar ve onu teneffüs ederler. En temiz hava bile ( dağ havası gibi) 500 cm’ toz partikülü içermektedir. Kirli havada, örneğin şehirde bu oran 50 000 eme çikmaktadır. Şehirdeki bina ve evlerde önemli bir aktivite var ise iç ortamdaki toz konsantrasyonu bu oranın en az iki kanı yükselmektedir. Her ne kadar toz kendi başına gerçekten kötü değilse de, bakteri ve virüsleri içeren inanılmaz çeşitlilikte topluluklar (küf sporları, toz maytları, tüy, kıl, lif ve tahta parçaları, algler, kapok ve selüloz parçaları, polen ve plastik parçaları) toz partikülleri igi- ne yerleşir ve problemlere neden 


olan gerçekte bu ajanlardır. 

Tekstil ürünü ev tozu kaynakla- n; kedi, köpek lifi içeren halı ve kilimler, kürklü eldiven, şapka ve pantuflalar; at lifinden yapılan giy siler, şapkalar, eldivenler, peruklar; domuz lifi içeren kilimler, yastıklar, fırçalar, antik mobilyalar, yataklar, minderler; tavşan lifinden yapılan keçe şapkalar, eldivenler, tüylü oyuncaklar, kürklü atkılar, ceker ve mantolar, imitasyon mink etoller, 


batıl inançları olanların için de hastahk etmeni tozların varlığını bilmeden üzerlerinde taşıdıkları tav- 


Şan ayağı; keçi ve köyun liflerinden yapılan her türlü giysi: deve yünün- den yapılan paltolar, ceketler, firçalar, şallar vb. eşyalardır. Bununla birlikte ağıt süveterler, battaniyeler ve perdeler gibi eşyalar, kolayca teneffis edilen küçük toz partıkdilerini barındırdıkları için probleme 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yol açar. Solunum semptomları, astim, alerjiler, bunun iltihabı gibi raharsızlıkları neden olan bu çeşit hayvansal liflerden başka bitkisel lifler de aynı probleme neden olabilmektedir. Örneğin, kapok yastıkrn, uyku tulumları ve oyuncaklar; jüt halı, kilim, taban malzemele, içinde sisal ve keten bulunan eşyalar; burlap mobilya döşemelikleri ve perdeler solunum problemlerine neden olabilmektedir. 

Toza karşı çok hassas olanlar için minderleri kılıflama, perdeleri, yatak örtülerini ve türlü oyuncakla- n düzenli olarak yıkama; halı, kilim ve yer döşemesi kullanmama; alle jenlere maruz kalma, yatakta daha etkili olduğu için vinilden yapılmış yastık kılıfı, nevresim ve yorgan mitili kullanma; mümkünse sık sık V kumla genel temizlik; yün battaniyeleri pamuk bir örtü ile kaplama; yün giysileri terk etme ve ev içinde pamuklu tekstil ürünleri tercih e me; telefon başında çok zaman harcayanlar için bakterileri yok eden pamuk tamponlu telefon kullanma, bu konuda uzmanların. getirdiği önerilerden bazılarıdır. Yapılan araşturmalarda % 80 yün, % 20 naylon karışımlı halılarda toz tutma eğiliminin Æ (00 yün fatıfara orun daha yüksek olduğu tespit edilmiştir 


Aynca % 100 yün halıların toz tutma yeteneğinin rayon, akrilik gibi suni liflerle dokunmuş halılara nazaran daha az olduğu da belirtilmiştir. 

Bitkisel ve hayvansal liflerden başka inorganik ve mineral lifler de hava kalitesini etkilemektedir. 

İç ortam hava kalitesini etkileyen inorganik liflerden en önemlisi aspesttir. Aspest ya da amyant olarak bilinen materyal, doğada bulunan silikarlı bir mineraldir. Lifli yapida bulunan bu mineral sahip olduğu özellikler nedeniyle endüstri- de pek çok alanda kullanılmaktadır. 
Aspestin yanmaması, dayanıklılığı, bazlardan etkilenmemesi 


asit ve 


önemli özellikleri arasındadır. Bu özellikleri nedeniyle aspest 20. 
yy'ın başlarından itibaren gittikçe artan miktarlarda kullanılmaya başlanmıştır. Kullanım yerleri; çan örtüsü levhalarında, yer döşeme malzemelerinde, içme ve kullanma suları nakleden borularda, yanmayan kumaşlarda, filtrelerde, balata ve contalarda, ses ve isi yalıtımı gereken yerlerde ve daha birçok türünde kullanılmaktadır. 

Aspest, 1972'de EPA tarafından tehlikeli bir madde olarak kabul edilmiştir. Daha sonra yapılan araşarmader ise, aspesc ferin den teması ya da ağız sindirimi yolu ile vücudu girmesinin herhangi bir tehlikesi ve sağlık riski bulunmadığı bildirilmiştir. WHO uzmanlar grubunun iç ortamda inorganik liflere insanların maruz kalmasından kaygaklanabilen olumsuz sağlık etkile ti konusunda yaptığı bir araştırmada; iç ortam havasında bulunan aspest liflerinin boyu 5 mikrondan uzun ve çapı 1 mikrondan küçük olması durumunda, teneffüs edilen havadaki yoğunluğunun. 70-200 F/m’ ve daha fazla olması durumunda, bu rakamlardaki aspesr liflerine yıllar süren bir süreçte maruz kalınması durumunda ve bu durumların da diğer risk faktörleri ile birleşme- 


sine bağlı olarak sağlık tehlikesi yarartığı belirlenmiştir. Bu koşullar altinda solunum yolu ile vücuda giren aspesitin çeşitli akciğer hastalıklarına, aspestozise ve mesoteliomaya neden olduğu da tespit edilmiştir. 
WHO uzmanlar grubu, 100 F/m’ lük bir iç ortam aspesr lifi konsantrasyonu için aspest kaynaklı kanser riskinin yüksek olduğunu da belirtmiştir. Aspest ocaklarında ya da aspestli ürünleri imal eden yerlerde çalışan işçiler, kontrolsüz ortamda uzun yıllar çalışırlarsa solunum yolları yönünden hastalık riskler maktadır. Aynca, aspest ile havadan gelen konraminasyonlar yaygındır birçok insanın akciğerinde aspest lifi bulunabilmektedir. 

İlk araştırmaların yarartığı genel yasaklama eğiliminden sonra ikinci dönem araştırmaların olumlu sonuçları vermesi üzerine aspestin ve 


lanması dü 


aspestli ürünlerin yasa güncesi, yerini aspest çıkarmı ve üretimini sağlık kontrolü önlemleri altında yapılması görüşüne bırakmıştır, Nitekim WHO ve ILO gibi uluslararası kurumlar da resmi kararlannda bu görüşü belirtmişlerdir. 
Aspestli ürünleri kullanan tüketiciler yönünden ise herhangi bir sağlık riski ve sakıncası bulunmamaktadır Örneğin; aspestli çatı malzemesi kaplatan, aspestli çimento borularla taşınan suyu içen, fren balatasında 4spest bulunan arabayı kullanan insanların bu nedenle karşılaştıkları sağlık riski ne tıbbi ne de istatistiki olarak isparlanmamıştır. 

Endüstriyel olmayan çevrelerde genellikle bulunan mineral liflerden en önemlisi cam lifidir. Cam lifleri (fiberglas) olarak adlandırılan mineral lifler cam ve taş içeren çe şitli materyallerden üretilir. Bu lifler izolasyon yünü formunda, erimez özellikte özel amaçlı kullanımlar için, bir devamlı iplik şeklinde üretilir. Cam lifinin en önemli özelliği yanmaz olmasıdır. Cam lil mem, cipecro, vh. de deyarii per delik kumaşlarda, sürekli güneş ışıgına maruz kalan dokumlarda, yer döşemelerinde, mobilya döşemeliklerinde ve daha birçok alanda kullanilmaktadır. 

Cam lifi solunum yolu ile vücuda girdiğinde riski taşıyabilmektedir. WHO uzmanlar grubu bu konuda yaprıkları bir araştırmada, kurumlarda teneffüs edilebilir cam lifi konsantrasyonunun ortam havasında 40-200 F/m? oranında bulunduğunu dış ortam havasında bu oranın şehirde 400-1700 F/m’, kırsal alanda 40 F/m? olduğunu rapor etmiştir. 
Cam lifi, seramik lifler ve di neral liflerin kansorejen potansiy linin teneffüs edilen havada bulu- 


t mi- 


Bilim ve Teknik 


nan lifin uzunluğu, çapı ve dayanı llig ile paralel olduğu yeni toksikolojik çalışmalarla ispatlanmıştır. Bu liflerin sağlık üzerindeki potansiyel etkileri dokular arası pulmonary fibrozis (IPF) akciğer kanseri, medır. Bu gibi liflerin üreti minde çalışan işçilerde akciğer kan: seri insidansının yüksek olduğu be: lirlenmiştir. Bu materyalleri içeren binalarda mineral liflerin iç ortamda bulunan miktarı 300 F/m’ dir. Havadan gelen liflerin daha yüksek lokal konsantrasyonda olması duru- 


zotel 


m 


munda lifli materyallere karşi hassas olan insanlarda cilt tahrişleri göz tahrişleri, akciğer fibrozisi, akci: Rer kanseri ve mezotelioma riski ktadır. Termal ve akustik yal kullanılan, korunmasız, dağınik ya da kolay parçalanan materyaller mineral liflere manız olunan 


en önemli iç ortam kaynaklarıdır Filiz Nurhan Ölmez 
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Genetik 

Mühendisliğinde Güvenlik: 
Sızan Mikroplara 
Yer Yok 


Genetik mühendisliği ilaç araştırmaları ve üre 


minde vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. An cak genetik olarak modifiye edil miş bu mikropların araştırma tesis lerinden bir şekilde çevreye sizmalan durumunda ne olabilir? Bu ce ne organizmalar doğa ve insanlar için bir tehdit unsuru oluş turabilirler mi? Yill dukça geniş bir alanda yürütülen bilimsel araştır hayırdır (en azından şu anda Aretim ve araştırmalarda kullanılan 4 
önemli mikroorganizma türü için). 
Almanya'daki 4 bağımsız araştırma enstitüsünde yürütülen jenetik mühendisliğinde güvenlik ortak 


kombin; 


süren ve ol- 


ara göre yanıt 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araştırma” projesine buo 


göre, sorumun 


temelini oluştura anizmala- nin do; 


ada hiçbir yaşama şansı yok- 


BAYER'in global ilaç araştırma yetleri bölümünün direktörü Prot. Woli-Dieter Busse, 2000 yı lindan sonr 


enetik mühendisliği 


nin yardımı olmaksızın üretilen he men hiçbir ilacın kalmaya: dağını söylüyor ve ekliyor; “Eğer hastalıkların kökenini araştırıyor mz bunun genetik mühendisliği dışında hiçbir yolu yoktur, bu yüz den gen mühendisliği metodları ile 


men h 


üretilen İlaçlarını sayısı artmaya de 


vam edecektir.” 

1980'lerde genetik mühendisli Binin olası risk ve faydal ran Almanya Federal Parlamentosu alt kademesine bağlı özel bir komisyonun yaptığı açıklama şöyley 


ini 


yt: 


di; “1970'lerden beri birçok bilim adamı bu teknikleri kullanıyor ve şimdiye kadar doğrudan genetik kaynuklanan hiçbir kaza meydana gelmemiştir Bazı insanların iddia etmekten vaz 


mühendisliğinden 


geçemediği genetik mühendisliği maz riskleri aslında 


nin hesapla yoktur, Aksi takdirde bu kuramsal riskler üzerine 10 yılı aşkın süredir yapılan yoğun araştırmalarda kesin bulgular elde edilirdi.” 

Bütün bunlara rağmen, birçok netik mühendisliği nin kullanımı üzerine kuşkuları yardır ve kimya sanayii bu kuşkuları ciddiyetle ele almaktadır. Bu 


insanın hâ 


yüzden Almanya'nın önde gel 


n ilaç şirketlerinden biri olan BA-YER, 1990 yılında genetik mühen: disliğinde güvenlik konulu kapsamlı bir araştırmayı başlarmış ve 
14 milyon mark ile finanse etmiş. 
tir (Ancak bu araştırma ne yazık ki bir komisyon araştırması olarak de- 


gerlendirilmemiştir). Bu projenin 


hedeflerini belirlemek. koordinas- 


yonunu ve kontrolünü sağlamak ve 


sonuçlarını değerlendirmek için al- 


n bağımsız bilim adamı, bir eyalet temsilcisi, bir finansör firmanın üç bilim adamından oluşan bir proje 

Araştırma 


Oldenburg'taki iki 


komitesi kurulmuştu. 
Düsseldorf ile üniversite ile Julich ve Braunschwcig'duki iki büyük fed şu ma enstitüsü tarafından ortaklaşa yürürülmüşeü 

Ara tesisten çevreye sizun rekombinant organizmaları ve genetik yifreleri ne ne olacağıydı. Projeye katılan bilim adamları bu soruyu özel or 


tırmanın odak. noktası bir 


tamların yaratıldığı laboratuvarlarda ve genetik olurak modifiye edil oplarla dış ortamlarda çalışarak yanıt aradıl 

Bilim adamları, araştırmaları eleneksel biyoteknoji u la: maları ve endüstriyel düzeyde üre 


memiş mi 


için 


timde uzun yıllardır kullanılan dört 


mikroorganizma türünü 
Bunlar Corynebacrerium 


değişik seçtiler glutamicum ve Zymomonas mobi alandırma ve 


secharomy 


fis bakterileri ile v fırıncılıkca kullamlan ces cerevisiae ile Hansenula poly Bu miktoor ganizmaların seçilmesindeki ne- 


morpha mayslaniydi 


den, insan sağlığına ve çevreye zatatsız organizmalar olmalarıydı. 

Bu dört türünün davranışları hem genetik olarak 


organizma 


modifiye edilmiş formlannda hem de doğal formlannda incelendi. 
Her dört grupta da aprotinin prote 


inini üretmek için kullanılan gen- 


den yararlanıldı. (Tipra aproti 


nin'den ameliyat sırasında akciğer 


hasarını ve kanamayı önlemede ya- 


rarlaniliyor) 
Her dör elde ettiği so 


araştırma. grubunun 


uçlara göre, anormal koşullarda doğada bulunmayan bu 


organizmaların, ekosisteme, ulay maları durumunda yaşamaları için 


en ufak bir şansları bile ka 


iye 
Yabancı gen içeren ya da içerme ven her döre mikroorganizmanın da uzun bir süre için bu yabancı or tamda yaşadıklarının ya da çoğal dıklarının hiçbir göstergesi yoktur. 

Ancak parçalanan ve çürüyen 


hücrelerdeki rekombinant şifreye ne oluyordu? Oldenburg Üniversitesi'ndeki bilim adamları aprotinin k hücreden çok daha 


uzun süre toprakta tutunubildiğini 


geninin ke 


saptadılar. Aynca toprakta gerçekte DNA parçalayıcı enzimlerce çabucak parçalanması gereken DNA'nın oldukça büyük bir bölük 


müne de ra 


ladilar. Oldenburg Üniversitesi'ndeki araştırma gru bunun başı olan Prof, Wilfried Wackeragel'a göre, bazı gen moiekülleri topraktaki kum ya da kil parçacıklarına tutunarak hatta aylar boyu bozulmadan kala- 


günler biliyorlardı, Bu da beraberinde çak 


önemli bir soru daha getiriyordu: “Bu rekombinant şifreler başka or 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izmalar tarafından da benimsenebilir mi? Braunschweig Enstitü. 
sü'ndeki bilim 


gal 


adamları bu transferinin mümkün olabilece; ispatladılar. Bir laboratuva 


gen 


dene- 


yinde Folsomia candia'ları (birkaç mm uzunluğunda bir toprak böce- 
) 2 çeşit bakteri türü ile besledi- 


ler; normal toprak bakterisi Ar/4ro 


bacter citreus ve aprotinin genini taşıyan Corynebacterium glutamicum ile. Böceklerin dışkılarını inceleyen bilim adamları bağırsaklardan geçerken canlı kalmayı ba ran bazı arthro-bakterilerin de as- 


linda coryne-bakterilerinde olan aprotinin genine rastadılar, Ancak, bağırsaklardan geçerken oluşan bu 


gen transferi sadece steril laboratuvar koşullarında meydana gelebiliyor, dış ortamlarda çok daha fazla denek kul deneylerin hiçbirinde böyle bir gen transfer 
Daha ileriki bilimsel çalışmaları 


mılarak gerçekleştirilen 


e rastlanmamıştır. 


da araştırmacılar, diğer toprak can-Iariyla (salyangozlar, solucanlar gibi) bakteriler arasında benzer bir gen değişiminin mümkün olup ol yı hedefliyorlar, 


mayacağını bulm Araştırmacıların ortak görüşüne gö- 


re, böyle bir gen transferinin. oluşması durumunda bile doğanın det gesinin bozulması çok zayıf bir ih timal. 


Bu arada bu yabancı genlerin dünyanın her yerinde bulunduğunu: hanirlamakta yarar var, Örmek olarak, aslında sığırlarda bulunan aprotinin geni bir sığının su İçme sırasında tükrüğünden suya karışabilir ve aynı yukarıda bahsedildiği gibi toprak organizmaları sayesinde bakterilerin genetik şifresine katilubilirler. Ancak, bu doğal etkile şimler sırasında şimdiye kadar hi bir zarar verici erki gözlenmemi tir, Bakteri ve mayalar için de benzer bir gen transferine hiçbir top- 


rak, çökelti ve su örneğinde rast- 


lanma 


tır. Aprotinin geninin transferi sadece mümkün olan en 


iyi koşulların yaratıldığı laboratuvar ortamlarında gerçekleşmekte dir. Doğal koşullar altında böyle bir transferin gerçekleşmesi çok daha Zordur. 

Ancak, her ne kudur imi gözükse de serbest gen molekülle rinin transferi bilim adamlarının çok ciddiye aldığı bir konudur ve birçok kanıt çok nadir de olsa bö le bir olayın doğada gerçekleşti göstermektedir. Bu yüzden rekombinant organizmalar ve genetik şif releriyle diğer canlılar arasindaki etkileşimler incelenmeye devam edilecektir. 


ânsiz 


1. Noyan Yilmaz 
H.D. iyi Bblümü 1. Sinf Öğrenci 

Kavuklar 

Reseach 1A, Bayer Semi Marine 

Generik Engmeerng 4 (e erene, 19M) 


Görüntünün 
Büyüsü 


Görüntü, fotoğrafla başlayan ve televizyonla birlikte doruk noktasişan görsel iletişim modelinin ve yeryüzündeki dev kitleleri yek- 


na ul 


pare bir kuşak gibi saran modem kitle iletişimi sürecinin temel unsurudur. Onun önemi, görsel algılamanın insan için taşıdığı önemden ve görüntünün olağanüstü çekicilinden kaynaklanmukradır 


İnsanın bütün duyuları, bir eli- 


nin parmakları gibi birlikte çalışır Örneğin, herhangi bir nesneyi iki veya üç parmakla da tutabiliriz. an cak onu iyi kavramak için bütün parmaklarımızı, hatra iki elimizi birden kullanırız. Bunun gibi ge: çekliğin algılanmasında da, görsel azılayım yanında diğer duyumlar 


da birlikte iş görür ve birbirine de 


netler, Ancak temel alg görsel algı 


dır. İnsan görsel algısı sayesinde 


yürür, hareket eder, Bilinç düzeyin deki yaklaşık 


©W'unun belirleyici öğesi 


davranışlarımızı görsel 


algılamadır 
Görüntü, iletişim etkinliğinin 


söz konusu olduğu her alanda temel malzeme olarak kullanılabilmektedir. Eğitsel, askeri, politik, sanatsal etkinliklerde bulunan kurumlar ve nihayet kitle İletişimciler çalışmalarında görüntünün gücün den olabildiğinde yararlanmaktadır 

Basit kodlar taşıyan görsel ileri şim, genellikle t zengini kullanılmaktadır. Görüntüler bize bir konuyu, yazılı bir metinden ya 


idigi bilginin 


inden çok anlaşılırlığı için 


da konuşmadan daha iyi anlatmak tadır. Bir başka açıdan bakıldığında bu tez tam olarak doğrulanmayabilir: çünkü, yazı, konuşma ve görsel imgeler kendi özgün alanları içinde 


iletişimi en iyi biçimde sağlayabil- 


mektedir. Ancak görüntünün insan için çekiciliği ve etkinliği onu daha 


ön plana çıkarmaktadır 


Balık” kelimesini gördüğü. 
nüzde, onun, suda yüzen bir hayvan olduğunu anlarsınız. Aklınız, 


seslerin sembolü olan beş harfi bir araya getirir ve “balik” kelimesini oluşturur. Belki bir balığı oltada tutulmuş olarak ya da akvaryumd: Zihinde canlanan hayalin ne oldugu önemli değildir. Onu, kağır üzerinde yazılı B-A-L-I-K edersiniz. Bu semboller, onları, aynvanlam üzerinde hemfikir bir hal- 


yüzerken düşünürsünüz. 


olan harfleriyle elde 


de nasıl deşifre edeceğini anlayan 

insanlar için bir şeyler ifade eder Öte yandan bir balık resmi 

düğünüzde de hemen onu bir balık 


olduğunu anlarsınız. Balığın resmi de bir semboldür. 

Simgeler, bir tür özetleme, kestirme anlatımlardır. Görüntü ise neredeyse insanlık tarihi boyunca bu tür anlatımın en sık başvurulan biçimi olmuştur. Insanlar, mesajlanm ve düşüncelerini iletmek için 


binlerce yıl boyunca görsel imge 


lerden yararlanmışlarıır. 

İlk insanların sanatlarının çoğu analiz edildiğinde hareketlilik yönünde bir çaba dikkat çekmektedir. İlk insanlar yaşadıkları mağaraların duvarlarına, yaptıklarına dair pek çok resim çizmiştir. Bu resim ketini gös- 


lerin çoğu, hayatın ha termek yolunda bir isteği betimle? 
mektedir. Eski sanatçılar tarafından üretiler 


pek çok resim ve heykelin de hareketli 


temel özelliği ği göstermek eğiliminde olmasıdır. Fakat bütün bu çalışmalar, bu amaca tam anlamıyla hizmet edecek bir maki- 


nenin icadına kadar belirli bir nok- 


tada kalmıştır. Bu olağanüstü araç, görüntülerin hem alınmasında hem gösterilmesinde hem de basılmasında kullanılan, Luniere kardeşlerin kendi buluşu olun sinematoyraftr. Sinema makinesi, hareketli retarihinde bir devrim olhareki 


eden görüntülerin kullanılmasıyla 


simlerin 


muştur. Hareketli resimler 


iletilen yeni ve değişik bir biçim üretmek adına sanatın makineyle birleştiği ilk resimlerdir. 

Bu yeni sanat formu daha ilk ortaya çıktığı t men benimsenmiştir. çünkü konuşma ve yazı gibi o da bir tür dil 


ihlerden itibaren he- 


olarak ortaya çıkmış ve bireylerara sı iletişimde kolaylıkla kullanılabileceğinin farkına varılmıştır. Fakat diğerleriyle arasında önemli bir fark vardır; filmin dilini öğrenmek ve anlamak çok kolaydır 

Yazılı ve sözlü simgelerle göcüncülü arasındaki en 


simgeler önemli fark şudur: Yazılı ve sözlü kelimeler algılamamızı dolaylı olarak dürcülerken, görüntülü imgeler doğrudan doğruya dürtülemekte dir. Bir kelime ya da cümleyi oku: 


duğumuzda, onun anlamını kavra 


Bilim ve Teknik 


mak için önce sembolleri (kodları) çözmemiz (deşifre etmemiz) gerekmektedir. BALIK kelimesini n harfler, biz onları bir ani- 
» yanyana koy nlamına gelmemektedir. 


oluştur 


Ya geti ncaya kadar 


Bir balık cesmi gördüğümüzde ise 


sembollerin çevrilmesine gerek 


yoktur İm 


eyi doğrudan doğruya anlarız. 

Konuşulan sözetikler, yazılı söztikler ve görsel imgeler arasındaki bir diğer fark, ilerişimi, algılamayı, öğrenmeyi ve özlümsemeyi nasıl kolaylıkla yaprığımızı ortaya koy maktadır 


Insan bir yaşlarındayken, kendi dünyasındaki şeylerin isimlerini öğrenmeye başlar. Bu isimleri öğ rendikten sonra yavaş yavaş konuşmayı öğrenir, Bazı çocuklar üç-döre yaşları civarında basit sözcükleri 


umayı öğrenmeye başlar. Alti yaş sininna kadar hemen hemen bütiin nebilir. Bu nde sözeliklerin düşlnce- 


çocuklar okumayı 0 
süreç i 


leri ifade ettiği öğrenilir ve insan yetişkin çağlara dogru ilerlerken, onları, daha karmaşık düşünceleri 


anlatmak için bir araya gerirmekte- 


dir 
Konuşmayı öğrendiği çağlarda ondan da 


bar a da Önce çoğu insan, televizyondaki hareketli gö- 


rüntülerle karşılaşmaktadır. 


bu şekilleri değişik biçimler yeştirir ve anlamayı öğrenir. Çocuk- 


e ben- 


lar, televizyon ekranındaki küçük 


insanların. kitaplardaki resiml benzediğini hemen keşfeder; tek fark, televizyondaki resimlerin hareketli olmalarıdır. Dahu küçük olmalun farkı dışında görüntüler ne erçek insanlar gibidir. 

nalı olarak ekrandu gördük rçek olduğunu kabul etmektedir. Onlar, televizyon kameramanının, ekranda gör- 


redeyse 


Çocuklar, a 


dükleri görüntüleri kendilerini et 


kilemek için kullandığı gerçeğini ve bunun tekniğini sorgulamazlar Onlar, içindeki küçük, güçlerle algılamalarını doğrudan doğruya dürüleyen görüntülerin, sürekli hurekerliliği içinde kıskıvrak yal disini kaybetmiş bir kişinin ruh ha- 


zizli ve sinsi 


zincirleme 


lanarak. Ken 


line girmektedirler, 

Pek çak insan için görsel imgeleri algılama, sadece bir düzeyde kalmaktadır. Onlar bu noktanın ötesine geç ktedir. Bazıları görüntüler içine gizlenmiş büyüyül kasten görmezden gelmekte, anlamak istememektedir. Çünkü o zaman görüntülerden zevk alamayacağına inanmaktadır 

İnsanoğlu açisindan görüntü- 


me 


nün bir başka önemli boyutu, görüntülerin insanların gerçekleri haurlamalarına yardımcı olmaları ne- 


deniyle, onların, gerçeğin benzerligi olarak ideal bir dünya Kurma amacına ulaşmakta kullanılmasıdır Ins 


n, Ölüyü mumyalamasıylı 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başlayan bu “ebedileşme, sonsuzluga ulaşma eğilimi” sürecinin se larında da yin 


ri sistematikleştiren araçlı 


aani 


rsel imgele 


nema ve televizyon bulunmaktadır 


Foroğraf sel imgele 


başlayan 


le iletişim sürecinde sinema ve t 


levizyon hem görsel simgelerin kö- 


lay algilanabilirliği hem de insanın sonsuza ulaşma eğilimi unsuria 


birlikte kullanmıştır 


Fotoğraf ve sinema, yu andaki 


biçimlerini. insanın görme eksik- 


İliklerine ve gözün çok kolay aldanabilmesine borçludur. Gözün gör me eksikliği s, ağ tabaka izlenimi adına “ağ baka izlenimi tembelliğine dayanan ha gerlendirilmesinden oluşmuştur. 


den yolu çıkan si 


adı verilen ve gözün 


Kemeranin kesik kesik parçalara uyararak sabit olarak saptadığı fo 


toğraflar kışa aralıklarla perde fize- 


rine yansırıldığında, gözün söz ko: 


nusu tembelliği nedeniyle, bir fotoğrafin görüntüsü daha ağ tabaka üzerinden yitmeden bir yenisinin- ki bu görüntü bir önceki görüntü- 


deri yapısal olarak önemli farklilik- 


lar içermektedir onun üzerine gelesi ve gözün, birbirinden küçük farklılıklarla ayrılmış olan ve hizla birbiri ardını gelen görüntülerin kesiksiz, hareketli bir görüntü gibi 


algılamasına neden olmaktadır. Bir 


başka deyişle, art arda gelen sabit 


örüncüler gözü yanılır ve gözde 


uyan bu yarılma beyin tarafindan 


hareketli bir görünrü görüldüğü ka misim nyandinr. 

Sinema ve televizyon, teknik yapıları ve işleyişleri çerçevesinde görün ve insandaki görme eylemi nin. özelliklerini. kullanmışlardır Ancak bundan da ötede bu iki arag, 


içeriklerini oluşturan çok geniş bo: 


yarlu hayal dünyalarının oluşumunda da insanin görüntüleri algılama özelliklerini büyük bir ustlikla değerlendirmişlerdir Görsel algı söz konusu old 


ğunda, uyarılar her zaman ait olduklar nesnelere oranla daha belirsiz nitelikler t içind 


i Alinin niteliği, am «çekleşriği bağlam tarafından belirlenir, Nesnenin ya da o 


yin içinde bulunduğu ortam, önün algılanma: biçimini büyük ölçüde etkilemektedir. Sinema ve televizvon, vermek istedikleri mesajın istenildiği bi için bu özel 


imde algılanabilmesi sıkça kullanmaktadir. Öyle ki nesneler ve olaylar za- 


man zaman, kendilerine ait- olan 


gerçek anla 


larmin çok ötesinde, bambaşka bir biçimde algılanabil. 
mektedir. 

In görme keskinliğini go nellikle çizgilerle ilgilidir. Birbirine 


daki ayrantalar görme keskinlij 


yakın İki çizgi arası rn fark edilm 


dir. F 


niu vüksek ve görülen cisim ile 


ger eul: 


içerisinde par 


çevresi arasidaki kontrast (bir re- 


eki ya da cisimdeki değişik paraltilür arasindaki fark) farkı büyük se, fark erme hizi dahs da yüksek olacaktır. Eğer görme alanı içerisinde parıltı yüksek ve görülen cisim ile çevresi arasıdaki kontrast farkı büyükse, fark erme hızı daha da aktar 


Görsel imgeleri malzem 


yüksek ol 


olarak kullanan iletişim araçları göstermek istediklerinin kolayca fark edilmesi için görme keskinliğinin niteliğinden yararlanırlar, Mesaj, çevresini oluşturan unsurlardan be- 


lirgin bir biçimde ayrılır, göze çarpıct hale getirilir, hatları keskinleştiri fark edilebilecek bir parlak- 


likta sunulur 


Bir nesneye yaklaşılır 


sa, görüş alanımıza © denli az mal 


zeme girmektedir. Araştırıcı bakişi: miz, bir nesneyi yine ne denli ya- 
» denli çok aynin- 


te görülmekte, böylelikle de bakışı: 


kından incelerse 


miz o denli sıralantnış ve belirli bir kesime yönlenmiş olmaktadır. Bu bakış biçimi ruk bir bütün olarak alg asılı 


yeğledikten sonra 


ayabilme 


mz bulunmamaktadır. Bu- 


arıları bakışıyla övlesine bir biçimde sıraya dizer ki, 


bunlan birleştirince, nesneye uzak: 


tan bakıp bütününü genel bi içinde izlediği ve doğal olarak bu koşullarda ister istemez aynı 


görüş 


an m gözünden kaçırdığı zamankinden çok daha canlı, derinlemesine ve keskin bir bütünlük izlenimine var 


aktadır. Bunun içindir ki, ön celikle ve özellikle duyguları yük lenmeyi ve insanda anlık heyec lar oluşturmayı hedefley 


ve televizyon, nesnelerin art ard: 


sıralanmış detay görüntülerinin zincirleme akışıyla bekledikleri et- 


kivi uyandırmayı amaçlamaktadır 


İnsanlar, tümü algılanamayacak ka 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dar büyük çokluklara varan ve göz tarafından algılanan görsel malzemeye sahip olmasına karşın, beynin görme merkezinde tüm bu mater- 


yaller bir seçim ve düzenlemeye uğramaktadır. Aksi halde insanın, bulanık ve içinden çıkılamayacak kadar karmaşık bir zihin sürecine girmesi kaçınılmazdır 

İnsan beyninin seçme özelliğine karşın, Robert T. Bower'in izle: yici davranışları analizlerine göre, eğitilmiş izleyici kararsızlıkla yaşamayı öğrenmiştir. Televizyonda bir bilgi programıyla bir eğlence prog: 


ramı arasında berrak bir seçim yaptığı zaman bile her ikisine olan eğilimi de aynıdır, yine kararsızdır, 

Televizyon tekniği bir yandan görsel imgelerinin algılanabilmesi için insanın görsel algılama koşullarını dikkate alirken diğer yandan da kendi görüntü düzenleme yöntemini oluşturmaktadır. Görüntü düzenleme, izleyenin duygularını etkilemek ve yön vermekte ya da belli bir konuya: ilgisi çekmekte kullanılan ve bazı estetik kurallar- dan yararlanarak gerçekleştirilen bir yöntemdir 

Başka bir tanımla da görüntü düzenlemesi, çerçevedeki görüntünün yönetmen tarafından bir amaca yönelik seçimi ve düzenlenmesi olarak da ifade edilebilir 

“Televizyon ya da filmde, görüntülerin yalnızca güzel olması yet- 


memektedir. Programı hazırlayan kişi, çekimlerini inandırıcı, kandırcı ya da alaycı bir biçimde düzenleme yoluna da gitmektedir Görüntüde düzenleme, konunu tüm öğelerinin (çizgi, renk, derinlik, kütle) ilgi çekilmek istenilen noktaya ve yöne göre düzenlenm. 
si demektir. Bu açıdan bakıldığında çevremizde gördüğümüz nesnelerin doğal görüntüleriyle televizyon ekranında görülen görsel imgeler farklı anlamlar taşımaktadır. İnsa- 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nin, nesnelerin dogal görüntülerini tam gerçek olarak algılayamaması- nin yanı sira televizyon ekraninda buna bir de, görünen değil gösterilmek istenen, düzenlenmiş görüntünün yanıltıcılığı eklenmektedir. 

öörüntünün, televizyon sürecinde yaşadığı bir diğer başkalaşım da onun yüceliği ya da sıradanlığıyla ilgilidir. Kamera, en eşine rastlanmaz güzellikteki olayı ölümsüzleştirirken- yani kaydederken-, o an orada bulunma ayrıcalığına sahip olma duygusunu hiçe saymaktadır ve dolayısıyla, insanın, herhangi bir in bir 


ana ve yere ait olan özelli başka an ve yere ait özellikten üstün olduğunu düşünmesini gerektirecek neden büyük ölçüde ortadan kalkar. Burada önemli olan, başkalarıyla paylaşmak zorunda ol- 


manın Verdiği benzerlik duygusu kadar, aynı olaya daha önce birçok kez tanıklık etmenin verdiği sıradanlık duygusudur da, 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əm, insanlık tarihini, insanın dış otoritenin baskısından kurtulup bireyselliğini kazanmış olmasını ifade eden bir süreç olarak yorumlamaktadır. Tarih boyunca insan, ait olduğu gruptan aileden, dini topluluktan, toplumdan koparak bireyselliğini kazanmış, özgürlüğüne ve bağımsızlığına ulaşmış, kendi güçlerini yaratıcılığını, olanaklarını ve yeteneklerini kullanabilecek hale gelmiştir. Ancak bir yandan da insan, ait olduğu, kendisine güvenlik sağlayan gruptan ve topluluktan koptuğu için, yanlızlığı, güvensizlifi ve şüpheleri artmıştır. Şimdi ycniden güvenliğe ulaşmak kendi hayarına ve dünyaya anlam kazandırmak, yeniden dış dünya ve diğer insanlarla anlamlı ilişkiler kurmak ve özdeşleşmeye doğru gitmektedir. From'a göre, çağdaş insanın temel sorunu budur. Gençlik de erklik ve bağımsızlık kazanma dönemidir. Gençliğin temel sorunun da benzer olduğu söylenebilir. 
Tıpkı toplumsal gelişmede olduğu gibi uygun çevresel koşullar sağlandığında kalıtımsal özellikler çevresel etmenlerle etkileşerek, fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal olarak gelişerek bireyler benliklerini kanir, ayrı ve bütün bir varlık olarak kendi bireyselliğine, bağımsızlığına ve özgürlüğüne ulaşır. Bireylerin kimseye “bağımlı” almadan “öz gür” bir birey olarak çeşitli gruplara ait olma gereksinimleri giderilmezse bireyde endişe, güvensizlik ve yanlızlık duygularının arttığı, dış dünya ve diğer insanlarla ilişki ve birlik kurma çabalarında bocalama olacağı söylenebilir. Çocukluktan itibaren normal ve sağlıklı bir 


çevrede gelişen bireylerin kendilerine olan güven, sevgi ve saygıları da artacaktır. Ancak o zaman gü- i olumlu 


ven, sevgi ve saygıya daya ilişkiler gelişebilir. 

Bireyin yaratıcı eğilimlerine ve bağımsızlığına karşı çıkan ve gelişmesine olanak sağlanmayan, aşırı engelleyici ya da fazla koruyucu bir çevrede, bireylerde güçsüzlük duygulan, nefret ve düşmanlık gibi yı kici duygular ortaya çıkar, Böyle bir ortamda bireylerin sağlıklı gelişmesi pek de mümkün olamaz. Aşırı engellenmenin yarattığı düşmanlık duyguları ne kadar şiddetliyse güvensizlik ve yanlızlık duyglarından kaynaklanan endişe o ölçüde fazla olacaktır. Bu durumda normal gelişmede sapmalar olacak, sadizm, mazoşizm, yıkıcılık ve uyuma gibi kaçış mekanizmalarına başvurulacakur. Böylece bir yandan nevro: ların öte yandan körülüğün ortaya çıktığı görülecektir. Bu süreç insanliğin gelişmesi için de söz konusu olup, bireyin bağımsızlığını, özgürlüğünü, yaratıcılığını engelleyen otoriter sistemlerde de aynı sapma göze çarpmaktadır. 

Çağdaş insanın içinde bulund ğu çelişkiler ve çatışmaların çoğu insanın var oluşunun değil , tarihsel koşulların ve bu koşulların gerekcirdiği toplumsal düzenden, yanlış eğitim uygulamalarından kaynaklanmaktadır. İnsanların içinden çilmazmış gibi görünen karmaşık sorunları yine insanların kendi eseridir ve bu sorunları da çözmek yine kendi elindedir. Ancak sorunların ortaya Çıkışı nasıl uzun zaman aldıysa çözümleri de uzun zaman alacaktır. Burada umutsuzluğa kapılmamak gerekir. Çünkü insanlar, kendi sorunlarına çözüm bulacak yetenektedirler. Uygun sağlıklı ko-Şullar yaratıldığı sürece ve buna paralel olarak bireyler de bu koşulları yaratmaya çabaladığı sürece. Bu çevre, güven veren, anlayışlı, hoşgörülü, sevgi dolu bir ortamda karşılaşılanı sorunların çözülmesi ve engellerin aşıldığı bir çevre olmalıdır 

Bireylerin sağlıklı koşulları yafatma çabası kendi gelişmişlik düzeyine bağlı olup, her bireyin yarauci benliğinin: gelişmesine olanak sağlayıcı olmalıdır. İnsan toplumsal bir varlıktır ve dünya ile olduğu kadar toplumla, başka insanlarla da kendine özgü bir ilişki kurar. Bu ilişki, öğrenme, eğitim ve kültürleşmeyle gerçekleşir. İnsanın fizyolojik ve güvenlik gereksinimleri de vardır.Bu ilişkiler saygın da olmalidır. Bireylerde alt düzeyli gereksinimler giderildikçe üst düzeyli gereksinimler ortaya çıkar. İnsanın toplumsal bir varlık olması bu geeksinimlerin giderilmesine bağlidır. Çevresinden sevgi, saygı, işbirliği görmemiş bireylerin sağlıklı bi reyler olarak gelişmesi pek de olası 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değildir. Birey yaptığı bir şey için değil, kendisi olduğu için sevilmek ister, Ancak o zaman kendisi dişindaki bireylerle güvenle, sevgiyle olumlu ilişkiler kurabilir ve kendi yarancı potansiyelini ortaya çıkarabilir. Bu bir anlamda bağımsızlaşma ve özgür davranabilmedir. 

Sevgi, korku ve kaygıyla bağ- 
'daşmaz, koşulu yoktur. Başkalarını sevmeye değil kullanmaya yönelik, vampir tipler ise zorlayıcı kişilikleri, ile çevresel koşullan oluştururken kendi amaçları için başkalarını istediklerini yaptırmaya zorlarlar. Sevgi karşılıklı eşitlik gerektirir. Bir tarafin diğerine hakim olmadığı, kendi bağımsızlık ve özgürlüğünü yirirmediği bir beraberlik. Bağımsız ve özgür düşünebilmek bir kişilik sorunu, bunun gelişebilmesi ise, eitim sorunudur. 

Gençliğin sorunları çeşitlidir. 
Bunlar sosyoekonomik ve kültürel sorunlar olarak sıralanabilir. Yurtlar, burs ve Krediler, öğretim araçları harçlar, beslenme, sağlık ve kültütel sorunlar olarak incelenebilir. 
Bütün sorunların başinda gençliğe güven sevgi ve saygı gereksinimlerinin giderilmesi, sağlıklı kişilik geliştirebilmeleri için önemli görünüyor. Bağımsız düşünebilmeleri, uydu gibi otoriteye bağlı olmadan, “kendi”leri olabilmeleri, sağlıklı bir birey olmanın ön koşulu olduğu kadar sağlıklı bir toplum için de gereklidir. Burada genç bireylerin güven, ait olma ve sevgi gereksinim: lerini giderebilecekleri gruplar önem kazanmaktadır. Aile ile birlikte eğitim kurumlarına çok önemli görevler düşüyor. Gençler bu gereksinimlerini giderecek aile ve gruplarla birlikte olduğu sürece gelişebilirler. Ancak, bireyler, güven, sevgi ve sayızıyı bulamazlarsa bunları yapay olarak giderebilecek, ait olma duygusunu yaşayabilecekleri ortamları, grupları ararlar, Bu ortamlarda sapmalar olabilir. Temel fizyolojik ve psikolojik gereksinimleri giderilmemiş bireyler kolaylikla otoriteye boyun eğer hale gelebilirler. Otorite ne derse onu yapabilirler. 

Aileden ya da bireyden kaynaklanan bazı yetersizliklerden ötürü birey sevgi, şefkat ve ilgi yerine otoriter, baskıcı, eleştirel olma gibi davranışlarla karşılaşırsa gelişmenin olumlu değil olumsuz bir yönde değişmesi, aşağılık duygusu, düşmanca duyguların ortaya çıkması olasıdır. Bunun toplumsal sonuçlarını da hem ülkemizde hem dünyada izlemekteyiz. Bu nedenle ailede ve eğitim ortamlarında rolü olan herkese büyük görevler düşüyor. 
Eğitimin baskı, korku, endişeler- den uzak, bireyin zihinsel olduğu kadar fiziksel, duygusal ve sosyal açılardan da bütün olarak gelişmesini hedeflemesi ve uygulamaların bu yönde olması gerekir. Eğer sağlıklı, bağımsız, cesaretli, duyarlı, bilgili ve yaratıcı bir gençlik istiyorsak, gençlik sorunlarının çözümünde sevgi ve ait olma gereksinimlerini giderebilecek, sağlıklı ortamlar yaratılmasına günümüzde şiddetle ihtiyaç vardır. Gençlik birçok sorunun ortasında kendisini yalnız ve Şaşkın hissedebilir. Çevrenin kendisinden beklediği rolleri oynamakla kendisi olmak arasındaki çatışmaların çözülmesi gereken bir dönemdir. Gençlik konusunda ilk sosyolojik araştırmalar şu dört konu üzerinde yoğunlaşmaktadır. (Tezcan, 1991:12) 

1- Gençlik yaşamında arkadaş gruplarının önemi, 

2- Gençlik kültürleri ve gençlik alt kültürlerinin anlamı, nedenleri ve işlevleri, 


3- Kuşaklararası ilişkilerin nedenleri, örnekleri ve sonuçları, yaş gruplar arasındaki ilişkilerin kültürel boyutları, 

4- Toplumsal değişim dönüşümlerinde genç katılımın tarihsel ve siyasal önemi 

Sosyolog Fichter, kuşak çatışmalarının toplumsal sorunlara yol açtığını, bu sorunların esas olarak iki durumdu ortaya çıktığını belirtiyor. 


İlk olarak, kültürün kabul ettiği değerlerle bireyin gerçek davranışları arasında çatışma ve boşluk olduğu zaman; ikinci olarak da yetişkin kültüründen farklı değerlere normlara sahip, toplumda çeşitli alt grupların, alt kültürlerin birbirleriy-İc çelişen değerleri olduğu zaman (Tezcan 1991:40). 

Adler (1994: 86-87)'in de belirtği gibi, genel olarak kültürlerin insanları grup halinde birbirlerine benzemeye zorlamasına karşılık, alt 


kültürler aynı kültür içerisinde farklı sosyalleşme teknikler ile farklı grup- davranışları ve kişilikler meydana getirmektedir. Bu alt kültürler o kadar kuvvetli ve o kadar sınırlayıcı hareket ederler ki, kendilerine göre temel bir kişilik yapısı geliştirecek hale gelirler, Bu dutumdu bireylerin sosyalleşmesi, kültür ve kişilik konusunda üzerinde önemle duran yeni araştırmaları gereksinim vardır. Gençliğin içinde bulunduğu bunalım ancak yanlış ve baskıcı eğitim uygulamalarından kurtulunduğunda, bu alan yapılan bilimsel araştırma sonuçlarından yararlanıldığında giderilebilir. 
Gençliğin çeşitli sorunlarının incelendiği araşurmalarda öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmenin önemi ortaya çıkmaktadır. 


Yükseköğretim gençlerinin sorunları ile ilgili yapılan araştırmalar» dan İstanbul Üniversitesi'nin çeşitli birimlerindeki 5306 öğrenci üzerinde yapılan bir araştırmada en önemli sorunun, gençliğin spor yapmak İstemesi ve spor yapma olanaklarının yeterli olmadığı sonucuna varılmaktadır. Gençlerin, de-Bişmekte olan bedenine ve yakın çevresine uyum savayı verirken, kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmesine ve fazla enerjisini boşaltmasına çok ihtiyaç vardır. Ancak bu tile olanaklar sağlandığında genç, kendi ilgi, beceri ve yeteneklerini keşfedecek ve kendini bu doğrultuda kanalize edebilecektir. Gençlerin toplumsal beklentilerden oluşturulmuş statü ve kazandırılmış kişiliklerden syri-İarak kendileri olabildikleri zamanlar boş zamanlarıdır. Bu boş zamanlarını yine grupların ve alt kültürlerin biçimlenmesine izin vermeden, 


kendi ilgileri doğrultusunda, fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan sağlıklı, gelişebilmeleri, boş zamanlarında yaptıkları etkinliklere bağlıdır. “Boş zaman, bireylerin hem kendisi hem de başkaları için bütün zorunluluklardan ya da bağlantılardan kurtulduğu ve kendi istediği bir etkinlikle uğraşacağı zaman olarak tanımlanabilir” 

Gençlik sorunlarının çözümünde boş zamanları değerlendirme, bireyin istediği bir uğraşı zevk ve doyum sağlamak amacıyla zamanını verimli olarak geçirmesi, bir yol olarak önerilebilir. Bunun için, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yanında, eğitim kurumları ve üniversiteler, herkesin katılabileceği, bilingli örgütlü programlar düzenleyebilir. Bu programların içerdiği alanlar, şöyle sıralanabilir. 

Sosyal Programlama: Temel ilgi alanlarına yönelik yarışmacı değil, işbirliğine açık ve doğal aktivitelerle beslenen rekreatif etkinlikler. 
Kültürel Programlama: Bu programlar rekressyonun bir alanı olup, aşağıdaki alanlarda bireyselliği, yaaatıcılığı ve kendini ifade erme olanağı sağlar. Bunlar ritmik hareketlerle yapılan dans, ses ve enstrümantal anlatımla gerçekleşen müzik, tiyatro iletişimindeki anlatım- da yer alan drama etkinliklerdir. 

Sportif Programlama: Belirli kurallar dahilinde işbirliği ve yarışma» n oyunlardır. Eğitici spor, rekreatif spor, atletik spor profesyonel spor, klüp sporu, kurum içi spor, kurum dışı spor olarak sıralanabilir. 

Sonuç olarak, gençliğin sağlıklı gelişimine katkısı olacak, kendisi olabildiği zamanları kendi ilgileri doğrultusunda rekreasyon eğitimi programları içerisinde seçeceği bir alanda boş zamanlarını değerlendirmesinin özel bir önemi olduğu vurgulanabilir. Aksi takdirde eğitimle ilişkisi olmayan bazı grupların üyesi olup, saldırganlık, suça eğilim, uyuşturucu vb. toplumsal sorunlara yol açacak davranışlar ortaya çıkabilir. 


Canan Çetinkanar 
Dos. Dru Abant İzart Baysal nic Egitim Fakültesi Öğretim Üyesi 


ara 

Mr A Tük Tam Ger Ana Ya Te İş an Kü Kapa (9 

Ay M ve diğer “pi Küme Lae Erk Öğe e Biyer Hyas Ol Dü ere bie 

SD 4SİKATN frym M5 

ve Madak", Çer da Yar T.C ly 


ime H ne ği e ge ek ği e Bl nam arslma aba İğ Le nn hk TED Yaaa e ki 

ün 5 “yn b al Ünder ta ap e pm A IS 

MAAL R. Nahen } “Recamaal Spner Pm, The Athie- ve Imanan NSL 

Cinan L "tapesi ne Gençken bi Zane eğmeden Somda’, / Chia Gçlk en kk 1A 

Taran Gem Saya Waskar”, a 17A 

Ümre iğde ME Gn Sa men Sa 
ka Gt Über 1 

ara l. Gond Peel”. İnak TA 


Bilim ve Teknik 
Dergisine abone olun yıl boyunca ücret artışlarından 


etkilenmeyin 


derginizi 


ücretsiz alın 


ilim + 
Tekil 


Forum 


Karın Tokluğuna 
Çalışan Temizlik 
İşçileri... 

Bir bahar sabahıydı. Dişarıyı seyrediyordum. Sabahın verdiği sessizlik, bålâ uyanmamış mahmur dünya... 

Bir çalar saat niteliğinde olun ışık, göz kapaklarını tek tek e” 
çalıyordu. Tabiat % yavaş yavaş, beklenen misafirini karşılayıp içeriye aldı Herkesin işi belliydi. Kimse birbiri- nin işine karışmıyor, sadece yardımla” şıyorlardı...Nihayet dünya uyandı, Uyanan dünya, bir bahar yağmunuyla yüzünü yıkadı ve şefkatli annesi onu göğsüne alarak ıslanan yüzünü kuruladh, Şefkatli anne sobayı yakmış, uyuyan çocuğuna “kahvaltı. hazır” dercesine, herkesin rızkını gösterme- ye başladı, 

Dışarıda ilk gördüğüm işçiler kargalardı. Rızıklanan ilk canlılar onlardı, Bilindiği üzere kargaların pek seveni bulunmaz. Doğru tabii,..İyiler sevilmez Çalışan adam şu ortamda haklı olmaz. Oysa o kara tenli canlının yapuklarına bir bakılsa, bu ön yargılardan kurtulacağınıza inanıyorum. 

Saat 5* sıralarıydı... Yukanda beliretiğim gibi cam kenarına oturdum; dışarıyı seyrediyordum. Kargaların bir sürü halinde geldiğini gördüm. O güselim canlının bir kekliği anımsatan seksekleriyle seyre daldım. İçlerin den bir karganın bulunduğum pencereye doğru yaklaştığını gördüm. Karga, ağzında bir parça ekmeği yere vurarak ikiye böldü, bir parçasını yiyerek, diğer parçasını küçük küçük parçalara ayırarak. oraya bıraktı. Arkasındaki kargaların hiçbiri, bırakılan ckmek parçasının yanına dahi yaklaşmadilar. Sürü okulun bahçesini bir güzel temizledikten sonra uçuşup gitti. 
Ama kafam hâlâ o karganın yaptığı iyteydi. Tam baharın verdiği bir dalgın» lıkla dışarıyı seyrederken, o anda bir kuş sürüsünün geldi hissettim. 
Kargaların hazırladığı lokmaları bir güzel yedikten sonra, onlar da uçuştular, Akşam aynı vere, aynı boyurta bir ekmek parçası bıraktım. Diğer bir günü bekleye durdum. 

O gün gelmişti...Yine bir karga sürüsü geldi. Sanki aynı kaseti çevirircesine ve aym yardımlaşmayı yapılar Haytetle izlemeye başladım. Bu güzelim canlının hayat tarzım öğrenmek için kaynaklardan yararlandımsa da *dişe değer' bir yapıt bulamadım. 

Bilgehan Kahraman 

Ağir Eğitm Fakshesi Biyoleri Öğretmenliği 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Eğitim Alanında 
Bilgisayar 


Araç olarak Bilgisayarın Yeri; İnsanoğlunun var oluşundan günümüz. 
“Bilgi Çağı'na değin çocuk, “emici zihinle” var oldu, eğitildi, şekillendi ve nesilden nesile bilgi akışının aracm olarak görev yaptı. Gerek İlk Çağ bireyi ile Yakın Çağ bireyi arasındaki uygarlık düzeyi farkı, gerekse de günümüz toplumları arasındaki seviye farkının nedenleri incelendiğinde; bilgive daha çabuk ulaşma, bilgiyi paylama ve bilgiyi daha verimli kullanabilme becerilerinin önemli etkenler arasında yer aldığı görülür. Bilinmezliği çözüp kavrayabilme sürecinde, bilginin kapsamı yatay ve dikey olirak gelişti, derinleşerek zenginleşti, ilişkileri arttı ve daha karmaşık bir gôrünümde biçim kazandı. Dolayısıyla bilim dilin anlamada, oluşan bu yeni teknolojik kavramları algılıyabilmede ve bilginin kayıt edildiği araçla kullanabilmede bilgiyi sunan öğretmenin işlevi de zorlaşmış oldu. 

Toplumsal alışkanlıkların yeniden gözden geçirilerek aydınlanma süreçlerinin yaşanmasında bilgiye karşı “kuşku” hiç eksik olmadı. Kuşku meraka, meraksa insanları bilginin kaynağından araştırmaya sörükledi. Bu kuşkuya, Misir'daki Nil'in taşmalarını hesaplayan bilim adamları ve Orta Çağ Avrupası'ndaki kilise tarafından topluma sunulan tabuları sorgulayan düşünürler de sahipti. Geçmişteki toplumların doğaya veya başta toplumlara egemen olma veya yaşamsal ihtiyaçlarını karşılama arzusu ile devanlılık gösteren araştırma süreçlerinden, günümüz G-7 ülkelerinin “en formatik” kararları ile en önemli mal- 
#emelerinin “bilgi ve teknoloji” oldu-Bu sürecine ulaşılmıştır. 

Bilgi çağını yaşabilme, önce ilgili araçlarına sahip olma ve verimli kullanabilme ile mümkündür, Bu araçlar- dan birisi olarak bilgisayar, teknolojik, açıdan. belirli standartlara ulaştı, olumsuz. etkileri asgariye indirildi, kullanılabilirlik alanları çoğaldı ve herkese yönelik çoklu ortamlar (multimedya) yaratıldı. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un surlarını delebilen topları da Yeni Çağ başındaki ileri teknolojinin aracıydı. Çağına uygun araçların doğru yönde kullanılmasının önemi küçümsenemez. Bu nedenle, genç ve dinamik nüfus özelliğindeki “Türkiye'nin bilgisayar destekli eğitimi güncelleştirmesi halinde, çağdaş uygarlık seviyesi hedefinde ivme kazanmasını olası kılacaktır. 


Bilginin değer kazandığı toplumlarda çok şeyi bilen bilgili insanlara ihtiyaç duyulur. “Daha çok bilgiyi taşıyan birey mi” yoksa daha sosyal davranışlara sahip birey mi?” ikilemi, yetiştireceğimiz insanın niteliğinin ne olscağı tartışmasını gündeme getirdi. Elbetteki en ideali her iki alandaki başandir. Burada, bireylerin ezber yeteneklerini geliştirirken, acaba edindikleri bilgileri “tam hale” nasıl dönüştütebilinz”, yaratıcı yetilerini nasıl geliştirebiliriz veya elde ettikleri bilgileri güncel hayatla, diğer konularla nasıl ilişkilendirebiliriz, sonuca götüren ctkinliklerde daha ilgi çekici araçları nasıl kullanabiliriz sorunlardır. İşte, bol uyarıcılı bir ortam yaratan bilgisayarın kullanımı, kitap ve dergi gibi kaynaklara ek olarak yukarıdaki sorunları kolayca aşmumızda öğretmene Yardımcı bir asistan olarak görev üstlenecektir. 


Sınıf ve Grup 
Etkileşiminde Bilgisayar 


Müdür veya müdür yardımcısı masasında, tozlu örtüler altında, anıl durumda saklanarak, zaman zaman daktilo olarak kullanımına ihtiyaç duyulan bilgisayarı, dersliğimizde bütün Öğrencilerin etkileşim aracı olarak nasıl geliştirebiliriz sorunu; (1) teknolojik olarak var olan parçalan birleştirebilmeyi, (2) sınıf veya gup etkileşimini sağlayabilecek yazılım programlan hazırlayabilmeyi, (3) Bakanlığımı zan yönetim enformasyonu dahilinde bütün eğitim kurumlarına yaygınlaşturmayı içermektedir. Söz konusu teknolojik verileri incelediğimizde; bildi. 
imiz ses kartı, CD sürücüsü olan bir bilgisayarı laboratuvarımıza veya öncelik ar? eden dersliğimize görürdü-Bümüzdez (a) Bakanlığımızca tavsiye edilen ders programı yüklenmiş sabir hard diskler veya CD'ler ile ders işleyebilmek mümkün, (b) Bilgisayarı tepegöze baglayarak dev hareketli görüncüler elde etmek mümkün, (c) 70 
veya 110 ekranlı televizyonlara bağlant yapmak mümkün, (d) Multimedya projeksiyon araçları ile istenildiği boyutlarda sesli ve harekerli görüntüler elde ermek mümkün, (maliyeti ucuz özel ekranlarda geliştirilebilir) (c) Küme çalışmaları (grup) yapabilmek amacıyla, novel bağlantılı bir monitör karşısında 5-6 öğrencinin birlikte çalışma yapabileceği sınıf içi düzenekler oluşturabilmek mümkündür. O halde var olan verileri eğitim alanına dönük güncelleştirdiğimizde sarıldığı gibi korkulan pahalı bir araç olmayacaktır. Önemli olan kişisel bilpisayan, grup ve sınıf etkileşiminde kullanabilmek için gerekli olan yazi-Im programlarının eğitim uzmanları işbirliği ile hazırlanarak eğitimde verimliliğin sağlanmasıdır. 


Bilgisayar Destekli 
Eğitimin Olumlu Yönleri 


Sadece göze değil, aynı zamanda kulağa da hitap edebilen ve sınıf içi ortamında etkileşime olanak tanıyan bilgisayarın,eğitim-öğretimdeki olumlu katkılarını, öğrenci, Öğretmen, okul ve ülkemiz açısından ele aldığımızda; 

1- Konuya giriş bölümünde, ilgi çekmeye yardımcı olur. İşleniş bölümünde, ileri-geri alınabilen CD sürü” cü ve vizyon görüntü karşısındaki öğrenci, daha kaliteli çizim, grafik ve haritalarla konuyu tartışır, yaratıcı götüşlere fırsat verilir, pekiştirici çalışmalar yapılır ve sonuca ulaşılır. Bilgi, öğretmen dışındaki ikinci bir kaynaktan görüntü, jest ve mimikleriyle sesli olarak aktarılır. Daha çok uyarıcı bit ortam yaratılır. Öğretmenin öğzencileri yönlendirmesiyle sınıf içi diyaloy artar, Öğrenci, kendisine sunlan bu çoklu ortamda derinlilik ve çe-Şitlilik kazanmış bilgiyle, daha kalıcı ve daha kolay bir öğrenmeyi gerçek» Veştirir. Bilgiyi tam ve doğru olarak alır. Geleceğin “bilgisayar okuryaza- n” olabilmesine şimdiden olanak tirunmış olur, 

2- Konu, ünite ve derilerin değer; lendirilmesinde; öğrenci dersini izlerken, ders sonunda kendisine en az bir soninun yöneltileceğini bilmesi halinde, dersi daha büyük bir dikkatle izleyecektir. İşte bilgisayarın her konu sonundaki alıştırma ve test olanaklarının çokluğu, soru sormada koaylıklar sağlayacaktır. Bilgisayar aracalığı ile test ve alıştırma kaynakları» mızı dergi ve kitapların çoğaltarak, çok soru ve test teknikletini yetersizliklerini avantajlı hale dönüştürehili, riz. Başarının sonuçları anında gözlenir ve ölçülür. Hazırlanacak değerlen» dirme cetvelleri ile “tam hale” dünüşmemiş konu bilgileri tekrarlanarak verimliliği artırır. Her türlü ölçme ve değerlendirme daha çabuk sonuç-Tandırılır. 

3-Öğtetmen açısından; Üniversi: telerimizde teorik bilgilerle donatılan öğretmenlerin, pratikteki Zorlukları aşmada yardımcı kaynaklara, hazır arç-gereçlere ve uygulamalı örmek: lere ihtiyaçları vardır. Görsel ve işitsel yönüyle bilgisayar bu ihtiyaca cevap verir. Öğretmenin eksikliklerini tamamlamada yardımcı olur. Planlah: masında kolaylıklar sağlar. Tahtayı kullanma ihtiyacını azaltır, Öğretmenin toplumdaki itibarını attırır, öncü ve önderlik rolünü kolaylaştırır. Pakat sınıf içinde ise öğrencilerini yönlendirmede, rehberlikte görevini artınr 


4 Özellikle ders araçları sıkıntısı 
çeken kisal kesimdeki okullarımız açısından çok daha büyük yararlar 


Bilim ve Teknik 


ağlayacağı, tarım toplumundan bilgi meydana getirdiği daralmalar esas 


slmuyur 
Yillik halkalar, vil içerisinde bitki nim gövdesinin çapındaki genişleme 


toplumuna geçişi hızlundirıhileceği 


katkısı göz önünde bulundurulabilir 


Sonuç alarak, eitim anlayışını 


i gösterir ve bu halkalar oluştuktan sonra gövdedeki yerinde sabir alarak Kahır, Bu halkalardaki ilkbahar ve ya odunu diye tanımlanan kısımlar bir 


ın olumlu yönlerini çalış eğitim 


araçlarıyla zenginleştirmenin, kendi 


ni aşma, çalsındaki Çocuk 


globalleşen dünyanı gi riyle düşündürebilmenin ve kavram bitlerinden hem morfolojik hem de 


anatomik olarak çeşirli farkliliklar 


larını geliştirebilmenin önünü açma- 


ada, ilgili bütin kurum ve kuruluşları gösterirler. Birtakım yapısal farklılık lundan dolayı odunsu gövde çapında 


oluşan renk Farklılıkları bu salık hal 


azan bwu kaçınılmaz görevi, yarına cr 


telemeden yerçekleştireceğine inim vorum. kalanın duha kolay sayilmusini s 


den 'Vokdemir Gövdeden alman bir enine kesit 


şip incelendiğinde en son yıla ait halka 


dış dairede ve bu sıralamada merke 


Geli te doğr gidildikçe önceki yıllara alı 

Yeşili Korumak halkalar sayılar. Bu özellik kul lanılarak bitki gövdesindeki toplum 

Yeşil a 

nun görevi, “Karumuk” derken, vat 


gyi korumak insnoghi halka sayısından bitkinin yayi hesap- 


lanabilie, Ayana çapı genişlikleri de 


orancılanarak farklı sallardakı Ölçün 


nolojiyi doğaya en az düzeyde zararlı Verapusanıluki ilişkiler belirlenebilir Görülüyorkü havayı kirleten bu nalar bitkiler hir tehlike 


Yapılan araştırmalar, b ortamda ya 


aruk gril burakacak bir yöne kul 


nuna kastediyor 


Kurulan termik santraller, £ ni enerji kaynaklar şan savaşı veren kızılçamların yillik 


halka genişliğinde ve klorofil mikra 


aylar, dikilen binalar 


an hayatına. vurulan yeni bir nindu azalmalar ve özellikle yaptık 


beskeşke diyonuz. keşke savaşlar o larda birtakim antomik ve morfolo 


masavil, wom bombus hig kullan: jik bozukluklar oluştuğunu göster onasaydı! Keşke canlıların yaşama hak menaksit, kükülre dioksit, azat oksit Bilindiği gibi, fosil. yakıtla mektedir. Bunun yanında havadan lin sorumsuyes ellerinden ahnmusuys Teri, hidrojen forir ve aynca parrikil enerji kaymağı olarak kullanılması so- sromalar yoluyla bitkiye geçerek vap li... Ke an elindeki karı maddelerin) bitkiler iz ndeki etki navu orayi pikun karhon monoksit vakcaki dokularda biriken hu zararlı ip kendi varlığını zekilik edici görüşüme lerini gören Müren Morie, kilkürt dioksit ve çe ann Yaprağın. vapisinda meydana 


lerden kaymaii- Keşke ve keşke 1004 yilinda Yaşar Nuhoğlu, Erdal yili azot oksitleri, bu Kirli dumanı getirdiği değişikliklerden dolayı ğe uçuk Kaynakean okumuşunuz. Selimi ve Borhan Aytug iihi üç ara, tutuyor, Biz insanlar için ne den apriklarm zamandan önce dökül lu lusnişsumuzdar, dinya omari iratindan Yatağan Termik I rohlike teşkil ceiklenne hiç süphe düğü gözlemlenmiştir. Aynca gözlen porzalaki dogal dengenin nasil günden Sansrali'nin oluşturduğu hava kirlili- yak, Ancak, bitkilere, doamiza, olanı içindeki kızılçamlarda regine ka üne bozuldugami Sun olarak ea si inin bitkiler yerindeki erkileri ince yarışa ne oluyor acaba? Atmosfere malların genişlediği ve kluraplayla nbr gibi tehlikeli bir kimyasalla al- Tenmiştir. Bi çalışmaya göre, sadece yayılan hu Kirli sis bulutu yağmur bu- rin da ha durumdan etkilenerek klo: tn ehle ermek için ugrayan hir An ermik santraller degil, bukir fabrika: tatlarının o bilgeye yaklaşmayı öne rofl yoğunluğunun azaldığı kayiledih ikan firmasmi (vet, aslında inn lurs, semir çelik endüstrileri gili diğer Tüyo, havayı kirleterek canli varlıklar“ iştir erçekten de kendi varlığı için bir sanayi Kuruluşların. da, katkısıyla tn yaşamını telli ediyor. Bitkiler Sizler pek tabii ki insanlan hür ya tehlike. Günkü, benci) ve summsr liyan kirli hava bulunaninio özellikle ise hirçak yönden, özellikle fizvolujik na birakip neden bitkiler zerinde Alara yinki tannsa kinilgam wmanlarinda. ag ve birtakim fiziksel tuhribatlarl bun- Banlaştığımızı merik etmişsinizdir Bu vazuta, özellikle termik sante dedeki yillik hulka geniyliği $ kar, yale dan payin aliyor, Yukarida hahseri- Ama, bilivonia ki bitkiler bu dünyada illerin acalarndan atmosfere birus Nk hacim aramon la 16 kurtan fazla gimiz çalışma bu tür zararlıların drel- bizler iyin vayama ortamını hazirlayan kilan çeşirli zehirli gazların (karbon düşürdüğü belirlenmişti: likle Kazalçanmlaranı yillik halkalarında canh varlıklar; aynca besin kaynakla 


rumuz, yakınımız, hağıdımaz. kalemi Insan, her ne kadar du diğerlerin 


da, gelişmelere zaman zaman uyak 


uyduramayarak ve pek tabii Ki sinir 


arzularının soninsizea esiri 


doğal dengevi tehdit edici girişimler 


den çekinmemektedir. Wakar, biliyor 


ki bunun faturasını yine insanlik dide 


yecek, Öyleyse amk geç Kalmadan doğalı, dogal olan her yeyi doğayı ko sayalım, İnsan hayati deği in vak insan bunun kiymetini 

N ik 
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Yayın Dünyası 
Bezen Hindistan 


Eri Schwenk 
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Ampar en Mae 
Oka Birden 44 re 


Benim Adım Newton 
Ernst Schwenk 

Çeviri: Erdinç Ürkmez 

Kabalcı Yayınevi 

İstanbul, 1996 

150 sayfa 

İnsanoğlu, ölçmeyi, belki de konuşmaya başlamadan önce öğrendi. 
İlk insanlar yaşamak için verdikleri amansız savaşta ırmağın derinliğini, kayalığın yüksekliğini, av ile kendisi arasındaki uzaklığı tahmin edebildi-Bi sürece varlığını sürdürebiliyordu. 
Ancak o zamanlarda, uzunluk ve zaman, ağırlık ve hacim gibi kavramlara ihtiyaç yoktu. Tanımlanmış ölçü ve ağırlık birimleri ancak insanlar takas etmeye ve ticaret yapmaya başlayınca gerekli ve hatta vazgeçilmez hale geldi çünkü herkes tarafından onaylanan, kabul edilen bir ölçü biri: mi bulmak, alıcı ve satıcı arasında kavgasız bir alışveriş yapılabilmesi için şarttı. Başparmak genişliği, arşın, adım gibi, insanın kendi bedeni- nin ölçeği herkes tarafından anlaşılan ve kullanılan ölçü birimleriydi. 
Ancak kimin ölçüsünün geçerli olacağı kavga sebebi oluyordu ve bu durum evrensel ölçülerin bulunma-Sını zorunlu hale getiriyordu. 

1790 yılında Fransız Bilimler 
Akademisi üyeleri, Kuzey Kutbu ile Ekvator arasındaki mesafenin on milyonda birinin yeni ölçü sisteminin temelini oluşturmasını, bu siste- 


min adının da “metron” olmasını önerdiler ve bu da metrik sistemin doğuşu oldu. 

1875 yılında 17 ülke arasında yapılan bir anlaşma uyarınca, uluslararası ölçü birimlerinin saptanmasına yönelik olarak, “Uluslararası Ölçü ve Ağırlık Birimleri Bürosu” kuruldu, 

Benim Adim Newton, Amper'den Watt'a, Becgucrel'den Tesla'ya, uluslararası ölçü birimlerine adlarını vermiş, bir kısmı birçok insan için hâlâ yabancı olan, 18 bilim adamının ilginç yaşam öykülerini ve buluşlarını anlatan bir kitap. 


Türkiye Tıp Dergileri 
Kataloğu 

Tezer Kutluk, Nilgün Yanş 

Türk Tabipleri Biriği 

Ankara, 1996 

101 sayfa 


Türk Tabipleri Birliği'nin son yıllarda yürüttüğü birleştirici-bütünleştirici çalışmalardan biri de tıp dergileri editör ve yayıncılarını bir araya getirmek. Bu alanda sürdürülen faaliyetler sonucunda kurulan TTB-Tıp Dergileri Kurulu'nun amacı, tıp yayıncılığının sorunlarını saptamak, daha iyi yayıncılık yapma yolunda ilkeler oluşturmak ve up yayınlarının kalitesinin yükseltilme- 


sine katkıda bulunmak olarak belirtiliyor. Bu karalogdaki dergilerin tanutmı, uluslararası kataloglar örmek alınarak yapılmış ve ayrıncılı bilgi bulunamayan dergiler liste halinde verilmiş. Bu yönüyle güncel durumu yansıttığı ve 1-2 yılda bir gözden geçirilecek yeni baskılar yoluyla up yayıncılığındaki değişimleri de gösterebileceği düşünülen katalogda, Diş Hekimliği, Eczacılık, Biyoteknoloji ve Veterinerlikle ilgili dergilere yer verilmemiş. 

Kitapta, dergi tanıtımlarının yani sıra, Türkiye'de süreli tıp yayınaılığının durumu ile ilgili bilgilere de yer verilmiş. Ülkemizdeki tıp yayıncılığının durumunu ortaya koyarak bu alanda önemli bir eksikliği doldurmak amacıyla hazırlanan Türkiye Tıp Dergileri Kataloğu, aşağıdaki adresten edinilebilir: 


Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Mithatpaşa Caddesi No: 62/18 

06420 YenişehirJ ANKARA 

Tek 312 4183156 

Fax: 312 4172672 


Çatışan Kültürler 
Bernard Lewis 

Çevir: Nurettin Ehüseynl 
Tarih Vakfı Yurt Yayınları 
Istanbul, 1996 
60 sayfa 

Mayıs 199: 
itesi'nde 
Konferansları'na dayanmakta olan bu kitapta, Bernard Lewis, Avrupa merkezli tarih anlayışını tersine virerek 1492'nin farklı yerlerde, farklı insan gruplarınca algılanmasında ve anılmasında görülen keskin karşıtlıkları inceliyor. 

Lewis, kitabı yazmaktaki amacının, *..başta İber Yarımadası'ndaki Müslüman iktidarının son ileri karakolu Girnata'nın (Graneda) Hıristiyanlarca fethedilmesi ve birkaç ay Sonra İspanya'nın her yanındaki Y: hudilerin ülke dışına sürülmesi olmak üzere aynı yıl içinde meydana gelen başka bazı olaylara dikkat çekmek, görünüşte birbirinden farklı olan bu olayların nasıl birbiriyle bağ- 


e Wisconsin Ünierilen Merle Curti 


Çarısan KULTURLER 


lantılı olduğunu göstermek ve bunu yaparken de üç süreci, yani fetih, ülkeden çıkarma ve keşif süreçlerini uluslararası, dinlerarası ve hatta denebilirse kıtalararası tarihin oluşturduğu daha geniş bir çerçeve içine oturtmak” olduğunu belirtiyor. 
Lewis'e göre, 1492'de İber Yanmadası'nda Hıristiyan egemenliği vardı ancak Yahudi ve Müslümanların sayısı hiç de az değildi. İlk olarak, iki azınlıkcan daha küçüğü ve zayıfı olan Yahudiler kovuldu, Müslümanların ülkeden atılması ise daha uzun bir zaman aldı, Aslında Avrupa'nın yayılması her iki uçta da aynı anda meydana geldi. Doğu'da Ruslar T tar topraklarına girdi, Batı'da ise, İspanyollar ve Portekizliler Afrika ve a yöneldiler ve neredeyse ten Amerika'yı “keşfedip” söürgeleştirdiler. 
"Tarihsel sürece koşut olarak, tih”, “Ülkeden Çıkarılma”, ve şif” adlı üç bölüme ayrılan kitapta Lewis, bu üç sürecin birbirleriyle ilişkisini, etkileşimlerini ve sonuçlarını inceliyor. Avrupa merkezli tarih anlayışını eleştirirken bu kıta- nin dünya uygarlığına yaptığı katkıları da görmezden gelmiyor dogmatizmden uzak, çözümlemeci bilimsel anlayışı ve etkileyici üslubuyla bir dönemin çarpıcı bir tablosunu çiziyi 


Ortaçağ Umberto Eso HIV ve AIDS'e Ülkemiz Düşlemek ORTACAĞI Karşın İşletmelerinde Umberto Eco K Yaşamak Iş Etüdü Çev: Şadan MIDS'E Tekniklerinin Karadeniz SEGUE Uygulanma 
Can Yaylar Düzeyi 
Istanu, 1986 
144 sayfa Mustata Öncer 
Özlem Özkanlı 
Umberto MPM Yayalar 
Eco'nun çeşiti Ankara, 1998 
yapıtlarındarı 67 sayfa Seçmelerdeni | e sal lanan kitap, hastalıkla mücadele edenlerin Mo kayıtlı orta ve büyük ölçekli | derlemede, güncel konular üzerine yazılar, di . 'ne kayıtlı orta ve o an çabalarına katlıda bulunmak, güç kazan: sanayi işletmelerindeki iş etüdü teknikincelemeler yer aliyor. drmak amini taşıyor. lerinin uygulanma düzeyi inceleniyor. 


Bilim ve Teknik 


Gökyüzü 
Alp Akoğlu 


30 Mart, 


5 Mart: 0.1 


+i Mart: 


Kanatlı At 


Yukandaki harita, Hale-Bopp Kuyrukluyıldızı'nın ay boyunca izleyeceği Yukardaki haritada, M44 Arıkovanı açık yıldız kümesinin Yengeç 

yolu ve kuyrukluyıldızın tarihlere göre parlaklığını gösteriyor. Takımyıldızı'ndaki yeri veriliyor. 

Hale-Bopp İçin En parlak yıldızının, 6,3 kadir civann- lar kümenin ancak küçük bir bölümü- © fındaki anları andırır; Kümeyi gökyü- da olmusına karşın, içerdiği yaklaşık nü gösterebilir. Eski çağlardan beri © zünde bulmak ise oldukça kolay. Ön 

Hazırlanın 350 yıldız sayesinde Arıkovanı, gök- bilinen küme, temiz havalarda silik © celikle, iki çok belirgin takımyıldızı, 


yüzünde 1,5 derece çapında bir alanı © bir bulur gibi görünmektedir. Eski © Aslan ve İkizler'i bularak işe başlaya: 


Hale-Bopp Kuyrukluyıldızı, bu ay, kaplar (yaklaşık 3 dolunay çapı kadar) © Yunanlılar, kümenin görünüp görün- bilirsiniz Bu iki takımyıldızın tam gözlem için en iyi konumunda olacak. © ve bu nedenle dürbün için oldukça iyi o mediğine bakarak, hava tahmini ya- © arasında yeralan “Y” şeklindeki Yen. 
Güneş'le olan açısal uzaklığını amra- © bir hedef oluşturmaktadır. Küçük bir © parlardı; eğer küme belirgin bir şekil- © geç Takımyıldızı'nı bulduktan sonra, cak olan Hale-Bopp'u gözlemek için © dürbün yardımıyla, kümedeki 20'den © de görülebiliyorsa, bu firana haberci- © yandaki haritayı kullanarak, hemen 


en iyi zaman 26 Mart-12 Nisan tarihle bilmektedir. B ri arası, Bu sırada, kuyrukluyıldızın kadar geniş bir alana yayıldı parlaklığı o kadar artacak ki, Hale. © yüksek büyürmeli te Bopp Ay ve Mars'tan sonra gökyüzün deki en parlak cisim olacak. Kuyruk luyıldızı gözlemek için, sabahları hava 


zia yıldız. gözl si sayılıyordu. hemen takımyıldızın ortasinda yer Ortalama bir dürbünle bakıldığın- alan kümeyi bir dürbünle zorlanma: 


skop- da MH, bir kovanının ctra- d: 


bulabilirsiniz. 


Gezegenler 


aydınlanmadan biraz önce kuzeydoğu 


Venüs: Ay boyunca Güneş'e çok ufku üzerine bakmalısınız; yukandak 


harita kuyrukluyıldızın yerini 


yakın olduğu için gezegen bu ay göz- 


lenemeye ken size yardımcı olacaktır. Harita- . * Mars: Gezegen, ayın büyük ço- da, Hale-Bopp'un Mart ayı bo yunca izleyeceği yol, tarih ve parlaklık değeriyle birlikte veriliyor, 


uğunda Başak Takımyıldı. 


Küçük Ayı * 
z'nda yer alacak; ay sonunda 


ise Aslan Takımyıldızı'na ge çecek. Mars, Ay boyunca yaklaşık 1 kadir parlaklık ta ve hemen hemen tüm 


Ayın başında Kuğu 


Takımyıldızı'nda yer ala- 


cak olan Hale-Bopp, ayın gece gözlenebilecek. 


7'si ile 15'i arasında Ker- 


Jüpiter Ay boyunca, satenkele, 15'inden sonra bahları hava tamamen ise Andromeda Takım- aydınlanmadan önce yıldızı'nda yer alacak 


Kuyrukluyıldız, — 15 


kısa bir süre güney-doğu ufku üzerinde göz 
Mare'ta © Andromeda lenebilecek 

Satürn: Giderek Güneş'e daha da yakınlışan Satürn, ayın başla- 


Galaksisi'nin 4 derece kadar yakınından geçe cek; yani bir dürbünle bakıldığında ikisi birden nnda Güneş battıktan görüş alanında yer alacak, 


Bu kaçırılmaması gereken 


hemen sonra ban ufku üzerinde yer alacak. Ayın 


bir firsat , Tekboynuz ortalarından itibaren, Gü. 
t 5 “e neş'e iyice yakınlaşmış olan Arıkovanı : Büyük — gn gezegen artık gözlencmeyecek 


Köpek 7 
> Ay: 2 Mart'ta Son Dördün, 8 


Mart'ta Yeni Ay, 15 Martta İlk Dör dün, 23 Mart'ta Dolu 
Son Dördün evrelerinde olucak. 


Yıldız Kümesi 


y, 31 Mart'ta 


İkizler ve Aslan Takımyıldızla- n'nm arasında yer alan Yengeç Ta-Düzeltme: Dergimizin 350. sayısındaki Gökyüzü köşesinde, Venüs'ün akşamlar görüleceği yazılmıştı. Venüs, ay boyunca Güneş'e çok ya en belirgin açık kümelerden birisidir. 15 Mart 1996 Saat 21“'de gökyüzünün genel görünüşü kin olduğu için gözlenemedi 


kımyıldızı'nda ver alan Ankovanı (M4) yıldız kümesi, gökyüzündeki 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Bilim ve Teknoloji Tarihinden İlhami Buğdaycı 


Elektrikle aydınlanmanın tarihi, 1800'lerin başında ark lambası ile başladı. Bu lambaların çalışma ilkesi, iki karbon çubuk arasındaki küçük bir aralıktan elektrik akımı sıçramasına dayanıyordu. Ark lambalarından elde edilen ışık, mum ya da gaz lambalarınkinden daha parlak olmasına karşın, bu lambaların kurulması zor ve yangın tehlikesi yüksekti. 1870'lerin ortalarında düşük voltajlı ve emniyetli lamba üretiminin araştırmaları başladı. 
Bugün bu işe kalkışanlardan ikisi ön plana çıkmıştır. Hemen hemen aynı sıralarda, Thomas Edison ve Joseph Swan, birbirlerinden bağımsız olarak, benzerlerinden oldukça farklı yeni bir tür lamba ürettiler; elektrik lambası... 


Elektriğin 
Doğuşu 


20. yüzyil başlarında kullanılan şekildeki ilan, elektrikle aydınlatmanın alışılmışın dışında 

bir kullanımını gösteriyor. 


Kismi vakum 


/ 


Swan'ın Lambası 
Joseph Swan, lambasını Şubat1879'da İngiltere'de insanlara tanıttı, Lamba, üzerinden akım geçirildiğinde kızaran karbon bir filaman'ı sahipti. Cam ampul ise kismen vakumlanmıştı. 
Ampulü içinde aynca, filaman ısındığında 

alev almayacak kadar 

az miktarda da oksijen bulunuyordu. 


Filaman tek bir karbon 

halkadan oluşmuştur. 


Edison'un lambası 


Elektrik açıldığında iki elektrot arasında 


Geissler Tüpü tk örer. 


1950'lerin ortalarında Johann Heinrich X Wihlem Geissler, düşük basınçta gz içeren tüpler yaptı. Üzerinden elektrik Qakımı geçirildiğinde renkli bir ışıldama 

elde edildiği bilinen bu tüpler, bugünün 


sokak lambalarının ve neon lambalarının ilk İsg Elektrod müjdecisiydi. 
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Elektrik buradan geçer kalmışlardı 


Elektrik Işığı 


Tüm Kullanımlarıyla Işıklar 

Modem elektrik lambaları değişik şekilde işık üretir, Standart bir ışık ampulünde, üzerinden geçen akım nedeniyle filaman ısınır ve akkor hale gelerek işik üretir, Bir floresans lambada (trip-lighe) ise filaman bulunmaz. Onun yerine elektrik akımı düşük basınçtaki bir gaz boyunca akar, Gaz, morötesi bir ışık yayar ve bu işık onu floresans yapan fosfor bir kaplamaya çarparak görünür ışık üretir, Diğer bir amba türü 


olan boşalım (deşarj) lambasının da filamanı yoktur. Deşarj lambası da düşük basınçta bir gaz içerir, ancak bu gaz üzerinden akım geçtiğinde görünür ışık üretecek şekilde kızarır. Işığın rengi de gazın türüne bağlıdır 


Gün Işığı Ampulü 
Bu filamanlı lamba doğal gün ışığını üretecek şekilde tasarlanmıştır. Bu lambanın ışığı, gerçekten aynı Güne 


gelen ışık gibi çok sayıda rengin karışımından oluşmuştur. Bu vesindeki duvarlar 


ışık, gün ışığında olduğu gibi, ampul ç renklenir. 


Edison'un Lambası 
Thomas Edison (1847-1931) tarafından yapılan bu lamba, Ekim 1679'da 
Amerika'da tanıtıldı ve ticari üretimine Kasım 
1880'de başlardı. 
Filamanın yanmasını önlemek amacıyla bu ampul de düşük basınçta tutulmuştur 
Kısa sürede yaygınlaşan bu veni lambayı kullanan bazı oteller konuklarına, lamba yakmak 


için kibrite ihtiyaçları olmadığını Edison lambasıyla bir k sık h sanat galerisi 
FAE aydınlatması 


larmak zorunda 


ve Teknik 


Cıva Lambası 

Bir civa lambası, sol taraftaki duvarı mavi gösterirken s iki duvar mavi ve dönüştürür. Bunun nedeni, 

n Ürettiği ışık kırmızı renk 

aki duvarın bu 

ışığı yansıtmamasıdır. Işık biraz da olsa san ışık içerir, dolayısıyla alttaki 


duvar bu ışığı yansıtır, 


Standart Işık Ampulü 

Stanılare bir ışık ampulünün düşük basınçta, argon gibi bir 

gazla çevrelenmiş tungsten kaplı bir filaman vardır. Filaman aşık yayar. Bu umpullerde, elektrik enerjisinin 


Düşük Basınçlı Sodyum Ampulü Yüksek Basınçlı Sodyum Ampulü Bu tür ampul genellikle soku için Kullanılır Bu ampuller de; şehirlerde sokak aydınlatması için kullanılırlar ve pembemsi 


Ampul, açıldığında birkaç dakikada buharlaşan küçük mavi işık üreten sodyum ve alüminyum içerirler. Bu ışıkla çoğu nesne gün miktarda sodyum içe işık neredeyse 


ışığındakine benzer renkte görünür. Bu lambalar elektriği ışığa çevirmede san renktedir. 


oldukça verimlidir. 


Mari 1997 


Elektronik Dünyası 
Murat Ertem 


Osiloskop 


Elektronik devrelerin istenilen şekilde çalışıp çalışmadığını anlayabilmek için, belirli noktalardaki sinyallerin ölçülmesi gerekmektedir. 
Doğru akımla çalışan devrelerde, sinyallerin genliği zamanla değişmedi-Binden basit bir avometrenin kullanılması yeterli olmaktadır. Ancak alternatif akım devrelerinde, genliğin yami sıra, sinyallerin frekansının, hatta bazen sinyallerin gerçek şeklinin bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle, sinyallerin oluşturduğu manyetik alanla orancılı olarak sapan meral iğneler, yerine sinyallerin görüntülendiği osiloskoplar kullanılmaktadır. 
Osiloskoplarda sinyalin görüntüsü, bir katod ışını tüpü (CRT) içindeki elektronların, ölçülecek sinyalin belirlediği ölçüde saptınılarak bir ekran üzerine düşürülmesiyle oluşturulur. 
Bu çalışma prensibini anlayabilmek için katod ışını tüpünün (CRT) yapısının incelenmesi gerekmektedir. 


CRT 

Bir katod ışını tüpü temel olarak üç bölümden oluşur. İlk bölümde, megafon şeklindeki tüpün dar ucun- dan elektronlar yayılır. Daha sonra düzlemler yardımıyla bu elektronların yön değiştirmesi sağlanır. Üçüncü ve son bölümde bu elektronlar bir ekvan üzerine düşerek ışıma gerçekleştitirler, Nikelden yapılan, silindir şeklindeki katodun ışitılmasıyla, gerekli elektronların saçılması sağlanmaktadır. Karodu uyaran bu ısıtıcıya filament de denilmektedir. Filament, birbirlerinin oluşturduğu manyetik alanı sıfırı indirgeyen iki sipiralden oluşmaktadır. Sipirallerle katod arası yalırıldığından, ısı iletimi sağlanırken akım geçişi engellenmektedir. Aynca sipirallerin oluşturduğu bileşke manyetik alan sıfır olduğundan sipiraller ortama yayılan elektronların yönlerini değiştirmemektedir. Katottan yayılan elektronların, ölçülecek sinyal tarafından saptırılması için belirli noktalar- dan geçmesi gerekmektedir. Bunun için bir kontrol elektrodu ve iki anot kullanılmaktadır. 

Kontrol elektrodu, tabanında küçük bir delik bulunan metal bir silindirdir. Katotdan yayılan elektronların bir kısmı bu silindirin tabanındaki delikten geçerek yollarına devam ederken bir kısmı silindir içinde kalır. Tabandan geçen elektron sayısı ekran üzerinde oluşan görüntünün parlaklı- 


Kontrol elektrodu O yaktamı 


Yatay apina alektrodu Bir katod ışını tüpünün (CRT) yapısı 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ını belirlemektedir. Kontrol elektrodu negatif yükle yüklendiğinde elektronların birçoğu geri itileceğin- den tabandan geçen elektron sayısı ve ekran üzerindeki görüntünün parlaklığı azalacaktır. Bu elektrod üzerinde negatif yük azaltıldığındaysa ekran üzerindeki görüntü daha parlaklaşacaktır. Ayrıca bu elektrodun tabanındaki delik, elektronların noktasal bir kaynaktan yayılmasını sağlamaktadır. 
Tabandan geçen elektronlar daha sonra iki anodtan oluşan bir sistem içine girerler. Pozitif yüklü bu iki anot arasındaki elektrik alan, elektronların belirli bir noktaya odaklanmasını sağlamaktadır. Birçok osiloskopta ilk anodun üzerindeki yük miktarı değiştrilerek elektronların  odaklaştığı nokta değiştirilmiş olur. Bu sırada anorların oluşturduğu elektrik alan elektronun daha da hızlanmasına neden olur. Elektronlar anotları geçtikten sonra düşey ve yatay yerleştirilmiş düzlemler arasından geçirilir. Bu noktaya kadar elektronların düzlemler içerisine istenen şekilde girmesi sağlanmıştır. Burdan sonra ise ölçülecek sinyal devreye girmektedir ve elektronlar ekran üzerinde sinyalin belirlediği noktalara düşürülmektedir. 


Yatay ve Düşey Düzlemler 

Osiloskop ekranında değişen sinyalin iki boyutlu görüntüsü elde edilmeye çalışılmaktadır. Ekran üzerinde yatay eksen zamanı, düşeye eksense sinyalin genliğini göstermektedir. Bu nedenle düşey olarak yerleştiren paalel düzlemler zaman değişimini, yatay düzlemdeki paralel düzlemlerse elektronların düşey sapmalara neden olduklarından sinyal genliğini belirlemede kullanılır. 

Bir elektron iki paralel düzlem arasına girdiğinde, düzlemler arasındaki potansiyel farkı, elektronun düzlemlere dik yönde sapmasını neden olur. Elektronun sapması, potansiyel farkıyla doğru orantılıdır. Bir elektron V potansiyel farkındaki düzlemler arasında y kadar sapmaya uğruyorsa, potansiyel farkı iki katına çıktığında 2y kadar sapmaya uğramaktadır. Bu durumda yatayda birbirlerine paralel yerleştirilmiş iki düzlem arasındaki potansiyel farkın ölçülmek istenen sinyale eşit olduğunu ve sinyalin genliğinin değiştiğini düşünelim. Düzlemler arasına ayni noktadan sürekli elektronlar girdiğinden her elektron düzlemler arasına girdiği andaki potansiyel farkıyla orantılı olarak sapar. 
Bu nedenle her elektron ekran üzerinde farklı bir düşey noktaya düşer, Ancak sinyal periyodikse aynı potansi- 


yel farkında, farklı zamanlarda düz-İemler arasına giren her elektron aynı noktaya düşer. Böylece sinyalin genliindeki değişim incelenmiş olur. Ancak elektronlar yatayda sapmaya uğramadıklarından oluşan görüntü düşey bir çizgi şeklindedir. 

İki düzlem arasına farklı zamanlarda, fakar aynı potansiyel farkı altında giren elektronların birbirlerinden fark- 
1i noktalara düşürülmesi için, elektronların yatay düzlemde de sapması getekmektedir. Bunun için düşey yerleştirilmiş iki paralel düzlem kullanılmaktadır. Bu düzlemli an eksenini belirleyeceğinden, iki düzlem arasındaki potansiyel farkının zamanla doğru orantılı olarak değişmesi gerekmektedir. Daha önce değindiğimiz gibi düzlemler arasındaki potansiyel farkla elektronların sapma miktarı doğru orantılıdır. Potansiyel farkı V iken sapma X, potansiyel farkı 2V iken sapma miktarı 2X dir. Bu mantıkla düzlemler arasına 1 saniye önce giren elektron yatayda X kadar geriye düşmüşse, 1 saniye sonra girecek elektron da X kadar uzağa düşmelidir. Bu şart ancak düşey yerleştirilmiş düzlemlere zamanla orantılı olarak değişen bir potansiyel farkı uygulandığında sağlanır. 
Böylece ekran soldan sağa taranmış olur. Ancak ekranın en sağına ulaşıldı-Bında tekrar başa dönmek gerekmel tedir. Bu da potansiyel farkının beli bir değere ulaştığında, yani elektronlar en sağa kadar saptığında, tekrar başlangıç potansiyeline getirilmesi, yani elektronların ekranın en soluna saptırılması gerekmektedir. Sonuç olarak düşeyde paralel olarak yerleştirilmiş iki düzlem arasına uygulanan potansiyel fark minimumdan maksimuma giderken zamanla doğru orantılı olarak değişmeli ve maksimumdan minimuma bir anda inmelidir. Bunun için düşey konumdaki düzlemler arasına üçgen bir dalga uygulanmalıdır. 

Düşey konumdaki düzlemler elektronların yatayda farklı noktalara düşmesini sağladığından sinyalin gö- 


rüntüsü ekran üzerinde oluşur. Ekran üzerine elektronların ışıması bir süre devam ettiğinden insan gözü bu şekli sürekli bir çizgiymiş gibi algılar. Ancak henüz önemli bir sorun daha bulunmaktadır. Elektronlar, ölçülen sinyalin genliğine göre düşeyde bir noktaya düyerken, üçgen dalga sayesinde ilk elektron en sola düşer ve elektronların yatay konumu ekranın sağına doğru zamanla kayar. Fakat tekrar sola dönüldüğünde elektronun düşey konumu ilk elektronun düşey konumuyla eşit değilse ekranda sabit bir görüntü elde edilmemiş olur. Bu sorunu aşmak için elektronların yatay değişimine neden olan düzlemlere üçgen dalga belirli zamanlarda uygulanmalıdır. Ölçülen sinyal belirli bir değere ulaştığında, yatay sapmaya neden olan düzlemlere üçgen dalga uygulanmalı ve katotun elektron yayması sağlanmalıdır. Üçgen dalga maksimuma ulaştığındaysa yani elektronlar ekranın en sağına ulaştığındaysa elektron yayılımı kesilmelidir. Böylece belirli bir süre için ekranda görüntü olması engellenir. Ancak, bu karanlık anı insan gözü algılayamaz. Daha sonra ölçülen sinyal yani düşey sapmalara neden olan potansiyel farkı aynı değere ulaştığında tekrar elektron yayılması sağlanmalı ve yatay sapmalara neden olan düzlemlere üçgen dalga tekrar uy. 
gulanmalıdır. Böylece ekran üzerinde sabit bir görüntü elde edilmiş olur. 
Ölçülecek sinyaller her zaman farklı yenlik ve frekanslara sahiptir. 
Bu nedenle osiloskop üzerinde sinyalin tam olarak görünmesi için çeşitli ayarlamalar yapılır. Genliğin ekrana sığdırılabilmesi için, düşey sapmaları neden olan yatay düzlemler arasına uygulanacak potansiyel farkı belirlidir. Bu nedenle ölçülecek sinyal zayıflarıcılardan ya da güçlendiriciler. 
den geçirilerek, genliği istenen de-Berler arasında tutulur, Bu sırada dü-Şey eksenin ayar düğmesi bir birimin kaç volta denk geldiğini göstermektedir. Yapılan ayarlama ise zayıflarıc da güçlendiricinin kazancının değiştirilmesidir. Yani sinyalin genliğinin kaç katına çıkarılacağı veya kaçta birine düşürüleceğini belirler. Farklı frekansların belirlenmesini ise yatay sapmaları neden olan düşey düzlemlere üçgen dalganın kaç saniye boyunca uygulanacağı belirler. Bu süre uzatıldığında ekranda düşük frekanslı sinyaller, kısaltıldığındaysa yüsek frekanslı sinyaller daha rahat incelenmiş olur. Osiloskobun parlaklık ve odak ayariysa, kontrol elektrodu ve birinci anot üzerindeki potansiyelin değiştirilmesine neden olur, Böylece istenilen parlaklıktaki görüntü ekranın istenilen yerinde elde edilmiş olur. 
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Bilim ve Teknik 


Bilgisayar Dünyası 


Sinan Göktepeli 


Yeni İşlemciler 


Dünyada bilgisayarın tanımı çok değişti. Araştırma merkezlerinin yaratmaya çalıştığı sayılar bilgisayar üreticilerinin ilgisini eskisi kadar çekmiyor. İnternet de geçen birkaç yıl içinde bilim adamlarının kontrolünden çıktı. Bu iki yön de-Biştirmenin de nedeni aynı, Halk iletişime ve bilgiye olan ihtiyacını gidermek için bilimcilerin daha rahat bilgi paylaşmak ve tartışmak için yarattığı yöntemleri kullanma- nin olası olduğunu fark etti. Internev'i bu kadar değerli kılan özelliklerin başında, bilgiye kolayca ve hizla ulaşımı sağlaması sayılabilir. 
Diğer biri ise, özellikle bilginin sadece yazı, görüntü ve transfer edilmekle sınırlı kalmamasıydı. Internet, sesli ve görüncülü iletişimi olasi kılmasıyla bu alanda bir devrimin başlamasına yol açtı. Ancak bunla- nin da ötesinde İnternet'in etkileşimli olması, ona olan ilginin büyük bir hızla yayılmasını neden oldu. 
Böylece Interet sadece bir haber alma aracı değil, bir İletişim aracı haline geldi. Etkileşim aynı zamanda kişilere seyredecekleri görüntüleri ve dinleyecekleri sesleri seçme şansı verdi, Kullanıcılar kadar bilgisayarlar da multimedya denilen yeni iletişim sistemine uyum sağlama- ya çalışıyorlar. 

Yakın gelecekte birçok ayrı ilerişim sistemi multimedya ve İnternetin kurbanı olacak. Telefon ve faks kaderine razı bir şekilde yavaş yavaş bilgisayarın içinde kayboluyor. Televizyon üreticileri ise biraz dahu mücadele vermek istiyorlar. 
Yeni çıkan Web-TV'ler hem www tarayıcı hem de televizyon olarak kullanılabiliyor. Bu mücadelenin sonucu belli tabii ki. Ama kullanicilar telefonu ve televizyonu bırakırken bilgisayarlarındaki etkileşimli ses ve görüntünün vazgeçtikleri sistemlerinkinden daha kaliteli olmasını istiyorlar. Bunun için ikili diizende gelen bilgiyi işleyecek bölüme, merkezi işlem birimine, çok büyük yük biniyor, 

Büyüyen pazardan payını almaya çalışan işlemci üreticilerinin bu talebe performans/fiyat oranını da yüksek tutarak yanıt vermekten başka çareleri yok. Pazar savaşı, özellikle içinde bulunduğumuz yılin çok hareketli geçmesine yol açacak gibi gözüküyor. Birçok üretici bu yıl içinde yeni işlemcilerini saya sürecek. Sonuçta bu yıl içinde bilgisayar alacak olanlar özellikle çok dikkatli karar vermek durumundalar; çünkü yanlış bir karar ellerinde birçok programı yavaş çalıştiran ve kolayca yenilenemeven bir sistemle kalmalarına vol açabilir. 

IBM'in ilk kişisel bilgisayarları geliştirirken işlemci üreticisi olarak seçtiği İntel, pazar payını kaybetmemek için büyük bir güç harcıyor. 
Birçok kullanıcı için Intel ile kişisel bilgisayarın aynı olması rastlantısal değil. Ancak İntel büyüyen pazarda oldukça güçlü rakiplere karşı hata yapmamak zorunda. 

Intel'in ilk hatalarından biri, ilk P-5 serisi (Pentium) işlemcilerinde- ki bölme işlemi sorunuydu. İncel birçok Pentium çipini değiştirmek zorunda kalmiştı bu hata nedeniyle. 
Ancak P-6 serisi PentiumPro'larda daha önemli bir hata yaptı. Tüm X86 serisinde olduğu gibi gibi PentiumPro'lar da ilk çıktıklarında pazarın üst tabakalarına hitap etmeye çalıştı. Ancak, kullanıcı tarafında bir hatası vardı. 32 bitlik bir işlemci olan PentiumPro, 16 bitlik programları çalıştınrken önemli bir hız kaybı. yaşıyordu. PentiumPro'nun en önemli hız kaynaklarından biri, ikinci seviye (L2) önbelleğin işlemle aynı paket içinde olmasıydı, Bu sayede önbelleğin işlemciyle ayni hizda çalışması, aradaki 64 bit genişliğindeki veri hattının da katkisıyla PentiumPro'nun performansi- m çok artırıyordu. Aynı etkinin üretim maliyetinde de görülüyor olması Intel'in bu işlemcinin geleceğini birkez daha gözden geçirmeye karar vermesine yol açtı. 

P-6 serisinin yeni çipleri ilk PentiumPro'lardan oldukça farklı olacak; çünkü Intel LZ onhafizayı işlemcinin dışına almaya kararlı gözüküyor. İşlemci ve L2 onhafıza, anakartın Üzerine yerleştirilen bir yavru kartı takılacak böyük olasılıkla, Bu sistemi Silicon Graphics ve Apple uzun zamandır. uyguluyor. 
Önbelleğin işlemciden ayrılması veri aktarımında ve genel verimde önemli bir düşüşe neden olacak. Intel yeni işlemcisine birçok diğer hız. 
sağlayıcı özelliği de eklemek zorunda. Bu şu an PentiumPro sahibi ii kullanıcılara da biraz soğuk duş i gelebilir. çünkü anakartlarını Keşke işlemcilerini yenileme gibi bir şansları kalmayabilir. 

Aynca, yeni P-6'lara Intel'in yeni multimedya komut seti olan MMX de eklenecek. 

MMX P-6'lardan önce P-S'lere yani Pentiumlar'a uygulandı. Yılba- 


Pentiumlar piyasaya | sürüldü. 
MMX'in getirilerine bir göz atacak 


olursak, işlemciye birçok yeni komut eklendiğini görürüz. Bunlar, multimedyaya özgü bazı işlemleri yapmak için yazılımın işlemciye ayn ayn birçok komutlar yığmasındansa, onları işlemcinin bir parçası yaparak daha hızlı işlenmesini sağlıyor. İşlemci aynı işlem döngüsünde 
8 görüntü noktasını veya 4 ses komutunu işleyebilecek, 

Incel'le birlikte X86 tipi işlemci üreten diğer firmalar da MA nolojisini işlemcilerine u y başladılar, Ancak, MMX olmadan bile, diğer X86 üreticilerinin işlemcileri Pentium'dan daha yüksek performans göstermekteydi. 

Hem AMD hem de Cyrix ilk çikardıkları Pentium benzeri işlemeilerde önemli sorunlarla karşılaştılar, 

Gyrix'in yeni 6x863i daha kiçük transistörlerle 150 MHz hiza ulaşabiliyor ve 200 MHz'lik Pentiumlar'dan daha iyi bir performans sergiliyor. Ancak, İntel ile Cyrix arasında bir teknoloji paylaşma anlaşması olmaması nedeniyle, Cyrix'in MMX teknolojisine ne ölçüde uyum sağlayacağı merak ediliyor; özellikle veni işlemcisini Nisan'dan önce piyasaya sürmeyi hedeflediği düşünülürse, multimedya komutlannin çalıştırılması sırasında uyum sorunları çıkmaması için Cyrix mühendislerinin oldukça yoğun çalışması gerekiyor. AMD ise bu konuda daha şanslı. İntel ile arasndaki anlaşma sayesinde yeni K5 işlemcileri MMX teknolojisine sorunsuz geçecekler. Ancak AMD'nin tasanmlan ne yazık ki Öyrix'inkiler kadar hizli değil, 

Kişisel bilgisayarlar konusunda pazarın çoğuna sahip olmasa da gayet sadık bir kullanıcı kitlesine sahip bir diğer sistem de IBM-Mororola ürünü olan PowerPC'leri kullamiyor. İntel Windows gibi PowerPC deyince akla ilk gelen şey Macintosh oluyor. PowerPC'nin kökeni yine de İntel'den çok daha farklı, İntel 1970'lerin sonlarından itibaren ürettiği işlemcilerin öncekilerle uyumlu olmasına özen gösterdi. Yani eski işlemcilerde çalışan bir programın yenilerinde de sarunsuz bir şekilde çalışması bekleniyordu, Bu tabii ki işlemci tasarımında oldukça sınırlayıcı bir nokta. Apple'in Macintosh işletim sisteminin eski işlemcisi Motorola 68k serisinden onunla tamamen uyumsuz olan PowerPC'ye geçmesi ise tasırımcıları çok büyük olanaklar sağlayan bir devrim oldu. Tamamen RISC teknolojisi üzerine kurulu olan PowerPC, piyasaya başka firmalar rarafından sürülen çok ucuz Apple uyumlu bilgisayarlar aracılığı ile geniş kitlelere yayılabildi. 


PowerPC'nin en yeni modellerinden biri olan 604e şu an piyasadaki en güçlü kişisel bilgisayar işlemcisi. Onun tahuna oynayan bir başka işlemci var yine de, O da PowerPC temelli; ancak IBM-Matosola ikilisi yerine, Apple'in da būyük yatırımları olan Exponential . 
Technologies tarafindan üretiliyor. 
Bu yeni işlemcinin adı X704. 

X704'un ilk modelini Intel'in en hızlı PentiumPro'sundan 1,5 kar hızlı kılan özelliği, şu ana kadar, pek kullanılmayan bir transistör tipi olan bipolar transistörleri kullamiyor olması. Bipolar transistörler, şu an neredeyse tüm işlemcilerde kullanılan CMOS transistorlere gòre daha küçük voltaj aralığında çalışabiliyorlar, Bunun sonucunda bir salınımı yapmak için gereken zaman azalıyor ve de işlemcinin saniyede yapabileceği deviri, yani frekansı artıyor, Söyleki, bipolar bir transistörün kapalıdan açık duruma geçmesi için sadece 0,5 Vole'luk bir salınım yeterken, CMOS transistör ründe en azından 1,5 Volt degişiklik gerekiyor; bu da bipolara haklı 
bir kazanç sağlıyor. X704, 533 
MHz'de çalışanı ilk işlemcilerden biri olucak. 

Bu avantajına rağmen bipolar teknolojinin pek kullanılmamış olmasının en önemli nedeni yüksek isı üretimi. X70$'un ist üretiminin 
80 Watt civarında olmasından da bu 
sorun anlaşılabiliyor. Bugüne kadar böylesi bir ısıyı soğutmaya çalışmaktansa işlemci üreticileri küçük CMOS transistörler kullanmayı tercih etti, Aslında Intel P-5 ve P-6 serisinde de bipolar transistörler kullamlıyor, Ancak onlar CMOS tabanı üzerine yapılmış olmaları nedeniy-Je hızları pek fazla artmıyor. 

X704, transistörleri ve sıcaklığı kadar basitliği ile de oldukça sıradışi bir işlemci. Sadece 27 milyon transistör, hem işlemciyi hem de çipin birinci ve ikinci seviye önbelleğini tamamlamaya yetmiş. 
Sadece dört işlem hatu var ve PS ve P-6'da bulunan birçok gösterişli hesap sistemine sahip degil. Bu da aslında tasarımcıların hedefi. Böylece gelecekte işlemciye koyacak bolca özellik bulabilecekler. 

PowerPC serisi, Intel tabanlı serinin son zamanlarda yaşadığı çalkantılardan uzun sabit bir hızla gelişmeye devam ediyor gibi gözükse de, işlemci pazarında yeni fırtınalar kopacağa benziyor. Bu arada halk, firünanın elden geldiğince çabuk bitmesini ve kendisini en uzun süre boyunca mutlu tutacak sistemi alıp İnternette rahat rahat dolaymak istiyor. Bakalım talih kimin yüzüne gülecek- 
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Matematik Dünyası 


Bir Dahinın Ardından 


~ 


Macaristan'da 
Yahudiler 

Habsburg İmparatorlu- 
Bu'nun 1867'de ikili Avusturya-Macaristan yönetimine dönüşmesi ve bundan çeyrek yüzyıl sonra bölgede Macar ağırlıklı bir hükümetin kuruln te, özellikle Budapı da hizla yeşermeye başlayan entelektüel yaşam ve u: 


asıyla birlik- 


te civarın 


kapitalist yönetim biçimi sonu- 


cunda Macaristan, çevre bölgeyan Yahudiler için bir la- 


a bilimi diye de 


lerde y. 


çekim merkezi olmaya b: 
mişti. Ka anılan matematiğe özel bir ilgi olan bu ulus için. uy 


a tah 


göste gula 
Macaristan ideal bir varan oluşcuruyordu. Öyle ki M gelen Yahudiler, Ma daha Macar oluyordu. 


an politikalar sayesinde 


aristan'a 


Ötede, beri kullandıkları isimlerini atı 


yorlar, Macar isimlerini alıyorl dı. Bilimdi 


özellikle matematikte bu ülkenin bilimsel tabanı-Paul Erdös ar Yahudilerinin Yaşadı fı bu Altın Çağın son demlerin- de, 26 Mart 1913'te bir Yahudi çocuğu olarak Buda peşte'de doğdu. 


mi oluşturuyorlardı 


de M 


ailesini 


Bir Matematikçi 
Büyüyor 


Doğduktan birkaç gün sonra kızıl hastalığına yakalanan iki kız kardeşinin ölmesi üzerine Anyuka'sı (annesi), onu olu 


nüstü koruma altına alır, Sirf bu Paul, kizil hı 


yüze ralığına ilk kez 23 yaşında yakalanır. İlk öksürüğü de 30 yaşında tadar. İki yaşındayken iki dilde sayı 
Dört yaşı 


masını Öğrenir. 
ken sayıları keşfeder ama aynı zam: 


negatif 


gün öle 
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Pali Basci, namı diğer Paul Erdös: Asrımızın matematiğine 83 yıl süren uzun ve verimli ömrüyle damgasını vuran Paul Erdös, 20 eylül 
1996 Cuma günü, bir matematik semineri için 
gittiği Varşova'da hayata gözlerini yumdu. 
Bütün dünya bu olayı büyük bir üzüntüyle karşılarken, Türkiye'de birkaç kişinin dışında, yine kimsenin haberi bile olmadı. Bunu bilimsel meraksızlığımıza mı bağlamalı bilinmez, ama biraz da geç olarak yayımlanan bu yazı umarız Erdös'ü hayattayken tanıyamayan birçok kişiyi onunla tanıştırır. 


ristan'ın karışmaya 
Apuka’sı (ba- 


Lapok (KöMaL) dergisi, Maca- 


ristan'd 


dığı yıllardır. lise öğrencilerinin en 


bası) Ruslara esir düşer veancak çok ilgisini çeken dergilerden 


altı yıl sonra geri döner, Salgın biridir, Bu derginin her yıl düartan Yahudi karşıtı eylemlerden korkan Anyuka, küçük Paul'u okula gön- mat dermez. Evde Apuka ve Anyuka 


hastalıklardan ve zenlediği problem çözme yarış- 


maları Macar 


adeta stikçilerini belirlemekte 


dir, Bu yarışmalar sonucu ilk üçe 


ona matematik ve İngilizce öğren öğrencilerin fotoğrafları 


de basılmaktadır ve genç af a üç sene t ardu, çağdaşları Paul "Türü George Szekeres, "Tibor Gallai ile birlikte basılır. Erdös ve Turân'ın yıllar sürecek dostluk! 


retirlet de aulun for 


Yaşıtlarının kol duğu yıllardı destekli bir eğitim programı içerisindedir. Bu sıralarda, 1900'lü yılların. başından beri yayımlanan Közepiskolai Matematikai 


jlerde oku- 


Paul ev ve okul 


nin temeli de burada atılır, 


Üniversiteye giriş ve... 

Paul 17 yaşında Peter Pazmany Üniversitesi'ne girer ve o yıl içinde, ilk kez Chebyschev tarafindan kanıtlanan ve Bertrand'ın Postuları diye de biline: 


şu önemli teoremin gelişmi anmayan yeni 
Birden büyük 


sayısı için, 7 ile 24 


yöntemlere da bir k 


nıtını verir her w dı 


arasında en az bir asal sayı var dır 
İki yıl sonra Acta Scientarum 


Mathemaricarım dergisinde bu 


kamt yayımlanır ve bu Erdös'ün ilerde sayısı 150'ü bulacak bilimsel yayınlarının ilkidir. 18 ya şındayken, yani henüz ünive esinin ikinci sınıfındayken Le- 


i- 


opold Fejer'in gözetimi altında mlar, Tez konusu, bir yıl önce yaptığı kanıtın 


doktora tezini ta 


bir genellemesidir ve bu tez üç Mathematische Z yayımlanır. Bu 


yıl sonra 


itsehrift'te sonra kahramanımız için kendi 


la dolu 


enginliklerini araştırma serüveni 


deyimiyle Kizap'ın sırl 


başlar (Erdös, içinde n in en güzel teoremlerinin ve aldığını ve 


ma firsat bu 


kanıtlarının y 


hiçbir insanın ok lamadığını söylediği bir kitabın varlığına inanıyordu) 
Matematik dünyasında dev timc olarak bilinen tek insan Euler'dir. Özel problemler üzerinde çalışan Euler'in çalışmala- m; Analitik ve Cebirsel Sayılar Kuramı'nın, torik, Fonksiyon Uzaylı konuların 


Topoloji, Kombina- 
1 gibi 


doğmasını. sağladı 
Öyle görünüyor ki, upkı Euler gibi özel problemler üzerinde çalışan ve 1500'ün üzerinde mamlayan Erdös de bundan sonra devrimci olarak anila cak. O da Kombinatorik ve Probabilistik Sayılar Kuramı, Kombinatorik Geometri, Proba- 


kale ya 


bilistik ve Transfinite Kombinatorik konularını mare- 


matik dünyasına kazandırdı, 


Hacı Matematikçi 


Erdös, 450 nin üzerinde matemarikçiyle ortak makale yada ünlü Erdös sayısı çıktı, Erdös sayısının ne 


yunladı. Burada 


olduğunu merak edenler için kısa bir tanım verelim; Erdös'ün Erdös sayısı sifirdir. Erdös'le ortak bir yayın yapan bir kişinin 


Erdös sayısıysa birdir. Erdös'le 


yayın. yapmayan yayın yapan bir kişiyle yay 


yapan birisinin Erdüs sayısı da ikidir. #22 için, Erdös sayısı » den 


küçük ya da eşit olmayan ve 


Bill va Teknik 


dös sayısı n olan birisiyle ortak yayın yapan bir kişinin Erdös sayisi sel dir, 

Bu tanıma göre, Einstein'in Erdös sayısı ikidir. Dünyada, Erdös sayısı bir ya da iki olan 
4500 den fazla insan vardır. Erdös'ün bu kadar çok kişiyle çalişmasını sağlayan kenlerden biri de hiç kuşkusuz sık sık yaptığı gezilerdir. Dünyanın birçok ülkesine yaptığı matematik amaçlı geziler, ona “Hacı Matematikçi" denmesine neden oldu. 1979 yılında kendisiyle yapılan bir söyleşide birkaç nünü şöyle özetliyor. “Cu- 
"de bir sayılar kuramı seminerine ve o akşam bir Macar lokantasında yemeğe katıldım. 
Ertesi sabah Toronto'ya uçtum. 
Havaalanından Waterloo'ya pikniğe gittik. Akşam Toronto'ya 


n önemli er- 


martesi günü Winnipe 


düzenlenen 


döndük ve o akşam, ertesi gün Imperial Kolej'de sabah saar ond. 


11'de ders vermek lize m.” Herhalde bu 
"ün ne kadar dolu bir hayat yaşadığını anlatma 


ye- 
Çözmece o 
|" 1.ab,cèt gerçel saylan için 
İİ ARİ olduğunu gösteriniz. 
2. Tapa aps Â olan MABG ikizke- 


nai üçgeninde, Ê açısının açıortay, [AC yi D da kesiyor ve 1BCİBDIHADI 


isa mâ 
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Böğlekle 7» için 


Mari 1997 


terli, Böyle bir yaşam biçimi de matemarikçiler arasında şu espriyi. Ürermişti ul Erdös'ü görmek istiyorsan sadece otur, bekle yerinde, o gelip seni bulacaktır” 

Yüzlerce profesyonel matematikçiyle ortak çalışmalar yapmak yetmemiş, vete- 


rdös'e 


nekli lise öğrencileriyle de ça malar yapmıştır. Çalıştığı gençler tıpkı onun gibi küçük denebilecek yaşlarda bilimsel makaleler yayımlamışlardır. Laszlo Lovasz, Attila Mace, İmre Ruzsa nümüzün önde gelen 


gibi 


Macar matematikçileri Erdös'ün elinden geçmiştir. 

Erdös, yaşamı boyunca sürekli bir geliri olmamasına rağmen, giderlerinin, gelirleri yaninda çok küçük kalmasından dolayı, birkaç ödülden kazandığı parayı yetenekli matemarikçile: re burs olarak verecek kadar cömerti. Budapeşte'de ortaklı aldığı apartmanı bile matematikçilerin. hizmetine ücretsiz sun Kazandığı pa kısmını kendisinin 


muştu. 


eşitliğini side ederiz. Bu da bize soru daki x değerini veri 

2. Diysim ki elimizde n adet düzgün doğru çizilmiş bir daire olsun. Yaratian bölge sayısının maksimum olmas için, her doğrunun diğer tüm doğrudan kesmesi gerekir ki, bu da bi- 
28 n-1 det kesişim noktası verir. Şir 
di ortaya çikan bölge sayısını Pin) la temsil edelim. Bu'durumda bir doğru daha çizersek. n+1 tane doğnanuz ve n kesişim noktamız olur. Yeni doğru muzun geçtiği her bölge, bu doğru taralından ikiye bölünecektir. Doğrumuz nsl bölgeden geçeceğinden, net tane yeni bölge elde ederiz. Böylelikle Pipe t)ePinjens-i okur ki, bu da bize PinisPin-thnzPin-2isinet)an 

> P(t 1+2+. an eşiğini verir. Şimdi de PO)=1 ol duğundan, > 
Pijet {1/2 t122) elde #zilabilecek maksmum bölge sayısıdır 


soruları çözecek kişilere ödül olarak verilmek üzere sakladı vaat etiği in, hayatı bo- 


Yine de Erdös'ün ödüllerin toplamı yunca kazandığı paradan daha fazla olduğu söylenir 
Yaşamı boyunca, Erdi en çok şikayet ettiği nokta, dünyada sabir bir politikanın bulun. 
Iki dünya can Yahudi karşı eylemler, dünyanın iki kutba ayrılması gibi önemli ve onu üzen olaylara 


tün 


mayışıydı 


savaşı, ar- 


tanık oldu, Bir dönem, İsrail va- 


tandaşı olduğu için her ülkenin 


vize istemesinden dolayı, çok sevdiği gezilerinden vazgeçecek olmuşcur. Hatta 50'li yıllarda, Amerika'da komünistlere duyulan düşmanlığın ve antipatinin arttığı bir dönemde, Ruslar hakkında sorulan bir soruya tatmin. 
kâr (21) y. 
yılları daha çok İsrail'de geçirdi. 

Insanların bir konu üzerinde 


mt veremediğinden, o 


başarılı olmaları, her şeyden ön- 


ce o konuyu sevmelerine bağlı dır. Paul Erdös bunun tipik bir 


ömeği: Asalların dağılıma ilk kez 10 yaşındayken ilgi duyan Erdös, 17 yaşında Bertrand Pos- 


culatı'nın elemanter bir kan 


veriyor ve 36 yaşında, maten gin en güzel ve ilginç tevremle- 


rinden biri olan Asal Sayı Teore- 


mi'nin de elemancer bir veriyordu. 
bu v 


ani 
Aynı yil içinde yine nanter bir kanı- 


ele n Selberg tarafından verilmişti ne Erdös, Wolf Ödüz de Fields Madal- 
Field Madaly 


emi 


ve ertesi s 


lü'nü, Selbeı 


yasni alıyor 


Birkaç Erdös Sorusu 
Bu sötular, Erdös'ün 81, doğum yilönümünde, Erdös tatalından önermiş ve KöMat'de yayımlanmış sorular arasından seçmişti 
1. Düzlemde, herhangi üç dogru üzerinde olmayacak biçimde m nokta verilsin. Birbirinden uzaklıkis- n birim olan en çok kaç tane çift var dr 
2. Uzayda verilen yedi noktadan birbirlerine uzaklıkları farklı olan Üç aebileceğini kanlayınız 


tanesinin 


si, Wolf daha 


Ödülü'ne kıyasla çok fazla tanınan madalyaydı in Nobel'i olarak ama bu 


ve matemat amlıyordu 


madalyayı 


alamamak Erdös'ü üzmedi. çü kü o hiçbir zaman kendi kalarır setmedi, Sadece yaptığı işi ola bildiğine benimsedi. y tematikle anlamaya matematikle anlamlandırdı. Bu noktada Stan Wagon'un bir anisını aktaralım: 

“Paul uzun gezin verdi 


ispatlamak gerei 


ve 


maten 


ikçilerle er yapmayı çak sc- 


Bir keresinde, vine kı nuşmaların mutematik etrafında döndüğü bir gezinti yapıyorduk. 
Biran durdu ve küçük bir çocu Bu göstererek “Bak Stan. ne hoş bir epsilon’ dedi. Bunun üzerine ben de çocuğun y duran 


minda 


ve büyük olasılıkla çocuğun annesi olan güzel bayanı göstere rek ‘Sen 

bak’ diye y 


sil büyük epsilonu 


iladi 


Yaptığı bu kadar çok şeye karşın, Erdös'ün isteyip de yapamadığı çok şey var. Örneğin, Afrika'ya ve Japonya'ya hiç gir 


dememiş. Japonya'ya gidememesinin nedenini yalniz kısa bir yanıtla açıklıyor “Onlar cebirsel geometri ve topolojiyle çok ilgileniyorlar!" Yapmayı çok isteyip 


de yap 


adığı daha ilginç bir şev var: Kürtçe makale yazmak Kürçe yayımlanan matematik dergisi bulunmadığından bu istegi de gerçekleşememiş, İsteyip de yapamadığı en önemli şeyse Kitap'ı görmek. Ne diyelim, inşallah şu an o güzel teorem ve isparlarını Kitap'ta yazıh oldugu halde görüyordur. 


Burhan Biner 


heme Marmati Topluduğı 
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Zekâ Oyunları 
Selçuk Alsan 


Mühendisin İkilemi 


Mühendis Arnold derin düşüncelere dalmış. Büyük tekerleğin yarıçapi küçük tekerleğin yarıçapının 8 kau. Küçük tekerleğin merkezi A, büyük tekerleğin merkezi B nin etrafında saniyede 16 kere saatin tersi yönde dönüyor, Küçük tekerlek kendi ekseni etrafında dönerken, büyük tekerle-Bin çevresini dolanıyor. Büyük tekerlek de kendi merkezi B nin etrafinda saatin tersi yönde saniyede N kere dönüyor. Arnold'un istediği şudur: küçük tekerlek büyük tekerleğin etrafında dolanırken kendi ekseni etrafinda dönmesin (A merkezindeki yatay çizgi hep yatay kalsın). Arnold N için hangi değeri seçmelidir? 


Bir Ağıl Problemi 


Çiftçi Hüsmen Dayı'nın üç koyunu ve üç koçu vardı. Oğluna eşit uzunlukta 12 çit verdi ve onlardan her hayvana bir tane olmak üzere 6 kare biçimi ağıl yapmasını istedi. Koçlar daha iri olduğundan koçların ağılları- nın alanı iki karı olmalıydı. Oğlu bu ağılları yaptı, Biraz sonra Hüsmen Dayı yeni bir planla geldi: Koç ağıllanan alanları koyun ağlarının alanlarinm üç katı olmalıydı; oğlu buna peki dedi ve çitleri biraz oynatarak isteneni yapn. Ne var ki Hüsmen Ağa kasarsızlığı huy edinmişti. Bir daha geldi ve koç akıllarının dikdörtgen biçimi olmasını istedi. Bu isteği de yerine getirildi. Bu 12 eğit uzunluktaki çit nasıl konulmuştu ki bütün bu istekler kolayca yerine getirilmişti? 


Çokgen Yıldız. 


Çokgen biçiminde yassı bir yıldız bulunuyor. Bu yıldızın içinde bir O noktası var. O noktasından geçen herhangi bir güneş ışını bu çokgeni iki eşit yarıma bölüyor. Yıldızdaki İnsan Aklını İnceleme Komitesi'nin başkani Bukalemunos, Dünyalı kılığını almış Cin Ruhi'yle konuşuyordu: “O noktasından geçen bir ışın yollarız; Eşit iki yarıma bölünür yıldızı/Işın çokgenin iki kenarını A ve B'de keser; [OA nin OB'ye oranı nedir?/ Çabuk cevap ver/ Biz burada akılsız Dünyalıların/ Kafasını ikiye bölmek için vanz” diyerek Ruhi'nin kafasını sol ve sağ yarımlara ayırır gibi bir işaret yaptı. Cin Ruhi bir yanlışlığı kurban gitmemek için hemen kafasının 


bölünmez bütünlüğünü kontrol etti. 
Neyse, her şey tek parçaydı. O sırada soğuk soğuk terlemenin fizyolojisini düşünüyordu (âşıkken yanarak terler- di ve şimdi o günleri özlüyordu). 
Ayakkabıları akan terlerle testiye dönmüştü. Önce soruyu yanıtladı ve sonra ayakkabısının içindeki terleri Bukalemunos'un kocaman çizmeleri içine boşalttı. Evet, bu koşullarda OAJOB oranı nedir? Tabii, söylediğinizi kanıtlamanız gerekiyor. 


Daire İçinde Eşek 


Bilindiği gibi diküçgenlerle ilgili b'sc'=a şeklindeki Pisagor teoremi- ne, eşek kulaklarına benzetildiği “eşek teoremi” de denilmektedi şimdi onun çok değişik bir şeklini soruyoruz: Uzayda diküçgen biçimi bir ABC hapisanesine kapatıldınız. Tek bildiğiniz bu diküçgenin kenarlarına ve hipotenus'unu dıştan kareler biçiminde avlular eklendiği ve bu üç karenin dış köşelerinden daire biçimi bir duvar geçtiği. Bir diğer deyişle Pisagor şeklini (“eşeği”), bir daire içine almışlar, Siz C noktasında hapissiniz. 


Geçen Ayın Çözümleri 


üçgenini ede elm. AB'C" üçgeninin kenarian 

| 2m1 parçaya bölünmüştür Şimdi kend kendimize 

soraim: ABC üçgenini AB'C' haline getrerek büyüt- 

| mekla ABC üçgeninde varolan üçgen sayana kaç 

yeni üçgen eklemiş olduk? A tepesinden işe başar 

| yasım B'C” eklenmesiyle tepesi A'da olanı tek br ye- 
Şi 


gelm. Tepesi bu doğru Üzerinde olan 2 yeni üçgen 
| vardr: Bri kenarı Et» olan büyük üçgen (mavi), digeri kenan Ce 1) otan büyük üçgen kahverengi) Di Gau doğru parçası üzerinde 2 nokta bulunduğun. 
“an fb: ve C» noktaları ancak 2 yeni Üçgen tepesi oluşmuştur. Şimdi de bir alta b- Cn doğru parça-Sra bakalım bunun Üzerine 3 nok var; bu 3 noke tanın her biti yeni bir üçgenin tepesidir (yeşil pemba, mo). bes doğru parças üzerinde 4 nokta vardr: bu 4 nokta 4 yeni üçgenin tepesi. Bu usa vurmayı BO'ye kacar devam ettvaim, Şeki 2'de büyük ôçgenin sol kenana larmei oarak yazlar saylar, het yatay çizginin kaç yeni Üçgen tepesi çerdiğini göstermaktadır tepe 1 üçgen. 1. yatay çizgi 2. 2. yatay 


SERES: 


Gegi 3, 3. yatay çizgi 4, 4. yatay çizi 5... N, yatay giz- 
9 n+ yeni üçgen tapesi üye 


B= 14248, 10= 1425344, 15= 142134445 vi, Bu Saylar size bir şey hatriatiyor mu? Evet, bunlar Oç- gen aylar (Bimeyenler için üşgen salar açıkl yalım, İki madeni parayı yan yana teğet koyun; son-Ta bunlann üstüne 1 para daha koyun: Ge 2+1 oldu. 
Şimdi 2 para yerine 3 paray yan yana taget koyan; bunlann üstüne 2 ve bu kinin de Üstüne 1 para ge-İri toplam Ge 14245 para vardr, Dial edirse 
3241 para veya 2+1 para bir üçgen oluşturmuştur; 
onun İçin bunlara üçgen saytar derir Tet, 3=1+2, B1249, 10= 1+2 3+4.15= 1424346 vb. n: pe 


‘aytam toplam forml bulinabiic Öman 205 12 
için 


1+348+10+15421+28+38+45455+86978= 
364. Biz bu 364 sayısını daha kolay şöyle bulabi-Bk 4 (14254 d x 91, Demekki 
Ta inci üçgen saya kadar olan Özgen sayanın top- 


damı şuna eştir. £” Verdiğimiz Örnekte n= 5 dr ör 124 Bu nadania enbüyük Üçgenin solundaki siyah sayıların toplamını şöyle tad edeceğiz: >~ ‘Bütün bu üçgenler tabanı B'C' üzerindedir 

Şimdi B'C doğru parçasına bakim. Tepesi bu dogfu parçası üzerinde bulunan yeri üçgerleri sayalım. 
Şeki 2'de görüğü gbi tepesi bu doğru üzerinde bulunan üçgenler raya mavi, kima. koyu Yeşi, san, açık yegi, pembe ve mavi renki göstermiştir Dikkat edelim ki mav, 2 krmız örer kenar parael, küçüğü nokta, büyüsü kemen noktasz). 3 ko-Yu yegi, 4 san, 5 agk yagi, © pambe ve 7 mavi üç-Könanndaki mavi saylar bu 


7'den 1' doğru azalmaktadır. Tepesi B'C' üzerinde 

olan üçgenlerin saysi «=== dir. n= 7için (2n=14) bu 56 veri. Benzer yolla tepesi BC üzerinde olan Üçgenlerin sayısı 1.2.3,4,567,6 5432 ve 1t: Bunun sayısı ise Se1424344454647464544434241'dir. 
Bu İse şu demektir. 1'den 6'ya kadar olan sayıların. 
toplamının iki kati xa, Benzer usa Vuruma devam ederek yatay çizgilerdeki tepeleri saya saya Aya doğru gideriz. Har çizgideki üpgen tepe say, büyük üçgenin sağır yazmış. Bu seri şöyle oluşmutur: 0414021, Orfeleg- 2. Hğeled, 1424241x6, 14243124120, 1424348421 


ser gayor 1,2416.8,12,16:20.26.30,38 42.40.56... Acaba bunlann toplam için bir formål bulamaz my? Evet, böyle bir formül karari; seriyi braz değişi yazaam: 140, P, 22, 2, ad adl, S, BE, ©, 747, T, 8-8 vb. Burian topladığımız düşünelim. 
Her kareden 2 adet var: 2 tane 1", 2 tane 2, 2 tane 
2 vo, Bunlardan kanları saylar isa 142+3+4+,, +f), 


O halde toplamı kolayca şöyle gösterebiliriz. Xx» Bu faeyi daha önc Üçgen saylar için bulğumuz toplama toplarsak: 

uyağasığ 


1'den n'a kadar oan karelerinin toplam guna eşi. fn (+1) n+ I)B. -k ise bel kí guna karşükr -In n+ 1/2. O haido eşkenar üçgen kenan 2n parçaya ayniuşsa bu eşkenar üçgendeki topii 


Şir dara 2 öç ya ayıran çözümü görem, Bunun için ABC yeni ile A B'C' üçgeni arasndaki üçgen sayı fanı Banaye. Ian). gen yl Ta ne) 242) / 2 (öne) (pe) Tab B'C' üzerinde b nan üçgen saya 2 (42.4 2 “şi ni halde ABC" em genindeki üçgen says akı şuna neti et) + n (et) = TAST Eie N: Damak hi uye. Birer uygulama yapalim: 2n=12 olsun. (p<; yani eşkenar üçgenin kenan 12'ye bölünmüş ve" İ*-"* Bir sağlama Sel Daana 142446301241620 42513030) + 161 =384 + 161 < 525 Dog- 
1u imig. mad Se~ İçin örmek yapalim. Eşkenar üpgerin kenan 13'e ayılmış olsun; 2+1 = 13 va n= 8. 
tetje, Bir sagoma yapalim: Ses (884491) + (161442) = 658. 964 ve 161 S» igin ale etmi saylardı. Bunlara Şek 2 sol kenardan 
91 ve sağ kenardan 42 ekli), (Selçuk Alsan taraigaren ci Köşeli parantaz şekide görü” 

vegi biçimi eğerin denklemi. Kian yaladığı 

mesaj şuydu "Mersi, ban evliyim” [osbirse harteri 

yan yana Okuyun (vigd tormüünde 

Gala, 2, tapa, t=-a-2r'cr. Rasmda a= 3w2 di). 


Çok Yönlü Sayı 

Nie 2. 3.89 olsun, ka-1), b ve c çift sayar; a, (b- 
1) ve c 3'ün kat ve a, b ve (0-1) 5'in kah olsunlar. 
Başka bir deyimler 

öz 2p b 2g, c= n 

özde, biz3ğ, c= G 

a= 5p, b= 5e, (c-1}= Sn demektir. 

Bu ise a= 300418, b= 30q+10, c= Güre demek Olur. 8-1 30p+44 olduğundan (8-1), 2'ye; a ise 3'e ve 5'e bölünür (30 sayısı 2, 3 ve 5'in ên küçük ortak katıdır, (a= 30p+15 hem 3'e, hem 5'e bölünebilir). b-1 30949, 3'e ve b= 30410, 5'e ve 2'ye bölünür. c-t= 30r+5, 5'e ve c= 30r+6, 2'ye ve 3'e bölünür. p=q=r=0 alrsak a= 15, b=10, c= 6 Olur n= 
29 0951 bunu: Hesap makinesinde 

li m ge 


“Eve, dogu" dese yine 1000 alin vermek zorunda. 


Bilim ve Teknik 


Önce CA ve sonra AB doğrultusunda birer tünel kazarak kaçmak istiyorsunuz, Fakat elinizde yalnız AC'nin uzunluğu var: AC=10 m. AB'nin ve BC'nin uzunlukları belli değil, Aynca BC'nin altı kayalık; orayı kazamıyorsunuz. Bir kez tünel kazıp diküçgen dışına çıkabilseniz gerisi kolay. Uzayhı kılığına girmiş Cin Ruhi size çelik dairenin kapısını açacak. Cin Ruhi avludan size elleriyle eşek kulağı taklidi yapıyor. Siz alay ettiğini sanıyorsunuz, oysa size AR uzunluğunu bulma: niz için Pisagor kullanmanızı ima yor, Evet, dairenin yançapı ve BC belli değilken ve siz yalnız AC uzunlugunu biliyorken AB'yi bulun. (Tünel kazmayı göze alabilmek için AB uzunluğunu bilmeniz şart; AB > AC ise tüneli bitiremeden lazer odasında kebap olucaksınız). 


Merdiven 


4 m uzunluğunda bir merdiven Ixixl m lik küp biçimi bir kutuya değerek du- 

Ca vara o yaslanıyor. 
Merdivenin üst ucunun döşeme- den uzaklığı nedir? 


Göletteki Kamış 


Bu eski bir Çin problemidir. 
10x10 m boyutlarında kare biçimi bir göletin tam ortasından bir kamış yükseliyor. Kamışın kökü göletin dibin- de, ucu ise su seviyesinin 1 m üstündedir. Kamış eğilerek göletin kenanna çekildiğinde tepesi su seviyesi hizasna gelmektedir. Göletin derinliği ne kadardır? (Göletin silindir biçimi olduğu varsayılıyor). 
Diküçgen İçi Kare 

Bu bilmece MÖ 263 yılında Liu Hui tarafından Hai Tao Suan-Ching (Denizde Klasik Aritmetik Adası) adli kitapta sorulmuştur. Bir diküçgenin 


dik açılı köşesine hipotenüse değmek üzere çizilen karenin alanı nedir? (Di- 


küçgenin kenarları a ve b ise karenin alanını a ve b cinsinden bulunuz.) 


Tablolar 


L 


Soru işareti yerine hangi sayı gelidir? Alttaki tabloda fazla (gerek- 


Bilmece Buna Denir 


İki bacak üç bacak üstüne oturdu ve bir bacak çıkardı. Fakat dört bacak geldi ve bir bacağı çaldı. İki bacak dört bacağa üç bacak arn ve bir baca-Bı geri aldı. Öyle bir öykü uydurun ki yukarıda anlatılanlar tamamen doğru olsun. 


Bisiklet Turu 


Sağ alt köşedeki Philadelphia'dan başlayıp sol üst köşedeki Erie'ye kadar bisikletle gideceksiniz. Yolunuz üstünde 23 kasaba var, Her kasabadan ve her yoldan yalnız bir kere geçerek bu bisiklet turunu yapmanız isteniyot. Bakalım nasıl başaracaksınız? 


Atlar ve Kaleler 

4) Bir satranç tahtasına 5 at ve 5 
kale, hiçbir taş diğerini tehdit etmeden konulabilir mi? 

b) Bir satranç tahtasına 6 at ve 6 
kale birbirini tehdit etmeden konulabilir mi? 


Bu 

me 10 YAY İYİ ANİ 

102 234 567 808 987 654 321 

Basamakiann toplar 100. 
Daireler 

Evet. Gaplar şt deler merkezleri öte» ider uzak rk ys 2 paraben kotan zerin onul herhangi bir doğru en qok 2 daryi keasbiz. 
Elektronik Saat 

2 saye sıradan 4 sant bulunur (20 e 24 ara- 
1:2 saya 2. srada 2 saat butiru (0200 ie 03.00 ve 12.00 lo 13.00 arasi}. 2 sayar hor saatin 
10 dakkas S.sradacir (20 dakıka le 29.dakka 
arasi); har saatin kalan 50 dakkasırd har bii 1 
“dakika sürmek Üzere 5 here 4. srada bulunur Q.. 
12, 32., 42 ve 52. dakkalar, 22. dakik Sira hasalanekan Game M 2 sayı har sa at 1045 = 15 dakka 3. veya 4, srada 24 sater için 4 ve 2 ara igin 2 saat gkarsak go- ye 18 sant kar. Bu 18 saatin har saati 15 dakar süreyi 2 sayısı 3, veya 4. mdindir. Bu ise toplam 
45 yapa el kolan Ait 105e 

41. Diğer sayt için sonuçlar göyle O veye 1 ign 
15 sast, 3 çin 8 saat 15 dak, 4 veya Siçin 7 
“Saat 30 dak va kalan sayilar in (8,7,8,0) 4 sa 


içnde D. E F G ve H gi 5 dy vardır. D disi kserin yapıgk dup çerçeve dön- 
“dürülürse döner, Kan E dişisi va inoa F. G ve H diy- 


D'den 6n az 1 okak. Hinn D'den on az 1 fazia d verdi 


Ünlü Bir Paradoks. 


Sat tr tkr, Gri br değme aşar. 
a, tabiki ekran her parçası ayrı haia örer; tu durumda akal duğu yerd rma yapmadan) Görmek. harim yapan br tri ie tat ki takarlağnı üst bölümü af ölmünden dana uz Bir; ogar böyln olmasa tell dğrran tabi kuğu yerdo drar, eri girmez 

Şan bakm, AA, A ve A talan d bk pozayorunu gösteriyor. Tkarlağı üzeride sabt be rek takariak dönerin skin nen br eğ > 
15. Bu şekle haklan bine fan soldaki Guru uri Av noktan mavi ve B1 pt kara ko çeyor. Dikkat ediz ki tkr yarm (180 derce Enig yaparak 2 pazyora gairde A, A'e ve Bi Be gey; görülüyor AA ve B.B yayan br-Bire eğ iskat A noktas A'e. B noktam Bi gelen, A va Bin ho ayn hamama. değmiş. 
İşl kart: Çeyrek (90 dert dönen takke aita dan A1 noktas Avis. Üs olar B noktaya BE yayını gezmiş. Açıkça görülüyar hi BB: yayı, AA “an daha uzundur; ya üst nokta clan Ea nokta olan A'e göre daha he gümüşi Ayrca AAA Ve rc, de bt açıkça Üst noktan aau ez \ götiğini gösteriyor. Biru as yeteri bumayarlar şu 


ra hafiye sola ve sora saga çen görecek M paran teğet noktası çok az harekat etig) hakte paranın üstü bilümü soi ve sağa coyu bayağı un brer yay çişi 


Andada. Burun apan kolay; br çember zerre 7 
oba yan yara ayr rr olmayacak yakl iz eya çalışa. ik 6 vobolu KBKBKB olarak di; Du halay, Yadina robot wter K ister © oltun. ayı markien b sobot komgu olacaktı. Şek 9'de ayr orka komgu rober A; ve A Gyeln; A ve A de N bayaz robot zorunlu olark Marş. A ve As Aa izan cgon yacabinosk 3 robot varr; burda A A ve A yim, Otasidan osym 1) An Awa A kemat. Bu Üçü kami iz çi yapar. 2) A vey A voya A beyz; bu durumda AAA, w YA AAA veya AAA beyaz Kizkenar Üçgen yapar Har aicha de üç köşesi ayra rerk baterat Üçgeni Olim. 


üstünde eş aral dilen O nokta, A.A — Avar, 


Yane anka burada ca ayn serkan i kò- 
48 homu omak zorunda: burtara As ve A dye 


Ayrı renkde olmaması çi gayrat ec. 

AAA Ve AAA An Ae yanı olma 
Aik Ayaz omas. 
AAA AAA A vo Asya olmak 
AAA AAA Arvo A beyaz omah. 
AAA nur darak Üç kôge- 


Mez boya gti an azında bi kaz çeri (AA sA ögeleri ayr renkten oknak zorunda. Sawnz ararım oit Şek 3'de sranyla düzgün sekr. 
Gn aana Cogon ka va sagara Di ii iy: rik otan tar zer Üçgen elda etmeyi z klan dirler görülüyor. 

Yegen ve sekizgen çin olan çözümler n 25. 
ek sayı e n 2 4 çi sayı durumlarına genele. 

Merkezi 


Takım 
Eler ye mA hn proteien, 


Mart 1907 


İlettikleriniz 


Okumak 
Geleceğimizi 
Belirliyor 

1981 doğumlu, Muğla Anadolu 
Lisesi öğrencisiyim, Bilim ve Teknikle tanışalı bir yılı aştı. Size yazan pek çok kişi gibi, ben de Bilim ve Teknik'i bir başkasının. önerisiyle aldım, Türkiye çapında, gerçek anlamda bir bilim dergisi Bilim ve “Teknik, Araştıran, merak eden, sorgulayan ve en önemlisi düşünen insanı destekleyen, ona bir kaynak oluşturan bir dergi, Okumak, insanın, kendi kendini yetiştirmesinin yollarından biri, Fen bilimlerini, matematiği okulda bitirmeyip, kapasitesini sonuna kadar kullanma hevesiyle okuyan insan; sadece dü-Şünce yapısını geliştirmekle kalmayip, kendi geleceğini de çiziyor, Pogitif bilimlerin izinde, hayallerini gerçekleştiriyor. Realist, aynı zamanda da idealist oluyor , Einstein E= m.e'yi keşfentiğinde bizden daha büyük bir beyne sahip değildi. 
Sadece bildiklerinin sentezini doğru yaptı, Ve düşündü! 

Bu arada şunu da belirtmeliyim ki, az rastlanır, kaliteli, ve “bulmaca” tanımına uyan Bulmaca bölümü Eylül sayısından sonra yayınlanmadı. Sizden bu bölümün devamını istiyor ve bekliyorum. 


Wrku Karakaya 
Magla 


İletişim Sorunu Var! 


1979 doğumlu, üniversite sınavina hazırlanan bir okurum. Bilim ve Teknik'i 299. sayıdan bu yana sürekli izliyorum. Bilim ve Teknik gerçekten kaliteli ve yararlı bir dergi. Sizleri kutluyorum ve başarılarımizin devamını diliyorum. 

Buraya kadar klasik, sıkıcı bir giriş okudunuz. Ama bundan sonra okuyacaklarınızı şimdiye kadar belki de hiç düşünmediniz bile, 

Ben Bilim ve Teknik'in çok büyük bir problemi olduğuna inanıyorum: İletişimsizlik. Belki size garip gelebilir, ama dikkat ederseniz Bilim ve Teknik'te okurlarla iletişim kurulan bir bölüm yok. Örneğin ben şu anda yazdığım mektubun Bilim ve Teknik yetkilileri tarafından nasıl değerlendirildiğini çok merak ediyorum. Yani benim düşünce ve önerilerime sıcak mı bakıyorlar, yoksak benim göremediğim eksik veya yanlış, dolayısıyla uygulanamaz tarafları var mı? 

Özetle benim önerim, İlettikletiniz bölümünde her mektubun sonuna kısa bir yanıt yazılmasıdır. Kısa bir teşekkür olsa bile. Bu şekilde kendimi sizlere daha yakın hissedeceğim. Umarım herkes benim gibi düşünüyordur, 

Diğer bir konu da poster konusu, İlk verdiğiniz poster çok küçüktü ve Zaten devamı da gelmedi, Aslinda bazen poster vermenin Bilim ve 'Teknik'in konusu dışında ve gereksiz olduğunu düşünüyorum. 
Ama bazı durumlarda yararlı olabilir. Örneğin Güneş Sistemi'ni gösteren bir resim veya uzayla il toğraflar ya da bir bilim adamının resmi ve o kişiyle ilgili kısa bir açıklama. Bilim adamının doğum ya da ölüm yıldönümü olması önemli dežil. 

Poster verilmesi konusu, mektuplara yanıt vermeniz için iyi bir örnek, Sanırım birçok kişi bu konuyu merak ediyordur. 

Diğer bir önerim de, Bilim ve Teknik okurları için. Örneğin ben Mersin'de oruruyorum ve Mersin'de oturan Bilim ve Teknik okur-İarının bir araya gelip tanışmaları ve belli aralıklarla toplanmaları gerektiğine inanıyorum. Bu toplantılar çok yararlı olabilir. En başta bilgi alışverişi açısından bu çok önemli. 
Aynca, ben bir aboneyim ve Bilim ve Teknik her ay evime imza karşilığı gelmiyor, posta kutusunun lizerine konuyor ya da posta kutumuza ikiye katlanıp sikıştırılıyor. Doğal olarak dergi zarar görüyor. Aynca bazen dergimin çalındığı da oluyor. 
Bu durumları önlemek için Mer sin'de dergi okurları olarak tek ve güvenilir bir adres verip kendimiz dergileri evlere dağıtabilir ya da bu adrese giderek alabili 

Aynca değişik bilimsel çalışmalar yapabiliriz. Örneğin belli bir ko- 


nuda araştırmalar yapabilir veya belli gecelerde gökyüzünü gözleyebiliriz ya da kendi aramızda satranç turnuvaları düzenleyebiliriz. 

Bütün bunları yapmanın o kadar da zor olmadığını düşünüyorum. 
Her şey bize bağlı. Örneğin toplanu yapacağımız yer konusunda Bilim ve Teknik okuru öğretmenlerimizin, okullardaki uygun yerlerde toplanmak için bize yardımcı olabileceklerini düşünüyorum. 

Bu konuya olumlu ya da olumsuz bakanlar için adresimi yayınlarsanız sevinirim. 

Belirtmek istediğim bir konu daha var, Dergideki bilgisayar bölümü... Bilgisayar çağında yaşıyoruz; ama koskaca Bilim ve Teknik Dergisi'nde her sayıda bilgisayardan düzenli olarak bahseden önceleri iki sayfa vardı, Onun da bir sayfasıni gereksiz bir resim işgal ediyordu (özellikle gereksiz resim diyorum; çünkü bazen yer ayırmanız gereken konuların dışındaki konulara yer ayırdığınızı düşünüyorum), geriye kalanını da ben anlamıyordum, Üstelik ben kendimi bilgisayarlardan anlayan biri olarak görüyorum, 

Bilgisayar Dünyası sayfasında daha güncel ve daha az teknik konulardan söz edilip daha fazla sayfa ayrılamaz mı? 

Elektronik sayfası için de aynı şev geçerli. Çok genel ve teorik yazilar yayınlıyorsunuz. Biraz daha pratik olamaz mısınız? Amatörler için devrelere biraz daha fazla yer 


Son olarak, bazen bazı yazılar ağır bir dille yazılıyor. Her tümce- nin sonunda “bu kişi ne demek istedi?” diyorum. Bu biraz da konunun çok teknik olmasından kaynakanıyor. Aslında ben normalden biraz daha ağır bir dil kullanmanız karşı değilim; çünkü bu kendimi; geliştirmek için bir firsat; ama bunun sınırını çok iyi belirlemelisini 

Bu mektup bazı kişileri kızdırabilir. Çünkü ben de ilk bakışta bazı mektuplara kızıyorum, Ama sonra önyargısız düşününce “haklı olabilirler” diyorum. 

Lütfen siz de önyargısız düşünün, Hatalarım olabileceğini biliyorum. Siz benden daha fazla şey biliyor olabilirsiniz; ama benimle paylaşmadıkça onu bilmenizin ne önemi var? 


Engin Abat 

Kiremithans Mah. 157 Sak. 
Yuvam Ap Kat: 6 D: 27 
33010 Mersin 


Bilim ve Spor 

Ben 16 yaşında Kayseri Melikgari Lisesi 2. sınıfına devam etmekte olan bir öğrenciyim. Derginizle geç bile olsa 5 ay önce abone olarak tanıştım, Ciddi bir takiple gerçekten fikir hayatımı etkileyen konular hakkında bilgi edindim. Felsefe, bilim dünyası, hayvanlar, Türkiye , bitki örtüsü, ilaçlar, hastalıklar, Ama şunu da belirtme ginizde en fazla ilgimi ç lar hayvanlar ve doğa ile ilgili olan bölümlerdir. 

Ne yazık ki derginizde kendimir eksiklik gördüm; bu da sporla ilgili bölümlerin olmayışı. Belki size göre bir bilim ve teknoloji dergisinde sporun yeri olmayabilir; ama insan hayatını ve tarihini et leyen yegane konulardan biri de spordur. İnanın bu konuya ayıraca-Eımız bir sayfa insanlara çok şeyler kazandıracak güçtedir. 

Ben ve tanımadığım yüzlerce arkadaşım günden güne gelişen ve aydınlık Türkiye idealinde olan bilim halkasında birer Zinciriz. Ve bu gelişmenin en güçlü ve yaygın destekcisi de sizsiniz. Bilgisi vüklü olan bir insan bile derginizi okuyunca ne kadar çok eksiği olduğunu görecektir, Bilim ve Teknik Dergisi'nin hem dört dörtlük bir kaynak hem de iyi bir dost olarak kalacağıni ümit ediyorum. 


Kemal Sidar 
Kayseri 


Bilim Adamlarımızı 
Tanıtın 


Ortaokul son sınıf öğrencisiyim. 
Derginize yeni başlamış birisiyim, ama yine de Bilim ve Teknik Dergisi'nin kapsamlı ve başarılı bir ça- 


Bilim ve Teknik 


lişmanın eseri olduğunu sövleyebilirim. 

Benim sizden isteğim, her ay bir tane Türk bilginine yer vermenizdir, Bu isteğimi yerine getirirseniz sadece ben değil, yeni nesil Türk genci bundan memnun olacaktır. 
Ayrıca Dünyada sadece yabancı bilginler olmadığını, Türk bilginlerimizin de insanlığı hizmetlerini ögrenmiş olacagiz. Bir hususu da belirtmek isterim: Derginizde fen bilümleriyle ilgili terimlere açıklık getirmeniz ve yazılan akıcı bir üslupla yazmanızı istiyorum, 

Bilgiye ve bilginlere önem vermenizden dolayı size teşekkür eder, 


başarılar dilerim. 
Sedut Düğan 


Mersin 


Bilimin Kutup Yıldızı 


Hani Kutup yıldızı vardır ya, yön gösterir, siz de bize bilgi yolculuğunda Kutup yıldızı görevi yapıyorsunuz. Ben şu anda lise son sınıf öğrencisiyim, Sizlerle geçen yıl tanıştım. Gazete almaya gittiğim her zaman ismini duyduğum, ama bir türlü tanışma firsatımın olmadığı, üzerinde Bilim ve Teknik yazan bir dergiyle karşılaştım ve hemen aldim, İlk sayfaları çevirmeye başladiğımda, yeni bir şeyler öğrenme- nin heyecanı içindeydim. Öyle çak dolmuştum ki, annemin beni çağırmasıyla kendime geldim. 

Bu yıl üniversiteye hazırlanıyotum. Bu yüzden son birkaç sayınızı okumaya fırsatım olmadı. Geçenler- de bayii de Kasım ayı sayısını götünce onu aldım. Bilim ve Teknik'ten Basına Yansıyanlar bölümünde Evrenin genişlediğine dair bilgiler yazmışsınız. O bilgiyi okudum. Ama çok kısa ve benim için yeterli olmayan bir bilgi. Bu konuda açıklamalı bir yazı yazar mısınız? Bir de Einstein'in görelilik kuramını açıklarsanız çok memnun olurum. 
Şimdiden teşekkür ederim. 

Pinar Koçak 
Ceyhaniddana 


Bilim ve Tekniklerin 
Sayısı Artmalı 


12 yaşındayım ve Halide Edip 
Lisesi, 6. sınıfa gidiyorum. Bilim ve Teknik gibi bir dergi yayınladığımizdan dolayı sizi tebrik ediyorum. 
Derginizi her aybaşı alip, severek okuyorum. Bilim ve Teknik Dergisi ile bu yıl Nisan ayında tanıştım. Bu taman içinde derginizi her av aldım, Bilim ve Teknik gibi dergilerin yok denecek kadar az olması heni çok üzüyor. Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede Bilim ve “Teknik Dergisi'ne ihtiyacımız var. 

Ancak, ben de birkaç öneride bulunmak istiyorum. Dergide kulanilan yabancı terimlerin patantez 


Mari 1997 


açılarak Türkçesi'nin açıklanmasını ve her ay bir bilim adamının tanıtılmasının iyi olacağını düşünüyorum, Bilim Teknik Dergisi bizi bilgiye doyuruyor. Detginize başarılar dilerim 


Çagatay Akbulur 
Yexmatalie Natura 


Okur Sayısı Artmalıdır 


Bazı nedenlerle 10 ay ara verdi-Bim Bilim ve Teknike yeniden merhaba. 

Başta özellikle de lise öğrencilerimiz olmak üzere okur-yazar insanlarm Bilim ve Teknik gibi kaliteli bir dergiyi okumaları gerektiğine inanıyorum. Kültürlü, bil iğdaş toplumu ancak külrürlü, bilgili çağdaş düşünen insanlar oluştura! 

Ne yazık ki, günümüz Türkiye5inde sevgi, saygı, onur, emek, görev. sorumluluk. üretim, yaratıcılık. vb. gözel kavramlar unutulmayafunutturulmaya yüz tutmuştur. 
Bilimsel düşünceyi/düşünmeyi birakıp. hurafelere, akıl ve mantığı birikıp vahşi denecek tepkilere sanlmaya başlamışız. 

73. yılını kutladığımız Cumhuriyetimiz'in kurucusu, büyük önder Atatürk “Ulusumuzun siyasal-sosyal hayatında, düşünsel eğitiminde, yol göstericimiz ilim ve fen olacaktır” demiştir. Tüm düşünen araştır gan insanlar için, günümüz Türkiyesi'ndeki olaylar karamsarlığa, hatta umutsuzluğa neden olmakta. 
Ama Bilim ve Teknik okurları sayesinde umutsuzluk, karamsarlık yerini umuda, aydınlığa bırakıvetiyor. 
Düşünen, araştıran, soran sizleri tanimak ne güzel... 

Dileğim Bilim ve Teknik okurlan günden güne artsın. Çünkü Türkiye'nin her zamankinden daha çok düşünen, araştıran, bilimin güzelliğini ve özelliğini gören insanlara gereksinimi vardır. 1997'nin ülkemize, dünyaya, özgürlük, batış, sev- 


ve dostluk getirmesini dilerim. 
a Hayrettin Ünsal 


Adprnar Korsber 


Herkes Bilim ve 
Teknik Okumalı 


14 yaşındayım. Şu anda Suphi 
Koyuncuoğlu Ortaokulu 3-A sinifmda okumaktayım, Sizlerle yaklaşık bir sene önce sevgili fen bilgisi öğretmenim Ali İhsan Öz sayesinde tanışum. Bize dergiyi göstermiş, tamemiş ve içeriği çok güzel bir dergi olduğunu söylemişti. Okumamızı 


miz çoğu Bilim ve Teknik Dergisini okuyor. Bence tüm öğrermenler bunu yapıp, herkesin yararına olan bu dergive okur kazandırmalı dırlar, Benim size bu ilk mekrubum ama son olmayacak. Derginizi büyük bir ilgi ve merakla okuyor, 


| Redoutable Denizaltısı 
(Denizden Cehennem 


Ateşi Savuracak) 
{Bäim ve Teknik, Mart 1970) 


Nükleer itiş gücü ile hareker 
| eden ilk Fransız denizaltı gemisi 
“Redoutable” denizdeki dencmelere başlıyor, Tam bu sırada İngiltere de stratejik bombardıman uçakları “Victor” ce “vulcan” ın hizmetten 
| kaldırıldığını ve bunların yerine nük- 
| keer enerji ile hareket eden ve füze 
| aran “Resolurion”, “Repulse” ve 
| “Renown” adlı üç denizaltı gemisinn 
hizmete girdigini açıkladı. Bunlara 
1970 yılında bir de “Revenge” adh 
dördüncü bir denizaltı daha ilave edilecektir. 
| ABD'ne gelince; orada da Kars 
Kuvvetleri ve Hava Kuvvetlerini takviye etmek yerine fitze atan "Deizaltı Filosu”nun geliştirilmesi ter- 
| cih edilmekte, yeniliklere gidilmektedir. Bu durum akıllara, acaba istikbalin savunması denizaltı kuvvetleriyle mi yapilacak sorusunu getiriyor. 


Açlıkla Savaş 
Cephesinden Yeni 

. Heberler 

(Bilim ve Teknik, Mart 1975) 
| Kolombiya'nın Candelaria şehçindeki bir hastahanede mecahiz, bitkin küçük bir çocuk yatıyor. İsmi 


bir sonraki sayıyı beklemeye başlıyorum. Derginizin konuları çok güzel, Gelişen teknolojiyi, endüstriyi, kisaca tüm bilim olaylarını insanlığa aktanıyorsunuz. Bizleri bilgilendirip, en azından cahil kalmamızı önlüyorsunuz. Aynca, Çocuk ckiniz de çok hoş. Onda da ilg çekici konular yer alıyor. Evde bilim köşesini de çok beğeniyorum. 

Kısacası sizlere böyle bir dergiyi çıkarttığınız için teşekkür eder, başanlarınızın devamını dilerim. 


Dilek Balcı 


Hermann demir 


Poster Verin 

“mizde astronomik kayiği bilinen bir gerçek; özellikle gözlem aracı edinmek bir sorun. Popüler Bilim Kitapları şerisinde astronomiyle ilgili olanları daha fazla ver verirseniz sevinirim. 
Aynes gezegenlerin uzay araçlarin- dan alınmış fotoğrafla iyi cins ka-Bda büyük boy poster olarak verilirse çok iyi olur, Bu, dergiye bir külfer getirecekse, bunları Popüler Bilim Kitapları yanında ücretli olsrak verebilirsiniz. Bilim ve Tek- 


| 
Mario, fakat o çağrıldığı zaman cé- 


vap veremiyor. Kırmızıya kagan sangin sen saçları, göz kapakları şişmiş bir yüzü çerçeveler, Karnı küçük bir balon gibi dışan fırlamıştır ve bu zasallı Mario'nun günlerinin sayılı olduğunun işaretidir. 

Mario dünya çapında bir problemin kurbanıdır. Onun besininde özel bir eksiklik vardır ve yeteri kadar proteinden yoksundur. İki araşüna bu özel eksikliğin ne gibi tepkileri olacağını bulmak için uzun süre uğraştılar. Mario, apagu-2 misirin- dan yapılmış mısır unu ile beslenmeye tabi tutuldu, 1963 yilinda Perdue Üniversitesi'nin araştıncılarının | lisin ve triptofan amino asitleri baki- | mindan da zengin olun bir mısır tütü geliştirdiler ve buna opagu-2 adimı verdiler, 1967'de başka araştırlciur opaque-2 ile yerli mısır çiftleştir- | diler ve bu, Kwashiorkor teşhisi ile hastaneye yatan Mario'ya tedavi olarak uygulandı, 

90 günlük tedavinin sonunda 
Mario tamamen iyileşti, şişmanladı. 
ve kemikleri yeniden büyümeğe başladı. Opaguc-2 beş çocuğa daha | uygulandı ve onlar da iyileşti. Eğer şimdilerde denenmekte olan bu misir, misir nişastası haline dönüş. 
türülürse milyonlarca insanın beslenme durumları düzelebilecek. 
Çünkü sorun elde, körü beslen- | meye karşı ucuz, yüksek kaliteli, kuvvetli bir protein kaynağının bulunmaması, 


nik'e hep güvenmişimdir. Bu konuda da öncü olacağına eminim, 


Dinçel Taşpınar 
Karali 


Tebrikler 
Bilim ve Teknik 


Derginizi ilk olarak okulumuz panosunda asıları bir form ile candim ve hemen abone oldum. Abonelik sayesinde pek çok şey öğrendim, Mektuplaşmak İsteyenler kösesi sayesinde halen devam eden süper bir mektup arkadaşı buldum. 
Buna göre Bilim Teknik Dergisi'nin bu yönü çok mükemmel, Yani bilgi paylaşılınca daha erişilmeze, daha mükemmele yol alıyor. 

Ancak bana göre, dergimizin tamumi yeterli degil. Okullara brogürler gönderilmeli. Öğrenci Bilim ve Teknik'i sevmeli. Zaren Bilim ve Teknik Dergisi belirli bir okuyucu kitlesine sahip durumda. Ama bununla yerinilmemeli, Öğrenci, bir sigara alacağıma Bilim “Teknik Dergisi alırım diyebilecek düzeye gelmeli, 


Yetiş Kiliç 
Mnduresitiols 


LAEI 


Özgür Tek 


Fontys 
Satranç 


Turnuvası 


Tilburg'da ilk kez düzenlenen satranç tümuvası ilginç oyunlara sahne oldu. Üst kategoriden birçok büyük ustanın katıldığı turnuvada, Gelfand ve Piket 7 puanla birinciliği paylaştı. Shirov 612 
puanla üçüncü oldu. 45 yaşındaki Karpov Suz puanla altıncılığı 
Adams ile paylaşırken, Polgar 4 
puanla on ikinciliği aldı. Aşağıda turnuvadan sizin için seçtiğimiz. 
oyunları bulacaksınız. 


Piket-Gelfand 1.Tur 

1. d4 NfO 2. c4 g6 3. No3 Bg7 4. o4 dh 5. NI3 O-O 6, Be? c5 7. O-O Neb 8. 
d5 Ne7 9, Nd2 a5 10. a3 Bd7 11. b3 c6 
12. Bh2 65 13. Nb3 Neg 1. b4 bó 15. 
bxe5 bxe5 16. w4 f5 17, Ra3 Bhó 18. F3 Bes 19, Ret Nb 20, Bd3 fxet 21, Net NİS 22. Bel Bf 23, Nxfó+ Qxfó 24, Bxf4 ext4 25, Bxf5 Bxf5 vsa Leko-Si N 

hek e5 2. NI Neb 3. Bb5 ab 4. 
Bog Nf6 5. O-O Be3 6. <3 b5 7. Bb3 dó 
8. a4 Bgt 9. d3 Rb8 10, axb5 axb5 1H, h3 Bh5 12 Be3 Bxe3 13. fxe3 Bxf3 14, Oxi O-O 15. Nd2 b4 16. RIZ Rak 17, Rbi Na5 18. Ba4 Rb8 19, Ral bxe3 20. 
Ní Rxf2 22 Q42 Nb7 
5 24. De2 Qb8 25, Rb Qa? 
26: d4 Neb 27. Nd2 Rb8 28, Bd5 Rabt4 29, Qxbl NAR 40, KIZ gô 31, NA c6 32. Bot Kg7 33, Bd3 Neb 34, 
Qb2 Qe7 35. Be2 hó 36. Ke? Nes 37 
Nags hxg 38. Bd3 gt 39, hxgd Qd7 
40. KİL Oxgl 41. Dez Om 42. OZ Ohls 43. Ke? Qal 4. Qel Qa2+ 45. 
042 Qeb 46, Qc2 c5 47, dxe5 dxe5 48. 
Ket Oct 49, ct Ob 50. Qe3 Nd? 51. 
Ke2 Deb 52. Be2 Qgte 53. Kf Qg3 54, Qei Ghz 55. Qf2 Nf6 56. Kez Qh1 57. 
Qf Qha 58. OZ Qh2 59. Q Nes 60. 
Bd3 Ndö 61. Qf! Oha 62. Q2 Qe7 63. 
Of Qb7 64. Qal K6 65, Qa5 Nxed 66. 
Bret Oxed 67. Qxc5 OygZe 68. Kd3 
Oft 69. Kd? Qf2+ 70. Kd3 OfS4 71 


Ke3 g5 72. Oböe Kg7 73. c5 gi 74. có 
43 75. <7 g2 76. ot Of 77. Kd2 gi-0 
78. Qxgle Qxgi 79. cR-Q Od4s 80, Ke? Oxets Bİ, KIZ Qft+ 82. Kez et 
83. Qc3+ Kb 84. Oce Kg 85. Qc5+ Kgs 86. Ole Kg3 87. Qc5 Kg? 88. 
Q45 QB» 89. Kel Qc3+ 0-1 Polgar-Piket 2.Tur 

1. e4 c5 2, NFS Neb 3, d4 exd4 4, Nxd4 Bes 5. Be3 Qf 6. c3 Nge7 7. Bot 0-08. 0-0 Og 9. Nd2 Buda 10. cxd4 d5 11, exdS Nb4 12. Bf Nbxds 13. 
Bg5 c6 14, Ret NES 15, NES Nxg3 16. 
hxg3 Nbó 17. Bb3 Qf6 18. Re5 Bgt 19. 
(043 Bxf3 20, gxf3 Radë 21. Rael R47 
22. Kg2 gb 23. Qe3 NJ3 24. Ohb Nc7 
25. Rb1 Qg7 26. Oha 45 27, Rhel at 
28. Bxad Neb 29. d5 Rxd5 30, Rxd5 exd5 31. Bb3 Qxb2 32. Bxd5 Qd2 33. 
Rh1 h5 34. Bxeó fxeb 35. Qed Rf 36. 
Qe5 Ke7 37. Rbt OS 38. Qxd5 exd5 39, Rxb7+ Kh6 40. Rb4 Rob 41. a4 Re3 AZRA Ra3 43, g4 g5 H. Rbd hd 45. 
Rad Kab 46. Rxd3 Rams 47. RIS RAS 
48. Re5 Kf6 49. Red Kab 50. Raf u2- i 
Gelfand-Adams 2-Tur 

1, d4 d6 2. c4 Nf6 3, F3 e5 4. d5 Be? 
5$. Beğ 0-0 6. Bd3 có 7. cl b5 8. Ne3z buck 9. Bxet Bb7 10. Obi Oe7 11. 
Nge2 Nbd7 12 Rel RS 13. dxob Bet 14, Bxf7+ KM 15. Qc4 Rab2 16. 
Bd5 Nc5 17. O-O Rab$ 18. a3 Bxd5 19 
Nxd5 Nxd5 20. exd5 Qa5 21. f4 c4 22. 
Bd4 R2b3 23. Ng Rxa3 24. NİS gh 25. 
Ne? Kxe7 26, Qe2 Qa4 27. Bxc5 de 28, Redi Kd8 29. dé Rb7 30, (5 RA331 Rudi exd3 32. Of3 Qe 33. Kh? RbS 
34. fet Qxdó 35. g7 Qgô 36. Ofis Ke7 
37. Qxe5+ Kd7 38, Oxa7s 1-0 Karpov-Lautier 2.Tur 

1. d4 d5 2 ci ch 3, NES NF 4. e3 eb 5. Nf3 Nbd7 6. Bd3 dxo 7, Baci b5 8. Bd3 a6 9. e4 c5 10. d5 Qe7 11. 
O-O $4 12. dxeb Fe 13, BEZ Be5 14. 
Qe2 Ne5 15, Nxe5 Qxe5 16. Khi O-O 17. f4 OhS 18. Oxh5 Nxh5 19. e5 
Bd4 20. Bed Ra7 21, gi Nafi 22 
Raft Raf? 23. Ne2 Bxb2 24. Rxf7 Bxal 25. Rxf8+ Kafi 26. Bade KIZ 
27. Bdó g5 28. Kg2 hó 29. KES a5 30. 
Ke3 b4 31, Kd2 b3 32. a4 Bd7 33. 
Ne3 Bide 34. Kxc3 Bit 35. Be7 b2 
36. Kxb2 Bd1 37, Bxa5 Bxgt 38. Kc3 Be2 39, Kd4 BA 40. BB Bd3 41. 
Bh5+ Bgó 42 Be2 1-0 


Adams-Polgar 3.Tur 

L. d4 Nİ6 2. ei g6 3. Nc3 d5 4. NIS Bg7 5. Qb3 dxot 6. Qxe4 O-O 7. c4 a6 
8. c5 Nf7 9. Be3 Nbb 10, Qc5 Be6 11. 
Ng BİS 12. BeZ Kb8 13. g4 Bebi 14, O-O-O fb 15. Nge4 f5 16. gxf5 Bxf5 17. 
h4 N847 18 Qa3 NdS 19. Ng5 N7b6 20, h5 Nxe 21, fxe3 Bhó 22. Nce4 Q47 23. hg Qcb+ 24. Kd2 Qxgó 25. 
Rág! Rad 26. c6 Rxd4e 27. exdd Bxe4 28. Ruhö Qxhó 29. Qe3 1-0 Polgar-Leko 4.Tur 

1, cd c3 2 NIS d6 3. U4 cad 4. 
Nad4 Neh 5, o4 Qbó 6. Nb3 Nf 7. 
Ne3 eb 8. Bed Q489. Bez Be7 10.00 
0-0 11. f4 bó 12 BA Bb7 13. Qc? Ref 
14. Rac) Re? 15. Rfd1 Oak 16. BEZ RAS 17, gå Ne 18, hd gb 19. g5 Ng7 20. 
Rd2 Red7 21. Bgt Qb8 22. Rg3 BIB 23. 
Kh2 Re7 24. Qf2 Reek 25. Rodì Bab 
26. Nb3 Bb7 27. Ne3 Bab 28. Nd4 Nxd4 29. Qxd4 Bb7 30. Q2 Qc7 31. b3 Beb 32. (5 ext5 33, exf5 NxfS 34. BAS gxf5 35, Nd5 Bxd5 36, Rxd5 Res 37. 
R1d2 Rde8 38. Oxf5 Re2+ 39. Kh3 Rxd2 40. Rxd2 Re3 41. Kg? Qe7 42. 
RIZ Bg7 43, Çete BB 44. Qg? Qb7+ 
45. Kh2 Reb 46, Rfb Re3 47. RIZ Reb 
48. Re? Rxe?e 49, Qxe2 Qoch 50. a4 Qc5 51. Qd3 Get 52. B4 Çek 53. Qc3 (047 54. Kg3 OS 55. QB Be7 56. Bd2 Obi 57. Qe3 KM S8. Bb4 Qd1 59. OR Qgl+ 60. Kh3 Kes 6l, Qae Kd7 62. 
Qxa7+ Keb 63. Daf Ofis 64, Kgs Qgi+ 65. Qg? Qxg2+ 6b. Kxg? b 67. 
Bu? d5 68. Kİ3 dxot 69. bxci fxg5 70. 
Bxg5 Bdo 71. Be3 Be7 72. Kg4 dt 73. 
Bd4 Be? 74. h5 B48 75, KPA Be74 76. 
Kg KO 77. KİS B48 78. Be3 Bc? 79. 
BÉ BJS RO. Bg3 Be7 81. BEZ Bd8 EZ Kes 1-0 
Lautier-Gelfand 5.Tur 

1. e4 c6 2 d4 d5 3, No3 dxed 4, Nxet Nd7 5. Bot Ngfb 6. Ng5 có 7. 
Qe? Nbö 8. Bd3 hô 9. NS03 c5 10. Ne5 cxd4 11, BAZ Bd6 12. Ngf3 Nbd7 13. 
0-0-0 0-0 14. Nxd? Bxd? 15. Nxd4 Qe? 16. g3 Rae 17, c3 ab 18. f4 b5 19. 
Kbi Rfd8 20. Rhet Bes 21. N3 Ngt 
22. Rí Bob 23. Nd4 Buda 24, cxd4 Nf6 25. Be3 BJS 26. (5 Rek 27. Qd2 exf5 28. Bas Qb7 29. Bxf5 Bete 30. 
Bxe4 Oxete 31. Qd3 Nd5 32 a3 Qrd3e 38, Rxd3 gò 34. REZ f6 35. Bb4 Kf? 36. BeS Rel+ 37. Ka2 Rec8 38. a4 R8e3 39, Rxe3 Rxe3 40. axb5 axb5 41. 


Kbt h5 42. Kel h4 43. gxh4 Rh3 44. 
Re2 Rxh4 45. Kal g5 46. Kel Kg6 47. 
KİL KES 48. Kal Red 49. Re2 Re3 50. 
bi Ke4 51. Ra2 g4 52. Rb2 NF4 53. Rb1 Re2 54, RFI NAS 55. RIZ Rxf2 56. Kxf2 f5 57.Ke2 f4 58, KİZ Kd3 59, Hd Kxd4 60, KeZ Ne3+ 61. KfI Ke3 0-1 Van Wely-Karpov 6.Tur 

1, ef c5 ZN d6 3. d4 ext 4 
Nada Nf6 5. Ne3 ab 6, Be2 e5 7. Nb3 Be7 8. O-O 0-0 9. Be3 Beb 10. Q42 Nbd? 11. a4 Rc8 12. a5 Qo? 13. Rd Ne 14. Nxs dxc5 15. BG RfUR 16. 
Qel Rudi 17. Qxd1 c4 18. Bb6 Qd6 19, Qel Obi 20. Obi hó 21. h3 Qdó 22. 
Be3 Qcb 23. Ras RdB 24. Del Rd7 25, Bb6 BeS 26. Bxe5 Ores 27. Nd3 Bxd5 28, exd5 e4 29, Be2 c3 30. Qxe3 Qxe3 
31. bxc3 Rxd5 32. Rb4 Rxa5 33. Rxb7 Ral 34. Kh2 Ra2 35. Bet Rxe2 30. 
RAT vain 
Lawtier-Piket 7/Tur 

1. d4 NG 2, ck eh 3, NIS bó 4. g3 Bab 5, b3 Bb7 6. Bg? beke 7. Bd2 a5 8. 
0-0 0-0 9, Ne3 d6 10. Qc2 Nbd? 11. 
Rfel Bxc3 12. Bxc3 Bed 13. Qb2 ODA 
14. Bİ c5 15. Rad RAR 16. Bh3 a4 17. 
NA? axb3 18. axb3 Bb7 19. d5 e5 20. o4 NA 21. f4 N6d7 22. N3 Re 23. RI fo 
24. Qc2 Qc7 25, Ral Rxal 26, Rxal KI 27, Nh4 Rat 28. RFI Bes 29, Qe2 g6 30. Q2 QAS 31. NA Qe7 32. Ng5+ Kg? 33. Nebe Kaf 34. Ne7 Ra7 35. 
NDS Rafi 36. fxe5 dxe5 37. dh QI7 38. 
Ne? Rb 39, NAS Kg7 40. Bxd7 NA? 
41. Naf Qxf6 42. Qxfos Nafb 43, Bus Bh3 44. Bufbs KI7 45. Rf Keb 46,Be7 Raf 47. Rh4 Ral + 48. KIZ Raze 
49. Ke3 Bf 50. Rxb7 Rb2 51. d7 Reže 
52. KA Kxd7 53, Bxc5e Keb 54. Beğ 85+ 55. KIS Rb2 56. Rhó+ Kd7 57. Kek Rxb3 58. Bxbó Bed 59, Kxg5 Rb3s 
60. KA Bd3 61. e5 Bot 62, Rdós Ke7 
63. h4 Beh 64, h5 Rb2 65. Be3 Ride 
66. Rd4 1-0 
Gelfand-Shirov &.Tur 

1, o4 65 2. N3 Neb 3, NES NB 4. 
g3 d5 5, cxd5 Nxd5 6, Bg2 Nb 7. a3 Be7 8, b4 Beb 9. Rb! f6 10, 43 O-O 11. 
Ned Ba? 12. Rb2 Bd5 13, Nc5 a5 14. e4 B7 15. Dez axb 16. axa Nxb 17. 
Rab N97 18. d4 exd4 19, Rad Bxc5 
20. Rxd7 Bxf2e 21. Qsf2 Qxd7 22 O- 


Qxe7 Bot 28. Rel Re2 27. Qa5 bö Oba R8xe4 29. N3 BUS 0-1 


Okan Zabunoğlu 


Onbir Kuralı 


Rakip en iyi dördüncü atak ediyorsa, atak markasını onbir'den çıkararak geri kalan üç elde o markadan büyük toplam kaç 
kart olduğu hesaplanabilir. 1994 
Sonbahar Kuzey Amerika Şampiyonasında Max Hardy-'nin (önlü. 
oyuncu, direktör, yazar ve yayıncı) bu kuralı uygulayarak yaptığı 3SA kontran turnuva bülteninde yayınlanmıştı. 

Güneyden oynanan 3SA'ya 

Barı # 5'li atak etti; onbir kuralına 


45763 
VAVA 
+ A872 aA 
93 
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ADTs to 
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&R7632 


göre Doğunun elinde Y5'liden büyük tek marka olabilir, deklaran yerden küçük verince o marka da (Flu) gözüktü. Dekların ANa gitti ve küçük # oynayıp cl- den #T'lu ile kazandı; şimdi ince cmpas yaparak W8'liye girti ve yerden bir # daha çevirdi. Doğu 


#Rsi ile löveyi kazanıp, MA, 4 
oynayınca da oyun sonunda & ile eli Batıya verip *'den yatırarak (yani toplam dört Y lövesi alarak) 3SA'yu yapu. 


47642 
873 

D eko 
“DTS 


Batı tarafindan 44, atak; MA (Güney & defos eder) ve A4'lü ile devam (Güney yine # defos eder), Nasıl oynamalı? 

Kozları temizledikten ve MA, R'yi çektikten sonra #'T'lu oynarsanız kontrann baran kalmıyor. 


Defans #Tluyu  bağışlarsa, #'dan iki öve yaparak: bağışlar mazsa, #D'ına ulaşarak on löveye gelirsiniz. [Bu el Victor Mol- o'nun 7 Challenge You adlı kitabundan alınmıştır.) 


Amatörler İçin 
MAR76S K 
YASS 

ARTS: > 
A G 


Güney ISA (15-17 puan) açtıktan sonm Batı tarafından 44'e ulaştınız. Arak: #A, küçük æ ile devam: elden kup, (kalan tüm onörlerin Güneyde olduğunu varsayarak) nasıl oynamalı? 


u2 


Bilim ve Teknik 


Farkımız farklı bakış açımız, çünkü işimiz bankacılık. 


İşte bu nedenle, size bugün imkânsız görünenleri farklı bakış açımızla yarımın gerçeklerine dönüştürüyoruz. Size ne kadar yakın olduğumuzu (en az gölgeniz kadar), (elselemizdeki farklı bakışın ne anlama geldiğini görmeniz için sizi Demirbank'a bekliyoruz 


Bizi tanıyınca “banka”nın ne olduğunu daha iyl anlayacaksınız. 


&& DEMiRBANK 


